
Lezing over de historie van de Heilige Nicolaas en het 
Sinterklaasfeest door de eeuwen heen 
 
Ieder jaar wordt Sinterklaas weer feestelijk verwelkomd in Nederland. 
Dit kinderfeest wordt uitgebreid gevierd op scholen en thuis in 
familiekring. Het sinterklaasfeest heeft een katholieke oorsprong. 
Dit is o.a. te zien aan de kledij van Sinterklaas: bisschopskleding 
met mijter en staf. In veel kerken is een afbeelding van Sint 
Nicolaas te vinden en in Den Helder zijn in het verleden 
verschillende kerken naar deze heilige vernoemd.  
 
In de media is de aandacht voor het Sinterklaasfeest in de 
afgelopen jaren enorm toegenomen, met name door de zwarte 
Pietendiscussie. Hierbij wordt steevast verwezen naar de lange 
traditie van het Sinterklaasfeest. Maar hoe oud is die traditie eigenlijk?  
Wat weten we eigenlijk van de oorsprong van het Sinterklaasfeest? 
 

Alle details van het huidige Sinterklaasfeest kennen een oorsprong in de 
historie van 1700 jaar Nicolaasverering. Op donderdag 30 november 
geeft parochiaan Bart Oud in de Petrus en Pauluskerk een lezing met 
wetenswaardigheden over de legendes van de Heilige Nicolaas en de 
verbinding met het huidige Sinterklaasfeest.  
Tijdens deze presentatie wordt niet alleen ingezoomd op de verering van 
de Heilige Nicolaas, maar ook op de invloed van de reformatie en de 
periode van het romantisch nationalisme in de 19e eeuw op het huidige 
Sinterklaasfeest. Daarnaast wordt ingezoomd op Heilige Nicolaas als 
patroonheilige van Den Helder.  
 
U bent van harte welkom! 
 

 
 Do. 30 november 
 Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur) 
 Locatie: PP-kerk 

 
 
 

 


