Pastoor Ivan nodigt u uit
om samen met hem de
eucharistie te vieren.

Zie blz. 4 voor meer
informatie.




Ivan Garcia Ferman
pastoor

06-17129642
rk.denhelder@wolmail.nl

Pawel Banaszak
kapelaan

0223-612550
rk.denhelder@wolmail.nl

Henk Schrader

diaken

06-10306086
hjmschrader@gmail.com

Neem gerust contact op met het pastorale team voor o.a.

een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk,
sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en
uitvaart.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t.
de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
financiéle zaken en andere vragen die bij u leven.



Kerk INN Zicht

Dit nieuwe parochiemagazine is er
voor u! Een magazine vol
verdieping, nieuws, interviews en
weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Maria Calzada
Sara Calzada
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de
auteur),

Logo ontwerp:

Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met
de parochies Anna Paulowna -
Texel - Breezand.
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BLIJF DE MIS SAMEN VIEREN MET ONS PASTORALE TEAM!

LIFESTREAM VAN DE VIERINGEN:

Vanaf heden wordt iedere week de mis die door het pastorale team gevierd wordt life gestreamd.
De link kunt u vinden op de websites van uw parochie en op de facebookpagina
van de parochie Maria Sterre der Zee.

Websites:
Petrus & Paulus - www.mariasterrederzee-denhelder.nl
O.L.V. Visitatie - www.rkkerktzand.nl

Facebookpagina:
RK Parochie Maria Sterre der Zee - Den Helder

KERK GEOPEND VOOR GEBED
Persoonlijk gesprek? Bel pastoor lvan 06 - 17 12 96 42.

Ook hier gelden uitdrukkelijk de door de overheid ingestelde regels, houdt afstand
en blijf thuis bij verkoudheid of hoesten.

Den Helder, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.30 uur - eucharistische aanbidding.
't Zand, hele week van 13.00 uur - 17.00 uur.

Breezand, hele week van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Anna Paulowna, maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

De noveen tot de Heilige Geest is de oudste van alle novenen.

VAN HEMELVAART TOT PINKSTEREN

Het was de eerste noveen gedaan op
aanwijzen van onze Heer zelf, toen Hij zijn
apostelen terugstuurde naar Jeruzalem om
de komst van de Heilige Geest af te wachten
op het eerste Pinksterfeest.

Het is nog steeds de enige noveen die officieel

wordt voorgeschreven door de Kerk. De

noveen is gericht tot de Derde Persoon van

de Heilige Drievuldigheid, het is een krachtig

pleit voor het licht en de kracht en liefde die De tekst van de noveen kunt u vinden op de
4 elke Christen zo hard nodig heeft. website van uw parochie.




Beste parochianen,

Y Dit jaar is onze Paastijd anders dan het al de andere jaren

geweest is. Wij kunnen het vergelijken met het lied welke
gezongen wordt door de Joodse kinderen tijdens de Pesach. De
kinderen vragen aan hun ouders: “Waarom is deze nacht (Pasen)
anders dan de andere nachten?”. En de ouders geven een
antwoord over het geloof. Kunnen wij in deze situatie van het
corona-virus ook een antwoord van geloof aan ons zelf en de
anderen geven?

Jezus, de Christus, is uit de dood opgestaan. Hij is verrezen; dat
belijden wij in onze geloofsbelijdenis. Maar Hij wil dat wij dit ook
kunnen ervaren.

Hoe ervaren of vieren wij dan deze verrijzenis van Jezus Christus
in ons leven? Vieren wij deze als een jaarlijks terugkerende
traditie of vieren wij deze als een gebeurtenis die actueel in ons
leven is? Met Pasen vieren wij de bevrijding van een volk, dat
| slaaf in Egypte was en door de kracht van God vrij geworden is;
dat is Pasen. Het doorgaan vanuit een situatie van angst voor de
toekomst, wanhoop, problemen, rancune, egoisme, jaloezie, etc.
naar een andere situatie, namelijk die van liefde, hoop en
vrijheid.

leder moment waar wij zicht op een situatie krijgen of wij een
situatie beter begrijpen, kunnen wij de verrijzenis van Christus in
" ons leven ervaren, Christus komt in deze bijzondere tijd om ons
te zeggen: “lk ben met u, wees niet bang! lk ben verrezen. |k laat
u niet alleen. Ik stuur iemand om u te helpen”.

Hij zendt ons de Heilige Geest, de vertrooster. Hij is degene die
ons de zekerheid en de genade geeft om het leven vanuit een
ander perspectief te bekijken, met het perspectief van het geloof
van het eeuwig leven. Dat gebeurt tijdens Pinksteren.

Op het Pinksterfeest hebben de apostelen de kracht gekregen
om het evangelie aan de hele wereld te verkondigen. Wij zijn
deze nieuwe apostelen die geroepen worden om het evangelie
te verkondigen. Dat kunnen wij niet alleen doen, wij hebben een
gemeenschap - de kerk - nodig. Zo is ook de eerste kerk
begonnen: “zij waren één in het gebed” Wij zijn ook geroepen
om de kerk op te bouwen. Elke keer als wij samenkomen om de
dood en de verrijzenis van Jezus Christus te vieren, vieren wij
Pasen. Dat vieren wij tijdens de EUCHARISTIE, de dankviering van
ons geloof.

Ik wens u allemaal een gezegend Pasen en Pinksteren toe. Bid
voor mij nu ik de taak als deken erbij gekregen heb. Dat ik altijd
mijn ogen richt naar het voorbeeld van de 'Goede Herder' die
zijn schapen herkent, voor hen zorgt en leidt.

Ivan



THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

Bellen met pastoor Ivan als je vragen hebt? Dat is altijd mogelijk.
Telefoonnummer 06 - 17 12 96 42

4 Tienerkamp BREAKOUT - ALIVE
§ Waar: Julianaklooster, Heiloo
Wanneer: 6-10 juli

The two popes

een film op Netflix
- Leeftijd: 12-15/ 16-18
aanmelden via:
www.jongekerk.nl (85,-)
N 5
 TIENERDAG
2020

Farennas s i
it s

Tienerdag - Create
' Zaterdag 13 juni, 11:00 tot 17:00

Waarom Maria? 4_1) _ A\

Maria werd uitgekozen door God om Jezus te baren en op
te voeden. Daardoor werkte ze ook mee aan de verlossing
van alle mensen. Ze was een diepgelovige vrouw, die
zielsveel van haar Zoon hield. Toen Jezus moest lijden,
Lleed zij mee.

Toen Hij aan het kruis hing zei Jezus tegen zijn leerling Dose hel:aciign C’AN 15 de Passion
Johannes Zie daar je moeder' (Joh 19,27). Daarmee werd dit jaai' geannuleerd '

Maria tot moeder van ons allemaal; dat betekent dat we
allemaal leerlingen van Jezus kunnen zijn. Maria is in de
hemel heel dicht bij Jezus. We kunnen haar vragen om
voor ons te bidden, wat ze van harte doet.



Vanaf januari is een groep van 19
kinderen uit onze regio zich aan
het voorbereiden op het
sacrament van het vormsel.

De viering stond gepland op
vrijdag 15 mei. Gezien de
maatregelen rondom het
corona-virus kan de viering niet
doorgaan. Zodra een nieuwe
datum gepland kan worden
verneemt u deze.

Isa Oud, Sophie van der Reep, Lisa -
Bleijendaal, Dorien Schilder, Romy Sneekes, Fabio Bakker, Kiet Burger, Stan Smit, Thijs Borgman, Jill
Verbruggen, Sanne Deutekom, Jasmine Sneekes, Carolina van Nuland, Femke van Noort, pastoor lvan,
Lutein Pennings, Ana Sofia Tintinago Diosa, Olivia Klaver, Rey Robert, Henk Schrader, kapelaan Pawel, Twan
Koeleman.

NA JULLIE VORMSEL ZIN JULLIE VAN HARTE WELKOM OM MEE TE DOEN
MET DE EVENEMENTEN VAN DE TIGERS OF GOD!

HET DOEL VAN DE
COLLECTE TIJDENS DE

HEILIGE MIS
Nieuw begi“ b ety
Pasen is al een feest vanaf het eerste begin. De dag van het @
sterven van Jezus Cristus wordt namelijk gezien als een nieuw O i bedeci e . Yoo
begin. Als je praat met elkaar over de geboorte van Christus dan o s

heb je het vaak ook over de dag dat hij opstond. En de
opstanding van Christus word gevierd met Pasen.

Om jezelf voor te bereiden op Pasen is er de veertigdagentijd. Dit
wordt ook wel vasten genoemd. Tijdens deze periode is het idee
dat je wat mindert. Door te vasten heb je meer tijd om de Heer
te ontmoeten, bijbel te lezen, te bidden en zich zo voor te
bereiden op Pasen.

"Hemelse Vader, verlicht uw Kerk en verlicht ook mij door uw woord."



HERSCHEPPEN s KiK
&3

Er zit een treurig muisje op de rand van Kikkers Ze had zacht hooi en pluis opgespaard voor haar nest.
wijwaterbakje. 'Wat krijgen we nou?' zegt Kik, 'De Toen heb ik het gepikt, voor mezelf. Straks, als Mimi's
zon schijnt, de kerk staat vol paasbloemen, en jij kindjes geboren worden, hebben ze geen nest en
hebt verdriet?' Muisje schudt haar hoofd en beeft: gaan ze dood. Door mijn SCHULD!' brult muisje, 'lk wil
'Het is zo erg. Z6 erg. Kikker begrijpt dat het érg is. onder een steen kruipen en NOOIT meer tevoorschijn
Maar wat? 'ls er iemand gewond?' | komenl!'. 'Dat helpt niet!, zegt Kik, Je moet juist

'IK. Ik ben het', snikt muisje. 'lk ben STOUT, van /| tevoorschijn komen.' Muisje spitst haar oren.

binnen, en het komt niet meer goed.' Nu snapt Kik 'En Mimi zeggen dat IK dat heb gedaan?'

het: muisje voelt zich schuldig over iets. Tja, dan zie | 'Ja), zegt Kik, 'en dat je erge spijt hebt. Kun je Mimi

je de zon niet meer en voel je niks van Pasen. Kik helpen een nieuw nest te bouwen?” Muisje voelt weer
neemt muisje mee voor een goed gesprek in de tuin.. een beetje leven van binnen. 'Ja.’ Ze kijkt om zich heen.
'Fluister het maar', zegt Kik, 'Wat heb je gedaan?' | Ze ziet grasjes en mosjes om een nest mee te maken.

Muisje mompelt dat ze een dief is. 'M-mijn vriendin En zonlicht.
Mimi krijgt binnenkort jonkies.

Netals ik.  , -

Pasen o, Schaduw

Pasen is een blij feest. Want Jezus
was 9gestorven, maar Hij laat zich
zien in een nieuw licht. Hij leeft!
Wij weten Nu dat God ons Nooit kou
in de steek laat. Deze puzzel laat je

oefenen met het koppelen van s
blije woorden aan treurige woorden.
B0 elke punt staan twee woorden. %)

Trek rechte lijnen van punt naar punt,

van het treurige woord Naar ¢ vergeving
het bijpassende blije woord. )
Tip: ze hebben dezelfde kleur. -
Als je ze goed hebt, zie je een =
Symbooi voor licht! J =

Goede Vrijdag

Uit de Bijbel

Er zal dlleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde. o

haar Jesqla 6518
8



Maak jij thuis ook
je PalmPasen
stok?

Zeker nu zijn er
heel veel mensen
aan wie je deze zou
kunnen geven!

Zet in je agenda:
speciaal voor jou!
‘Eerste Communie

op herhaling'
28 juni, 09.30 uur
- Breezand

alp
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DE FAMILIE-MUSICAL: S
over een jonge vrouw die alle grenzen overwint en een nieuwe

start aandurft!

s

ONTROEREND, MEESLEPEND, GEWOONWEG SPROOKJESACHTIG.....

3 oktober 2020, 14.00 uur Aalsmeerderbrug
www.ruth-musical.org

] 1
U} ;

LOOFT HEM, WILDE DIEREN - TAMME DIEREN, LOOFT HEM OUDE €N JONGE MENSEN SAMEN!
van de CD - Blessings - KISI God's Singing Kids

E e - ==

Lucia, Francisco en Jacinta;

3 kinderen waar Maria in 1916 en in
1917, in de plaats Fatima (Portugal),
aan verscheen.

Maria vroeg hen iedere dag de
rozenkrans te bidden voor de vrede.

Waarom heet het een rozenkrans?
Heb je wel eens bloemen geplukt
voor je moeder? En was ze er blij mee?
Elke keer dat je een Wees Gegroet
Maria bidt, is dat voor Maria als een
mooie roos die je haar geeft. Zeker als
je dit bidt om Maria blij te maken. Stel
je eens voor dat je bij alle kleine
kraaltjes van de rozenkransketting
een Weesgegroet bidt. Wat een
prachtige krans van rozen wordt dat
voor Marial

- Y R

e



Tot morgen hoor

De periode van april en mei is een bijzondere, de
lente is aangebroken. Maar dit jaar is uitzonderlijk,
normaal zou het een feestelijke periode zijn met
Koningsdag, bevrijdingsdag en moederdag.

Daarnaast staan we op 4 mei altijd stil bij de
dodenherdenking. Een zeer beladen dag voor
velen van ons. Immers iedereen heeft rond of in
zijn of haar familie wel lege plaatsen waar ooit een
geliefde stierf in de Tweede Wereldoorlog. Zet
drie oudere personen bij elkaar en de verhalen
komen los over deze bezettingstijd.

Dit jaar is er ook van regeringswege veel
belangstelling voor dit gebeuren, omdat het 75
jaar geleden is dat de bevrijding plaatsvond. De
vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland en wereldwijd, de vele slachtoffers
onder de Indische gevangenen die ver weg in de
Jappenkampen gevangen zaten en de vele
mensen in de vernietigingskampen in Polen,
Ravensbrick, Sobibor, Auschwitz en nog een paar
van zulke gruwelijke corden, zullen met extra
aandacht worden herdacht.

Om te voorkomen dat de moord op ontelbaar veel
mensen in deze kampen vergeten zou worden is
in 2017 in Den Helder de Stichting
Herdenkingsstenen opgericht.

Een stichting die al vele herinneringssteentjes
door de gehele stad legde voor de woningen van
de Joodse mensen, die niet meer terug keerden.

In april 2020 zal in het stadspark achter onze
Petrus en Pauluskerk het Joods Monument
worden geplaatst. In verband met het coronavirus
wordt de onthulling nog even uitgesteld. Bij dit
monument gaat in de toekomst op 4 mei jaarlijks
de herdenking plaatsvinden. Opdat zij nooit
vergeten wordt.

Op de foto zien wij de kinderen van toen, die
afscheid namen van hond en poes: tot morgen
hoor!

Hartverscheurend; wij weten wat er met ze
gebeurd is...

Wij kunnen slechts bidden voor al die zielen.

De Rabbijnen spreken het Jizkor en Kaddisj gebed
uit.

Wij zullen Jezus en zijn moeder Maria vragen,
telkens weer, om ze in liefde te omarmen.

Niet alleen op herdenkingsdagen..... Vanaf nu
kunnen we alle dagen van het jaar even stilstaan
bij het monument en in gedachten bij hen zijn.

Tineke Struijk Ten Berge




A Soldiers Conversion

Look, God, | have never spoken to You.

But now -- | want to say, "how do you do."
You see, God, they told me You didn't exist.
And like a fool -- | believed all of this.

Last night from a shell-hole | saw Your sky -

| figured right then, they had told me a lie.

Had | taken time to see the things You made,
I'd known they weren't calling a spade a spade.

| wonder, God, if You'd shake my hand.
Somehow -- | feel that You will understand.
Funny, -- | had to come to this hellish place,
Before | had the time to see Your Face.

Well, | guess there isn't much more to say.
But I'm sure glad, God, | met You today.

| guess the "zero hour" will soon be here.
But I'm not afraid since | know You're near.

The signal! -- Well, God, —- I'll have to go.
| like You lots. -- This | want You to know.
Look, now -- this will be a horrible fight.
Who knows -- | may come to Your house tonight.

Verwondering

Though | wasn't friendly with You before
| wonder, God -- if You'd wait at Your Door.
Look - I'm crying! Me! -- Shedding tears!

JwishEd kaown You these miaiy yedss. Bij talloze jongens die op het slagveld

van de tweede wereldoorlog zijn
gesneuveld, zijn vele regels tekst
gevonden. Frances Angermayer,
vatte dit samen.

3 juni 1943 in Kansas City

Well, | will have to go now, God - goodbye.
Strange -- since | met You - I'm not afraid to die.

Frances Angermayer




Jezufet Hans Putman blikt terug op vijftig zeer
bewogen jaren als priester. Hij woonde in
Libanon, Egypte, Soedan, Syrié en nu in
Bethlehem. Hij zag en ondervond geweld en
terreur. “Het verrijzenisgeloof geeft kracht niet in
wanhoop te verdrinken."

In naam van de duizenden medebroeders -
priesters wereldwijd, die trouw en dienstbaar
zijn aan de kerk en de mensen, zie ik het als
mijn morele plicht iets te delen over de lange
jaren van mijn priesterschap. Op het
ogenblik wordt vooral negatief naar priesters
gekeken - vanwege alle misbruik en
klerikalisme. Paus Franciscus zei eens:
“Priesters zijn net als vliegtuigen. Duizenden
stijgen op en dalen neer, maar zodra er een
valt, staan de kranten vol”.

"De omstandigheden waren er meestal
onmenselijk"

Als jonge priester werkte ik negen jaar in
Libanon, waar ik tijdens de oorlog vier dagen
doordacht in de gevangenis. In de jaren
daarna verbleef ik tien jaar in Egypte — waar
ik de droeve getuige was van de groei van
het moslim-extremisme; men spuugde op de
grond wanneer men een kruis zag - en
vijftien jaar in Soedan. Daar las ik iedere
zondag de mis in een van de vele
vluchtelingenkampen rondom Khartoem. Er
leefden mensen uit Zuid-Soedan die waren
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gevlucht voor de burgeroorlog. De
omstandigheden waren er meestal
onmenselijk, zonder stromend water en
elektriciteit.

Via Syrié naar Bethlehem

In 2011 werd mij gevraagd naar Syrié te gaan.
Omdat het oorlog was, kon ik niet naar
Homs, waar de twee andere Nederlandse
jezuieten woonden: Frans van der Lugt en
Michael Brenninkmeijer. Toen ik 75 was,
verhuisde ik naar Bethlehem, om te gaan
werken onder de Palestijnen en om
jeugdretraites te beginnen. Ik woon hier met
een Amerikaanse jezuiet die dit jaar ook 50
jaar priester is. We leven achter de muur,
onder de Palestijnen, in voortdurende
spanning en zonder veel hoop op de
toekomst.

Na dit relaas kan niet alleen de vraag
opkomen ‘Hoe ben je in leven gebleven?,
maar eerder ‘Geloof je nog in de Goede
Boodschap van het Evangelie?” Wat heb ik
mensen te bieden die leven met geweld of in
oorlogssituaties? Mensen die wonen aan de
rand van het menselijk bestaan, en sterven
van honger of door gebrek aan medische
zorg, zoals in Soedan?

Het verrijzenisgeloof houdt op de been

De ervaring waarover ik wil en moet schrijven
na 50 jaar priester-zijn in landen van geweld
en armoede, is dat het Evangelie en het
verrijzenisgeloof vaak de enige steun en
vreugde zijn die de mensen op de been
houdt. Dat geeft hen de kracht niet in
wanhoop te verdrinken.



"Wij in Nederland hebben alles wat ons hartje geweld en terrorisme in het Nabije Oosten.
begeert, maar missen de bljjheid.”

"We maeten het vertrouwen nooit verliezen"
In 2006 was ik 50 jaar jezuiet. Drie zusjes en

twee zwagers kwamen naar Soedan om dat Mijn blijdschap en dankbaarheid zijn niet de
met mij te vieren. Natuurlijk nam ik hen mee vrucht van een gemakkelijk leven, maar van
naar de kampen rondom Khartoem, voor de een diep ervaren en beleefd

zondagsmis. Het kapelletje met lemen verrijzenisgeloof. Dagelijks ervaar ik - met
muren en een dak van palmbladeren, was name tijdens de retraites die ik geef aan
barstens vol. De misdienaars (waaronder ook priesters, zusters en jongeren - dat het goed
meisjes) stonden in vol ornaat. De groep sterker is dan het kwaad. We moeten het
dansende meisjes was in traditioneel vertrouwen nooit verliezen en niet bang zijn
kostuum gekleed en er was een koor met onze hand uit te steken en ons hart te
trommel en trompet. We hebben gebeden, openen.

gezongen, gedanst en luisterden naar de
preek, die geregeld werd onderbroken door

applaus. Met Paus Franciscus zou ik willen zeggen:

De familie was zo verbaasd dat ze na afloop "ledere mens is voor mij een heilige grond voor
zeiden: "De mensen hier hebben niets, wie ik me van mijn sandalen ontdoe. Niet

alleen de vreugde. Wij in Nederland hebben vanwege zijn uiterlijk, de kleur van zijn huid of

alles wat ons hartje begeert, maar missen de zelfs zijn geloof of ongeloof. maar omdat hij
blijdschap. geschapen is naar het beeld van God".

ledere mens is heilige grond. Bron: Academie voor Ignatiaanse Spiritualiteit &

Het was 1962 toen ik Nederland verliet, de Geloofsverdieping

tijd van het ‘Rijke Roomse Leven'’ Vandaag
de dag lijkt het mij moeilijker om als priester
te werken in Nederland dan om missionaris
te zijn onder de armen in de Soedan, of om
te getuigen van de verrijzenis te midden van

r‘;g?i?e];landse De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen
missionaris en missiewerkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor
arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige

wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar!

De geplande collecte in het Pinksterweekeinde gaat door de genomen maatregelen rondom
corona-virus niet door, u kunt uw gaven overmaken op IBAN: NL30RABO0171211111 t.n.v. WNM.
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Paus Franciscus moedigt ons aan om het
rozenkransgebed af te sluiten met het gebed tot de
Heilige aartsengel Michaél.

Heilige aartsengel Michaél, verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de
listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet
gevoelen.

En Gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan
en de andere boze geesten, die tot verderfvan de
zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke
kracht in de hel terug.

Amen.

Het gebed tot de aartsengel Michaél werd geschreven door paus Leo XIII (1810-1903)

Sprevken en
vitdrukkingen

In ons taalgebruik maken we regelmatig
gebruik van spreuken en/of
uitdrukkingen. Maar waar komen ze
vandaan? Wat is de oorsprong? In deze
nieuwe rubriek beschrijven we een
spreuk of uitdrukking. Dit keer de spreuk:

'De handen in onschuld wassen"

Bij de uitdrukking ‘de handen in onschuld
wassen’ denken veel mensen gelijk aan
de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus.
Volgens de Bijbel waste die zijn handen
(in onschuld) nadat hij Jezus, op verzoek
van een woedende menigte had
veroordeeld tot de kruisdood.

Evangelie: Mattels 27:24
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ROZENKRANSGEBED IN ONZE PAROCHIE: zie blz. 30




Moederdag
voor
Maria

Geef een

roos van gebed
EELNETE]

op moederdag
om ook
Moeder Maria
te bedanken!
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NEDERLAND

Via Radio Maria toch de eucharistieviering volgen en samen bidden

Voor iedereen die niet naar de kerk kan gaan wegens de coronamaatregelen biedt Radio Maria
Nederland uitkomst. Het katholieke radiostation zendt al ruim 12 jaar lang dagelijks de
eucharistieviering uit en zal dit ook de komende weken blijven doen. ledereen in Nederland kan
Radio Maria ontvangen via DAB+, internet of de via app voor telefoon en tablet.

Eucharistievieringen

Op doordeweekse dagen is de eucharistie live te beluisteren en mee te vieren in de ochtend om
09:00 uur en s avonds om 19:00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om
10:00 uur. De bisschoppen wijzen op de grote genade van de geestelijke communie als de
zondagsvieringen geen doorgang kunnen vinden; ‘door het verlangen om Christus te ontvangen,
schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ Zijn genade..

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,

ik geloofdat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de
geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

Een extra gebedsuur

Naast de reguliere eucharistievieringen stelt Radio Maria de komende weken een speciaal
gebedsuur in waarin wordt gebeden voor de huidige situatie in ons land. Dit zal zijn op
dinsdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur. Radio Maria nodigt iedereen uit om zich daarbij aan
te sluiten. “De kracht van het gebed is ongekend. Dat maken we bij Radio Maria dagelijks mee”,
aldus Ger Zimmermann, voorzitter van het katholieke station.

Dagelijks worden de getijdengebeden uitgezonden en wordt een paar keer per dag het

rozenkransgebed gebeden, onder andere om 08:30 uur voorafgaand aan de ochtendmis van 09:00
uur.
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Vele wegen...

r
Q

Volg het katholieke nieuws en de actuele
progammering van de eucharistievieringen via
www.KRO-NCRV.nl

Dit is een bron voor up-to-date katholiek
nieuws.

Palmzondag:

9.45 uur Het geloofsgesprek

9.55 - 11.00 eucharistieviering

Witte Donderdag:

20.25 uur The Passion NPO1

Goede Vrijdag:

15.00 uur Goede Vrijdag meditatie
Paaszaterdag:

23.15 uur Paaswake

Eerste Paasdag:

11.00 uur eucharistieviering vanuit de
Munsterkerk in Roermond met Mgr. Smeets
12.00 uur Urbi et Orbi

12.30 uur Pasen uit Rome en Nederland met
Leo Fijen en Antoine Bodar

TIP!

Actuele informatie en verdieping kunt u
vinden op de website van ons bisdom,
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Ook wijzen wij u op de site van Mgr. Hendriks, "God ontmoeten in alle dingen is geen
www.arsacal.nl waar veel informatie wordt s "
; empirisch eureka. Willen wij God ontmoeten,
gedeeld rondom ons rooms-katholieke leven. ; i
~ dan wensen we Hem onmiddellijk via een
empirische methode (zichtbaar, red.) waar te
nemen. Maar zo ontmoet men God niet. Men

ontmoet hem in de lichte bries van Elia."
Paus Franciscus



' Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag

10.00 uur-11.00 uur.

rl!'l T H

Terugblik

Ze hadden het niet al te breed
Geen wit gesteven boorden

Ze waren vissers — alle twaalf
Een volk van weinig woorden

Ze hadden nog geen beeldbuis
Geen flats, geen bungalowtjes
Ze stoeiden aan het blauwe meer
Met wank'le houten bootjes
Geen DC8, geen maanraket
Geen auto en geen koets

Ze liepen op het witte strand

En meestal barrevoets

Zo leefden zij, ze hadden niets
Geen bad, geen telefoon, geen fiets
Maar in hun midden zat een man
Daar hielden al die vissers van
Hij zocht het niet in telefonen
Computers of in elektronen

Hij zocht het zonder valse schijn
In aardig voor elkaar te zijn

Hij had het over ‘ander leven’
Over vergeten en vergeven

Over elkaar de hand toesteken
En over samen brood te breken

18

tel.: 0224-5912 26
(ook voor misintenties)

Hij zei gewoon: Gij zult niet doden

En daarmee hield hij 't voor gezien
Hij had geen boeken vol geboden

Hij had er in totaal slechts tien

Maar toen de rijken en geleerden
Hem hoorden, toen begon 't venijn
Het was bedrog, wat Hij beweerde
Het leven mdcht niet simpel zijn

Ze hebben Hem toen vastgegrepen
Ze hebben Hem de mond gesnoerd
Het zware kruishout laten slepen

En Hem naar Golgotha gevoerd

En het is nooit meer goed gekomen
Want sinds men Hem heeft opgepakt
Heeft men de liefde ons ontnomen
Waarover Hij zo vurig sprak

Maar altijd blijft het heimwee hangen
Naar die eenvoudige mensenzoon
En altijd speur je nog 't verlangen
Naar Hem, die zelfs na al 't gehoon
Vanuit Zijn laatste kracht nog fluistert
Heer, vergeef hen wat ze doen -
Altijd nog is er dat heimwee

Naar die ene man van toen.

(Toon Hermans)

Caritas ’t Zand
in actie voor de
Voedselbank

Zaterdag 11 april,
zaterdag voor Pasen,
staan vrijwilligers van
de Parochiéle Caritas
Instelling 't Zand bij
de plaatselijke
supermarkt De Spar
om goederen in te
zamelen voor de
Voedselbank Kop van
Noord te Anna
Paulowna.

Van 9 tot 3 uur wordt
de klanten gevraagd
tijdens het
boodschappen doen
wat extra artikelen te
kopen en die na
betaling te doneren
aan de Voedselbank.

De Voedselbank Kop
van Noord werkt in
de gemeentes
Hollands Kroon en
Schagen. De 68
vrijwilligers
verzorgen wekelijks
zo'n kleine 150
voedselpakketten.
Voor meer informatie
zie
http://voedselbankkop
vannoord.nl.

-t
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Kerkbalans kerkbalans

De tussenstand
van de actie Kerkbalans is
momenteel € 25.722,66. Dat
is al een mooie opbrengst,
waarvoor onze hartelijke
dank. Hopelijk komt er nog
iets bij, want binnenkort
moeten er werkzaamheden
worden uitgevoerd aan de
pastorie.

Nadat het kostersechtpaar
Bakker was overleden
hebben de priesters Franklin
en Marcello er gewoond,
zonder dat de woning was
opgeknapt. De pastorie is in
de jaren '80 voorzien van
keukenmeubilair wat in die
tijd gangbaar was. Nu de
woning al weer geruime tijd
door particulieren wordt
bewoond, is het hoog tijd
voor modernisering. Ook
het voorraam van de
woning is door de heftige
stormen van de laatste tijd
lek geraakt.

Als verhuurder is het
kerbestuur ook
verantwoordelijk voor deze
kosten.

GEEN VIERINGEN ZANDSTEE

Een goed gevoel iets voor
de kerk fe kunnen befekenen!
Ben van der Viugt

Wij mogen ons allemaal verheugen dat Ben sinds februari in
onze kerk koster is. Wij vragen: hoe is het zo gekomen?

Hij vertelt dat, toen Ton Heemskerk stopte als koster, er
gevraagd werd om een nieuwe koster. Een tante maakte hem
hierop attent en vroeg of het wellicht iets voor hem zou zijn.
Daar bleef het bij totdat (koster) Gré Beers hem persoonlijk
vroeg of hij koster wilde worden. En zo is het dus gekomen....

Het geeft hem voldoening om dit werk te doen. De reacties van
de mensen, die het leuk vinden hem in deze rol te zien zijn
natuurlijk fijn om te horen. Hij zegt goed begeleid te zijn door
Gré, zij heeft hem alles goed uitgelegd, en hij is een aantal
keren met haar, en zij een aantal keren met hem meegelopen
tijdens de vieringen.

Deze week dus voor het eerst geheel zelfstandig.

Als hij dienst heeft is hij ongeveer een uur daarvoor aanwezig
en na de mis duurt het nog een kwartier, 20 minuten om alles
af te sluiten. Alle 'rituelen' moeten er nog een beetje inslijten,
daarna zal het misschien iets sneller gaan.

ledereen kan dit werk leren, en hij zou het iedereen die het
overweegt, aanbevelen om zich aan te melden. Het geeft een
goed gevoel om iets voor de kerk te kunnen betekenen.

Tot onze grote spijt kunnen de vieringen in de Zandstee ook geen
doorgang vinden i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.

U weet toch dat u pastoor Ivan altijd kunt bellen?

Hijis bereikbaar op zijn telefoonnummer: 06 - 17 1296 42.

De eucharistievieringen zijn te volgen op de radio, televisie en via

internet. Vraag om hulp als u het niet kunt vinden.
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Openingstijden parochiecentrum
Kerkgracht 55 te Den Helder:
dinsdag en donderdag van

09.00 uur -11.00 uur

tel. 0223-612550

- - | = -Z F—3 i Ll l_;:-....
sl 1] 3

Vervoer nodig naar de kerk?
Willibrord; bel 06-40297132
Petrus en Paulus; bel 0223-612550

Bloemen van het Maria altaar: een suggestie?
Neem contact op met Annelies van der Ploeg, tel 642101
of mail naar nw.nederstigt@quicknet.nl.

Op 19 februari hebben we in de Willibrordkerk afscheid
genomen van Anna Theresia de Boer- Zonneveld. Ze was bij
iedereen bekend als An. An was getrouwd met Herman de -I_
Boer. Ze hebben heel lang op het terrein van Noorderhaven
gewoond in een van de vier woningen waarin de
medewerkers van de technische dienst woonden. Later zijn
ze verhuisd naar Boterzwin. An is jaren lid geweest van het
parochiebestuur en later de parochieraad van de
Willibrordkerk. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan voor de
kerk. An had een duidelijke mening en was goed in het
bedenken van praktische oplossingen voor allerlei zaken. Ze
was trots op haar gezin.

Haar grote hobby’s waren schilderen en biljarten. Tijdens de
uitvaart hebben vrienden van de schilderclub en de
biljartclub haar ook herdacht. De laatste periode van haar
leven heeft An moeten doorbrengen in Heersdiep in
Julianadorp. We wensen Herman en de kinderen veel sterkte.

Op 20 februari hebben we onder enorme belangstelling in de Willibrordkerk afscheid genomen van
Jacobus Antonius Joseph Zeinstra. Bij iedereen bekend als Co.

Co, in het dagelijks leven landmeter, was een bekende figuur in Den Helder en zeker ook in de kerk. Na
het sluiten van de Vredeskerk is Co komen zingen bij het Willibrordkoor in Julianadorp waar hij een
graag gezien lid van was. Jannie, zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen zullen hun man,
(schoon)papa en allerbeste opa van de hele wereld enorm missen. Hij stond altijd voor iedereen klaar.
Tijdens de dienst hebben we hem herdacht met mooie woorden, beelden en liederen. De familie en
iedereen die Co kenden zullen verder moeten met de mooie en warme herinneringen aan Co. We
wensen Jannie en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
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Wij proberen ieder mens  [SEfEt

in nood naar vermogen te
helpen.

In 2015 bestond de Petrus en Pauluskerk 175 jaar. Ik heb toen
in het parochieblad een aantal stukjes geschreven over
markante momenten uit de geschiedenis van de Petrus en

Voor uw hulpvraag; Pauluskerk. Een klein gedeelte ging over de PP-kerk in

pcidenhelder@kpnmail.nl oorlogstijd. Dat leest u hieronder. Het komt in de plaats van

de aankondiging van een lezing op 10 mei a.s. over onze
Uw steun is welkom! parochies in oorlogstijd. Wegens de corona-crisis wordt deze
NL42 INGB 001 325 254 lezing verplaatst naar een later tijdstip.

Caritas Den Helder

Zoals de meesten van u wel weten, sommigen nog uit eigen ervaring, werd Den Helder in de Tweede
Wereldoorlog (1940-1945) zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. In die tijd was Adrianus Koopman
pastoor van de Petrus en Pauluskerk (1930-1944). Hij leefde intens mee met het wel en wee van de
slachtoffers van de talloze bombardementen. Gelukkig voor ons schreef hij in het Liber Memorialis
(een soort pastoraal dagboek) veel op over al het oorlogsleed. Stukjes in kranten werden uitgeknipt
en met zorg in het boek geplakt. Op 22 juni 1941 schreef hij:" Vandaag vond het 81ste bombardement
plaats op Den Helder",

Elders is veel te lezen over deze droevige en angstige tijd. Daarom beperk ik me tot een paar dingen
die rechtstreeks met de kerk te maken hadden.

De viering van het honderdjarig bestaan van de kerk op 6 oktober 1940 werd uitgesteld, maar gezien
de lange duur van de oorlog kwam het er niet meer van.

Een goed voorbeeld van hoe de oorlogsomstandigheden en het dagelijks leven door elkaar liepen,
trof ik aan in de vieringen van de eerste H. Mis van de broers J. en N. Lengers op zondag 3 augustus
1941. Enkele dagen eerder waren zij tot priester gewijd. Hun ouders woonden in de
Koningdwarsstraat, maar de broers konden niet bij hun ouders overnachten, omdat zij geévacueerd
waren naar Oudesluis. Op de vroege zondagochtend zal men eerst het materiaal verwijderd hebben,
waarmee de kerk ‘s avonds en ‘s nachts op bevel van de bezetters sinds 15 december 1940
verduisterd moest zijn. Er was toen zelfs een collecte gehouden om het materiaal te kunnen
aanschaffen! Om 10 uur deed de oudste van de twee broers, Johannes, zijn eerste plechtige H. Mis.

Na het evangelie werd er eerst een brief voorgelezen van de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen.
Hierin protesteerden zij tegen het onrecht dat de bezetters de katholieken hadden aangedaan met
de opheffing van het R-K. Werkliedenverbond. Daarna volgde de feestpredikatie. Na deze
plechtigheid was de jongere broer aan de beurt om zijn eerste Mis te doen, zij het zonder zang.
Opnieuw werd na het evangelie de brief van de bisschoppen voorgelezen met hun protest tegen de
bezetter. 's Middags was er een receptie en om 16.30 uur een plechtig Danklof. Daarna werd er feest
gevierd in de pastorie. Een mooi voorbeeld hoe feest en dankbaarheid midden in de oorlog toch
overeind bleven. Vanaf 1942 werd er op de eerste zondag van de maand in de kerk om 10.45 uur een
H. Mis gehouden voor de Duitse militairen met aalmoezenier Pieper uit Miinster als voorganger. Vanaf
augustus van dat jaar verboden de bezetters de Nederlanders om hieraan deel te nemen.

Begin 1944 moest de pastorie ontruimd worden; het gebouw werd bezet door Duitse militairen en
deed dienst als postkantoor. Moegestreden en ziek overleed op 23 september 1944 pastoor Adrianus
Koopman in Haarlem. Het zou maanden duren voordat sommige parochianen weet kregen van zijn
overlijden. In september 1945 werden zijn stoffelijke resten alsnog bijgezet in het priestergraf op het
St. Jozefkerkhof aan de Jan Verfailleweg. (Dit graf vindt u precies tegenover de ingang van de
kerkhofkapel.)

Jan van Diepen, emeritus pastor. 21
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EEN KRACHTIG
TEREN VAN
HOOP EN
UVERTROUWEN!

T
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Uitstelling van het Allerheiligste tijdens de coronacrisis -
gewoon vaor de kerkdeuren - Jezus in ons midden in het sacrament van de eucharistie.
Een krachtig teken van hoop en vertrouwen!

God is onze toevlucht en vesting,

bij uitstek onze helper in nood:
al beeft de aarde, wii kennen geen angst,
al wankelen de bergen daar diep in de zee.
Laat het water woeden, de vloed schuimen,
en de bergen schokken onder dit springtii.

Er komt een wiidvertakte rivier
vreugde brengen in de stad van Cod,
woonplaats en heiligdom van de Hoogste.
Psalm 46



Bijbelverhalen

De eerste week van deze maand
is het de Goede Week, de meest
bewogen week van het kerkelijk
jaar. Het begint met Hosanna voor
Jezus op Palmzondag, dan volgt het
verraad op Witte Donderdag, zijn
kruisiging en dood op Goede Vrijdag
en Jezus’verrijzenis in de paasnacht.
Probeer eens zoveel mogelijk de
vieringen in de Goede Week te
bezoeken. Dat is goed voor de ziel.

LEZINGENROOSTER
Zondagen april 2020
5 april Ezechiél 36,16-17a +
Palmzondag 18-28
Jesaja 50,4-7 Romelnen 6,3-11
Filemon 2,6-11 Matteils 28,1-10

Matteils 26,14 - 27,66

9 april
Witte Donderdag
Exodus 12,1-8411
1 Korintiérs 11,23-26
Johannes 13,1-15

10 april
Goede Vrijdag
Jesaja 52,13- 53,12
Hebreeén 4,14-16 +
579
Johannes 18,1-19, 42

11 april

 Paaswake: Verrijzenis van

12 april
Paaszondag: Verrijzenis
van de Heer
Handelingen 10,34a+37-
4
Kolossenzen 3,1-4 of 1
Korintiérs 5,6b-8
Johannes 20,1-9

19 april
Beloken Pasen en
2ondag van de goddelijke
Barmhartigheid
Handelingen 2,42-47
1Petrus 1,3-9
Johannes 20,19-31

26 april '
Derde zondag van Pasen
Handelingen 2,14+22-32
2 bt

DOOR HET DUISTER
NAARHET LICHT

almzondag kent twee evangelielezingen. De

intocht van Jezus in Jeruzalem wordt dit jaar

beschreven in de woorden van Mattelis: ‘De

mensen die Hem omstuwden, jubelden:

“Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die
komt in de naam van de Heer! Hosanna in den Hoge!"”
De tweede evangelielezing is het lijdensverhaal, van het
verraad van Judas tot en met Jezus'graflegging.

Op Witte Donderdag wordt uit het evangelie van Johannes
gelezen, waar geen sprake is van het delen van brood en
wijn maar van de voetwassing: ‘lk heb u een voorbeeld
gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb’ Op
Goede Vrijdag klinkt opnieuw het lijdensverhaal, ditmaal
volgens de evangelist Johannes.

In de paasnacht horen we dat het Licht van Christus het
duister verdrijft, voorafgegaan door het scheppingsverhaal
en het verhaal over de uittocht uit Egypte. Want om te
weten waar we naartoe gaan is het belangrijk te weten waar
we vandaan komen. We zijn van God, door Hem gewild. Hij
zal ons wegleiden uit wat ons benauwt en brengen naar
onze bestemming: het land van licht en vrede. m

Sipke Draisma

De Goede Week is een turbulente week die
uiteindelijk eindigt met de opstanding van
Christus. Geeft dit verhaal u hoop tijdens
duistere perioden in uw eigen leven?




Bijbelverhalen

In dit liturgisch jaar lezen we vooral
uit het evangelie van Mattelis.
Volgend jaar zal dat Marcus zijn en
het jaar daarop Lucas. De vierde
evangelist, Johannes, horen we elk
Jjaar vooral op hoogtijdagen en zo-
als nu in de tijd na Pasen. Johannes
wijkt wat stijl betreft nogal af van de
andere drie evangelisten. Je moet
wat meer moeite doen om hem te
verstaan, maar dan gaat er ook een

diepe wereld voor je open.
LEZINGENROOSTER
Zondagen mei 2020
3 mei 2020 Donderdag
4e zondag van Pasen en 21 mei 2020
Roepingenzondag Hemelvaart van de Heer
Handelingen 2, 14a + Handelingen1,1-11
36-41 Efeziérs 1,17-23
1Petrus 2, 20b-25 Matteiis 28, 16-20
Johannes 10,1-10
24 mei 2017
10 mei 2020 7e zondag van Pasen
Se zondag van Pasen Handelingen 1, 12-14
Handelingen6,1-7 1Petrus 4, 13-16
1 Petrus 2,49 Johannes 17,1-11a
Johannes 14,1-12
31 mei 2020
17 mei 2020 Pinksteren
Ge zondag van Pasen Handelingen 2, 1-11
Handelingen 8, 5-8 + 1Korintiérs 12, 3b-7 +
1417 12-13
Johannes 20, 19-23

1Petrus 3,15-18
Johannes 14, 15-21

SPREKEND ZIJN
VADER

p Hemelvaart na lezen we deze maand alle

zondagen uit het evangelie volgens Johannes.

De eerste zondagen horen we Jezus de

Godsnaam gebruiken:‘lk Ben’ Zo zegt Jezus:

Ik ben de deur voor de schapen’en lk ben de
weg, de waarheid en het leven' Elders zegt Jezus: Ik ben de
goede herder’en 'lk ben het levend water’ Voor de hoorders
in die tijd waren dat spannende teksten, omdat de naam
van God erin doorklonk. Voor ons is het belangrijk te weten
dat er in Bijbelteksten vaak meer wordt gezegd dan je op
het eerste gezicht hoort.

De zondagen die volgen bereiden ons voor op Pinksteren.
Zo horen we Jezus zeggen dat hij de geest van de waarheid
zal sturen, die ons zal helpen om waarheid van leugen te
onderscheiden. En we horen die onbegrijpelijke zinnen:
‘Op die dag zult gij weten dat Ik in mijn Vader ben en gij
in Mij en Ik in u/Raadselachtig? Jezus is hier sprekend zijn
Vader, wellicht helpt deze uitdrukking bij het begrijpen van
deze teksten. Wie Jezus hoort, hoort God. Wie Hem ziet, ziet
God. En, nog spannender, als we elkaar zien, zien we God
oplichten. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
Wij zijn zijn verhaal. m

Sipke Draisma

In elkaar zien we God oplichten. Wij zijn
geschapen naar Gods gelijkenis. Ga eens bij
uzc:}f na, wat gaat u gemakkelijker af? In de
ander sporen van God zien of ook in uzelf
die sporen herkennen?
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Installatietechniek

Y’ Breggit Smit
Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

*

Stijlvol en betrokken

Persoonlijke begeleiding

Volledige verzorging van begrafenis of crematie voor ieder budget

% Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen

+ Ook als u elders verzekerd bent of lid bent van een uitvaartvereniging
Vrijblijvende kosteloze voorbespreking

*

*

*

Voor het melden van een overlijden: 06 518 478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl




m Uitvaartvereniging ‘g

» Allesomvattende uitvaartzorg

die alles tot in de puntje

» Zonder winstoogmerk

« Ook voor niet-leden

HH Professionel
» Eigen uitvaartcentrum overl Uden melden: Uitvaaftzo:g 3;?%::?8?
moment van overlijden
» Fiscaal aantrekkelijk sparen 0224' 563 5 11 tot na de crematJie of

_ begrafenis, zodat
« Betaalbaar voor iedereen Ledeninformatie: 0224-561647 of nabestaanden de rust
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl krijgen om afscheid van

hun dierbare te nemen

» Verzekering is akkoord Bestuur: op een manier zoals dat
secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl gewenst is.

« Persoonlijke begeleiding

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE: WWW.UITVAARTVERENIGINGZIJPE.NL

Oplossing feb/maart '20
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Geen publieke liturgische vieringen tot en met 1 juni 2020.

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische vieringen tot en met 1 juni
worden afgelast. Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan.

De vieringen van de Goede Week, in ieder geval Palmzondag, de Paaswake en Paaszondag zullen allen via TV NH worden
uitgezonden. Voor ons bisdom hopen we dat tevens de Chrisma mis, als ook de andere vieringen in de Goede Week via een
life stream uitgezonden worden vanuit de Kathedraal. U kunt zich ook via YouTube abonneren op 'Kathedraal Sint Bavo.

Maandag 23 maart heeft de Nederlandse regering bekend gemaakt dat er geen samenkomsten meer mogen plaats
vinden. De bisschoppen hebben besloten dat publieke weekdagmissen nu niet meer mogelijk zijn. De Nederlandse
bisschoppen hebben besloten dat alle publieke vieringen tot 31 mei (PInksteren) zijn afgelast. Kerken kunnen wel open
blijven voor individuele bezoekers. Zij kunnen een kaars opsteken, komen bidden en/of een gave voor de voedselbank
brengen.Ten aanzien van uitvaarten en kerkelijke huwelijken is er een aparte regeling, vertelde de minister-president.
Hierover komen nog mededelingen als er meer duidelijk is.

Alle nieuwe maatregelen welke zijn getroffen na het ter perse gaan van dit parochiemagazine,
kunt u vinden op de website van ons bisdom,
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Liturgisch rooster
alle informatie onder voorbehoud in verband met coronavirus

Rozenkransgebed in de meimaand

Uitdrukkelijk worden de voorschriften van de overheid in acht genomen. Hou 1,5 meter afstand van
elkaar, blijft u thuis indien u verkouden bent of hoest.

Het is ook een teken van verbondenheid indien u thuis de rozenkrans met ons mee bidt.

O.LV. Visitatie te 't Zand:

woensdag, donderdag, vrijdag om 19.00 uur

Petrus en Pauluskerk te Den Helder:
6 en 20 mei uitstelling van het Allerheiligste om 15.00 uur, aansluitend rozenkransgebed.

Willibrordkerk te Julianadorp:

13 en 27 mei uitstelling van het Allerheiligste om 15.00 uur, aansluitend rozenkransgebed.

Tweede Pinksterdag - H. Maria, Moeder van de kerk
Maandag 1 juni - regioviering
Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering l. Garcia

zaterdag 6 juni - Heilige Drieénheid

Ten Anker 16.00 uur woord -en communieviering H. Schrader samenzang
Willibrord 19.00 uur woord -en communieviering H. Schrader samenzang
Breezand 19.00 uur woord -en communieviering parochianen Encore!
zondag 7 juni - Heilige Drieénheid

Den Burg 09.30 uur eucharistieviering P.Banaszak

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering l. Garcia Zimra

't Zand 09.30 uur woord -en communieviering H. Schrader E. Raatgers

Petrus en Paulus 11.00 uur eucharistieviering . Garcia Inzingkoor




INFORMNOTIE EN AGENDFf)

Samenwerkingsverband parochies

Op 1 maart 2020 is een samenwerkingsverband opgericht voor de r.-k. parochies O.LV.
Praesentatie te Anna Paulowna, H. Joannes Evangelist te Breezand, O.LV. Visitatie te 't Zand
en H. Maria, Sterre der Zee te Den Helder. De leden van het nieuwe bestuur hebben inmiddels
de bencemingsbrieven van het bisdom ontvangen.

In het bestuur nemen zitting:

Voorzitter: lvan Garcia Ferman - Vicevoorzitter: Hans van Tongerlo - Secretaris: Ania Brek -
Wojtalik - Penningmeester: vacant - Algemene leden: Piet Bakker, Mirjam Kops-Entius, Frank
van Lierop, Leo van der Reep, Gerard Schouten, Fia Smit-Weel.

In het volgende parochieblad zullen we een foto van het bestuur plaatsen, dan wordt ook de
naam van het samenwerkingsverband bekend gemaakt.

Uitstel Vastenactie

Door het caronavirus zijn de kerken gesloten en is de vastenactie bus dus niet bereikbaar.
Gelukkig heeft vastenactie bekendgemaakt dat de vastenactie deze zomer nog een paar
maanden wordt verlengd. Hopelijk heeft u dus nog de gelegenheid om uw bijdrage of
vastenactiezakje in de bus achterin de kerk te doen.

Het is echter ook mogelijk uw bijdrage te storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v.
vastenactie (onder vermelding van het projectnummer 401398!).

Meer informatie vindt u op de website van vastenactie:
https://www.vastenactie.nl/projecten/sanitaire-voorzieningen-voor-kraamkliniek-in-oeganda.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De regionale MOV groep (= Missie, Ontwikkeling, Vrede)

Donderdag 21 mei - Hemelvaartsdag
Op hemelvaartsdag kunt u thuis beginnen met het bidden van de Heilige Geest noveen.
Zie voor nadere informatie blz. 4 van dit parochiemagazine.

Zondag 14 juni - Catechese Get Inspired
Voor de jongeren van 15 jaar en ouder, parochiezaal Petrus & Pauluskerk.
16.00 uur - 18.00 uur




Horizontaal

1 Het harstochtelijk streven naar een persoonlijke vereni-
ging van de ziel met God 6 Hij ruste in vrede (Lat. afk.)
9 Lang geleden gekocht 10 Stad in Japan 12 Film met
Sylvester Stallone uit 1976 14 Profeet (de ziener van David)
15 Open strook in een bos 16 Afgesneden stuk vis 18 En
dergelijke (afk.) 19 Spaanse hertog (1507-1582) 21 Wind-
richting (afk.) 22 Europese vrouw 24 Deel van de week
(afk.) 25 Film van Steven Spielberg uit 1982 26 Eiland van
koning Minos 28 Kloostermoeder 31 Amerikaanse dollar
33 Scheepsstuur 34 Zuiver gewicht 36 Vrouw die de
apostel Paulus tijdelijk in haar huis opnam (Hand. 16:14)
37 Loofboom 38 Hectoliter (afk.) 39 Zweem 41 Gelofte
43 Bouwsel van bijenwas 44 Denkbeeldige lijn waarom
iets draait 45 Punt op een lijst (Eng.) 47 Kort jasje 48 Zee-
hond 50 Reisweg 52 Larve van de langpootmug 54 Naald-
boom 55 Kloosterzuster 56 Mengsel van aromatische stof-
fen dat meer dan honderd keer in de Bijbel voorkomt.

Verticaal

1 lemand die om zijn geloof niet te verzaken zijn leven
offert 2 Caribische muziek en dans 3 Verzot 4 Onbevangen
liefdesverhouding 5 Schip met hoogopstaand steven
6 Edelgas 7 Persoonlijk vnw. 8 Kerkelijke functionaris (Lat.)
11 Oom uit Amerika 13 Vereniging met strikte regels
17 Wankel 19 Witte mousserende wijn uit Italié 20 Tweede
voornaam van Elvis Presley 23 Knuffelbeer 27 Lid van een
Afrikaanse stam 29 Artistieke figuurdans 30 Dier dat als
reinigingsoffer wordt aangeboden wanneer een gezalfde
priester zondigt tegen de geboden van de Heer (Levit. 4)
32 Religieus gebouw 35 Verharde huid 38 Ongelovige
39 Tuin (lit.) 40 Afmeting 42 Letsel toebrengen 46 Slecht-
ziend zoogdier 47 Koningin der Romeinse goden 49 Belas-
ting (afk.) 51 Grondsoort 53 Modus operandi (afk.).
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