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Het parochiemagazine

Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per
jaar. De uitgaven komen tot stand
door een samenwerking tussen

r-k. Parochie H. Maria Sterre der Zee
en r-k. Parochie OLV Visitatie.

r-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee
Kerkgracht 55

tel. 0223 -61 25 50
rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl
IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk
Kerkgracht 54
1782 GK Den Helder

Willibrordkerk
Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

r-k. Parochie OLV Visitatie

tel. 0224 - 5912 26
olv.visitatie@kerktzand.nl
www.rkkerktzand.nl

IBAN NLO5SRABO 0374 4016 32

Onze Lieve Vrouw Visitatie
Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand

Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman
pastoor

06-17 1296 42
rk.denhelder@wolmail.nl

Pawel Banaszak
kapelaan
0223-612550
rk.denhelder@wolmail.nl

Henk Schrader

diaken

06-10306086
hjmschrader@gmail.com

Maciej Gradzki
kapelaan
0223-612550
maciej.pnl@gmail.com

Neem gerust contact op met het pastorale team voor o.a.
een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel,
huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea,
ziekenzalving en uitvaart.

Redactie:
redactiekerkinnzicht@gmail.com
tel. 0223 -61 25 50

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen
m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
financiéle zaken en andere vragen die bij u leven.

Kopijdatum uitgave dec./jan.
uiterste inleverdatum 9 nov 2021




Kerk INN Zicht

Dit nieuwe parochiemagazine is er
voor ul Een magazine vol
verdieping, nieuws, interviews en
weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do

Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met
de parochies Anna Paulowna -
Texel - Breezand.
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Zondag
3 oktober

12.00-17.00
uur.

Veel gelovigen kennen het gebruik om bij de parochie een intentie op te geven die wordt opgenomen
in de Heilige Mis. In de volksmond heet dat 'een H. Mis bestellen’ Dat is misschien een ongelukkige
uitdrukking, omdat het lijkt alsof Gods genade te koop is.

Onder u zijn er waarschijnlijk ook die zich herinneren dat een misstipendium aan het levensonderhoud
van een priester bijdroeg.

De geldelijke gave die gebruikelijk is bij het opgeven van de misintentie, werd vroeger aan de priester
zelf gegeven.

Met het opgeven van een bepaalde misintentie wordt ook tot uitdrukking gebracht dat wij de persoon
of de zaak die ons lief is, willen laten delen in de geestelijke vruchten, Gods genadegaven, van de
eucharistieviering. Het hoort bij het geloof van onze kerk dat we voor onze overledenen niets beters
kunnen doen, dan een H.Mis te laten opdragen, en de vruchten van het verlossend lijden, sterven en
verrijzen van de Heer Jezus voor hen af te smeken. Maar natuurlijk kan men ook voor zieken, verwanten
en vrienden en voor hen over wie wij ons bekommeren een H. Mis laten

opdragen.

De misstipendia komen altijd ten goede aan de parochie, die in het
onderhoud van de kerk en het levensonderhoud van de priesters voorzien.

Op de pagina's 16 en 18 kunt u lezen hoe u een misintentie in uw parochie op

kunt geven.

MISSTIPENDIA |




Beste parochianen!

Ik hoop van harte, dat het met jullie allemaal goed
gaat. De zomer, dus de vakantieperiode is snel
voorbijgegaan en wij beginnen weer met onze
gewone activiteiten. Hopelijk hebt u zich in de
afgelopen zomerperiode wel een beetje kunnen
ontspannen, u met bijzondere dingen bezig
kunnen houden, meer tijd kunnen doorbrengen
met familie en vrienden, enz. Kortom, hopelijk
hebben wij de mogelijkheid gehad om uit te
rusten.

Rust is ongetwijfeld heel belangrijk en zelfs
noodzakelijk voor ons allemaal. ledereen heeft
vroeger of later rust nodig, zelfs diegenen die zo
veel werken en altijd bezig zijn. Men moet soms
een beetje rust nemen om te kunnen doen wat
goed en nodig is.

Helaas is het vaak zo, dat er niet genoeg tijd is om
uit te rusten. Er komen steeds nieuwe dingen op
ons af, nieuwe problemen die men moet oplossen
en soms zijn ze heel ingewikkeld. Het kan ook zijn,
en dat is heel vervelend, dat iemand wel tijd vindt
om uit te rusten, maar dat hij, zelfs in die
vrijgemaakte tijd niet echt kan uitrusten. In zijn
hoofd blijft hij altijd bezig met allerlei zaken.

Wij hebben het wellicht weleens meegemaakt, dat
wij de innerlijke rust - de vrede - niet zomaar
konden vinden. Misschien waren wij op een
rustige plek, in een mooie omgeving, maar binnen
hadden wij geen rust, geen vrede.

In het evangelie lezen wij de woorden van Jezus
Christus: 'Komt allen tot mij en ik zal u rust en
verlichting schenken’ (Mt 11,28). Deze woorden
van Jezus zijn bijzonder mooi en vol van troost. Dit
zijn de woorden, die Christus tot ons allemaal richt.

Wij kunnen er altijd op vertrouwen, dat wij in alle
moeilijke situaties innerlijke rust en vrede bij Jezus
kunnen vinden, dat wij deze van Hem zullen
kunnen ontvangen. Deze innerlijke vrede is het
allerbelangrijkste. Als iemand deze innerlijke vrede
heeft, kan hij ook in onzekere en onrustige
situaties en omstandigheden altijd zeker en rustig
zijn. Van de andere kant als er binnen ons geen
vrede is en geen rust, is ook de rustige omgeving
niet genoeg om te kunnen uitrusten.

Zeker voor sommigen van ons begint nu (of is al
begonnen) een drukke periode, voor anderen is
het misschien minder druk, maar vol van zorgen
over b.v. de gezondheid.

Jezus wil aan ons allemaal de ware innerlijke vrede
schenken in alle situaties die ons te wachten staan.

Het is ongetwijfeld zo, dat wij deze vrede in onze
vieringen in de kerk en in het persoonlijke gebed
zullen kunnen vinden.

lk wens u, dat u in het midden van de drukte van
het leven van iedere dag, de ware vrede en rust
niet verliest.

Gods zegen! Kapelaan Maciej Gradzki



“Ik roep iedereen op om het gebed te intensiveren en te vasten,
en de Heer om barmhartigheid en vergeving te vragen.”

Paus Franciscus

Bidden is niet makkelijk. Bij het bidden doen zich veel moeilijkheden
voor. Men moet ze kennen, benoemen en overstijgen.

Verstrooidheid

Voor wie bidt, is verstrooidheid het eerste probleem (cf. CKK, 2729). Zodra
we beginnen te bidden gaat de geest zwerven, hij zwerft door heel de wereld. Je hart is daar, je geest is daar en
daar is ... de verstrooidheid bij het gebed. Gebed gaat vaak samen met verstrooidheid. Het is inderdaad zo dat
de menselijke geest het moeilijk heeft om langere tijd stil te staan bij één enkele gedachte. Allen ervaren wij de
voortdurende werveling van beelden en verbeeldingen in een nooit eindigende beweging. Dat overkomt ons
zelfs tijdens het slapen. En allemaal weten we dat het niet goed is gevolg te geven aan deze wanordelijke
neiging.

Discipline

De strijd om de aandacht te verwerven en te behouden betreft
"Het gebed is een heilig vuur niet slechts het gebed. Als we geen voldoende graad van
dat altijd moet branden” aandacht bereiken, kunnen we niet met vrucht studeren en ook
paus Franciscus niet behoorlijk werken. Atleten beseffen dat wedstrijden niet

alleen gewonnen worden door training maar ook door mentale
discipline. Vooral door het vermogen aandachtig te blijven en de
aandacht scherp te houden.

Waakzaamheid

Verstrooidheden zijn niet fout, maar moeten wel bestreden worden. In onze geloofsschat is er een deugd die
vaak vergeten wordt maar voortdurend aanwezig is in het Evangelie. De naam is: waakzaamheid. Vaak zegt
Jezus: Waakt. Bidt. De catechismus verwijst er uitdrukkelijk naar in zijn onderricht over het gebed (cf. n. 2730).
Vaak roept Jezus de leerlingen op tot een sober leven vanuit de zekerheid dat Hij, vroeg of laat, zal terugkeren,
zoals een bruidegom na de bruiloft of een baas na een reis. Omdat we dag noch uur van zijn wederkomst
kennen, zijn alle ogenblikken van ons leven kostbaar en mogen niet verloren gaan door verstrooidheid. Op een
voor ons ongekend ogenblik zal de stem van onze Heer weerklinken. Zalig de dienaren die Hij op dat ogenblik
werkzaam aantreft, begaan met wat echt van belang is. Ze hebben zich niet laten verstrooien door in te gaan
op elke aantrekkelijkheid die in hun geest opkwam. Ze hebben getracht de juiste weg te volgen door het
goede te doen en hun eigen taak te vervullen. Verstrooidheid is dit: verbeelding die wervelt, wervelt, wervelt ...
De heilige Theresia noemde deze wervelende verbeelding, die wervelt tijdens het gebed, kletskous in huis. Het
is als een zottin die je doet draven, draven ... Door aandacht moeten we haar stoppen en opsluiten.

Lusteloosheid

Nog een verschillend gegeven is de lusteloosheid, een ander gebrek, een andere kwaal die een echte bekoring
is tegen het gebed en, meer algemeen, tegen het christelijke leven. Lusteloosheid is een vorm van
depressiviteit die te wijten is aan de verslapping van de ascese, aan de vermindering van de waakzaamheid,
aan de verwaarlozing van het hart” (CKK, 2733). Het is een van de zeven hoofdzonden omdat ze, gevoed door
verwaandheid, kan leiden tot de dood van de ziel.



“Ook onze meest harde en bittere taal zal God met de liefde
van een vader aanvaarden. Hij zal ze als een gebaar van geloof

beschouwen, als een gebed.”
Paus Franciscus

Dorheid
De tijd van dorheid vraagt een andere aanpak. De catechismus geeft de
volgende beschrijving:

De dorheid maakt deel uit van het inwendig gebed, waarin aan het hart
iedere smaak voor gedachten, herinneringen en gevoelens, zelfs
spirituele, ontzegd wordt. (N. 2731).

Dorheid doet denken aan Goede Vrijdag, aan de nacht en aan Stille Zaterdag, telkens momenten dat Jezus er
niet is, want Hij is in het graf. Jezus is dood: we zijn alleen. Dat is kerngedachte van de dorheid. Vaak
onderkennen we de redenen van de dorheid niet. Ze kan van onszelf afhangen, maar ook van God die
bepaalde toestanden van uitwendig of inwendig leven toelaat. Of, soms kan het een kwestie zijn van hoofdpijn
of van maagpijn die verhindert tot gebed te komen. Vaak kennen we de redenen niet echt. De meesters van het
geestelijke leven beschrijven de geloofservaring als een voortdurende afwisseling van momenten van troost en
momenten van droefheid. Ogenblikken waarop alles makkelijk is terwijl andere momenten getekend worden
door een grote zwaarte. Vaak vragen we, als we een bekende ontmoeten, Hoe gaat het? - Vandaag ben ik
down. Vaak zijn we down, wat zeggen wil dat we gevoelloos zijn, troosteloos; we hebben het moeilijk. Dat zijn
de grijze dagen, en die zijn er in overvioed in het leven. Gevaarlijk is het wanneer men een onberoerd (grijs)
hart heeft. Dat is erg. Dan kan men niet bidden. Met een onberoerd hart kan men geen troost voelen! Geestelijk
dorheid kan men met een onberoerd hart niet verdragen.

Het hart moet open en lichtend zijn zodat het
licht van de Heer kan binnenkomen. En als het "Gelovigen doven nooit
niet binnenkomt, moet men hoopvol wachten. het gebed!"

Maar het niet met grijsheid afsluiten. paus Franciscus

Volharding

Hoe moeten we omgaan met deze opeenvolging van enthousiasme en ontgoocheling? We moeten leren om
steeds op weg te blijven. De echte vooruitgang in het geestelijke leven bestaat niet in het vermenigvuldigen
van de extase, maar in de bekwaamheid om te volharden op moeilijke ogenblikken: ga verder, ga verder, ga
verder ... En als je vermoeid bent, stop dan even en ga verder. Met volharding. Denken we aan de parabel van
Sint-Franciscus over de volmaakte blijdschap: de dapperheid van een broeder bestaat niet in oneindig geluk
dat uit de hemel valt, maar in het volhardend verder gaan, ook wanneer dat niet wordt opgemerkt, ook
wanneer men miskend wordt, ook wanneer de smaak van het begin verdwijnt. Alle heiligen zijn door dit
duistere dal gegaan. We worden niet geschokt door hun verslag over nachten van lusteloos gebed, zonder zin
beleefd. We moeten leren zeggen: Ook al lijk Jij, mijn God, alles in het werk te stellen zodat ik ophoud te
geloven, toch blijf ik tot Je bidden.

Het waarom?-gebed

Het lijkt soms op de situatie van Job die niet aanvaardt dat God hem onrechtvaardig behandelt, hij protesteert
en daagt God voor het gerecht. Maar, vaak is protesteren bij God een vorm van gebed of, zoals een oud
dametje zei: Boos zijn op God is ook een vorm van bidden. Boosheid van het kind tegen de vader is vaak een
wijze om de verhouding tot de vader te beleven. Men wordt boos precies omdat men Hem als ‘vader’ erkent.

En ook wij, die veel minder heilig en geduldig zijn dan Job, weten dat God ons zal antwoorden uiteindelijk, aan
het einde van deze tijd van troosteloosheid, nadat we naar de hemel geschreeuwd hebben met vele keren
waarom? Het is de bede van kinderen wanneer ze de dingen niet begrijpen. Wanneer wij een beetje boos
worden op God en waarom beginnen te zeggen, dan zijn we bezig het hart van onze Vader te vestigen op onze
ellende, op onze moeilijkheden, op ons leven. Maar natuurlijk, heb de moed aan God te zeggen: Maar waarom
...7Want som:s is het goed zich wat boos te maken. Het helpt ons de verhouding te beleven die wij met God
moeten hebben. De verhouding van zoon en Vader, van dochter en Vader. 7



Oktober - Mariamaand
rozenkransbidden in de regio,
zie het rooster blz. 28

Weekeinde 17 oktober
Wereldmissiezondag

24 oktober

Op deze dag viert de
Rooms-Katholieke Kerk
Wereldmissiedag.

‘Wanneer wij de kracht van Gods
liefde ervaren, wanneer wij zijn
aanwezigheid als Vader in ons
persoonlijk en
gemeenschappelijk leven
erkennen, kunnen wij niet anders
dan wat wij hebben gezien en
gehoord verkondigen en delen;
schrijft paus Franciscus.

1 november

Allerheiligen

2 november

Allerzielen

(voor de vieringen zie het rooster)

7 november
feestdag Heilige Willibrordus

21 november
hoogfeest Christus Koning

24 november
#RedWednesDay

Sta op voor de vrijheid om te
geloven!

28 november
Zondag Levavi -
begin van de advent

HEILIGE WILLIBRORD brengt het
Rooms-Katholieke geloof naar Nederland.

Patroon voor de Kerk in Nederiand.,
Feestdag Sint Willibrord - 7 november.

Willibrord (circa 658 - 739) is aartsbisschop der Friezen en bisschop
van Utrecht, hoewel hij hier niet geboren is. Hij is een priester uit
Engeland en reist aan het einde van de zevende eeuw naar de Lage
Landen om heidenen te bekeren. Na zijn dood wordt hij heilig
verklaard.

In 690 steekt Willibrord samen met ongeveer twaalf
missionarissen de Noordzee over om het christendom te
verspreiden in het land van de Friezen. Dat is het brede kustgebied
van het latere Nederland, van de Westerschelde tot het
noordoosten. Na de overtocht komt hij aan bij de monding van de
Rijn, bij het latere Katwijk. Vanuit daar begint Willibrord met zijn
missie:

de kerstening van de Friezen (de overgang waarbij de Friezen hun
Germaanse geloof loslaten en inruilen voor het christendom. Dit
proces duurt ongeveer van de zesde tot de twaalfde eeuw.)

De missionarissen hopen met pracht en praal de Friezen te
overtuigen dat het christelijk geloof heel bijzonder is.

Voortdurend trekt hij rond om de mensen over God te vertellen, een
echte reiziger voor God. Er zijn heel wat plaatsen, waarvan we
weten dat Willibrord er is geweest. Hij is gereisd tot Duinkerken toe,
en hij heeft ook op de Waddeneilanden gepreekt.

In het jaar 698 sticht Willibrord in de buurt van Trier het beroemde
klooster van Echternach. Korte tijd is Willibrord abt van dit klooster.
Hij maakt er een school van voor missionarissen. Overal benoemt
Willibrord bisschoppen en priesters, die hem moeten helpen bij het
grote werk. Deze mensen trekken overal rond.

Het is echter niet gemakkelijk de Friezen het geloof te verkondigen.
Zijn grootste tegenstander is Radboud, de koning van de Friezen.
Deze wil het geloof van de Franken, die zijn tegenstander zijn, niet
aannemen.

Rond het jaar 726 gaat Willibrord uitrusten van zijn harde werken. In
Echternach zal hij de laatste jaren van zijn leven blijven. Hij sterft in
het jaar 739 in zijn beroemde abdij. Zijn graf is nog te vinden in de
crypte van de kerk van Echternach.



Misschien heb je altijd al gedacht: ik zou
wel wat meer van het christelijk/katholiek
geloof willen weten.
Rector Jeroen de Wit
start een nieuwe
Alpha online cursus
(via Zoom’):

Elke maandagavond
vanaf 11 oktober 2021
t/m 10 januari 2022,
Geef jezelf op via
jejdewit@gmail.com of bel met rector
Jeroen 06-40125490.

Alpha
Online

Workshop Kerkfotografie

Zaterdag 2 oktober en 12 maart

09.30 uur tot 15.30 uur

Kosten: €69,00 (incl. toegangsticket, koffie, thee en
een broodje)

Ingang: Bisschop Bottemanneplein, Haarlem

Fotografe Diana Nieuwold geeft een workshop
Kerkfotografie in de KoepelKathedraal. Na een
introductie ga je aan de slag met de camera. Je leert
over scherpstelling, belichting, diafragma, sluitertijd
en ISO-waarde. Ook krijg je allerlei tips over het
fotograferen van kerken. En natuurlijk wordt er
geoefend in de KoepelKathedraal.

tickets te verkrijgen via:
www.tickets.voordemensen.nl

ARNOLD HUIJGEN

LEZING: ‘MARIA, ICOON VAN
GENADE' DOOR THEOLOOG
ARNOLD HULJGEN

Maria blijft fascineren. De
protestantse theoloog Arnold
Huijgen schreef een boek waarin
hij Maria op het spoor komt
langs de lijnen van de Bijbel, de
traditie en de actualiteit. Maria
heeft wat te betekenen in discussies over Europa en
nationalisme, over gender en geloof. Deze lezing draait
om het blijvende mysterie van Maria, dat katholieken
en protestanten kan verbinden en dat perspectief biedt
in tijden van pandemie.

ICOON VAN GENADL

Zaterdag 2 oktober 2021

Aanvang: 14:00 uur

Toegang: gratis, donatie welkom
Reserveren voor de lezing is verplicht:
info@olvternood.nl

Vele wegen...

Op 31 oktober zendt de
KRO-NCRV de eucharistieviering
vanuit de Friezenkerk in Rome uit.
U kunt thuis mee vieren met de
gemeenschap in de kerk aan de
rand van het Sint-Pietersplein.
Een unieke mogelijkheid om u
even verbonden te voelen met
deze bijzondere Nederlandse
gemeenschap in het centrum van

de wereldkerk.

®e
o oepel
- ¢ Kathedraal
Haarlem_

Thematentoonstelling Geloof in geluk
28 augustus '21 t/m 3 april '22

Afgelopen jaren zijn we gezonder en
welvarender geworden, maar toch staat
het levensgeluk van veel mensen onder
druk. In Geloof in Geluk worden bezoekers
uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen
geluk.

Vanaf 28 augustus is in de Haarlemse
KoepelKathedraal de bijzondere
tentoonstelling Geloof in Geluk te ervaren.
Verschillende vertellers, waaronder
kunstenaars, schrijvers, theologen en
musici, reflecteren in Geloof in Geluk op
het onderwerp. De bijdragen bestaan uit
beeldende kunst, fotografie, composities,
video's, gedichten, korte overwegingen en
podcasts. Het merendeel van de
onderdelen zijn in opdracht voor de
tentoonstelling gemaakt en niet eerder
gepresenteerd.

Geloof in Geluk gaat over de zoektocht
naar geluk, het verbeelden van het gevoel
en het delen van geluk. Ervaar het hemels
geluk aan de hand van een speciaal
ontwikkelde orgelcompositie, krijg inzicht
in je eigen geluk door het lopen van een
labyrint en beluister prachtige
persoonlijke verhalen over wat geluk kan
betekenen. Ontdek de kunstobjecten die
reageren op het thema en leer van de
verhalen van heiligen en over wat zij
opofferden om geluk te bereiken.



Volg ons op insta om op de hoogte te
blijven van alle nieuwtjes.

THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP N
Instagram: @thetigersofgod
) X /

Get Inspired - Alpha Youth

Alle tieners opgelet! De zomervakantie
is voorbij en wij gaan weer van start
met de Get Inspired avonden!

Avonden vol gezelligheid en diepgang
in ons mooie geloof.

Dit wil je niet missen!
Ben je 17+?

Meld je dan aan via:
jongerenregionoordkop@gmail.com

Alpha
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Winnaar! NV

Gefeliciteerd Cora Ouderling, jij heb
de winactie van dit jaar gewonnen!

De prijs komt naar je toel

Doe jij volgend jaar ook mee?



2 Rejoice " always;
- pray  without ¢
ceasing, giv
thanks* in all
- circumstanées;.

. for this is the
~will of God in
Christ Jesus. for
you.

1 Thessalonians
5:16-18

1



Deel jouw eigen gemaakte
pompoensoep op instagram
met de hashtag #TigersofGod

Bewaartip
Je kunt de soep van tevoren maken.
Laat afkoelen en bewaar maximaal
3 maanden in de vriezer.

Zorg ervoor dat er een laagje lucht
overblijft in het bewaarbakje, zodat
de soep bij het vriezen kan uitzetten
zonder dat je diepvriesbakje barst.

B




TIGERS TIPS

Spotify afspeellijst - In God | trust

* Know You Will
== © Hillsong UNITED

Breakthrough - Live
@ Red Rocks Worship

Holy is the Lord our God
almighty,

One who was and is and is to
come.

Openbaring 4:8

I don't know how You make a
way but I know You will

IE00[800E  Jesaja43:16

Your power, Your presence,
break strong holds, King of
Heaven.
spark. _
When you speak, mountains
move I believe there will be
ihbese breakthrough

© ~l-tme||i|-t]-1-- Jesaja43:19

SHARE! SHARE! SHARE!
Heb jij een goed boek gelezen,
een geweldig liedje gehoord
of heb je een goede film als
aanrader? Deel het met ons!
DM ons jouw 'Tiger Tip' en wij
zetten jouw aanrader op deze
pagina.

In de volgende uitgave...
- Een speciale kerst uitgave!

- Een interview (met wie? Dat
blijft nog even een geheimpje.

- Tips voor de kerstdagen

en nog veeeel meer!
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Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie
komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt
nors. Zoals altijd. “Vrienden!” bromt hij, ‘Ik heb een
afgevallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer’
Hij ploft naast hen neer. ‘Het wordt winter. Koud.
Geen eten.” Al gauw zitten alle muizen te somberen.
‘Waar lag dat blad, Humbert?’ vraagt Kik opgewekt.
Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. ‘Bij die
boom!” wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog.
Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen
zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: ‘Kijk
eens!’ Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook
rozerood. ‘Jawel! Een rijpe pruim!’ roept Kik. ‘Wat?
Is die ook uit de boom gevallen?’ vraagt Martje. A
by

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma? _
Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je
huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje.
Met een beetje hulp lukt dat beslist! =,
Nodig:
4 plakjes bladerdeeg,

2 el amandelschaafsel, 2

2 el suiker, kaneel, j
1 ei, $ \
1 dl room, e

250 gr pruimen (evt, wat jam)

=

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.

Er zit In de schepping vah alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
Hij schept de vreugde, wat zit jij te zuchten?

=af ',";‘p
God zegt: 'k zal jullie op gezette tijden regen schenken,
zodat het land opbrengst geeft en de bomen
b

L

‘Naar Leviticus 264

4 Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en

O

viucht dragen.

KiK

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen.
‘Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!’ roepen ze door
elkaar, ‘Léve het einde van de zomer!’ De volgende
morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor
élke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk
gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets
meer. ‘Het is met ons gedaan,” moppert Humbert. Een
heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu
shappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimen-
taarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn
opgetogen. ‘Taart! Nog lekkerder! Kruimels!!’ ‘Als er
tenminste wat valt,” moppert Humbert. Maar hij is

altijd een beetje een zuurpruim.

@2,

bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi

* een schepje suiker over de deeghodem.

2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit)

", met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop

het ei los met de room, een schepje suiker en kaneel
en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de
oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.

3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen

2 eroverheen. Voor meer glans kun je ook wat jam

op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!

i1 &)
o T e

" Teksten: Warjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar heeft Missio een
eigen website, de missiokids. Aan de hand van een van de
missiokids gaan ze de stad van Missio verkennen. Ze komen
in gebouwen als een kerk, een synagoge, een bibliotheek,
een stadhuis, waar allerlei informatie te vinden is. Informatie
over landen, over de wereldreligies, hun rituelen en feesten.
Er staan verhalen op om zelf te lezen of voorgelezen te
worden, boeken- en filmtips. Ook de geschiedenis van de
missie en missionarissen heeft er een plek, evenals
verschillende heiligen.

Missiokids.nl

Allerheiligen, 1 november.

Heiligen zijn mensen die op een bijzondere manier het
voorbeeld van Jezus hebben gevolgd. Zij hebben veel
goede dingen gedaan, zoals zorgen voor de armen of de
melaatsen. En nu zijn deze heiligen weer een voorbeeld
voor ons. Er zijn hele bekende heiligen, die bijna iedereen
wel kent: Franciscus, Sint Maarten of Sint Nicolaas.

Elke heilige heeft een eigen feestdag of gedenkdag. Meesta
is dat de dag waarop hij of zij gestorven is. Het lijkt een
beetje raar om dat een feestdag te noemen. Maar
katholieken zien de sterfdag van iemand ook als de dag dat
je als het ware opnieuw geboren wordt, maar dan in de
hemel.

Op de feestdag van Allerheiligen gedenken wij alle heiligen
en vooral al die heiligen die geen eigen feestdag hebben en
die niet officieel heilig verklaard zijn. Het wordt gevierd op 1
november. Er zijn wel duizenden heiligen in de katholieke
kerk, kijk maar eens op www.heiligen.net

Wist je dat jij iets kunt doen?

Als een kind erg ziek is, moet het naar de dokter en misschien
ook naar het ziekenhuis. Jij bent geen dokter, maar toch kun
jij ook iets doen. Je raadt het al: bidden! Want wie kan er nu
beter helpen dan God zelf? Hij weet het beste hoe, al is dat
soms op een andere manier dan verwacht.

Bidden voor elkaar, dat is precies wat Maria vraagt.
Maria vraagt ons om te bidden met haar '
voor vrede op aarde en ook voor elkaar.

4 november, 19.00 uur
Petrus en Pauluskerk te Den Helder

[NFORMATIE AVOND EN OPGAVE:

EERSTE HETLIGE COMMUNIE
&
HEILIG VORMSEL
201)

Opgave:
regiobreednoordkop@gmail.com

OP 11 NOVEMBER
Z1IN DE
KERKEN OPEN OM TE KEUVELEN!
WARME CHOCO MET SLAGROOM,
SNOEP
EN JE MAG EEN KAARSJE
AANSTEKEN BIJ MARIA.

LA A

21 november, j’ccstl

Na afloop van de Eucharistie
van 11.00 uur, zijn
jij en je ouders
uitgenodigd voor een leuke activiteit
waarmee we de mooie Adventtijd
kunnen starten!

Jij komt toch ook!
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Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag

10.00 uur - 11.00 uur.
tel: 0224-5912 26
(ook voor misintenties)

3

Rabobank

STEM OP STICHTING SOOK! Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst

Ook dit jaar doet Stichting

Onderhoud Orgel en Kerkgebouw

(SOOK) weer mee met Rabo ClubSupport. De opbrengst van
deze actie zal besteed worden aan het schilderwerk in ons
kerkgebouw. Er kan gestemd worden van

4 tot 25 oktober a.s. door leden van de Rabobank.

Draagt u ons kerkgebouw een warm hart toe? Stem dan op
Stichting SOOK (Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw).

Alvast hartelijk dank,

Fons Dekker, Tineke Sneekes, Margret van Muijen en
Sandra de Groot

A

Vericht wat dorker s my
Wersterk wat zwak i it mj
Herstel wat sebroken s inmi
Verbrd wet gettecsd s i
frenees war €< 5 1 my
en aks bsatste
Vigk *of leven wat aan vrege en
h&bmgmmnn!

Inloophuis:

Is weer geopend!!

ledere 1e en 3e woensdag
van 13.30 - 16.00 uur in de
parochiezaal.

U bent weer van harte
welkom!

2O raen

Alleen met uw
financiéle steun
kunnen wij
onzekerkin
stand houden.

N 4

N
caritas

Wij proberen ieder mens in
nood naar vermogen te
helpen.

PCI

Voor uw hulpvraag:
caritas.trinitas@gmail.com.

Uw steun is welkom!
NL25 RABO 0374 4064 13
Caritas R.-K. Parochie

't Zand.



Laurens Moreno Ensemble

Donderdag 16 september hebben we in
onze kerk kunnen genieten van een
optreden van het Laurens Moreno
Ensemble, met Hongaarse muziek.
Nadat het optreden wegens corona een
aantal keren was afgeblazen, kon het nu
toch eindelijk plaatsvinden.

U heeft echt wat gemist als u hier niet bij
aanwezig bent geweest.

Voor een volgende keer een echte
aanrader!
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Parochiecentrum tel. 0223-612550
Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 09.00 uur -11.00 uur
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allul _ |[inl i[ Iil W - I}I Voor o.a. het opgeven van misintenties.
VOOR JONG en OUDER SENIOREN-MIS op de
KINDERKERK en CRECHE EERSTE VRIJDAG

We zijn weer begonnen! Elke tweede en vierde
zondag is er in de PP-kerk kinderkerk voor de
kinderen. Tijdens de Woorddienst gaan de
kinderen naar de pastorie voor hun eigen
Bijbelverhaal en na de voorbeden komen ze
weer terug in de kerk, om de Tafeldienst mee te
maken. Aan het eind van de viering laten ze
even aan iedereen zien of horen wat ze gedaan
of gemaakt hebben.

Op deze dagen is er 66k voor de allerjongsten
een créche, zodat ouders rustig in de kerk
kunnen zijn.

=S

Sinds begin dit voorjaar hebben we ook de
Eerste-Vrijdagviering weer opgepakt.

We noemen het van oudsher de ‘senioren-mis),
maar we zien ook wel jongere bezoekers!

Een eucharistie, met een woord van de priester,
samenzang, bescheiden koorzang en na afloop
elkaar even spreken bij de koffie in de
pastoriezaal. Belangrijk voor hoofd, hart en ziel!
Weet u welkom!

Elke eerste vrijdag om 10 uur in de PP.

Heeft U vervoer nodig?

Bel dan donderdagochtend even met het
Parochiecentrum: 0223 612550.

Velen hebben het ontzettend gemist de afgelopen bijna anderhalf jaar.. zingen!
Gelukkig waren er onze organisten en pianisten, die stug hebben doorgespeeld, hier en daar
een cantor, kleine koorgroepjes, maar het was toch een beetje behelpen..

En nu mogen de koren weer zingen. Als ik dit schrijf (begin september) starten we de repetities

INZINGKOOR in de PP

Op zondag 3 oktober zingt in de PP het
Inzingkoor weer sinds lange tijd. Dienstbaar,
maar vooral onmisbaar om de samenzang ‘op
gang’ te helpen. Om half 11 repteren we het
liedrepertoire met elkaar, Annelies begeleidt op
de piano en om 11 uur begint de viering. Kom
gerust meedoen, elke eerste zondag van de
maand.

2T OR

WILLIBRORDKOOR

Op donderdagavond repeteert het
Willibrordkoor weer o.l.v. Marja. Ook zij kunnen
versterking gebruiken. Kom eens meedoen! De
fysieke koorruimte is in de Willibrord niet
onbeperkt, daarom zingen, zolang de 1,5 m
geldt, op zondag groepen van ongeveer 10
koorleden.

en zondagse zangbeurten weer op. We houden nog afstand, maar: er wordt weer gezongen!

PP-KOOR ST. CAECILIA

We hebben geprobeerd om ook de afgelopen
maanden in de PP zoveel mogelijk op de 2e en
4e zondag te zingen met enkele koorleden.
Maar vanaf september zijn we er weer met z'n
allen. Elke dinsdagavond repeteren we met Paul
en Ronald en we hopen dat we op zondagen,
naast onze eigen zang, vooral veel
‘tegen’-geluid van u uit de kerk te horen!

Ook hier geldt: nieuwe zangers en zangeressen
zijn welkom!

STILTE

In psalm 72 ergens: ‘U gewijd zij lofzang en
stilte’ In de vieringen op zaterdagmiddag in de
PP vieren we vooral in stilte. Er is dan geen zang
of instrumentale muziek.

06k mooi en zinvol: in de stilte is er ruimte voor
ons eigen bidden en wellicht nég meer
aandacht voor de goede woorden die klinken in
lezingen.



PClI

Wij proberen ieder mens Voor uw hulpvraag; Uw steun is welkom!

N

in nood naar vermogen te pcidenhelder@kpnmail.nl NL42 INGB 0001 325 254 ,4 \“

helpen.

VIERINGEN ALLERHEILIGEN en
ALLERZIELEN

Caritas Den Helder .
caritas

Ja, hij is er!
Gerardus kalender van

De vieringen op 1 en 2 november zijn in de PP-kerk op s
beide dagen om 16.00 uur. g A "
Met Allerzielen is de PP-kerk vanaf 9.15 uur geopend voor | ?Ssg:;:g:?rpt;?kic:ﬂdag

het aansteken van een kaarsje.

In de Willibrordkerk is de gedachtenisviering op 2

november om 19.00 uur.

foewa-m&a«

Gedoopt
* Evan Robert Kiefte

* Emma Nola Meijer

* Aziz Boks

Overleden
* Leo van Dijk
* Mees Langelaan

* Catharina
de Vroome - Deurloo

* Raveendran Theivendram

of

MIIN KERK

A  scan de QR-code =P

Wij hopen op uw steun;
IBAN NL45INGB 0007 2359 92
H. Maria Sterre der Zee

» Nade viering van 11.00 uur.
/! Kosten: €8,50

Vormen van Herinneringen
Lichtwandeling Katholieke begraafplaats
‘Sint Jozef’

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de
dood. Na het verliezen van een dierbare beseffen we, dat we
getuige waren van een leven, dat wij liefhadden. Door dat
geleefde leven te herdenken, kunnen we de inspiratie, het
gedachtegoed en de betekenis van onze overledenen levend
houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken om wie ze
waren en wat ze te vertellen hebben.

Op zondag 31 oktober 2021 vindt op de katholieke begraafplaats
‘Sint Jozef' aan de Jan Verfailleweg de speciale herdenking
Vormen van Herinneringen’ plaats. Dit is alweer voor de 11de
keer. (In 2020 ging het wegens de corona niet door) Hierbij staat
gezamenlijk herdenken centraal. ledereen die iemand wil
gedenken, is van harte welkom, ongeacht of de overledene
begraven of gecremeerd is op onze begraafplaats. Kaarsen en
fakkels zorgen voor vuur en licht tijdens de lichtwandeling langs
de graven. Gedurende de wandeling wordt er muziek gespeeld
en worden er gedichten voorgedragen.

Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van kopje
koffie of thee.

Zondag 31oktober 2021, Katholieke begraafplaats ‘Sint Jozef Jan
Verfailleweg te Den Helder, lichtwandeling 19.00-20.30 uur.
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Agnes Borst
Anna Paulowna

Iris Hernandez
Julianadorp

Agenda
seizoen
2021 -2022

uur -

De vrijwilligers van werkgroep
regio Breed:

Jan van Velzen - Julianadorp
Henny Hin - Texel

Eveline van Arem - Den Helder
Anita Bakker - 't Zand

Iris Hernandez - Julianadorp
Agnes Borst - Anna Paulowna

Zij worden ondersteund door
ons pastorale team:

pastoor Ivan

kapelaan Pawel

kapelaan Maciej

diaken Henk

regiobreednoordkop@gmail.com



Ben je er volgende
keer weer bij?

21 november
11.00 uur
eucharistieviering

12.00 uur

start van de advent!
broodje eten en samen
een engeltje maken
om mee naar huis te
nemen

(papa en mama
kunnen ook blijven ..
die maken een
adventslinger)

Petrus en Pauluskerk

Kerk in beweging!
Tiger Kids 5 sept.
eucharistie feest







WOENSDAG

'Kruimels'’
Bezinningsmoment vanuit

het Woord van God

u aangeboden
door ons

R.-K. Regiobreed pastorale team

ON YOUTUBE 23




Heer, onze God, wij gelovenin U,

Vader en Zoon en heilige Geest.

Zoveel ik kon,

zoveel Gij mij het vermogen daartoe gegeven hebt,
heb ik U gezocht,

en heb ik ernaar verlangd

te zien wat ik geloof.

Veel heb ik nagedacht en gezwoegd.

Heer mijn God, mijn enige hoop, verhoor mij
dat ik niet, vermoeid, U niet meer wil zoeken,
maar dat ik steeds vurig naar uw aanschijn blijf
verlangen.

Geef mij de kracht U te blijven zoeken,

Gij die U hebt willen laten vinden

en ons hoop gegeven hebt dat wij U

steeds meer en meer zullen vinden.

Laat mij daar binnentreden

waar Gij Uzelf voor mij geopend hebt
en neem mij in U op.

Open U voor mij als ik daar aanklop,
waar Gij Uzelf nog verbergt voor mij.

QWW

Heer, vernieuw uw Kerk
en begin bij mij.

Heer, bouw uw parochie op
en begin bij mij.

Heer, sticht overal op aarde vrede,
laat ons in contact met U komen
en begin bij mij.

Heer, breng uw liefde en waarheid bij alle
mensen
en begin bij mij.

Dit anoniem gebed is afkomstig van
christenen uit China. Het werd opgenomen
in het Evangelisch liedboek van Duitsland.

EVANGELISCHE LANDESKIRCHE IN
WURTTEMBERG, Evangelisches
Gesangbuch. Antwort finden in alten und

Augustinus (354-430) kwam pas na een lange, turbulente
zoektocht op het spoor van de Bijbelse God. Hij ontving het
doopsel in Milaan en werd tot priester en bisschop gewijd in
het Noord-Afrikaanse Hippo. Daar ontplooide hij een
niet-aflatende bedrijvigheid als uitmuntend predikant en
invloedrijk theoloog. Het bovenstaande gebed vormt het
slot van zijn diepgravende studie over God.

neuen Liedern, in Texten und Bildern,
Stuttgart, Gesangbuchverlag Stuttgart,
2017, 485. Uit het Duits vertaald door
bisschop Lode Aerts.

In: AUGUSTINUS, Over de Drie-eenheid. Ingeleid en vertaald door
Tarsicius Jan VAN BAVEL, Leuven, Peeters, 2005, 444 (XV,28,51).

For a better morning: talk with God first.
For a better night: talk with God last.
For a better life: talk with God all day.

‘ ll‘




Op 10 oktober steunen wij de CSNHA, oftewel de

codperatieve vereniging van Nederland voor humanitaire activiteiten. Dit
is de vereniging die opgericht is door Seelan, die sinds december 2012
zich dagelijks inzet voor de bevolking in nood in zijn geboorteland, het
mooie Sri Lanka. Een prachtig land, maar waar de nood hoog is!

Het nieuwste project is speciaal voor de bevordering van de landbouw
van kleine boeren in geselecteerde kwetsbare dorpen in de oostelijke
provincie van Sri Lanka. Het gaat om zo'n 100 boerenhuishoudens die
gesteund gaan worden met als doel om tuinderijen voor verschillende
marktproducten te realiseren.

Er is € 33.585,00 nodig voor dit project waar ze op 1 januari 2022 mee
willen starten en op 30 juni 2022 gerealiseerd willen hebben.

U leest het goed; een daadkrachtig plan!

Seelan, oprichter en voorzitter
Wij rekenen ook op uw (!) steun. CSNHA.

Naast de werkzaamheden voor
deze vereniging is Seelan
wekelijks voor de Parochie
Heilige Maria Sterre der Zee
werkzaam als vrijwilliger.

In de Petrus en Pauluskerk vindt u een nieuwsbrief
met uitgebreide informatie en natuurlijk kunt u zich
ook door Seelan zelf laten informeren.

www.csnha.com

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben!

Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de
Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te
brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het
voetlicht.

Jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het zuiden
van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat
bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig
eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke
tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk
richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de
Marie Vierge et Mére (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan
middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd
en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen
dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 en 24 oktober of stort uw
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie:

L & @ ®
www.missio.nl
MISSIO *$-
zie ook blz. 31.
® 25
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Liturgisch rooster vieringen - jaar B
Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

ledere dinsdag om 09.15 uur - regio - eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk.

zaterdag 2 oktober - 27e zondag door het jaar

Petrus en Pauluskerk 16.00 uur  eucharistieviering I. Garcia
Willibrord 19.00uur  eucharistieviering I. Garcia
Breezand 19.00uur  startviering parochianen
zondag 3 oktober - 27e zondag door het jaar

‘tZand 09.30 uur  woord- en communieviering A. Captein
Anna Paulowna 09.30uur  eucharistieviering P. Banaszak
De Cocksdorp 09.30uur  eucharistieviering M. Gradzki
Den Burg 1.00uur  eucharistieviering M. Gradzki
Petrus en Paulus 1.00uur  eucharistieviering P. Banaszak

zaterdag 9 oktober - 28e zondag door het jaar

Petrus en Paulus 16.00uur  eucharistieviering M. Gradzki
‘tZand 19.00uur  eucharistieviering M. Gradzki
Anna Paulowna 19.00uur  woord- en communieviering H. Schrader
zondag 10 oktober - 28e zondag door het jaar

Willibrord * 09.30uur  woord- en communieviering parochianen
Breezand 09.30uur  eucharistieviering I. Garcia
Den Burg 10.00 uur  viering EHC P. Banaszak
Petrus en Paulus * 11.00uur  eucharistieviering/kinderkerk |. Garcia

speciale collecte CSNHA/Seelan zie blz. 25

zaterdag 16 oktober - 29e zondag door het jaar - Wereldmissiezondag

Petrus en Paulus 16.00uur  eucharistieviering P. Banaszak
Willibrord 19.00uur  eucharistieviering M. Gradzki
Breezand 19.00 uur  woord- en communieviering H. Schrader
zondag 17 oktober - 29e zondag door het jaar - Wereldmissiezondag

't Zand 09.30uur  woord- en communieviering parochianen
Anna Paulowna 09.30uur  eucharistieviering P. Banaszak
Den Burg 10.00 uur ~ woord- en communieviering H. Schrader
Petrus en Paulus 1.00uur  eucharistieviering P Banaszak

zaterdag 23 oktober - 30e zondag door het jaar - collecte Wereldmissiedag / Missiezondag

Petrus en Paulus 16.00uur  eucharistieviering I. Garcia
‘tZand 19.00uur  eucharistieviering |. Garcia
Anna Paulowna 19.00 uur  woord- en communieviering parochianen
zondag 24 oktober - 30e zondag door het jaar - collecte Wereldmissiedag / Missiezondag
Willibrord 09.30uur  woord- en communieviering H. Schrader
Breezand 09.30uur  eucharistieviering M. Gradzki
Den Burg 10.00 uur  eucharistieviering P. Banaszak
Petrus en Paulus 11.00uur  eucharistieviering/kinderkerk M. Gradzki



Liturgisch rooster vieringen - jaar B

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

ledere dinsdag om 09.15 uur - regio - eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk.

zaterdag 30 oktober - 31e zondag door het jaar

Petrus en Paulus 16.00 uur  eucharistieviering
Willibrord 19.00uur  eucharistieviering
Breezand 19.00uur  eucharistieviering
Anna Paulowna 19.00 uur  Alegria viering

zondag 31 oktober - 31e zondag door het jaar - wintertijd

't Zand 09.30uur  woord- en communieviering
Den Burg 10.00 uur  eucharistieviering

Petrus en Paulus 1.00uur  eucharistieviering

maandag 1 november - ALLERHEILIGEN

Petrus en Paulus 16.00uur  regio eucharistieviering
dinsdag 2 november - ALLERZIELEN

Petrus en Paulus 16.00 uur

Willibrord 19.00 uur

Breezand 19.00 uur

't Zand 19.00 uur

Anna Paulowna 19.00 uur

Den Burg 19.00 uur

zaterdag 6 november - Willibrordzondag

Petrus en Pauluskerk 16.00uur  eucharistieviering
Willibrord 19.00uur  woord- en communieviering
Breezand 19.00 uur  woord- en communieviering
zondag 7 november - Willibrordzondag

't Zand 09.30uur  eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30uur  eucharistieviering

De Cocksdorp 09.30uur  woord- en communieviering
Den Burg 11.00 uur ~ woord- en communieviering
Petrus en Paulus 11.00uur  eucharistieviering

vrijdag 12 november

DenBurg 19.30 uur  Taizé viering

zaterdag 13 november - 33e zondag door het jaar - diaconaal weekeinde

Petrus en Paulus 16.00 uur  eucharistieviering
't Zand 19.00 uur  eucharistieviering
Anna Paulowna 19.00 uur ~ woord- en communieviering

M. Gradzki

P. Banaszak

|. Garcia
Alegria groep

parochianen
. Garcia
P. Banaszak

M. Gradzki

I. Garcia

avondwakegroep
avondwakegroep
avondwakegroep
avondwakegroep
avondwakegroep

P. Banaszak
H. Schrader
parochianen

M. Gradzki
P. Banaszak
H. Schrader
H. Schrader
M. Gradzki

H. Schrader

. Garcia
. Garcia
H. Schrader

OKTOBER
ROZENKRANS
MAAND!

BIDTU MEE?
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Liturgisch rooster vieringen - jaar B - m.i.v. advent jaar C
Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

ledere dinsdag om 09.15 uur - regio - eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk.

zondag 14 november - 33e zondag door het jaar - diaconaal weekeinde

Willibrord 09.30uur  woord- en communieviering parochianen
Breezand 09.30uur  woord- en communieviering H. Schrader
Oudeschild 09.30uur  eucharistieviering P. Banaszak
Den Burg 11.00uur  eucharistieviering P. Banaszak
Petrus en Paulus 11.00uur  eucharistieviering - kinderkerk |. Garcia
zaterdag 20 november - Christus Koning - Hoogfeest

Petrus en Pauluskerk 16.00 uur  eucharistieviering M. Gradzki
Willibrord 19.00 uur  eucharistieviering M. Gradzki
Breezand 19.00uur  eucharistieviering P. Banaszak
zondag 21 november - Christus Koning - Hoogfeest

't Zand 09.30uur  woord- en communieviering H. Schrader
Anna Paulowna 09.30uur  eucharistieviering P. Banaszak
Den Burg 10.00 uur  eucharistieviering M. Gradzki
Petrus en Paulus 11.00uur  eucharistieviering P. Banaszak

zaterdag 27 november - 1e zondag van de advent - start jaar C - zondag Levavi

Petrus en Paulus 16.00uur  eucharistieviering P. Banaszak
't Zand 19.00 uur  eucharistieviering |. Garcia
Anna Paulowna 19.00 uur ~ woord- en communieviering parochianen
zondag 28 november - 1e zondag van de advent - start jaar C - zondag Levavi

Willibrord 09.30uur  eucharistieviering P. Banaszak
Breezand 09.30uur  eucharistieviering |. Garcia
Den Burg 10.00uur  woord- en communieviering H. Schrader
Petrus en Paulus 1.00uur  eucharistieviering I Garcia

Op 13 en 27 oktober

Petrus en Pauluskerk-18.30 uur
aanbidding en aansluitend rozenkransgebed

Op 6 en 20 oktober
Willibrordkerk-18.30 uur
aanbidding en aansluitend rozenkransgebed

PAROCHIANEN ZIEK?
Vroeger kregen we bericht als een parochiaan

ziek was of in het ziekenhuis was opgenomen.

Nu hopen we dat anderen dat aan ons
doorgeven. Daarom nodigen wij u uit, als bij
een zieke bezoek thuis of in het ziekenhuis op
prijs wordt gesteld, dit aan ons door te geven.

U kunt dit doorgeven:
Parochie Maria Sterre der Zee 0223-612550
of rk.denhelder@wolmail.nl

Parochie OLV Visitatie 0224- 591226

28 of olvvisitatie@kerktzand.nl

-----
o '

THUISCOMMUNIE

Kunt u door omstandigheden niet meer naar de
kerk komen en wilt u de communie ontvangen,
dan kunt u contact opnemen met pastoor Ivan
(06-17129642) of kapelaan Pawel
(06-46554569).



V’ Breggit Smit
W Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

= Stijlvol en betrokken

+ Passende begeleiding

= Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
= Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
0651847890
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing
aug./sep. 2021

bloemen - planten - bruidsboeketten

rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen
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Bloemsierkunst '

AANNEMERSBEDRIJF De Stolpen

PN DEKKER & ZNS Schagerbrug
‘t Zand

www.pndekker.nl 0224 571303
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Uitvaartvereniging "geeg

ZI|PE

rumZIEERSIfit Maartensbriig

De vertrouwde vereniging in uw regio,

+ Allesomvattende uitvaartzorg : ) ] i
die alles tot in de puntjes verzorgt. Word ook lid!

« Zonder winstoogmerk

» Ook voor niet-leden Professionele

« Eigen uitvaartcentrum ove rI le en me Id en: uitvaartzorg vanaf het
t ve rlijde
« Fiscaal aantrekkelijk sparen LV PPZ BRI NI 5t na dla cramaie of

begrafenis, zodat

« Betaalbaar voor iedereen Ledeninformatie: 0224-561647 of nabestaanden de rust
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl krijgen om afscheid van
hun dierbare te nemen

« Verzekering is akkoord Bestuur: op een manier zoals dat
secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl gewenst is

» Persoonlijke begeleiding

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE: WWW.UITVAARTVERENIGINGZUPE.NL

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet
teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630 900 | wilmsonderhoudstoring.nl




Een helder advies voor o.a.

Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke
Missiewerken Nederland en is onderdeel van de
internationale Pauselijke Missiewerken van de
Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder

de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie
van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn
actief in ongeveer 130 landen.

FIRE FIGHTING Missio'NI'_ hegft twee tall(‘en: het bevorderer} van
een missionair bewustzijn onder de katholieke
Kenbri.nl gelovigen in Nederland en het financieel
ondersteunen van parochies en bisdommen in de

derde wereld. miSSio .$.
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Kinderen bidden voor Vrede!

Bidden voor vrede en eenheid
verandert je hart. Niet alleen
van jezelf, maar ook van
mensen om je heen. De
heilige Padre Pio beloofde
eens: "Wanneer een miljoen
kinderen de rozenkrans
bidden, zal de wereld
veranderen.” Daarom bidden
op 18 oktober over de hele
wereld een miljoen
kinderen de rozenkrans
voor eenheid en vrede. In )
Nederland komen we dan ook
online samen voor gebed.
Bidden kan overal: thuis, in de
kerk of op school!
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Horizontaal

2 R-k. geestelijke 9 Vrij van doping (Eng.) 10 Kunstgreep
12 Voornaamwoordelijk bijwoord 14 Uitgestorven reptiel (ver-
kort) 15 Condemnatie tot de helse straf 18 Krachtweefsel
19 Gran turismo (afk.) 20 Betaaldvoetbalclub uit Breda
22 Vreemde munt (JPY) 24 Afdeling 26 Antwerpse schilder
(1577-1640) 28 Italiaanse vrouwelijke eretitel 30 Waterige
oplossing (Fr) 31 Japanse parelduikster 32 Familielid
34 Onbeduidend 36 Olympische stad in 2016 37 Moment
39 Akelig 40 Voor Christus (Lat. afk.) 42 Moeilijk bespreekbaar
thema 44 Godgeleerd 48 Keltische taal 49 Gevierde zangeres
50 Dopheide 52 Bloemenstoet 53 Joodse mystieke |eer.

Verticaal

1ls nu 1 met de KRO 2 Stuk fruit 3 Werelds 4 Geesteskind van
striptekenaar Charles Monroe Schulz 5 Operatiekamer (afk.)
6 Voorzetsel 7 Onbesmet 8 Geloofsverzaking 11 Uniek
13 Schout 16 Muze van het minnedicht 17 Muziekstuk 21 In
koffie gedoopt suikerklontje dat men opeet 23 Nostalgische
bijeenkomst 25 Weerdienst (afk.) 27 Gegoten staaf kostbaar
metaal 28 Leer van de leerstellingen 29 Hoeveelheid 33 Fris-
drank 35 Verplichting 38 Juiste redenering 41 Amerikaanse
zangeres 42 Opera van Glacomo Puccini 43 Tot de nok gevuld
45 Jongen van Het kiein insectenboek 46 Aartsmoeder (o.a.
Genesis 20:12) 47 Positieve verwachting 51 Bloedgroep.
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