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Heilige Titus Brandsma, bid voor ons!



Pastoraal woord

Beste parochianen, nog even en we vieren het mooie feest van Pinksteren.

We hebben inmiddels al de mooie vieringen van de Goede Week en Pasen achter ons liggen. ‘Gelukkig
weer als vanouds', zei iemand tegen me, doelend op de corona-maatregelen, waar we geen rekening
meer mee hoefden te houden.

Dit werd ook gezegd aan het begin van de Oogstdankdagviering in Breezand.

‘Twee jaar lang konden we dit evenement niet vieren, maar gelukkig nu weer wel’, werd er aan begin
van de viering gezegd. De kerk zat vol en was weer prachtig versierd, hetgeen mooi verwoord werd:
‘alsof de bollenvelden in de kerk gelegd zijn... Mooi ook, dat de Oogstdankdagviering door de vier
parochies gedragen werden (Julianadorp, 't Zand, Anna Paulowna en Breezand) en ik heb ook
parochianen uit al die kerken mogen zien en spreken.

Familiezondag

En, natuurlijk, onze eerste Familiezondag, die gelukkig ook een succes was! Er zijn heel wat
vergaderuurtjes aan vooraf gegaan, maar het resultaat was er naar. Vele gezinnen waren op dit
evenement afgekomen, maar ook grootouders en alleengaanden; want daar is hij 66k voor bedoeld:
dat iedereen welkom is! Het is een activiteit van het hele dekenaat (dus onze regio met de regio
Schagen), waardoor de Christoforuskerk in Schagen de thuisbasis voor deze vieringen zal zijn. Alvast
voor uw agenda: de volgende Familieviering is op zondagmiddag 12 juni en de inloop begint om 15.00
uur.

Synode

En zo was er ook de Synode: paus Franciscus nodigde ons uit, om met elkaar, na te denken en te
praten over verlangens, dromen, vreugde en/of pijn, die we in/met de kerk ondervinden; of juist niet.
In kleine groepjes zijn we in bijna elke kerk van onze regio met deze vraagstukken aan de slag
gegaan, wat vaak tot hele mooie discussies geleid heeft. Bij iedere groep begonnen we met het
Synodegebed, waarin we de heilige Geest hebben gevraagd om ons de weg te wijzen die wij moeten
volgen en hoe we die samen moeten gaan.

Heilige Geest

En met de heilige Geest leg ik een link naar Pinksteren; het feest waar de heilige Geest z6 centraal
staat. Jezus had de leerlingen een “trooster en helper” beloofd, die hen nog veel grotere dingen zou
laten doen dan ze ooit konden bedenken. Deze trooster en helper is de heilige Geest. De jongeren die
zich op het Vormsel aan het voorbereiden zijn, worden vertrouwd gemaakt met de heilige Geest en
dat ze daar altijd een beroep op mogen doen. Het zijn jongeren in een levensfase waarin opeens heel
veel gebeurt. Maar ook in de wereld om ons heen gebeurt het nodige, wat ons grote zorgen baart.
Mooi, dat we met ons geloof altijd om hulp en steun bij de Helper mogen vragen.

Daar mogen we op blijven vertrouwen; zeker in deze moeilijke wereld van nu.
Ik wens u een gezegend Pinksterfeest toe.

Henk Schrader,
diaken.
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Paus: ‘de taal vande
waarheid en de liefde
begrijpt iedereen’

Het gebed is de fong’ van het christelijk leven
Ze waren verenigd in gebed.

Het gebed is de ‘long’ die adem geeft aan de
leerlingen van alle tijden; zonder gebed kun je
geen leerling van Jezus zijn; zonder gebed
kunnen wij geen christenen zijn! Het is de lucht,
de long van het christelijk leven.

En in gebed verenigd worden ze verrast door de
tussenkomst van God. Het gaat om een
tussenkomst die geen afsluiting verdraagt: de
deuren worden opengeslagen door de kracht van
een windvlaag die doet denken aan de ruah, de
adem van het begin, en waarmee de belofte van
een ‘kracht’ wordt vervuld die door de Verrezene
werd gedaan voordat Hij hen verliet (vig. Hand.
1,8). Die komt plotseling, vanuit de hemel, “een
gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel
het huis waar zij gezeten waren, was er vol van”
(Hand. 2,2).

De wind en het vuur

Naast de wind verschijnt dan ook het vuur dat
herinnert aan de brandende braamstruik en de
Sinai bij de gave van de Tien Geboden (vig. Ex.
19,16-19). In de Bijbelse traditie gaat het vuur
samen met God die zich manifesteert. In het vuur
geeft God zijn levende en krachtige woord, (vig.
Hebr. 4,12) dat de deur opent naar de toekomst;
het vuur staat symbool voor Zijn werk om de
harten te verwarmen, verlichten en onderwijzen,
voor Zijn manier om de houdbaarheid van de
menselijke inspanningen te testen, te zuiveren en
te revitaliseren.

Petrus spreekt

Terwijl men in de Sinai de stem van God hoort, is
het in Jeruzalem, op het feest van Pinksteren,
Petrus die spreekt, de rots op wie Christus
besloten heeft zijn Kerk te bouwen. Zijn
woorden, zwak en in staat om zelfs de Heer te
verloochenen, krijgen door het vuur van de Geest
een kracht die in staat is om de harten te
doorboren en die tot bekering te bewegen. God

Vijftig dagen na Pasen, in die zaal die
inmiddels hun thuis was geworden en
waar de aanwezigheid van Maria, de
moeder van de Heer, de verbindende
factor vormde, maken de apostelen
iets mee dat hun verwachtingen te
boven gaat.

kiest dan ook datgene uit wat zwak is in de
wereld om de sterken te beschamen (vlg. 1Kor.
127).

De Kerk ontstaat dan ook uit het vuur van de
liefde en uit een ‘vlammenzee’ die ontbrandt met
Pinksteren en die de kracht aantoont van het
Woord van de Verrezene dat doordrongen is van
de Heilige Geest. Het nieuwe en definitieve
Verbond is niet langer gebaseerd op een
geschreven wet op stenen tafelen, maar op het
handelen van Gods Geest die alle dingen nieuw
maakt en die zich verankert in harten van vlees.

De taal van waarheid en liefde

Het Woord van de apostelen wordt doordrongen
van de Geest van de Verrezene en wordt een
nieuw en ander Woord dat iedereen kan
begrijpen, bijna alsof het simultaan vertaald
wordt in alle talen: iedereen hoorde hen “spreken
in zijn eigen taal” (Hand. 2,6).

Het gaat om de taal van de waarheid en de liefde,
die de universele taal is: zelfs de analfabeten
kunnen die begrijpen. De taal van de waarheid

en de liefde begrijpt iedereen. Als jij vertrekt
vanuit de waarheid van je hart, vanuit
oprechtheid, en vanuit de liefde, zal iedereen je
begrijpen. Ook als je niet kunt praten, maar wel
met een oprechte en liefdevolle omhelzing.

De Heilige Geest is de schepper van eenheid, hij is
de auteur van de verzoening die de barriéres
weet op te heffen tussen de Joden en de Grieken,
tussen de slaven en de meesters, om er één
lichaam van te maken.

Hij bouwt de gemeenschap van de gelovigen op
door eenheid tot stand te brengen van het
lichaam en de veelvoud aan ledematen. Hij doet
de Kerk groeien door haar te helpen haar
menselijke grenzen, zonden en welk schandaal
dan ook te overstijgen.



Vervolg:

Paus: ‘de taal vande
waarheid en de liefde
begrijpt iedereen’

De aantrekkingskracht van God

Vanaf dat ogenblik, brengt de Geest van
God de harten ertoe de verlossing te
aanvaarden die door een persoon, Jezus
Christus, bewerkstelligd is. Hij die door
de mensen aan het hout van het kruis is
genageld. Hem heeft God uit de doden
opgewekt “na de smarten van de dood
te hebben ontbonden” (Hand 2,24). Hij
is het die de Geest heeft uitgestort. De
Geest die de polyfonie van de lofprijzing
leidt die allen kunnen horen.

Zoals Benedictus XV zei: “Pinksteren is
dit: Jezus, en door Hem God zelf, komt
naar ons toe en neemt ons in Zich op
(Preek van 3 juni 2006). De Geest
bewerkt de aantrekkingskracht van
God. God verleidt ons met zijn Liefde en
brengt ons zo ertoe de geschiedenis te
sturen en processen op gang te
brengen waardoor het nieuwe leven
doordringt. Alleen de Geest van God
bezit de kracht om menselijkheid en
broederschap te bewerkstelligen in elke
situatie, allereerst door hen die Hem
omarmen.

De kracht van de liefde

Laten we de Heer bidden dat Hij ons
een nieuw Pinksteren laat beleven, dat
onze harten verruimt en onze
gevoelens afstemt op die van Christus.

Zo kunnen we, zonder schaamte, zijn
werkzame woord verkondigen en
getuigen van de kracht van de liefde die
alles wat ze ontmoet, opnieuw tot
leven wekt. (Vert. SK)
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Vele wegen...
g r ‘ Ik ge Lov]
ONLINE MET HEILIGEN ut jou
Vrienden voor de eeuwigheid Ik geloof in & ‘xf ‘l 1
Ga samen met de heiligen op zoek naar antwoorden op jOl.l (
moderne levensvragen. Ontmoet op iedere pagina €14,99 E r D
andere heiligen. Scan hun afbeelding in het boek met
de gratis app en leer deze online verder kennen. Gewone mensen Joslle Freriks
worden bijzonder :
onlinemetheiligen.com als ze in hun leven

zoiets als roeping ervaren. Bijzondere
mensen blijken tegelijk ook heel gewoon te
zijn, want roeping is iets voor iedereen. In dit
boek brengt |oélle Freriks levensverhalen bij
elkaar van meer en minder bekende mensen.
Allemaal hebben ze dit met elkaar gemeen
dat hun leven

een bepaalde richting is opgegaan omdat ze
een ervaring hadden die wij doorgaans
roeping noemen. De kracht van de
interviews is de ontwapenende echtheid.

Je wordt de mens achter de naam en achter
de functie gewaar. Ook wordt duidelijk dat
als God in je leven meedoet of andersom als
jij met God meedoet, je wel je eigen leven
leidt, maar dat God er tegelijk ook
aanwijsbaar de hand in heeft. Dat geldt voor
de mooie en voor de moeilijke momenten.
De interviews bestrijken een breed terrein
van ons maatschappelijk leven. Plotseling
lees je iets over DNA-modificatie of over
‘vervlochten’ Majoranadeeltjes, je vindt een
recept voor Cevapi en ontdekt een Latijnse
spreuk: Copiosa apud Eum Copiosa apud
Eum Redemptio; je ontdekt het bestaan van
het koor ‘De Straatklinkers’ en komt meer te
weten over de geschiedenis van De kerk van
de Friezen in Rome.

De titel van dit boekje: ‘Ik geloof in jou' kan
op meer manieren gelezen worden: mensen
kunnen dit tegen elkaar zeggen, maar je
kunt ook ervaren dat God dit tegen jou

zegt. Dat mensen elkaar geloof en
vertrouwen geven is van groot belang, nog
dieper gaat het als God je zegt:

“Ik geloof in jou”.

?.{e met

Cintder wrimnden
4 o tochtgoton
[ Weg naor fod

Nieuwe podcast serie
Titus Brandsma:

titus-een-reis-langs-een-leven
KRO-NCRV

met: Michel Remery, Boris Plavcic, Quirien van
*12 juni: het grote jaarfeest - Berkel, Femke Post, kardinaal Eijk, Stefan
Tigers of God Bladowski, Antoon Hurkmans, Zuster Maria
*12 juni; Eerste Heilige Communie Magdalena, Carlo Beenakker, Zuster Nadiya, Leo
. o5 herbial et - Tioer iCiels van Ulden, Ad Lenglet, Antoine Bodar en over
P =01 bekenden over Albert Vireeburg (1924 -2009). g



THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

10 weetjes over de Bijbel

1. De bijbel is geschreven in drie talen.

2. De Bijbel is ongeveer 611000 woorden
lang.

3. Het langste boek van de Bijbel is Jeremia.

4. De Bijbel is geschreven door meer dan
40 auteurs.

5. De Bijbel is geschreven door mensen van
verschillende achtergronden

6. De volgorde van de boeken van het Oude
Testament zijn anders in het Jodendom.

7. Sommige van de “eerste” en “tweede”
boeken zijn gesplitst nadat ze waren
geschreven.

8. Het auteurschap van Hebreeén is
anoniem gebleven voor eeuwen.

9. Het woord “Drie-eenheid” wordt niet
genoemd in de Bijbel.

10. De Bijbel is geschreven op drie
continenten.




VORMSEL

Op 21 mei hebben de volgende kinderen het sacrament van het vormsel ontvangen:

Floor Veldman - Britt Schilder - Viktoria van Bastelaere - Heidi Stobbe - Wesley Muurmans - Toon
Pennings - Ewoud Schuurman - Kim Borst - Lars Vriend - Shanna Spil - Tess Alkemade - Ebony Vlaar
Tess van der Salm - Samantha Zuidema.

Giel en Suus Tiel zullen het sacrament op een later tijdstip ontvangen.

A

De vormelingen hebben op
13 april de Chrisma viering
meegevierd en de H.Olie
waarmee ze gevormd zijn
meegenomen en bij onze
parochies gebracht.
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...dienenin Egypte...

De blauwe zusters (voluit: de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matard) vroegen
jongeren om hulp te bieden in een gehandicapten huis in Cairo en Alexandrié - Egypte.
Nadat ik in 2019 vrijwilligerswerk heb gedaan in Albanié, wist ik zeker dat ik mee wou met
deze reis. Er moest geschilderd en klusjes gedaan worden rondom en in het
gehandicaptenhuis. Met 19 anderen en 2 blauwe zusters vertrok ik 28 april om 4.00 richting
Schiphol, om het bijzondere Egypte op te zoeken.

Aangekomen op het vliegveld werden we eerst gebracht naar Alexandrié, daar is een
gehandicaptenhuis voor jongens. In het huis hebben we veel klusjes gedaan, van gordijnen
ophangen tot een kippenhok bouwen. Ook hebben we de jongens vermaakt en met hun
gelachen. Omdat het huis 15 jaar bestaat hadden we een groot feest, waar werd gezongen
en gegeten. Na 6 dagen zijn we vertrokken naar Cairo.

In Cairo is ook een gehandicaptenhuis maar dan voor meisjes. Ook daar hebben we klusjes
gedaan en geholpen waar nodig. Nadat we aankwamen zijn de verfkwasten en tuinspullen
uit de koffers gehaald. De tuin hebben we opgeknapt en bloemen/planten geplant, en een
aantal kamers hebben we opnieuw geschilderd.

Naast alle klusjes en de hulp die we hebben geboden, zijn we er ook op uit gegaan. We
hebben prachtige kerken bezocht onder andere over de verschijning van Maria. Maar om
niet te vergeten (met kameel en al) hebben we ook de piramides en de sfinx bezocht.

Nu terugkijkend op de 10 daagse reis, ben ik dankbaar dat ik dit met deze geweldige groep
heb mogen doen. Het is mooi om te zien hoe blij en vol liefde die mensen zitten, ondanks
dat ze zo weinig hebben. Het helpen bij de gehandicapten heeft daarom ook veel indruk op
mij gemaakt. Het was een reis om nooit te vergeten, ik kijk uit naar de reis die we volgende
keer gaan maken!

- Sijm Bakker
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Wanneer?

Waar?

Wie?

Wat?

Zondag 12 juni
Aanvang: 15.00 uur

St. Christophorus kerk
te Schagen

Tieners van 12 tot 16
jaar

Diepgang op ons
geloof. Sport en spel.
We sluiten af met een
zomerse BBQ




In de kerk, onder een bank, ligt een muis. Niks
bijzonders, zou je denken, maar deze keer is het anders.
Alle muizenvriendjes komen eromheen staan. Niemand
kent de muis, die op zijn rug ligt. "Hij ademt niet! zegt
Martje muis. ‘We moeten hem beademen!” Martje is
dapper. Ze ademt diep in en blaast tegen de doodstille
muis aan. En nog eens. Er gebeurt niets. ‘Roep Kik erbij,
hij heeft grotere wangen!’ Natuurlijk komt Kik meteen
helpen, met wangen vol lucht en grote zwempoten.

Ze houden hun adem in, wat zal er gebeuren? Kik blaast |

en blaast. Niets. Dan duwt hij zacht op de muis z'n buik.
Ze horen een piepje. Dat geeft hoop!! Kik drukt nog
eens. En weer piept het muisje, hard. Piep-piep!

be vrienden van Jezus zijn super bedroefd.
Ze durven niet zonder Hem verder.

Ze blijven in huis, zonder lucht, zohder moed,
lamme schapen, zonder hun herder.

Maar dah, onverwachts komt Jezus weer langs,
ineens staat Hij daar in hun Kamer.

ENn waren ze eerst Nog benauwd van de angst,
ze krijgen weer lucht door zijn adem! ?
De Pinksterwind waait Nu de wereld rond 2
en verjaagt al het grijze en grauwe,
want God blaast ons Adem in de mond
om te leven vol hoop en vertrouwen!

Uit de Bijbel

Toen maakte God, de Heer de mens.
Hij maakte hem van aarde.

Hij blies adem in zijn neus,

en toen ging de mens leven.

Genesis 2.7

Maar bewegen of ademhalen, ho maar. Dan duwt Kik
de patiént om en ... begint te lachen. ‘Vrienden!’ zegt hij,
‘Zien jullie dat?’ Uit de rug van de muis steekt een etiket
met ‘Nici’ erop. ‘Dit is een knuffel!” De vriendjes zijn
dolblij. Deze muis is gezond! Eerst willen ze Nici
meenemen. Maar dan denken ze aan het kindje dat

de muis heel erg mist. Ze doen Nici in de doos met
gevonden handschoenen en brillen. Algauw verschijnt
er een vader met een stil meisje. Ze fleurt helemaal op
als ze Nici ziet en weer kan knuffelen. ‘Aaah, kijk’,
fluistert Martje muis, ‘Nici ademt niet... maar hij kan
wel een kindje aan het lachen maken!’

7

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns
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Van harte gefeliciteerd met jullie eg e
Eerste Heilige Communie! Famlllezondag

Wij nodigen jullie van harte uit voor het feest

'Eerste Communie Op Herhaling'

12 juni 2022
15.00 uur
in de Christoforuskerk in Schagen

op de hoogte blijven?
familie.zondagen@gmail.com

15
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HEILIGDOM
ONZE LIEVE YROUW
TER NOOD

HEILOO

Tentoonstelling

www.olvternood.nl




Eerbetoon aan de maatschappelijk werkers avant la lettre.
permanente tentoonstelling 'Julianazusters - zorg uit handen’

Op het bezinningspark van het Heiligdom Onze
Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo - de grootste
Mariale bedevaartplaats in Nederland - ligt het
monumentale Julianaklooster. Vandaag de dag
is in het kloostergebouw het Gastenhuis Onze
Lieve Vrouw ter Nood gevestigd. Maar vanaf de
jaren 40 tot aan de jaren 90 van de vorige eeuw
stond het vooral bekend als het moederhuis van
de Julianazusters, ook wel ‘|uliaantjes’ genoemd.

In 2004 verlieten de zusters op leeftijd hun
geliefde moederhuis. Anno nu is voor de
congregatie de laatste fase van voltooiing
aangebroken. Een aanleiding voor het
heiligdom om een permanente tentoonstelling
over de Julianazusters te organiseren. Vanaf 28
mei keert het verhaal van de Julianazusters
terug in het Julianaklooster in Heiloo.

Maatschappelijk werker avant Ia lettre

De Julianazusters stonden aan de wieg van wat
nu maatschappelijk werk wordt genoemd.

Begin vorige eeuw bemoeide de Nederlandse
overheid zich nauwelijk met de particuliere
zieken- en sociale zorg. Vanuit de bevolking was
er echter wel een grote vraag naar deze hulp.

Katholieke zusters en broeders gingen zich
vanuit hun geloof voor deze zorg inzetten. Zo
ook de Julianazusters. Deze lekenvereniging
werd in 1914 in Den Haag door jezuiet Jorna
(1868-1937) opgericht, mede dankzij financiéle
hulp van de Rooms-Katholieke Vrouwenbond.

In de beginperiode werkten ‘de Juliaantjes’ in
arme gezinnen en verleenden voornamelijk zorg
aan grote families waarvan de moeder ziek was.
De praktische zorgverlening was maatwerk en
de hulp werd afgestemd op de situatie. Al snel
gingen de zusters zich ook inzetten in de
kraamverpleging en op andere
maatschappelijke terreinen. Het harde werken
van de zusters was onlosmakelijk verbonden
met hun geloofsleven. Vanuit een diep geloof
zetten zij zich in voor de liefdewerken, daad van
naastenliefde.

In 1917 werd de vereniging verheven tot officiéle
religieuze congregatie. De Julianazusters
vestigden zich in Haarlem, Maastricht, Tilburg,
Hilversum en Amsterdam. In 1932 startte de
bouw van het moederhuis, het Julianaklooster,
in Heiloo.

Eerbetoon

De tentoonstelling ‘Julianazusters: Zorg uit
handen’ is een eerbetoon aan de vrouwen
achter de religieuze congregatie Liefdezusters
van de H. Juliana van Falconieri, ofwel: de
Julianazusters. Aan de hand van tientallen foto's
en persoonlijke verhalen van de Julianazusters
wordt hun werk en leven gepresenteerd.

Opening en bezichtiging

Vrijdag 27 mei jl. opende de bisschop van het
bisdom Haarlem-Amsterdam, mgr. | W.M.
Hendriks, de tentoonstelling. Vanaf nu staan de
deuren van het Julianaklooster elke tweede en
vierde zaterdag van de maand open, tussen
10.00-12.00 uur en 14.30-17.00 uur, voor
iedereen die de tentoonstelling wil bezichtigen.
Tijdens de openstellingsdagen is ook de
documentaire 'De Juliaantjes' (2015) van Verhalis
te bekijken.

Toegang is gratis, donaties zijn welkom.

Heiligdom

Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is de
grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland
en kent een geschiedenis die teruggaat tot het
eind van de 14e eeuw. Op het terrein zijn ook de
iconische Genadekapel en de Bedevaartkapel te
vinden.

Het Julianaklooster - Gastenhuis Onze Lieve
Vrouw ter Nood

Hoogeweg 65, 1851 P| Heiloo

Tel.: 072 5051288 Meer info:
www.olvternood.nl

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen met
dank aan:
Congregatie Zusters van de H. Juliana van
Falconieri en het Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven.
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JOHANNES DE DOPE

KERK INN ZICHT

DEVIERINGEN OP WOENSDAG

Door de corona was het niet mogelijk om de vieringen op
woensdag door te laten gaan voor onder andere de
mensen die in een verpleeg-en verzorgingshuis
verblijven. Deze wilden we graag weer opstarten. Maar
we zullen eerst het vervoer van mensen naar de kerk
moeten regelen en dat is niet zo eenvoudig. Daarom is er
besloten om deze vieringen tot nader order uit te stellen.
We zijn in overleg met de Omring om zodra dat kan
eenmaal per maand weer een viering te verzorgen in het
verzorgingshuis De Gollards. We houden u op de hoogte.

MGR.JOZEF WILHELMUS STAM OVERLEDEN

Op 4 mei overleed op 87-jarige leeftijd Joop Stam

in onze parochie beter bekent als kapelaan Stam.

Na zijn wijding werd hij in onze parochie aangesteld vanaf
1961 tot 1965. Kapelaan Stam was een bevlogen priester
die er wilde zijn voor de mensen, zo schrijft bisschop
Hendriks, en zo kennen en herinneren wij hem ook.

Wij bidden dat hij moge rusten in vrede en dat het eeuwig
licht hem moge verlichten.

ALGEMENE ZIEKENZALVING OP
15JUNI

Op woensdag 15 juni organiseren we weer een algemene
ziekenzalving in onze parochie op Texel. Tijdens een
Eucharistieviering kunt u dit waardevolle sacrament
ontvangen in het bijzijn van uw familie en vrienden in de
Johannes de Doperkerk in Den Burg. De viering begint om
14.30 uur en na afloop staat de koffie klaar met wat lekkers
van de bakcommissie zodat we nog even met elkaar kunnen
bijpraten.

Wij kunnen zo nodig vervoer naar en van de kerk aanbieden.
Opgave vooraf is raadzaam en kunt u nu alvast doen door
contact op te nemen met ons secretariaat. U kunt daarbij ook
doorgeven of u van het vervoersaanbod gebruik wilt maken.
Achter in de kerken liggen folders klaar met meer informatie.

PERSONALIA

In liefdevolle herinnering...

In de afgelopen periode hebben we
tijdens een viering afscheid genomen
van dierbare parochianen die wij met

‘name noemen:

Door Boogaard-Witte
*05-10-1930 - T 15-04-2022
*23-08-1940 - T 15-04-2022

~Ineke Langeveld
*11-10-1947 - T 23-02-2022

__ Kees Witte

*27-03-1939 - T 09-05-2022
Wij gedenken hen in liefde en
dankbaarheid en wensen hen die
achterblijven veel kracht en sterkte
om het verlies te dragen.

Laat het
weten als u

erbij bent!




OEKRAINSE VLUCHTELINGEN VIEREN 26 JUNI

PASEN COLLECTE EILANDELUK
DIACONAALWERKVERBAND

Op 24 april vierde de Orthodoxe kerk haar Paasfeest. Ook

op ons eiland zijn er inmiddels Oekraiense vluchtelingen.

Zij kwamen naar de viering in Den Burg.

Kapelaan Pawel Banaszak ging voor en richtte een aantal

malen het woord in het Pools tot hen wat Oekraieners

kunnen verstaan.

Het nieuwe collectedoel voor de
komende twee jaar is bestemd voor
Windhoek (hoofdstad van Namibi€)
waar we onze bijdrage willen
bestemmen voor de kinderen van de

We probeerden op deze wijze toch enigszins in deze voor Havanaschool.

hen zo moeilijke tijd van dienst te zijn, zodat ook zij het
Paasfeest konden vieren. Na de viering was er koffie. De
bakgroep had gezorgd voor wat lekkers en natuurlijk
chocolade eitjes. Tijdens de koffie heeft kapelaan Pawel
ook nog met hen gesproken en hen van harte
uitgenodigd om de vieringen bij te wonen in onze kerken.

DUITSE VIERINGEN OP TEXEL

‘ Het Bisdom Essen is vanaf 24 juni tot en met 21 augustus
weer actief op ons eiland voor de Duitse gasten.

Zij verzorgen diverse activiteiten en verzorgen ook
I wekelijks vier Duitse vieringen.

Op zondag is er om 11.00u een Eucharistieviering in de “De Hof” in De Koog.

Op woensdag is er om 19.30u een Eucharistieviering in de “De Hof" in De Koog.

Op vrijdag is er om 19.30u een Eucharistieviering in de “De Hof" in De Koog.

Op zaterdag is er om 19.30u een Eucharistieviering in de Francisca Romana kerk in De Cocksdorp”.




Oogstdankviering

Op 23 april konden we onze gezamenlijke
oogstdankviering weer eens vieren. De kerk van
Breezand was goed gevuld, er was een grote
opkomst. Misschien wel mede doordat pastoor
Paul Vlaar de voorganger was en de muziek die
werd verzorgd door Rythm Voice. Jan Willem vd
Klugt had een prachtig interview met Robert
Dijkshoorn en zijn vriendin, die samen vertelden
over hun toekomst binnen de veehouderij.

ZANDSTOCK

Zandstockviering 2022

Na 2 jaar kan het Zandstock festival weer
georganiseerd worden. En als parochie
hebben we van de organisatie ook weer een
uitnodiging ontvangen om op zondag 14
augustus een Zandstockviering te
organiseren. Natuurlijk hebben die uitnodiging
graag aanvaard en we zijn nu aan het
bedenken hoe we de viering in gaan vullen.
De viering zal plaatsvinden voor het optreden
van Stockoud, waarvoor u natuurlijk ook
allemaal van harte wordt uitgenodigd. Welke
artiest er bij Stockoud gaat optreden is
momenteel nog niet bekend. In de
Nieuwsbrief van juli zullen we u daar nader
over informeren.

Bij de collecte was er vervolgens een
indrukwekkende presentatie van dhr Withaar, die
vrijwilliger is bij de Wensambulance. De collecte
voor dit goede doel heeft het schitterende bedrag
van 800 euro opgeleverd. Hopelijk kunnen we
volgend jaar ook weer een Oogstdankviering
organiseren.
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In onze Nieuwsbrief van mei jl hebben we gesproken over de
synode die door de Paus is uitgeroepen en binnen onze parochie
zouden we daarover binnenkort met elkaar in gesprek gaan.
Echter we zijn achterhaald door de tijd. Door een
communicatiemisverstand hadden we dit gesprek eerder moeten
organiseren. De vragen die in het gesprek aan de orde zouden
komen waren:

+ Wat betekent geloven voor u?

« Wat betekent samen-kerk voor u?

» Wat gaat volgens u goed in de kerk en wat kan beter?
Natuurlijk mag u alsnog reageren op deze vragen, zodat wij als
parochie daar ons voordeel mee kunnen doen. U kunt uw reactie
in de brievenbus doen bij de parochiezaal of mailen via
olv.isitatie@kerktzand.nl.

Paaskaars 2021

Afgelopen Paaswake hebben we een nieuwe Paaskaars in
gebruik genomen. Daardoor is zoals gebruikelijk de Paaskaars
van 2021 voor 50 euro te koop. Wie heeft er interesse?

Personalia:

overleden:

Gre van Drongelen-
Haisma

Koffie

Zondag 19 juni is er na de
viering weer gelegenheid tot
het drinken van een kopje
koffie. Komt allen!!

Inloophuis:

ledere 1e en 3e woensdag
van 13.30 tot 16.00 uur

in de parochiezaal.

U bent van harte welkom!




[PETRUS EN PAULUS
COLLECTES

WILLIBRORD

Tijdens de Corona-jaren is het rondgaan met de collecteschaal in de PP vervangen door de open schaal
bij in- en uitgang. We waren met veel minder mensen in de kerk. En toch was de opbrengt heel
behoorlijk: de kerkbezoekers gaven gemiddeld méér dan vé6r Corona. Ook daarvoor is dankbaarheid op

zijn plaats!

heel b[ul Want ook onze kosten stijgen, denkt u maar gas en elektra.

Komt u minder vaak in de kerk: kijk dan even naar ons banknummer of scan de QR-code
waarmee u in een handomdraai een gift kunt regelen, of geef wanneer u er wél bent extra.
U helpt zo ons enorm om de activiteiten en gebouwen op peil te houden!

B Mist u al enige tijd iemand in de kerk, die er voorheen wél was? Of weet u iemand die een bezoekje en
€ wat aandacht op prijs stelt? Het is van grote waarde om dat door te geven aan een van de pastores of
Z aan het Parochiecentrum. Pastores hebben het druk, maar zijn altijd bereid om op bezoek te gaan!

0 U kunt natuurlijk ook zélf even langsgaan om te kijken of het met hem/haar goed gaat (misschien

@ vanuit de PP op de tweede zondag met een roos, of vanuit de Willibrord met het bloemetje van het
k altaar). Maar laat het ons als gemeenschap niet overkomen dat we ‘zomaar’ iemand missen.

Personalia
Gedoopt:
Mats Lakeman
*

Sofia Cusveller
*

Zymar Hooi
*

Nisha Ramachandran
*

Jesina Amuthalingam

Overleden:

Antonius van Koningsbruggen
*

Margaretha Ruys — Tas
*

Duncan Jacobsz

De OEKRAIENSE vlag wappert aan

de pastorie!

Op maandag 2 mei zijn onze gasten uit Oekraine in de
pastorie gearriveerd. Zeven personen: twee moeders
met vier kinderen tussen 9 maanden en 16 jaar, en de
moeder van één van de moeders. In feite twee families
dus, en dat is goed, want daardoor is het voor henzelf
en voor ons overzichtelijk. Het contact loopt prettig en
goed, maar de taal is best een barriére, daarom is het
fijn dat de zoon van 16 een beetje Engels spreekt en
we een beroep kunnen doen op mensen die Russisch
spreken. (Dat laatste lijkt misschien vreemd onder deze
omstandigheden, maar Russisch is de tweede voertaal
in Oekraine). Ze lieten veel achter:
echtgenoten/vaders, verdere familie, huis en haard,
maar ze zijn hier veilig.

We hopen dat ze hier een goed en rustig verblijf mogen
hebben en ook de hartelijke steun vanuit onze
gemeenschap kunnen ondervinden.

Over steun gesproken: heel hartelijk dank aan alle
mensen die zo veel werk verricht hebben om de eerste
etage van de pastorie weer goed bewoonbaar, schoon
eningericht te maken: vrijwilligers en bedrijven, PCl,
Gemeente en Marine, en ook particulieren die het
financieel mogelijk maakten. Dankjulliewel!
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HERINNERINGEN AAN DE O.L.V.0.0.-KERK

Sinds 1990 is de O.L.V.0.0.- kerk aan de Jan in 't Veltstraat niet meer in gebruik als kerk, al
meer dan dertig jaar dus. Daarom lijkt het de Vrienden van de Petrus en Pauluskerk een goed
moment om herinneringen op te halen aan deze kerk die gebouwd werd in 1876.

We gaan deze herinneringen zichtbaar maken op een tentoonstelling in de Petrus en
Pauluskerk tijdens de beide Monumentendagen dit jaar (10 en 11 september). Op die twee
dagen willen we de bezoekers iets laten zien en horen van wat ooit thuishoorde in de
O.LV.0.0.

Het meest bekend zijn natuurlijk de veertien kruiswegstaties, geschilderd door Jan
Dunselman, geboren aan de Bassingracht. Deze schilderijen hebben tot 1990 in de O.LV.0.0.
kerk gehangen en zijn bij de sluiting overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk. Dat is ook
van toepassing op enkele beelden en liturgische voorwerpen zoals een kelk en een
monstrans.

In het archief staan de nodige fotoboeken die we kunnen benutten. Ook een fraai kazuifel is
bewaard gebleven.

Het is nog lang geen september, denkt u misschien bij het lezen van dit verhaal. Maar we
willen de komende tijd heel graag gebruiken om ook u als parochianen direct te betrekken bij
deze tentoonstelling. Vast en zeker zijn er mensen onder u die beschikken over foto's,
videomateriaal en geluidsfragmenten die betrekking hebben op de 0.L.V.0.0. Denk daarbij
aan trouwerijen, jubilea van koren, eerste H. Communie. Zo kunnen we misschien een heel
mooi beeld scheppen van wat er allemaal plaatsvond in die kerk. Op deze manier brengen we
een onderdeel van de geschiedenis van onze parochie tot leven.

Advies: neem even de tijd om hierbij stil te staan, ga naar de zolder of duik in een kast waar u
oude dingen bewaart! Als u wat vindt dat misschien bruikbaar is en wat u te zijner tijd een
paar dagen wilt afstaan, laat het weten aan het secretariaat door uw naam en adres door te
geven en een korte omschrijving van wat u heeft. Dat is voldoende. Later nemen we dan
contact met u op.

U kunt mailen:
rkdenhelder@wolmail.nl,

een briefje schrijven is ook niet
uit de tijd: parochiesecretariaat,
Kerkgracht 55, 17781 GK Den
Helder,

bellen 0223- 612550 of bezoeken
kan ook op donderdagochtend
tussen 9.00 uur en 1 uur.

Niets afgeven, alleen maar
melden!

We zijn benieuwd en u ook,
hopen we!
Werkgroep Vrienden van de

23
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Apostolado Imagenes Peregrinas

Virgen de Fatima por el mundo
oftewel;

Speciaal apostolaat om beelden
van de Heilige Maagd van Fatima
over de hele wereld te "
verspreiden.

Dit apostolaat is op initiatief van Mater Fatima
Internationaal; een rooms katholieke groep,
die geinspireerd is door de boodschap van
onze Heilige Maagd, die 105 jaar geleden in
Fatima aan ons allemaal gegeven is.

Voor deze missie zet onze medeparochiaan,
Iris Zuidema-Hernandéz, zich van harte in.
Iris, zelf toegewijd aan de maagd Maria, wil u
de kans bieden om een beeldje van de Heilige
Maagd Maria van Fatima te ontvangen en
deze een mooi en speciaal plekje te geven in
uw huis.

Dit om heel bewust de rozenkrans te bidden
voor vrede in de wereld, zoals Maria
boodschapte aan de herderskinderen Jacinta,
Francisco en Lucia in het jaar 1917.

Maria zei: “Ik kom vanuit de Hemel naar jullie
toe. Het doet God verdriet dat veel mensen
slechte dingen doen. Willen jullie elke dag de
Rozenkrans bidden? Dan zal er vrede komen.
Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.”
Heeft u een diep verlangen om
aan de oproep van Maria
gehoor te geven, laat u het Iris
dan weten.

U kunt haar persoonlijk vragen
of een mailtje sturen naar
irishernandezr@hotmail.com.




Over het Heilig Hart van Jezus
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Nu gaf Hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
(Johannes 13, 1)

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
(Johannes. 15,13)

Samen met de passage van het doorboorde hart van
Jezus op het kruis, vormen bovengenoemde twee
citaten uit het Johannesevangelie de Bijbelse grondslag
voor de devotie tot het Hart van Jezus.

Wij speculeren soms over de onzin van het lijden en de
absurditeit van de dood. Hoe valt dat te rijmen met een
barmhartige God? Hoe krijgt die het over zijn hart om
zoiets toe te laten?

Johannes geeft ons een kijk in het hart van onze God.

Jezus toont dat ook in de donkerste ogenblikken de Kan ik d de zien in de tid
Barmhartige met ons meegaat - tot het einde, tot het d t?;” _e%enak e mb.’f(ky
uiterste toe. Dat Hij ons geen moment alleen laat, en FEICIIE I OIHETe QYR OIIHEY

; p : van mijn leven bevind?
ons zeker nooit laat vallen in het donkere niets. Kan ik zien hoe de Fand van de

Vrijdag 24 juni vieren wij het hoogfeest van het Heer met mij was en is?

Heilig Hart - Sint Christoforuskerk
aanvang 9.30 uur.
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De zwart-wit foto is voor de restauratie van 1959 genomen.
De kleurenfoto is nagenoeg op dezelfde plaats in 2020 genomen.

Altare Privilegiatum Quotidianum Perpetuum
(Aan dit altaar zijn eeuwigdurende voorrechten verbonden)

Historisch

O.L.V. Visitatie
te

't Zand -
bouwjaar 1863

De kerk werd in 1959
(inwendig) behoorlijk
onder handen genomen
en gemoderniseerd.
Vergelijkt u maar eens
beide foto’s.

Op de oude kerkbanken
zien we nog de
geémailleerde
naambordjes van de
gelovigen die een vaste
plaats hadden. Op de
nieuwe kerkbanken
werden geen
naambordjes meer
geschroefd. De vaste
plaatsen werden daarna
gekenmerkt door twee
rode kopnagels en zijn op
sommige plaatsen nu
nog goed te herkennen.

De communiebank, de
Kruisweg, het Maria- en
Jozef altaar, de
kerkbanken, de
tegelvloer, het
authentieke schilderwerk
van wand en plafond, de
biechtstoelen, niets bleef
onaangeroerd.



Pelgrimeren

@ Aferden

Ravenstein

HNijmegen
start en eind - 1360 km

Itranenhurg_.

. Maolenhoek
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Maak een
bezinnende tocht
naar binnen

WALK OF WISDOM

Langs een herinnering aan Titus Brandsma

e zogeheten Walk of Wisdom start en eindigt

in de Nijmeegse Stevenskerk. De laatste etap-

pe loopt over Veur-Lent. Dat is een langgerekt

eiland dat een aantal jaren geleden ontstond

toen een extra geul gegraven werd langs de
Waal om de capaciteit ervan te vergroten. Het eiland biedt
een prachtig zicht op de drukke rivier, op Nijmegen dat aan
de overzijde de oever opklimt en ook op de oude Waalbrug.
Als ik die brug zie, denk ik altijd aan Titus Brandsma. Deze
Nijmeegse hoogleraar theologie kwam al vroeg in de Twee-
de Wereldoorlog in verzet tegen het nationaalsocialisme. In
1942 kwam hij om in concentratiekamp Dachau.
Na diens dood werden Titus Brandsma'’s bezittingen terug-
gestuurd naar het klooster waar hij gewoond had. Daaron-
der was ook zijn hoed, die de abt graag wilde gebruiken.
Maar de hoed was te klein. De hoedenmaker die gevraagd
werd de hoed te vermaken, gaf de abt een gloednieuw
exemplaar in ruil voor het oude. Hij had gezien dat er ge-
knoeid was met de hoed. Inderdaad bleken er briefjes met
gebeden in verstopt, en ook een verzoek tot overplaatsing
uit het kamp.
“Die hoed was heilig bij ons thuis’, vertelde de zoon van de
hoedenmaker. “Toen we later in de oorlog moesten viuch-
ten, kreeg ik'm op. De Waalbrug lag zwaar onder vuur, maar
net toen wij erover moesten, stopte het bombarderen en
schieten even!” Een wonder? De zoon durfde het niet te
zeggen. "“Maar mijn vader was ervan overtuigd dat we ons
leven aan Titus' hoed te danken hadden”
De Walk of Wisdom is een in 34 etappes verdeelde route van
136 kilometer rond Nijmegen. Uitgangspunt is de vrijheid
om je eigen weg te gaan, in verbondenheid met de natuur
en de wereld om je heen. Deelnemers worden uitgedaagd
een bezinnende tocht naar binnen te maken. Een informa-
tiepakket met een routeboekje en gadgets als een ‘bedel-
veter'waarvoor langs de route vogelringetjes verzameld
kunnen worden, kan via de website besteld worden:

.;

Tekst en foto: Dick Vos
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12 juni 2022
15.00 uur
Christoforuskerk
Schagen

Familiezondag

‘% FAMILIEZONDAG

27 maart 2022
J1) BENT ER TOCH OOK BI1J?

HOOGTE
GEHOUDEN
WORDEN?

: MAIL NAAR
FAMILIE.ZONDAGEN
@GMAIL.COM
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Notariskantoor Een helder advies voor o.a.
Mr. W.C.M. Baalman

. Testament

. Huwelijkse voorwaarden
. Verklaring van erfrecht
. Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.o224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal juniljUI[ 2022

2 Bijbelse profeet 8 Nederlandse acteur (1944-2019) 10 Tussen
mrt. en mei 12 Afval van hooi 13 Vroeger noemde men dit dier

een kameelpardel 16 Geweldig 18 Insect 19 Is nu 1 met de
TROS 21 Kwab 23 Kosten koper (afk) 24 Zeepwater 25 Vocht
27 Spat 28 Luchtspiegeling (Fr) 30 Symbool voor goud
31 Satan 32 Toestand van volkomen rust en volmaakte vrede in
het boeddhisme 35 Gewicht (afk.) 36 Met veel aandacht
37 Grieks eiland 39 Zuinig licht 40 Afstand 41 Dreumes
43 Griekse letter 45 Franse kaas 46 Grieks eiland 48 Proza 50
Psychische aandoening 52 Streling 54 Gek 55 Dood 57 Hemels
(fig.).

Verticaal

1 Italiaanse filosoof en theoloog (£1525-1274) 2 Muze van het
lierdicht 3 Persoonlijk vnw. 4 Dus (Lat) 5 Muziekinstrument
6 Biersoort (Eng. afk.) 7 Zijrivier van de Rijn 9 Slee 11 Synode
14 lerland (op auto's) 15 Onderste razeil 17 Windrichting (afk.)
20 Ongehinderd 22 Stad in Italié 26 Zijden weefsel 28 Betaal-
middel 29 Tweelingen (Lat.) 31 Pier 33 Luxemburgse media-

groep 34 Stemmingmaker 38 Amusement 42 Rund 44 Gewicht

45 Insect 47 Japans worstelen 49 Deel van een vishengel
51 Wiel 53 Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) 56 Groep
wachtenden.

STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64
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Uitvaartvereniging

7IIPE  Elke witvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Ook voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar ~ Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet
teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223-630900 | wilmsonderhoudstoring.nl




Op 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper,
prijkt het Jozefraam al 75 jaar in de kerk van
Den Burg.

Wat is het verhaal achter dit Jozefraam?

Duitsland had in de tweede wereldoorlog grote behoefte
aan arbeiders om de oorlogsindustrie draaiende te
houden. In de oorlog werden vele Texelaars verplicht

ewerkgesteld in Duitsland. Lang niet iedereen zag een
" tewerkstelling zitten en dook onder op Texel of elders in
Nederland.

Op 10 november '44 moesten alle mannelijke Texelaars tussen 17 en 35 jaar zich melden bij de
Inselkommandant. Velen vreesden voor tewerkstelling in Duitsland. De + 700 mannen werden te
werk gesteld in Assen en omgeving om loopgraven aan te leggen.

Vanaf zondag, 12 november 1944 zijn inwoners negen dagen achter elkaar in een volle kerk bijeen
gekomen om een noveen te bidden ter ere van Sint Jozef om op diens voorspraak voor een veilige
terugkeer te bidden. De gebeden zijn verhoord. Alle mannen keerden van 14 tot 30 maart 1945 weer
behouden uit Assen terug.

Op 5juli 1945 deelde de voorzitter van het kerkbestuur, pastoor . Th.A.M. Gussenhoven, zijn plan mee
om een Jozefraam te kopen. Dit als dank dat alle Texelse mannen behouden zijn teruggekeerd. Het
plan werd goedgekeurd.

Op 13 december 1946 was het ontwerp voor het Jozefraam gereed.

Bakker Timmer, de Echte bakker
Webshop

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijk en

snel in onze webshop.

Wij leggen uw bestelling voor u klaar
in €én van onze winkels of u kiest ervoor
om het thuis te laten bezorgen.

Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland.
Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste aders!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een
product geschikt is voor u.
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vrijdag 3 juni
Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 4 juni - PINKSTEREN

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 5 juni - PINKSTEREN

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

maandag 6 juni - H.MARIA, Moeder van de kerk - 2e PINKSTERDAG

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering [ regioviering
dinsdag 7 juni

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 8 juni

't Zand 13.30-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 9 juni

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 11 juni - H. DRIE-EENHEID

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 12 juni - H. DRIE-EENHEID

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder * 1.00 uur eucharistieviering

*kinderkerk/créche/koffie

dinsdag 14 juni

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 15 juni

't Zand 13.30-15.00 uur stille aanbidding

Den Burg 14.30 uur algemene ziekenzalving

donderdag 16 juni

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding
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Bij het ter perse gaan van dit parochiemagazine was nog niet bekend wie de
voorgangers zijn bij de vieringen. Wij verwijzen u graag naar de website van
uw parochie voor de actuele informatie.

zaterdag 18 juni - SACRAMENTSDAG

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 19 juni - SACRAMENTSDAG - vaderdag

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 21 juni

Den Helder 09.15 uur eucharistieviering

woensdag 22 juni

't Zand 13.30-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 23 juni

Den Helder 05.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 25 juni - 13e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.lv. parochianen
zondag 26 juni - 13e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering - patroonheilige Johannes de Doper
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering - heiligen Petrus & Paulus
dinsdag 28 juni

Den Helder 0915 uur eucharistieviering

woensdag 29 juni

't Zand 13.30-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 30 juni

Den Helder 09.00-10.30 wur stille aanbidding

vrijdag 1 juli

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 2 juli - 14e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering
Julianadorp 15.00 uur
Breezand 19.00 uur
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Liturgisch rooster vieringen - jaar C
Bij het ter perse gaan van dit parochiemagazine was nog niet bekend wie de

voorgangers zijn bij de vieringen. Wij verwijzen u graag naar de website van
uw parochie voor de actuele informatie.

zondag 3 juli - 14e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur - koffie na de viering
Anna Paulowna 09.30 uur

De Cocksdorp 09.30 uur

Den Burg 11.00 uur

Den Helder 11.00 uur

dinsdag 5 juli

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 6 juli

't Zand 13.30-15.00 uur stille aanbidding
donderdag 7 juli

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding
zaterdag 9 juli - 15e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur

Anna Paulowna 19.00 uur

zondag 10 juli - 15e zondag door het jaar

Jullianadorp 09.30 uur

Breezand 09.30 uur

Den Burg 10.00 uur

Den Helder 1.00 uur

dinsdag 12 juli

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 13 juli

't Zand 13.30-15.00 uur stille aanbidding
donderdag 14 juli

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding
zaterdag 16 juli - 16e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering
Julianadorp 19.00 uur

Breezand 19.00 uur

zondag 17 juli - 16e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur

Anna Paulowna 09.30 uur

Den Burg 10.00 uur

Den Helder 11.00 uur
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dinsdag 19 juli

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 20 juli

't Zand 13.30-15.00 uur stille aanbidding
donderdag 21 juli

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding
zaterdag 23 juli - 177e week door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur

Anna Paulowna 19.00 uur kermisviering
zondag 24 juli - 17e week door het jaar

Julianadorp 09.30 uur

Breezand 09.30 uur

Den Burg 10.00 uur

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

zaterdag 30 juli - 18e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering
Julianadorp 19.00 uur

Breezand 19.00 uur

zondag 31juli - 18e zondag door het jaar

Willibrord 09.30 uur

Breezand 09.30 uur

Den Burg 10.00 uur

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

Pinksteractie 28 mei t/m 25 juni

Geinspireerd door hun geloof zetten missionarissen en
missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen ze overal
ter wereld.

Missionaris Dick Zwarthoed (84 jaar) werkt bijvoorbeeld al
ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar
hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op
ziekenbezoek en langs de dorpen.

Missionair werker Frans van Kranen (64 jaar) werkt in Brazilié
waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die
door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten
sociale moeders van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al
veel trauma’s hebben doorgemaakt.

Voor deze en andere missionarissen is er in onze parochies in het Pinksterweekeinde 4 en 5 juni een
(deur)collecte. Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL30 RABO 0171211111 t.n.v. Week
Nederlandse Missionaris Den Haag.

Voor meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Hartelijk dank, bij voorbaat, namens de MOV-werkgroep van onze parochies. 37



\ﬂcy’ Breggit Smit
Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

+ Stijlvol en betrokken
+ Passende begeleiding

+ Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
« Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
0651847890
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing
apr/mei 2022

KAPSALON CORINNE
hair 8-) beauty care

Nagelstudio
Visagie
Schoonheidssalon

Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!

@ 315100

I www.kapsaloncorinne.nl
JRuyterstmat 22 Oudeschild
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PN DEKKER & ZNS Schagerbrug
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www.pndekker.nl 0224 571303

[#]KENBRI

FIRE FIGHTING
Kenbri.nl

KANAALKADE 68, 1756 AD, T ZAND
0224-5915T1
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0, Jezus, als ik U aanschouw,

dan leeft weer dat ik van U hou
en dat ook Uw hart mij bemint,
nog wel als Uw bijzondren vrind'.

Al vraagt dat mij meer
lijdensmoed,

Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed,
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar 't alleruitverkorenst lot,

Dat mij vereent met U, o God.

0, laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen,
En laat geen mensen bij mij toe;

't alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,

Ik was u nimmer zo nabij,

BIijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

In zijn gevangeniscel te Scheveningen, enkele maanden voor hij stierf in het concentratiekamp te
Dachau, schreef Titus Brandsma vdor een Christusbeeld een zeer eenvoudig gedichtje dat reeds veel
Zzieke en lijdende mensen getroost heeft



