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Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman . Henk Schrader

pastoor diaken

06-171296 42 06 -103060 86
rk.denhelder@wolmail.nl hjmschrader@gmail.com

Pawel Banaszak
kapelaan

06- 46554569
rk.denhelder@wolmail.nl

Maciej Gradzki
kapelaan

06 - 2557 49 66
maciej.pnl@gmail.com

Weest u er zeker van dat wij bidden dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie,
vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart. Of wat u
maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden
vrijwilligerswerk, financiéle zaken en andere vragen die bij u leven.

ﬁ)e wereld is een boek.

le niet reist,
leest slechts één pagina .

(Augustinus)




Beste parochianen,

Als parochiegemeenschap maken
wij bijzondere momenten in onze
parochie(s) mee, zoals: Pinksteren,
Hemelvaart, Eerste Communie,
Vormsel en ook vieringen als
huwelijk, doopsel en andere
bijzondere feesten.

Ook beleven wij de moeilijke
momenten in ons leven samen
met de parochiegemeenschap.

Het is precies zoals onze bisschop
Mgr. Hendriks op zijn website
‘Arsacal’, in zijn preek op .
Sacramentsdag schrijft onder het |
kopje: ‘Waarom samen komen.’

Hij schrijft daar: ‘We zijn geroepen om bijeen te
komen, als gemeenschap betrokken te zijn.
Jezus heeft gewild dat we samen kerk zouden
zijn; de leerlingen waren bijeen toen de heilige
Geest op hen neerdaalde, ze waren samen toen
de verrezen Heer verscheen, ze ontmoetten de
Heer in de gemeenschap van de Kerk.'

Alle momenten van vreugde en verdriet, van
eenheid en samenzijn, dat alles kunnen wij zien
als een ervaring van de geest van God in ons
leven. Want God is altijd bezig in het leven van
de mensen. Hij gaat niet op vakantie. Ook als
wij soms denken dat Hij afwezig is, Hij is altijd
n|1etd0ns, ook als wij het niet merken: Hij is er
altijd.

Nu ik hier over ‘vakantie' schrijf wil ik daar nog
even wat dieper op ingaan. Hopelijk krijgt u
binnenkort allemaal vakantie. Tijdens de
vakantie gaan we een periode in van rust en
ontspanning. En sommigen hebben de
mogelijkheid om dan naar het buitenland te
gaan. Anderen blijven in Nederland en ook in
eigen land zijn mooie plekjes te vinden. Zelf
kon ik wegens corona weer na twee jaar, van
afgelopen eind april tot eind mei naar mijn
familie in Honduras. Daar heb ik van alle
momenten met hen kunnen genieten; ook van
het lekkere eten, het mooie weer enz. Dat is
heel mooi geweest.

In deze periode van vakantie, bestaat
er ook een ‘kerkelijk liturgische tijd".
Deze kerkelijk liturgische tijd noemen
wij: Tijd door het jaar.

In deze ‘tijd door het jaar' die weer
begonnen is na Pinksteren,
vervolgen we de liturgische tijd na
de Kersttijd en vadr de
Veertigdagentijd. U kunt dat zien in
de liturgieboekjes van de zondag.
Daar wordt steeds bovenaan
vermeld welke zondag er gevierd
wordt. Wij zijn met deze tijd door
het jaar dus begonnen in januari, na
het doopsel van de Heer. De
liturgische kleur van deze tijd is groen. Groen is
de kleur van DE HOOP.

Maar wat kunnen we inhoudelijk zeggen over
deze tijd door het jaar? We noemen het een
‘gewone tijd’ dit ter onderscheiding van de
Advent, de Kersttijd, Veertigdagentijd en de
Paastijd, dit zijn de ‘bijzondere tijden’. Toch valt
er ook in de ‘gewone tijd’ heel veel te vieren.
Het is een tijd waarin wij de rijkdom, de
blijdschap en de genade van ons geloof op een
eenvoudige manier kunnen beleven. Het
centrum is Jezus Christus zelf, die ons steeds
weer verzamelt om God te bedanken. We
komen ook samen om zijn zegen te vragen,
voor onszelf of voor onze families.
Samenkomend in de kerk kunnen wij de kracht
van de heilige Geest ontvangen, om de
moeilijkheden van het dagelijkse leven aan te
kunnen. En vooral de zekerheid te verkrijgen
dat Hij elk moment van ons leven met ons is.

Bidden wij dan tot God onze Vader om ons te
zegenen, te beschermen en te helpen in de
komende tijd. Dat wij, waar wij ons ook
bevinden, Hem gedenken en bedanken, voor
alles waarvan wij mogen genieten, voor alles
wat Hij ons dagelijks geeft.

Een gezegende tijd voor u allen, tijdens uw
vakantie en tijdens uw werk.
Pastoor lvan
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Dit parochiemagazine is er voor ul
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.
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Regio Breed werken wij samen met
de parochies Anna Paulowna en
Breezand.
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Maria Tenhemelopneming
15 augustus

Op deze speciale en heilige dag vieren we het
feest van de Tenhemelopneming van Maria.
Maria wordt na haar dood door God met ziel en
lichaam opgenomen in de hemel.

De Bijbel vertelt ons niet erg veel over Maria.
We lezen in het evangelie volgens Lucas dat ze
nog niet getrouwd is met Jozef wanneer de
engel Gabriél haar opzoekt en zegt dat ze een
kind zal krijgen door de Heilige Geest. Dat kind
moet ze Jezus noemen. Hij zal koning worden
tot in eeuwigheid. Maria antwoordt eenvoudig:
"Ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij
gebeuren wat u gezegd hebt".

Als Maria bij haar nicht Elisabeth komt, die op
dat moment zwanger is van de latere Johannes
de Doper, jubelt ze van blijdschap. Het
Magnificat, een prachtig loflied schetst een
strijdbare vrouw: "Met heel mijn hart roem ik de
Heer. Machtigen stoot Hij van hun troon, maar
geringen verheft Hij'".

Maria is helemaal mens en daardoor heel
herkenbaar en troostvol voor ons. Door alle
vreugde en verdriet heen die ze als mens
beleefde, koos ze altijd weer voor Jezus.

Zo is ze een voorbeeld voor ons.

Het laatste wat de evangelist Lucas (deze keer in
de Handelingen van de apostelen) over Maria
schrijft, is dat ze na de dood en verrijzenis van
Jezus samen met de leerlingen eensgezind in het
gebed bleef.

De Kerk neemt aan dat Maria gestorven is zoals
alle andere mensen, wat niet wegneemt dat
God haar met geest en lichaam bij zich heeft
opgenomen. Het verschil met ons, gewone
stervelingen, is dan dat ze niet het verval van de
dood kende.

‘ Vieringen:

Magnﬁmt

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn
Verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige
dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvioed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israél aan,
zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

*15 augustus Petrus en Pauluskerk -19.00 uur eucharistieviering

A * vieringen OLV ter Nood, pagina 27

De moeder Van Jezus IS heréenéaar en trooswo[..




58 kapellen.

Grootste Rozenkrans ter wereld

In de Bekaa-vallei in Libanon wordt een
rozenkrans van 600 meter gebouwd
waarvan de parels worden gevormd door

Architecten zijn in de Bekaavlakte, in het noorden van Libanon, begonnen met de bouw van een
rozenkrans van 600 meter lang. De grootste rozenkrans ter wereld is de blikvanger van een nieuw
heiligdom, dat ook de ambitie heeft om de dialoog tussen moslims en christenen te bevorderen.

Het idee voor het project is 15 jaar geleden ontstaan bij een Libanese christen, die door een
naamsverwisseling voor korte tijd in de gevangenis terecht kwam, kort nadat hij een pelgrimstocht
had gemaakt naar Medjugorje (Bosnié en Herzegovina). Hij nam een pen en tekende toen de
gigantische rozenkrans waarvan de vorm overeenkomt met de contouren van Libanon. Na zijn
vrijlating al kort daarna bracht de tandarts, mee dankzij de steun van de maronitische Kerk, het
nodige geld bij elkaar om het project te realiseren. De rozenkrans staat centraal omdat het een plaats
moet worden waar wordt gebeden voor vrede in Libanon.

De parels van de rozenkrans worden gevormd door 59 kapellen van bijna 5 meter lang en 3 meter
breed, die de gelovigen kunnen doorkruisen voor hun Weesgegroet. Inmiddels heeft zich op de site
ook een gemeenschap gevestigd om samen met de lokale bevolking en bezoekers de rozenkrans te
bidden. In de laatste fase van het project worden de kapellen versierd en wordt er nog een groot kruis
geplaatst boven de kapel waar de eeuwigdurende aanbidding wordt verzekerd. De kapellen worden
ook verlicht zodat de rozenkrans van 600 meter ook vanuit de lucht zichtbaar zal zijn.

Bron: Aleteia/Kipa-Apic

Op 4 september 2022
wordt

Johannes Paulus |, alias de
'lachende paus’, zalig
verklaard in Rome.

Kardinaal Albino Luciani, beter
bekend als paus Johannes Paulus |,
wordt op 4 september 2022 tijdens

een plechtigheid in de
Sint-Pietersbasiliek onder leiding
van paus Franciscus zalig
verklaard.

Kardinaal Luciani, op dat moment
patriarch van Venetié, volgde in de
zomer van 1978 paus Paulus VI op
als 263e paus in de geschiedenis
vande katholieke Kerk.

8

Hij was slechts een
dikke maand paus,
maar veroverde het
hart van iedereen

- Radio Vaticaan

Hij werd in 1978 tot paus verkozen,
maar overleed al 33 dagen later.
Daarmee is hij een van de kortst
regerende pausen uit de
geschiedenis van de
rooms-katholieke Kerk.

Het proces voor de zaligverklaring
van Johannes Paulus | werd in
2005 gestart. In november 2017
werd hij eerbiedwaardig verklaard.
Op 13 oktober 2021 erkende paus
Franciscus een wonder dat aan

de voorspraak van zijn

voorganger werd toegeschreven.

Albino Luciani werd

in 1912

geboren in

Canale d'Agordo,

een dorpje in de Dolomieten, in een
even kroostrijk als arm
landbouwersgezin. In 1935 tot
priester gewijd en in 1958
benoemd tot bisschop van Vittorio
Veneto, vlak na de verkiezing van
paus Johannes XXllI, die hem
kende uit zijn tijd als patriarch van
Venetié.

Eind 1969 stelde paus Paulus VI de
bescheiden Luciani, die erg geliefd
was omdat hij zo dicht bij zijn
mensen stond, aan tot patriarch
van Venetié (1969-1978). In 1973
werd hij tot kardinaal gecreéerd.




: Stichting Marianum -
Ecnicpetene School voor de Ziel

Op het terrein, aan de zijkant van de Vele WEGEN.. | presenteert vanaf oktober 2022 een
boerderij, staat een wat zonderling nieuwe serie colleges over mystieke

gebouwtje met een rieten dak. Het is theologie. Online m.b.v. filmpjes.
een door Adriaan Donker gebouwde

Mariakapel, ter nagedachtenis aan Rooms De colleges zullen ook deze keer weer
Koning Willem II, graaf van Holland, die in gegeven worden door pater Hugo,

1256 door een legertje West-Friezen bij Hoogwoud heremiet.
werd verslagen.
Het thema wordt dit jaar “De Zintuigen

In 1256 ondernam Willem Il een veldtocht om van de Ziel." Als je je afvraagt wat de Ziel

West-Friesland te kunnen inlijven bij zijn grondgebied. in vredesnaam zou moeten met een neus

In Hoogwoud kwam hij om het leven tijdens en een stel oren: dit is de cursus voor jou.

gevechten tussen zijn leger en de West-Friezen. Zijn

lichaam heeft een tijdlang begraven gelegen onder een Bestaat er zoiets als Godservaring? Wat of

boerenhuis in Hoogwoud. wie ben ik eigenlijk ten diepste? Besta ik
autonoom of word ik gedragen? En wat

Uiteindelijk ondernam Floris V, graaf van Holland en moet ik daar dan mee? Moet ik er iets

Zeeland en een zoon van Willem Il een veldtocht. In mee?

1288 vertrok hij naar West-Friesland, op zoek naar

vergelding en het graf van zijn vader. Hij overwon de * Zonder zweverigheid

West-Friezen en liet de stoffelijke resten van zijn vader * Met humor

naar Middelburg overbrengen. * Academisch niveau

In Hoogwoud heeft Floris \/ volgens de overlevering op
de plek waar zijn vader was begraven, een kapel laten
oprichten. Floris liet daartoe de bestaande boerderij
afbreken. Volgens de legende wijdde hij de kapel aan
Maria.

2 YouTube

De kapel is lang geleden afgebroken. Er zijn geen
afbeeldingen van bekend, noch weet men waar deze
zich bevond. De legende van Willem Il en Floris V H P
intrigeerde Adriaan Donker zodanig, dat hij in 1970 ter Wat zou '!e d?en.
nagedachtenis aan deze geschiedenis opnieuw een Wat zou jeniet

kapel liet bouwen. doen?

De museumboerderij ligt aan interessante (fiets)routes

die door het West-Friese landschap voeren. Waarschijnlijk val je niet op je knieén voor

je buurvrouw of buurman om hen als
godheid te aanbidden... Maar soms moet
je wel ‘door de knieén’ gaan om een
medemens in nood te helpen - te zorgen
voor iemand die hulp nodig heeft. Jezus zei
dat wat je voor iemand doet die honger of
dorst heeft, die dakloos is, of zonder
kleren, ziek of gevangen, dat je dat voor
Hem doet! (Mat 25,35-36) Maar hoe breng
je dat in de praktijk? Het boek GOD woont
naast je is er om je te helpen dagelijks
Jezus' boodschap van liefde na te leven.

Op zondag 11 september vindt er weer een nieuwe
editie plaats van de jaarlijkse ambachtenmarkt. In en
rond de sfeervolle stolpboerderij zijn deze dag meer
dan 25 bijna vergeten ambachten te zien en breng je
natuurlijk een bezoek aan het kapelletje

Leuk voor jong en oud!

Koningspade 31
1718 MP Hoogwoud

www.museumboerderijwestfrisia.nl

www.yourneighbourisgod.com/nl/




@ THE TIGERS OF GOD
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Giel Tiel heeft tijdens de
familiezondag, 12 juni jl., het
sacrament van het vormsel
ontvangen.

Giel, van HARTE gefeliciteerd!

Laten we nog even de vruchten
van de Geest noemen ...

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld
Vriendelijkheid

Goedheid
Trouw
Zachtmoedig
Ingetogen
Bescheiden
Matig
Kuisheid

Dit is niet voor 'watjes' ...

dit is voor iedereen die ernaar
verlangt om door de Heilige
Geest telkens naar Jezus te
worden gewezen!

Scan en
vister de
liedjes op

Spotify!

S kil







Interview met docent kunstgeschiedenis Tomas Rico

De heer Lic. Tomas Rico geeft al sinds enkele
jaren het vak kunstgeschiedenis aan eerste- en
tweedejaars priesterstudenten op het seminarie
in Heiloo. Naast het feit dat Tomas lesgeeft, is hij
namelijk ook een kunstschilder. Sinds april
jongstleden verleent hij een bijzondere dienst
aan het seminarie in Nieuwe Niedorp, samen
met zijn vrouw Loreto Sales en medeschilder
Daniel Laranjo.

Kunt u uzelf kort introduceren?

“Ik ben Tomas Rico (33), getrouwd met Loreto en
samen hebben wij vijf kinderen. In Valencia, waar
wij allebei vandaan komen, heb ik
kunstgeschiedenis op de kunstacademie
gestudeerd waar ik mijn vrouw heb leren
kennen. Mijn wens is altijd geweest om op de
universiteit les te geven en daarnaast te werken
als kunstenaar. Wat doen wij dan in Nederland?
In het jaar 2016 werden wij uitgezonden naar
Nederland als familie in missie door paus
Franciscus. Zelf verleen ik verschillende diensten,
zoals het geven van lessen op het seminarie in
Heiloo. Verder word ik samen met mijn vrouw
wel eens gevraagd om in andere landen iconen
te schilderen.”

Bij ons geeft u het vak kunstgeschiedenis.
Sinds wanneer geeft u dat vak?

“Voordat ik naar Nederland kwam was ik in
Spanje bezig met mijn doctoraat kunstfilosofie,
zodat ik later les kon geven op de universiteit in
Valencia. Ik heb mijn doctoraat echter niet
kunnen afronden, omdat wij werden
uitgezonden naar Nederland door onze
beschikbaarheid voor de missie. Wij hebben onze
studies, familie en werk achtergelaten. En toch
heeft God hierin voorzien! Na ruim een jaar is mij
gevraagd om in het seminarie in Heiloo les te
geven en nu geef ik sinds 2017 het vak
kunstgeschiedenis aan eerste- en
tweedejaarsstudenten. Dit vak geef ik het hele
jaar door.”

“God heeft mijn droom uiteindelijk waargemaakt
om als docent kunstgeschiedenis te geven! Het is
ook bijzonder om les te geven aan seminaristen,
iets waar ik nooit aan heb gedacht. Ik ben graag
in contact met jongeren, concreet met
toekomstige priesters, die gemotiveerd zijn voor
de studie en zich willen laten vormen voor het
priesterschap. Daarnaast vind ik het belangrijk

om te spreken over de kunst en de schoonheid
daarvan. Voor mij is het belangrijk dat een
priester niet alleen goed thuis is in de filosofie en
theologie, maar ook in de kunst. Ook met de
kunst raak je het hart van de mens aan. Sinds de
oertijd heeft de mens door middel van de kunst
de goddelijkheid proberen te zoeken.

Wat doet u op dit moment bij ons op het
seminarie?

“Op dit moment zijn we bezig met een
muurschildering in de blauwe zaal van het
seminarie in Nieuwe Niedorp. Daar stond een
grote afgedrukte icoon van de ongelovige
Thomas. Deze is door de jaren heen erg wazig
geworden en daarom hebben de rectoren
gedacht om een echt geschilderde icoon hiervoor
in de plaats te zetten. Zo zijn wij gevraagd om dit
te doen, aangezien wij ook goed contact hebben
met het seminarie. Het schilderwerk is niet
makkelijk. Het schilderen van een icoon is net
alsof je een verhaal schrijft.

Een verhaal waarvoor je moet bidden, vasten en
biechten om het mooi te maken. Soms hadden
wij een babysitter voor de kinderen, maar er zijn
ook dagen geweest dat we met de kinderen in
de zaal moesten werken. Dat was zeker niet
makkelijk. Maar toch draagt dat ook bij aan het
werk van de icoon! Met deze icoon hopen wij dat
iedereen die de zaal binnenkomt, geraakt zal
worden door de liefde van God."

Door: David Ruiz-Clavijo

Fotobeschrijving:
Tomas Rico samen met zijn vrouw Loreto Sales
met achteraan Daniel Laranjo

Ontdekken hoever het icoon inmiddels
gevorderd is?

U kunt het zelf vaststellen tijdens de open
monumentendagen.

Het seminarie Redemptoris Mater zet zijn
deuren open op zaterdag 10 en zondag
1 september van 11.00 - 17.00 uur.

Paadje 22
1733NE Nieuwe Niedorp
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Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten ‘Kwaak’, groet Kik verlegen, ‘Ik ben op kwaakantie, kan

schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet ik hier kwaakamperen?’ ‘Natuurlijk,” zegt mevrouw Pad,
wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan ‘Drie personen?’‘Nee,” antwoordt Kik, ‘Alleen ik, Kik'.

op vakantie. Dat moet ik 66k doen, denkt Kikker, naar De pad wijst naar iets achter Kik ... ‘Enne, je reisgenoten
een weiland ver weg ... vieemde kikkers ontmoeten ... dan?’ Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizen-

Op naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt snuitjes. ‘Kiekeboe! Verrassing!!” roepen ze. Kik zucht.
zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij

De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad
akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen

ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet.  het riet. ‘Is dit geen fijn plekje, aan het water?’ Maar
Er komt iemand op hem afdribbelen. ‘Bonjour! Welkém  de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht
in Pas-de-Poule!” zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze ~ breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij
ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, / juf'frouw Pad toch wat beter leren kennen...

mooie bultjes over haar hele qu W\ o f / :
en prachtige ogen.  _ sasay 2 e Q

Ak "Dag vriendelilke vreemde, "bag vriendelijke vreemde, ;7
r 2 6. ik spreek je taal niet vioeiend, wees welkom in mijn land. <, ’r
maar kom vakahtie vieren,  Wat erg dat je moest viuchten.
Jouw lahd vind ik zo boeiend. Wil je eerst een boterham?
Kunnen wij hier logeren, Hier mag Je veilig wonen .~
zeg voor een week of twee? ol is jouw hart Nog daar. ) I
We zullen woordjes leren Je moet op krachten komen,
en helpen met alles meel” wie weet voor hoeveel jaar’

Als mens elkaar ontmoeten
is iets wat Nooit verveelt.
Je weet ol bij het groeten:

Een heel eind buiten het kamp zette
Mozes een tent op. Die tent Noemde hij
‘de Tent om de Heer te ontmoeten

Ledereen die iets aan de Heer wilde vragen, = 4
9ing Naar die tent buiten het kamp. ﬁﬁ

Exodus 33,7 %j/%; i @R ..

'Feksfen Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



Ik ga op reis en ik neem
mee: het Bijbels R i+
vakantieboekje voor " BIIBELS

het hele gezin! Wﬁmmwﬁﬁ
Met dit interactieve boekje ga je 14 i @@EME (=

dagen samen als gezin met de Bijbel % . ‘
aan deslag. Stapin dewereldvande ﬂ. T
Bijbel en ontdek hoe mensen reisden T

in de tijd van de Bijbel. Of lees wat w
Jezus vertelt over het echte geluk. -

14 dagen samen met je gezin de Bijbel ontdekken
met leuke weetjes, opdrachten en illustraties
Makkelijk mee te nemen.

DE GEVLED GELBiEs

SWACHTER Je leest in dit boekje uit de Bijbel in Gewone Taal.
Vraag nu gratis aan!

www.bijbelgenootschap.nl/vakantieboekje/

De Gevleugelde Wachter, een superspannend

boek over de 10-jarige Joris die een groot geheim .
verborgen moet houden voor Leendert
Schendermans, die graag bij de Duitse bezetter

in een goed blaadje wil staan.

Joris rende zo snel als zijn benen hem konden . .
dragen en dacht koortsachtig na. Schendermans

mocht niet weten wie hij was. Als hij hem te

pakken kreeg dan was het over en uit, zeker met

dat stukje landkaart in zijn jaszak. De Wachter!

Wanhopig keek Joris naar de molen. De

Gevleugelde Wachter... engelbewaarder... Hij

snakte naar adem.

Auteur: Hilda van Stockum n r 3
Oorspronkelijke titel: The Winged Watchman oiin
Familiezondag

ISBN: 978 9491991523
18 september 2022

aanvang 15.30 uur
in de Christoforuskerk in Schagen

. / op de hoogte blijven?
= /4 familie.zondagen@gmail.com
VL= [ gen@g
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Prayer Wall

Heeft u de PRAYER WALL,
al ontdekt?

In de Cocksdorp wel, want
daar raakt deze al vol.

In uw parochiekerk staat
er ook eentje, waar u
misschien al gebruik van
heeft gemaakt.

U bent uitgenodigd om
uw gebed of intentie op
het papier te schrijven wat
bij de prayer wall ligt en in
de PRAYER WALL te
steken.

Zo bidden wij tijdens
de vieringen als
parochie gemeenschap
voor

elkaars intenties.

Wanneer de prayer wall
vol is, dan wordt deze
leeg gehaald en worden
de briefjes verbrand.

Om daarna weer fris en
fruitig opnieuw te
beginnen met ons gebed.

Prayer wall -
de Cocksdorp
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KERKHOPPEN 10 september 2022

Texel

De H. Martinus kerk in Oudeschild , H. Francisca Romana kerk in De Cocksdorp, H. Johannes de
Doper kerk in Den Burg, zijn 10 september geopend voor bezichtiging van 10-16 uur. Wij nodigen
u van harte uit om binnen te lopen, natuurlijk staat er koffie en/of thee voor u klaar!.

U vindt korte specifieke informatie op de banners in de desbetreffende kerk over het kerkgebouw
en de bijzondere bezienswaardigheden. Daarnaast liggen er in iedere kerk boekjes klaar met
meer uitgebreide informatie die u mee kunt nemen.

In de H. Francisca Romana kerk in De Cocksdorp heten de kosters Marijke en Frans Stolk u van
harte welkom. Zij kunnen uw vragen beantwoorden. De preekstoel, de communiebank en het
orgel van deze kerk vallen onder de Monumentenzorg. Organist Johan Ran bespeelt het orgel
tussen 14 en 16 uur en kan u meer vertellen over dit bijzondere orgel.

In H. Johannes de Doper kerk Den Burg zullen diverse kerkelijke artikelen tentoon gesteld worden
zoals oude kazuifels en vaandels. Maar ook zijn er religieuze schoolplaten van de Jozefschool te
zien en een fotoreportage van de gewelven. Verder vindt u informatie over de glas in lood ramen
met speciale aandacht voor het Jozefraam die 75 jaar geleden in deze kerk werd geplaatst.

Onze vrijwilligers staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Op zondag 11 september zal een gedeelte van de tentoonstelling nog te bezichtigen zijn in de kerk
van Den Burg zodat u na de viering tot ongeveer 12.00 uur ook nog de mogelijkheid heeft om het
een en ander te bekijken.

't Zand

In de kerk in 't Zand zullen we oude gebruiksvoorwerpen tentoonstellen, maar ook de koffie en
thee staan voor u klaar. En misschien kunnen we nog wat extra's doen op zaterdag 10 september
a.s. Dus zet deze datum in uw agenda.

Den Helder

U kunt de Petrus en Pauluskerk (bouwjaar 1840) van binnen en buiten bekijken op zaterdag 10
september vanaf 10 uur tot 15 uur en zondag 11 september van 12.30 uur tot 15 uur. Bovendien
wordt er in de kerk deze keer een minitentoonstelling gehouden. Het thema luidt: Herinneringen
aan de 0.L.V.0.0.-kerk. Deze kerk staat nog steeds in de Visbuurt in Den Helder aan de Janin 't
Veltstraat. In juni 1990 is deze kerk aan de eredienst onttrokken.

Op de tentoonstelling kunt u rondneuzen in fotoboeken met materiaal over feesten van de
parochie en van pastoors, u kunt luisteren naar muziek die in die kerk werd gemaakt, in
krantenartikelen leest u over de verbondenheid van de kerk met de buurt, ook toen de
kerk gesloten werd. Na de sluiting zijn mooie herinneringen van de 0.L.V.0.0 overgebracht
naar de Petrus en Pauluskerk zoals met name de veertien kruiswegstaties van de hand
van Jan Dunselman ( 1880), zelf geboren in de Visbuurt. Ook te zien is een zeer fraaie
Doopschaal die nu gebruikt wordt in de Willibrordkerk.

Allemaal kleine monumentjes om bij stil te staan. Hartelijk welkom.
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PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat

dinsdag en woensdag 10.00 -12.00 uur
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg

Tel. 0222-322161.
secretariaat@rkparochietexel.nl

KERK | INNZICHT

KLEURPLATEN IN DE KERK

Sinds kort liggen er in de kerk van Den Burg kleurplaten
klaar voor de kinderen. Zij kunnen deze bij binnenkomst
meenemen naar hun plek met wat kleurtjes zodat ze
tijdens de viering de kleurplaat kunnen inkleuren.

U mag ze ook meenemen naar huis natuurlijk.

ZOMERAVONDCONCERTEN

In de diverse kerken op ons eiland vinden er ook deze
zomer weer zomeravondconcerten plaats. De
concertcommissie van Zomerkerk Texel heeft een mooie
serie concerten georganiseerd voor Texelaar en toerist.
ledere dinsdagavond tot en met 27 september is er een
concert in een van de Texelse kerken. De aanvang is om
2015 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Het programma hangt in
onze kerken maar worden ook uitgebreid aangekondigd in
de Texelse media.




KERKBIJDRAGE 2022

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel
Of scan deze QR code.

STARTVIERING 25 SEPTEMBER

De opening van het nieuwe parochiejaar vindt plaats op zondag 25 september in de Joh.
De Doper kerk in Den Burg. De viering begint om 10.00 uur.

Na de viering gaan we naar de Witte Burcht waar de koffie klaar staat.

Helaas is bij het ter perse gaan van deze Kerk Inn Zicht nog geen verdere informatie
aanwezig over de invulling. Maar we hopen dat vele van u zullen komen en meegaan
naar de Witte Burcht.

LEES HET HELE BLAD WANT BI) ALLE ARTIKELEN KAN OOK INFORMATIE
STAAN OVER ONZE PAROCHIE!

Op 10 september doen wq mee met de open monmnentendag. De H Marl:nus
_kerk Oudesch'ld H. F ca Romana kerk De Cocksdorp, en han
< Den Bur, die _dag d voor bezichtiging van 10 16 uur. Wij

Op pagina 17 vindt u het uitgebreide programma




| a a ;l a Openingstijden parochiezaal:
| N N Te en 3e woensdag
PAROCHIE 'T ZAND 10.00 uur - 11.00 uur.

ZICFE: r‘:\\ tel: 0224 - 591226
1=
o

ZANDSYTOCK

Zandstockviering op 14 augustus. . Miv. au_gus_tu's

Deze zal plaatsvinden in de tent op het festivalterrein. stille aanbidding in 't Zand:
Theo Vertelman en Marion Bleeker zullen de :
voorgangers zijn, Sigrid Smit en Frank Visser nemen de ’ 14.00 - 15.00 uur.
muziek voor hun rekening.

LE Misintenties kunnen ook per mail
El LIl worden doorgegeven.

Ook voor Stock Oud is een heel mooi programma
gemaakt. Dus zet die datum vast in uw agenda!

i@

K'erkhoppen A

In het weekend van 10 en 11 september zijn de
Nationale Monumentendagen.
In onze regio maken we daar gebruik van door zaterdag

VOP Vlerlng 10 september mee te doen en willen u uitnodigen voor
. het 'Kerkhoppen'. _

Let op! Als erin het 5e weekend een U kunt dan de verschillende kerken in de Noordkop, dus

VOP viering is , zou deze op een zondag ook op Texel bezoeken.

zijn. Echter nu, op 30 juli, is het op een In de kerkin 't Zand zullen we oude

zaterdag. gebruiksvoorwerpen tentoonstellen, maar ook de
koffie en thee staan voor u klaar. En misschien kunnen

In de nieuwsbrief achter in de kerk we nog wat extra's doen op zaterdag 10 september.

staat nog meer informatie over de '

thema's van de VOP vieringen. Dus zet deze datum in uw agenda

en kom gezellig langs!.

7S
caritas




Wij hopen op uw steun;

IBAN NLOSRABO 0374 4016 32 i j’ S
R.-K. parochie OLV Visitatie % ko i R SRR N S
of scan de QR-code. i

Inloophuis:

Is deze zomer gesloten,

Vanaf woensdag 7

september bent u weer :

van harte welkom voor Personalia:
overleden:

Flip Sneekes

*
Dirk Bruin
Gedoopt:

Koffie ' : - Catharina Brenda
I Thu Suong Pham

Zondag 18 september is er na
de viering weer gelegenheid
tot het drinken van een kopje
koffie. Komt allen!!




PAROCHIE

DEN HELDER - JULIANADORP

G Parochiecentrum tel. 0223-612550

=R Kerkgracht 55 te Den Helder:
S~ T donderdag 09.00 uur - 11.00 uur

rk.denhelder@wolmail.nl

el huis [ |

In memoriam Han Reinders.

Han werd geboren op 7juli 1934 te
Warmenhuizen. Hij overleed op 3 juni 2022 in
t Zand en op 9 juni 2022 was de crematie in
Schagen.

In zijn werkzame leven was hij stoffeerder in
Warmenhuizen en omgeving.

Later werkte hij bij meubelzaak Zuidweg in

Den Helder en enige tijd in Schagen.

Na de “meubelen” ging hij werken bij vishandel
Kalkman.

In zijn vrije tijd werd Han voorzitter van het Personalia
bestuur van de OLVOO kerk. Bij de sluiting van die
kerk in 1990, heeft hij veel werk verzet om alles in
goede banen te leiden.

Han gaf zijn volledige inzet bij alle afhandelingen Gedoopt:
0.a. de herbestemming van alle attributen en de
verkoop van het kerkgebouw. Asher Trevor Catolico
Han vond dat een moeilijke tijd, maar er was een
goede samenwerking en eensgezindheid binnen
het bestuur.

Er ontstonden fijne vriendschappen, ook daarna.

Jenae Rose Ost

Han heeft ook nog als vrijwilliger gewerkt in de

Petrus- en Pauluskerk. Overleden:
Voor al zijn werk, ontving Han de onderscheiding
Op de rouwkaart stond:

Han Reinders

"Een waardevol leven is een verzameling van
dankbare momenten” Cor Langendijk

Zo nemen we afscheid van Han Reinders. Sonja Prud'homme de Lodder - Dickhoff
Moge hij rusten in vrede.

Eleanora Bakker ( oud secr, OLVOO kerk )
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Wij proberen ieder Voor uw hulpvraag; Uw steun is welkom!

mens in nood naar  pcidenhelder@kpnmail ~ NL42 INGB 0001325 254 Ié @

vermogen te helpen. Caritas Den Helder

caritas

er kan nog een tandje bjj ..

HERINNERINGEN AAN DE 0.L.V.0.0.-KERK (2)

In de vorige aflevering van dit blad heeft u kunnen lezen over de minitentoonstelling in de Petrus en
Pauluskerk tijdens de Monumentendagen op 10 en 11 september a.s.

De openingstijden zijn zaterdag 10.00 uur -15.00 uur en zondag 12.30 uur- 15.00 uur.

U kunt rondneuzen in fotoboeken die gaan over gebeurtenissen in de 0.LV.0.0., u luistert naar muziek
die daar gespeeld werd o.a. van het koor De Nieuwe Koers, u leest krantenberichten waarin de
verbondenheid van de kerk met de Visbuurt aan bod komt en nog veel meer.

Wij vroegen aan u als lezers om actieve medewerking door het beschikbaar stellen van uw
herinneringen: foto’s van Eerste H. Communie, trouwplechtigheden en wat u maar heeft.

Er is wel gereageerd, maar er kan nog een tandje bij, beste parochianen!

Kijk nog eens in de kast, op zolder of in de kelder.

Het is een prachtige gelegenheid om bijzondere herinneringen te delen met anderen.

U kunt het nu melden aan het parochiesecretariaat en in de aanloop naar 10/11 september nemen we
contact metu op.

Vol verwachting klopt ons hart in deze zomertijd. Meer informatie over deze
Vrienden van de Petrus en Pauluskerk twee .(.jagen vindt v op
bladzijde 17.







"Volg Mij!"

Vanaf uitgave oktober/november zullen in KerkINNZicht de apostelen van Jezus besproken worden.

Of, zoals gewenst, de discipelen van Jezus.

Apostello

Het woord apostel komt van het Griekse woord
apostello. Het betekent gezondene, zendeling,
iemand die is gezonden, gestuurd door iemand
anders.

U weet wellicht dat zij getuigen waren van Zijn
onderwijs en wonderen, van Zijn dood en
opstanding en werden uitgezonden om het
Evangelie aan alle volken te verkondigen.

Jezus was en is niet het afwachtende type, Hij
wachtte niet totdat er discipelen naar Hem toe
zouden komen .. Nee, Hifheeft zijn discipelen
geroepen, uitgezocht en overtuigd. Net als Hij
ons in ons dagelijks leven roept om Hem te
volgen.

In de Bijbel

In Matteils 4, 18-22 staat het volgende:

"Toen Hij eens langs het meer van Galilia liep, zag
Hij twee broers - Simon, die Petrus genoemd
wordt, en zijn broer Andrea - het net uitwerpen
in het meer; want het waren vissers. Hij sprak
hen aan: 'Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot
vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze
hun netten achter en volgden Hem. Verderop zag
Hij nog twee broers, Jakobus en Zebedeiis en zijn
broer Johannes, ze waren in de boot met hun
vader Zebededis hun netten aan het klaren. Hif
riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader
achter en volgden Hem."

Discipelschap

Het doel van een discipel is worden als de rabbi.
Dat je een kopie van Hem wordt. Dat kan alleen
maar door zoveel mogelijk tijd met Hem door te
brengen en alles wat Hij weet, doet en zegt,
goed op je in te laten werken.

Nieuwsgierig geworden?

In de volgende uitgave: de apostelen Petrus en Paulus.
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Pelgrimeren in Nederland Teksten foto: Dick Vos

Monnikenpad

Bezit bezwaart

Rinnegom - 5,7 km

Armoedetekst - 2,5 km |

Waarom ging die tekst op dat hekje de hele dag
met me mee? 'Hij is pas gelukkig, die heel zijn bezit
onder een arm kan dragen.Het lichte bestaan van
pelgrimeren met een rugzakje had ik leren waarde-
ren. Uit de evangelién weet ik ook dat het voor een
kameel makkelijker is door het oog van een naald te
gaan, dan voor een rijke om het Koninkrijk Gods bin-
nen te gaan. En de eerste christenen deelden hun kwetsbaar gebleken. Terwijl het gedachtegoed en
bezit zodat niemand gebrek had. de spiritualiteit gebleven waren. Moest ik leren dat
bezit afleidt van waar het werkelijk om gaat?

Gasterij Nieuw Westert
(Egmond-Binnen) -

¥ start en eind -8,6 km
Albertusakker, -

Sint-Adelbertabdij - 1 km

Raakte de tekst me omdat ik even tevoren rond-

gelopen had bij de Sint-Adelbertabdij te Egmond- Het Monnikenpad is een korte, afwisselende route
Binnen? Zeker zo'n benedictijnerklooster brengt rond Egmond-Binnen, die samenvalt met een

de regel van Benedictus in herinnering, waarin oude processieroute. Door de polder loop je langs
armoede een van de uitgangspunten is. Ik las er grazende koeien en moet je af en toe via een treetje

over Adelbert die rond het jaar 690 als metgezel van  over een hekje stappen, even later trek je door het
Willibrord naar Nederland gekomen was. En overde  Noord-Hollands Duinreservaat. De route, die ook

geschiedenis van de abdij die hier ter ere van hem Binderpad genoemd wordt, sluit aan op natuurpa-
gebouwd was. Een geschiedenis waarin zegenrijke den als het Hoeverpad en het Derperpad. Aan de

en bittere tijden elkaar afwisselden. oostzijde, bij Heiloo, raakt het Monnikenpad de rou-
Nu lijkt het de gemeenschap goed te gaan. Maar tes van wandelnetwerknoordholland.nl die langs de
leid ik dat niet af uit uiterlijkheden? Uit degelijke Willibrordusput voeren en langs het bedevaartsoord
gebouwen, een prachtige winkel met abdijkaarsen, Onze Lieve Vrouwe ter Nood.

bier, beelden en een heel volledige boekhandel? Meer informatie over het Monnikenpad is te vinden

Juist dat tastbare bezit was in de loop der tijd zo via: wwwi.tinyurl.com/monnikenpad.
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vieren van de eucharistie, catechese, sport en spel.

Het hart van de familiezondag -




£ ..
®{Familiezondag

e 18 september 2022
s it
12 Juni 2022 Christoforuskerk

Schagen

wiL JE OP DE
HOOGTE
GEHOUDEN
WORDEN?




Notariskantoor Een helder advies voor o.a.
Mr. W.C.M. Baalman

. Testament

. Huwelijkse voorwaarden

. Verklaring van erfrecht

. Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.o224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal aug /sept 2022

2__ente licht bevonden (Dan. 5:27) 9 Argentijnse oud-presi-
dent en man van Evita (1895-1974) 11 Britse zangeres
13 Bijzonder aantrekkelijk 14 Rivier in Rome 15 Deel van een
deur 16 Schuilnaam 20 Rood (heraldiek) 21 Stad in Duitsland
24 Achterkant 26 Huisbediende 27 Opwelling 28 Beat
32 Tegenhouden 33 Stad in Zwitserland 37 Het sterrenbeeld
Ram (Lat./Eng.) 38 Trek van een pen 39 Tweede koning van het
Verenigd Koninkrijk Isragl 40 Broeksluiting 43 Abrahamitische
religie 45 Café 48 Windrichting 49 Schildersplankje 50 Zoon
van Jakob en Bilha (Gen. 30:7-8).

Verticaal

1 Die is Babylonisch wvolgens de Bijbel 2 Grootverdiener
3 Tijdseenheid 4 Woordenboek der Nederlandsche Taal (afk.)
5 Opening 6 Azijn 7 Staat in de VS 8 Gaat en ___ (15,1)
10 Kippenproduct 12 Bijbelse vrouw (o.a. Gen. 29:17)
17 Watering 18 Voegwoord 19 Spoedig 22 Plaaggeest
23 Telwoord 25 Stad in Denemarken 29 Europeaan 30 Olympi-
sche sport 31 Honingwijn 34 Uitroep van besef 35 [taliaans
gerecht 36 Liefkozing 41 Fotografische term 42 Aartsmoeder
(o.a. Gen. 20:12) 44 Lijmgebonden vezelplaat (afk.) 45 Kilopas-
cal (afk.) 46 Watervogel 47 Fries water.

-
STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64
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OUTREACH-MISSIES

Het ziekenhuis van pionier
Geofrey biedt zorg aan

mensen in een groot gebied in '
het westen van Tanzania. '
Bijna honderdduizend mensen |
verspreid over 24 dorpen zijn
van deze gezondheidszorg
afhankelijk. Het ziekenhuis

doet aan zogeheten
‘outreach’-missies: doktoren

en verpleegkundigen reizen af
naar de omliggende dorpen en
vertellen mensen over hoe ze
ziektes kunnen voorkomen.
Daarnaast moeten patiénten
soms met spoed naar het
grotere ziekenhuis in Mwanza,
omdat het ziekenhuis in

Sumve geen intensive care
heeft.

BIJGESTAAN DOOR GOD
Vervoer is onmisbaar voor het
ziekenhuis van Sumve, zowel
voor preventie als voor
noodgevallen. “Door onze
samenwerking met het
ziekenhuis in Mwanza kunnen
we steeds meer diensten
aanbieden,” zegt Geofrey.
“Het voelt erg goed dat we
mensen uit de gemeenschap
steeds beter kunnen helpen.
We worden bijgestaan door
God.”

Op www.miva.nl leest u meer
over het project van Geofrey.
Steun het project van Geofrey
en scan de QR-code op deze
pagina en doneer. Of geef
tijdens de collecte. Hartelijk
dank!

Een donatie overmaken kan
ook:
1 NL 42 INGB 0000 0029 50
= tnv. MIVA te
™= 's-Hertogenbosch.

Hartelijk dank!

MOV-groep parochies Den
Helder, Julianadorp, Breezand,
Anna Paulowna en ‘t Zand
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Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet

teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630900 | wilmsonderhoudstoring.nl

Uitvaartvereniging

ZI|PE Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

rtverzorgsters:
o

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Qok voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar  Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl




Dagje weg in de vakantie?
Je weet nooit wie je
tegenkomt!

Sinds 1953 organiseert de Stichting ter
Bevordering van de Westfriese Folklore de

10 Westfriese donderdagen in Schagen. Deze
donderdagen staan in het teken van o.a. leven,
werken en kleden anno 1910.

De 10 donderdagen beginnen voor de
vrijwilligers al vroeg. Om 8.30 uur komen ze
samen bij museumboerderij “Vreeburg” om de
&l paarden voor de koetsen te spannen.

Om 10.45 uur begint de optocht. Zo'n 20

8 aanspanningen en 350 vrijwilligers vormen
een optocht die er zeer verzorgd uit ziet. Deze
verzameling koetsen en authentiek geklede
vrijwilligers is uniek in Nederland.

.. Erlopen ook veel kinderen mee en dames met
- oude kinder- en wandelwagens. Ook deze
 wagens moeten authentiek zijn.

Mooi om zo'n dagje te beginnen in de Mariakapel
in de Sint Christoforuskerk, Molenstraat 2 te

/ﬁ.ﬁ =R Schagen.
;_ré'i—% Kapel open: iedere dag - 9.00/17.00 uur.

En bent u al eens langs geweest bij de Keinskapel? Dit kapelletje ligt ten noorden
van Schagen en staat op de Westfriese dijk te midden van een aantal boerderijen en
woningen. Omstreeks het jaar 1510 spoelde op de Westfriese dijk een houten
Mariabeeldje aan. Het zou van de voorsteven van een Portugees schip zijn geslagen.
Gelovigen ontfermden zich over het Mariabeeldje, maakten het beeldje schoon van
zeewier met het water uit de dichtstbijzijnde put en gaven het een plek in een huisje
op de dijk. Er vonden een aantal wonderlijke gebedsverhoringen plaats.
Openstelling: iedere dag - 9.00/19.00 uur.

Bakker Timmer, de Echte bakker
WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijkk en snel in onze webshop. |

- Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één

van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis
te laten bezorgen. Ons koekassortiment
verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen?

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product
geschikt is voor u.
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Liturgisch rooster vieringen - jaar C
dinsdag 2 augustus

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 3 augustus

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

De Koog 'De Hof' 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen
donderdag 4 augustus

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

vrijdag 5 augustus

De Koog 'De Hof' 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

zaterdag 6 augustus - 19e zondag door het jaar
Gedaanteverandering van de Heer

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur woord- en communieviering Encore
De Cocksdorp 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

zondag 7 augustus - 19e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

De Koog 'de Hof' 1.00 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering inzingkoor

dinsdag 9 augustus

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 10 augustus

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

De Koog 'De Hof' 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen
donderdag 11 augustus

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 12 augustus

De Koog 'de Hof' 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

zaterdag 13 augustus - 20e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering
Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering
De Cocksdorp 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

Rachel's Vineyard Nederland
organiseert 23-25 september 2022 een

genezingsweekend voor verwerking van abortus.

Opgave en informatie;

www.rachelsvineyardnederland.com




Liturgisch rooster vieringen - jaar C
zondag 14 augustus - 20e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Breezand 09.30 uur eucharistieviering
Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.lv. diaken  koffie

't Zand/Zandstockterrein  10.00 uur woord- en gebedsviering
o.lLv. Theo Vertelman & Marjon Bleeker

De Koog 'de Hof' 1.00 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

Den Helder * 11.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor
maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming

(zie ook pagina 7)

Den Helder 19.00 uur eucharistieviering/regioviering Caeciliakoor
dinsdag 16 augustus

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 17 augustus

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

De Koog 'De Hof' 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

donderdag 18 augustus

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 19 augustus

De Koog 'De Hof' 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

zaterdag 20 augustus - 21e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur woord- en communieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering Dameskoor
De Cocksdorp 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

zondag 21 augustus - 21e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.lLv. A. Captein

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.lv. diaken

De Koog 'de Hof' 1.00 uur Duitse mis priester van bisdom Essen

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor
dinsdag 23 augustus

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 24 augustus

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 25 augustus

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 27 augustus - 22e zondag door het jaar - deurcollecte MIVA

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.lv. parochianen 35



Liturgisch rooster vieringen - jaar C

zondag 28 augustus - 22e zondag door het jaar - deurcollecte MIVA

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Breezand 09.30 uur woord- en communieviering o.lL.v. A. Captein
Den Burg 10.00 uur eucharistieviering koffie
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor
dinsdag 30 augustus

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 31 augustus

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

De Koog 'De Hof' 19.30 uur Duitse mis priester van bisdom Essen
donderdag 1 september

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 2 september

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 3 september - 23e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 4 september - 23e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 10.00 uur eucharistieviering - kosterjubileum / koffie "Eierlandsche Huis"
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering Inzingkoor
dinsdag 6 september

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 7 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 8 september

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 10 september - 24e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 11 september - 24e zondag door het jaar
(KERKHOPPEN zie blz. 17)

Julianadorp 09.30 uur woord- en communiviering o.l.v. parochianen
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor

3¢ (Kinderkerk/créche/koffie)



Liturgisch rooster vieringen - jaar C

dinsdag 13 september

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 14 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 15 september

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 17 september - 25e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 18 september - 25e zondag door het jaar

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. parochianen / koffie
Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.lLv. A. Captein
(dienst voor de vrede)

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

Schagen 15.30 uur familiezondag - dekenaat breed

dinsdag 20 september

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 21 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 22 september

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 24 september - 26 zondag door het jaar - Vredeszondag

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

'tZand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 25 september - 26e door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. diaken
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering (koffie inde Witte Burcht)
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 27 september

Den Helder 0915 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
woensdag 28 september

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 29 september

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding
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\ﬂcy’ Breggit Smit
Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

+ Stijlvol en betrokken

+ Passende begeleiding

+ Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
« Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
0651847890
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing
juni/juli 2022

KAPSALON CORINNE | |
bhair 8-) beauty care LLIal _ %
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Nagelstudio
Visagie
Schoonheidssalon

Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!

@ 315100
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I www.kapsaloncorinne.nl
JRuyterstmat 22 Oudeschild
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AANNEMERSBEDRIJF De Stolpen

PN DEKKER & ZNS Schagerbrug
—— ‘t Zand

www.pndekker.nl 0224 571303

[#]KENBRI

FIRE FIGHTING
Kenbri.nl

KANAALKADE 68, 1756 AD, T ZAND
0224-5915T1
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