


Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman
pastoor

06-171296 42
fgi0017@gmail.com

Pawel Banaszak
kapelaan

06 - 46554569
rk.denhelder@wolmail.nl

Weest u er zeker van dat wij bidden
dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het
pastorale team voor een gesprek,
huisbezoek, doop, communie, vormsel,
huwelijk, sacrament van boete en
verzoening, jubilea, ziekenzalving en
uitvaart. Of wat u maar ook met hen
wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave intenties,
veranderingen m.bt. de
ledenadministratie, aanmelden
vrijwilligerswerk, financiéle zaken en
andere vragen die bij u leven.

Henk Schrader

diaken

06 -10 30 60 86
hjmschrader@gmail.com

Maciej Gradzki
kapelaan

06 - 2557 49 66
maciej.pnl@gmail.com




Kapelaan Pawel

Beste parochianen,

De mooie zomer is straks weer
voorbij. Ik hoop dat het voor ons
ook een tijd kon zijn om de
batterij weer op te laden en vol
kracht door te kunnen. Het is
toch de meest gunstige periode
van het jaar om wat anders naar
het leven te leren kijken. We
doen wat rustiger aan, de
schoonheid van natuur en
betekenis van de kleine dingen
kunnen we misschien weer
herontdekken. Een
voorbijvliegende vlinder, de
onstuimigheid van de zee, de
zon die er telkens weer gewoon
is en zoveel andere dingen; hiervan positief
verbaasd en vol van

te raken - dat het allemaal kan, dat we het mee
mogen maken, dat het u en mij gegeven is!

Met dit in ons hart kunnen we weer mooi aan
de slag. Inderdaad. De steeds kortere dagen
doen ons denken aan de komende herfst, aan
het begin van het schooljaar en aan het
nieuwe seizoen van onze jaarlijkse projecten.

De mens leeft naar zijn verlangens, naar de
verwachtingen van winst, welzijn en geluk.
Hoe druk kunnen wij op zoek zijn naar ‘dat ene
wat ik nog mis’, om die spannende ervaring
nog eens mee te mogen maken, in bezit te
komen van dat nieuwe wat anderen al hebben
en ik nog niet. We hebben al zoveel aan
eigendommen en aan mensen om ons heen -
dit zijn schatten om van te genieten en te
waarderen. En desondanks... iedere nieuwe
reclame, soms een boek of tv-programma
fluisteren ons die bepaalde onrust in, helpen
niet om te genieten van wat je al hebt, maar
wijzen op dat laatste, zo ‘broodnodige’
product... dat iemand verkopen moet,
natuurlijk.

Willen we dit? Wordt het leven dan geen chaos,
een toestand waar jijzelf niet meer weet wat je
wilt of wat goed voor je is? En als we dit zien
gebeuren - wat heb ik dan nodig om mezelf
daaruit te helpen?

lk persoonlijk zou dan zoeken naar herstel van
een innerlijke integriteit, wijsheid, een orde

waarmee we aan de dingen en relaties
in ons leven de juiste, diepere waarde
weten te geven. lets wat ons daarin
stabiel kan maken, wat onze geest in
de verstrooiing van de wereld rust
kan geven met een gevoel van

voldoening over wat je eigenlijk al
hebt.

Voor mij en ik hoop voor ons allen is
dit juist ons geloof, onze binding met
God, ons doopsel. Voor sommigen is
deze diepere waarde misschien ergens
verdwenen. Als een oorkonde met de
handtekening van de pastoor die
ergens in een oude doos verstopt ligt,
je weet niet eens waar. Het is niet nieuw, niet
hip, niet iets om tijdens de koffieochtend bij de
buren gezellig over te vertellen. Dus men zoekt
onrustig telkens weer naar iets anders, logisch.
Diegenen echter, die het wel naar waarde
hebben geschat, trekken daar voldoende
voordeel uit, meer dan genoeg om niet meer
elders te moeten zoeken. Er zit immers in ons
doopsel voldoende inspiratie en kracht,
uitgerekend over zoveel dagen als ons leven
duren gaat; altijd mooi, altijd nieuw om je
daarover telkens weer te blijven verbazen. Dan
gebruiken wij de wereld en niet andersom, dat
scheelt. En het is binnen uw handbereik! Zodra
je je er (weer) voor openstelt.

Een van de komende evangelies vertelt ons de
parabel over een herder die de 99 schapen aan
de kant zet om het ene verlorene terug te
vinden. Ik wens voor ons allemaal dat ook wij
naar het voorbeeld uit het evangelie, tussen
zoveel dingen in ons leven, vooreerst naar dat
cruciale van het geloof weten te zoeken. Dan
worden we door onze Herder des te gauwer
teruggevonden om de grote vreugde te mogen
ervaren van een hart dat met de hemel
verbonden is. Dat we dit ook samen op deze
manieren mee mogen maken. Dit als
voornaamste wens ik ons allemaal in deze tijd.

Veel Goeds aan iedereen.

Kap. Pawel Banaszak
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r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee
Kerkgracht 55

1782 G) Den Helder

tel. 0223 - 612550
rk.denhelder@wolmail.nl

www.mariasterrederzee-denhelder.nl

IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk
Kerkgracht 54
1782 GK Den Helder

Willibrordkerk
Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie
Keinsmerweg 3

1756 AE 't Zand

tel. 0224 - 591226
olv.visitatie@kerktzand.nl
www.rkkerktzand.nl

IBAN NLOSRABO 0374 4016 32

r.-k. Parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel. 0222 - 322161
secretariaat@rkparochietexel.nl
www.rkparochietexel.nl

IBAN: NL35 RABO 0362 534 500

H. Johannes de Doper kerk
Molenstraat 36
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romana kerk
Molenlaan 2
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinus kerk
De Ruyterstraat 129
1792 AN Oudeschild

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen

Kopijdatum uitgave december/januari
uiterste inleverdatum 8 november 2022




Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do

Lorena Garritsen
Henny Hin
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

Contact redactie:
redactiekerkinnzicht@gmail.com
tel. 0223 - 612550

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met
de parochies Anna Paulowna en
Breezand.

Pastoraal woord
Allerheiligen/Allerzielen

Vele wegen

Tigers of God

Gerinkel in de Mis

Tiger Kids

parochie Texel

parochie O.L.V. Visitatie
parochie H. Maria Sterre der Zee
Volg Mij!

Missio

Liturgisch rooster vieringen




Een andere keer zei Jezus tot hen:

"Voorwaar, voorwaar, Tk zeg u: Tk ben de deur van de schapen.
Allen die v8dr Mij zijn gekomen, ziin dieven en rovers,
madr de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
Ik ben de deur.
Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide
vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen:
Tk ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.
Tk ben de goede Herder. De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Johannes 10, 7 - 11



OKTOBER Rozenkransmaand

Rozenkransgebed in onze regio:

* Den Helder, Petrus & Pauluskerk
woensdag 5 en 19 oktober
aanvang 19.00 uur

* Julianadorp, Willibrordkerk
woensdag 12 en 26 oktober
aanvang 19.00 uur

* Den Burg, 'kleine Johannes'
elke dinsdag in oktober
aanvang 10.00 uur - aansluitend koffie

Allerheiligen
(1november 2022)

Allerheiligen is een jaarlijkse feestdag die wij als Hoogfeest vieren.
In onze regio is de eucharistieviering om 19.00 uur in Den Helder, je bent welkom!

Allerheiligen viert de R.-K. kerk altijd op 1 november, en wij vieren de nagedachtenis aan alle heiligen
en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof).

Allerzielen
(2 november 2022)

Met Allerzielen herdenken wij alle overledenen.

De ziel is een deel van de mens dat altijd blijft leven en na de dood naar God gaat. Op Allerheiligen en
Allerzielen bezoeken veel families het kerkhof. Ze gaan naar de graven van hun dierbaren en
versieren ze met bloemen. Al sinds de Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns op
de begraafplaats te laten branden. Mensen bidden ook dat de zielen het goed hebben.

In onze regio verzorgen alle parochiekerken een moment van herdenking / bezinning voor de
overledenen van de parochies.

Zie ook het vieringenrooster op blz. 36.
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Elke nacht gaan we naar bed zonder de zekerheid dat we wakker worden.
maar toch zetten we onze wekker en bidden we tot God om over ons te waken.
Dat heet hoop.

Wij vieren het hoogfeest van
Christus Koning op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar.

De daaropvolgende zondag is het begin
van de advent.

Hoogfeest

Het feest vieren wij dit jaar op 19 en 20 ]
november, zie het vieringen rooster

wanneer u dit hoogfeest in onze regio

mee kunt vieren! GH nIST“s
Familiezondag

Of kom naar de familiezondag van ons

dekenaat. Christoforuskerk te Schagen, K “ I"

20 november, aanvang eucharistieviering

15.30 uur.

Willen we leren bldden, dan hebben we groot gelijk om bij de heiligen in de leer te gaan.
Leer bidden zoals Franciscus van Assisi en andere heiligen.

Bidden en heiligheid gaan samen. Alle heiligen waren biddende mensen en als we bidden, dan zijn we
op weg om heilig te worden. Willen we leren bidden, dan hebben we dus groot gelijk om bij de
heiligen in de leer te gaan. Niet om hen te kopiéren. Maar wel om gaandeweg God te durven
aanspreken met onze eigen unieke stem.

Elke heilige toont hoe persoonlijk de intieme relatie met God en de weg daarnaartoe is. We leren
bidden zoals de heiligen, om te leren bidden zoals we zelf zijn. Want ‘heilig worden is helemaal jezelf
worden’ (Paus Franciscus. Christus Vivit, 162.).

Bidden en werken voor God gaan bij Franciscus hand in hand. Maar dat heeft hij gaandeweg moeten
leren. En wij mogen het leren in zijn voetspoor.

De broeders zullen voor
ogen houden dat zij boven
alles moeten VERLANGEN

Laten wij daarom God
liefhebben en Hem aanbidden
met een ZUIVER HART en

de Geest van de Heer en een ZUIVERE GEEST want
zijn heilige werking

te bezitten.

dat zoekt Hij bovenal

Franciscus van Assisi Franciscus van Assisi




Maximiliaan Kolbe - een heilige in
Auschwitz Strip,

Ogk Vele wegen..

Juli 1941. In het concentratiekamp van
Auschwitz draagt de franciscaan
Maximiliaan Kolbe zijn ultieme offer
op: hij biedt zich aan om te sterven in
) %l ruil voor het leven van de vader

i » —|van een gezin. Dit heldhaftige
2 € sterven mag de rest van zijn leven
echter niet doen vergeten. Pater

KOLBE

RKactiviteiten.nl

De kalender van katholiek Nederland!

Kolbe was een buitengewoon man:
hij was professor, journalist, uitgever en missionaris
in Japan. Hoewel hij enkel de armoede zocht, getuigt
het leven van Maximiliaan Kolbe van een
adembenemende rijkdom. Zijn leven stond geheel in
dienst van de Maagd Maria.

Een boek over
Thérése van Lisieux
en Moeder Teresa

Ik heb dorst

Ik Heb dorst

Aan Bernadette is Maria
in Lourdes verschenen, aan
een meisje zonder faam, in
de luwte van de
wereldgeschiedenis. Haar
gedachten voor iedere dag
ziin een licht in het donker
van onze tijden en een
troost om van dag tot dag in
je hart mee te nemen

Dit boek kijkt in de
ziel van deze twee
heilige Thérese's.

Jacques Gauthier

beschrijft hoe

Thérése en moeder Teresa de dorstkreet van Jezus
gehoord en beantwoord hebben.

Dit boek is dus geen biografie, maar een spirituele
reis.

De belangrijkste levensmomenten en mooiste
Deze film gaat over het leven van de heilige teksten van deze heiligen komen aan de orde.
Faustina, haar dagboek en de boodschap van
Goddelijke Barmhartigheid, in het bijzonder naar de
Chaplet, het schilderij en het Feest van de Goddelijke
Barmhartigheid zoals onze Heer aan de mensheid
heeft gegeven, vooral voor onze tijd. Het is een
boodschap van hoop, een waarschuwing en een

"Stuur me je
Engelbewaarder"

De heilige Pater Pio

SAINT FAUSTINA

AND THE DIVINE MERCY

A NEW

oproep tot vertrouwen.
Deze reis naar het begin van
de 20e eeuw in Polen kijkt
ook naar profetieén van de
heilige Faustina, haar
speciale devoties, hoe de
Chaplet van Goddelijke
Barmhartigheid te bidden,
en de voordelen en het
belang van vertrouwen op
Jezus onder de titel van de
Goddelijke Barmhartigheid

(1887-1968) had een
bijzonder band met
zijn Engelbewaarder.

Zijn belevenissen zijn AT
in dit boek gebundeld NGELBEWAARDER"

door pater Alessio _

Parente.
Een bijzondere getuigenis over de wonderlijke
nabijheid van de Engelen.

We leren hierdoor ook onze eigen
Engelbewaarder wat beter kennen.




THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

WELKE HEILIGE DENK JIJ TEGEN TE KOMEN IN DE
PETRUS EN PAULUSKERK?

Voor je agenda: : :

* 30 oktober om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk - Den Helder
* pré Allerheiligen party ;-D

* meer info volgt in je mail

De prayerwalls staan nog
steeds in de kerken!

Als je voor iets of iemand wil bidden
schrijf het dan op en steek je gebed
in de prayerwall! Voor jouw gebed

wordt dan in de mis gebeden.

v 5 MANIEREN OM HEILIG “\

TE WORDEN

=

Mis nooit de
Heilige Mis en doe
toegewljd mee.

JESUS
WINS

Vergeef en vraag om vergeving, ook
aan God. Doe dit door middel van

het Sacrament van Biechten. ()

=

‘Voer werken van Heb je naasten en
barmhartigheid uit Jezelf lief.




Ben je al eens naar de W|D geweest? Mooi, dan weet je waar we het over hebben en kijk je er enorm
naar uit. Nog nooit van gehoord? Het is een week waarin jongeren van over heel de wereld afreizen
naar één stad (in 2023 is dat Lissabon, Portugal) om daar samen het geloof te vieren, elkaar te
ontmoeten en nieuwe vrienden te maken, het geloof te verdiepen en de paus te ontmoeten. Het is een
ongelooflijk gaaf evenement, waar vele jongeren nog lang met warme herinneringen op terugkijken!

Dit jaar gaat het W|D kruis door nederland! Hierboven zie je dat hij gemaakt word.

Op 14 oktober start de tour in Utrecht, in aanwezigheid van kardinaal Eijk, de aartsbisschop van
Utrecht. Vervolgens zal het kruis rondgaan door alle bisdkommen van Nederland en op 6 november
eindigen in Utrecht.

Zet het
n je agenda!
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Gerinkel in de Heilige Mis

” ”

Als de priester de woorden dit is mijn bloed, dit is mijn lichaam’ uitspreekt, klinken belletjes of zelfs
klokken. Om het wonder van Jezus’ ware aanwezigheid uit te drukken.

Belt die misdienaar eigenlijk wel op het belangrijkste moment?

De kerkklok kan luiden op het moment dat de priester Jezus' woorden uitspreekt over brood en wijn:
‘Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.’ Telkens drie korte tikken met de klok. Heel eerbiedig. Zo weten
de mensen die buiten de kerk zijn ook dat nu het wonder plaatsvindt van Jezus’ ware aanwezigheid
in de tekenen van brood en wijn. Er zijn nog steeds kloostergemeenschappen waar een dergelijk
gebruik in ere wordt gehouden. In vele parochiekerken wordt op dit moment twee maal drie keer
door de misdienaar gebeld. Alles om te benadrukken wat voor bijzonder gebeuren plaatsvindt.

Is dit wel het belangrijkste moment?
Maar gaandeweg bekruipt mij steeds meer de vraag: ‘Wordt die klok wel op het juiste moment
geluid? Belt die misdienaar eigenlijk wel op het belangrijkste moment van de eucharistieviering?'



vervolg - gerinkel in de Heilige Mis

Het is waar, in de loop van de kerkgeschiedenis
heeft zich een intensieve theologie en devotie
ontwikkeld rond het Heilig Sacrament. Het is
voorwerp van aanbidding geworden; het
wordt in processie rondgedragen, liefst onder
een baldakijn, zodat het koninklijk karakter van
het Heilig Brood nog beter tot zijn recht komt.
Er zijn dikke boeken geschreven en moeilijke
woorden uitgevonden om te benadrukken hoe
we mogen verstaan - nadat de priester
Christus’ woorden heeft uitgesproken over
brood en wijn - dat Hijzelf aanwezig is.

Het wonder komt tot voltooiing

En toch... Het ware wonder is op dit moment
nog maar voor de helft geschied. Want nu we
mogen weten dat Christus aanwezig is in de
tekenen van brood en wijn, wat gebeurt er dan
verder mee? Hijzelf laat daar geen twijfel over
bestaan: ‘Neemt en eet'. En dus komen even
later mensen naar voren die dankbaar brood
en wijn - de tegenwoordigheid van Christus -
in zich opnemen.

Nu geschiedt wat wij jaarlijks met Kerstmis
vieren: dat het woord lichaam wordt.

En daar komt het wonder pas tot voltooiing.
Op dit moment heeft Christus dus een lichaam
gevonden om mens te worden in de persoon
die de heilige gaven in zich opneemt. Nu
geschiedt wat wij jaarlijks met Kerstmis vieren:
dat het woord lichaam wordt, mens wordt.
Door het Heilig Brood in zich op te nemen,
geven de ontvangers te kennen dat zij nu zijn
ware tegenwoordigheid vormen. Nu zouden
we de klok moeten luiden, evenzoveel keren
als er mensen bereid zijn in de geest van
Christus mens te willen zijn.

Liefde en vergevingsgezindheid

Wat zij in de kerk symbolisch aanduiden, gaan
zij buiten de kerk in het leven van alledag in
praktijk brengen: iemand als Jezus worden.
Consequent mensen bejegenen met liefde en
vergevingsgezindheid. En als ze daarom
weggehoond worden, of erger, dan dat kruis
op zich nemen en doorgaan met mensen van
de liefde te zijn...

Om het enigszins uitdagend te zeggen: het
grootste wonder is niet dat door het
uitspreken van Jezus’ woorden Hijzelf
aanwezig komt in de tekenen van brood en
wijn; nee, het grootste wonder is het feit dat er
mensen zijn die het aandurven die Ware
Tegenwoordigheid in zich op te nemen en te
behartigen en daardoor Jezusmensen
(‘christenen’) durven zijn in een maatschappij
waar vaak heel andere waarden en normen
worden aangeprezen.

Dries van den Akker sj
(uit Ignis webmagazine)

r"' " Het levensbrood

De heilige communie is, zoals de
woorden aangeven, een innige
eenwording van Jezus met onze
ziel en ons lichaam. In de heilige
communie ontmoeten we Christus
onder de gedaante van brood. In
ons werk ontmoeten we Hem in
- gedaante van vlees en bloed
van gewone mensen. Het is dezelfde Christus.

Richt je op Jezus in het tabernakel. Kijk naar Hem die het
licht is. Nader met je hart tot zijn goddelijk Hart. Viraag
Hem de genade om Hem te mogen kennen, de liefde om
Hem lief te hebben, de moed om Hem te dienen. Zoek
Hem met ijver. Elk moment van gebed - vooral voor de
Heer in het tabernakel - is een geschenk.

Hoe kunnen we blij liefhebben?

Door de eucharistie, de heilige communie. Jezus is brood
geworden om ons leven te geven. Dag en nacht is Hij er.

In onze gemeenschappen bidden we een uur per dag

voor het allerheiligst Sacrament. En als we in gebed gaan,
wordt onze liefde voor Jezus inniger, onze onderlinge liefde
milder, onze liefde voor de armen hartelijker.

Jezus is ons levensbrood geworden om ons zijn boodschap
in te prenten, om te zorgen dat wij naar Hem verlangen
en Hem liefhebben. Zelf hongert Hij naar onze liefde.
Door wat wij voor de armen doen, vervullen we zijn
verlangen naar onze wederliefde.

Moeder Teresa (la priére, fraicheur d'une source, 2003)

Wanneer de aanbidding van het allerheiligst Sacrament
in onze regio is kunt u in het vieringenrooster vinden.

13



Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer De pastoor staat op. ‘Lieve mensen,’ zegt hij, en neemt
Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor  een nieuw vel papier, ‘Graag wil ik een bloempot

een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op eenrij: 1990, tekenen’. Daaromheen mogen de mensen briefjes
2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze
blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt  BLIJ van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes!
langzaam af. ‘Dit zijh de kerkbezoekers’ zegt hij ernstig. De pastoor tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk

‘Het worden er steeds minder!’ Daarboven tekent hij briefje. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘'GROEI! Dat komt door wat er is
een rode lijn, ook naar beneden, ‘Dit is het geld. Er komt  geplant.’ Hij tekent een stipje op de pot. ‘Een mosterd-
steeds minder binnen.” Dan volgen lijnen voor de zaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!”
doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De ledereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels
mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt tussen en bloemen en bijen.

een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog, En ... een paar muizen,
‘Dit ... zijn de kdsten! Alles wordt duurder.” Pfff... hoor je
in de zaal, nég meer slecht nieuws. ‘Wij moeten groeien!’
besluit de heer Pennings. ‘Anders houdt de kerk op.
Dank voor uw aandacht.

Puzzelversje

Er Staan acht bloempotten op een rij,  EN dls dat opkomt groot en sterk,
wat zit erin, kun jij erbij? / dan groeit en bloeit de hele kerk!
In elke pot zit een ander zaad, | be negende pot Staat niet rechtop.
Je bent heel knap als je het raadt. Groeit daar een plant in, op zijn kop?
Klim steeds omhoog tot aah de rand, |4 Vul de letters in, zodat je het ziet.
dan lees je wat er is geplant. ) 0 nee ... die wil je liever niet!

Uit de Bijbel

De mannen die alvast in het beloofde land
hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes:
"We zijn in het land geweest waar u ons 3
Naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land. =
Er is inderdaad meer dan genoeg te eten voor .
iedereen. Kijk maan dit zjjn de vruchten die
er aroeien! Maar Huwrers 13,27



—~ KEUVELEN

Op 11 november zijn alle kinderen weer welkom,
vanaf ongeveer 17.30 uur, in de kerk van Den Burg
voor het St. Maarten zingen. Kom vooral binnen.
't Zand: keuvelen - de deuren staan open

kaarsje aansteken etc. etc.

Den Helder: Ook hier ben je natuurlijk welkom !

S
B

§l communie doen of het heilig

‘ Mag jij dit jaar ook je eerste heilige
vormsel?

nr. 4
Familiezondag

20 november 2022

De informatieavond voor je vader en moeder is op
donderdag 10 november, 19.00 uur,

Petrus en Pauluskerk te Den Helder

Als welke Heilige kom jij op zondag aanvang 15.30 uur
30 oktober naar de in de Christoforuskerk in Schagen

Petrus- en Pauluskerk? op 02 hoogte bliven?

Noor i (e familie.zondagen@gmail.com

30 oktober, 11.00 uur
Pre-allerheiligen party!

Kom verkleed, houd je mail in de gaten! WEES GEGROET, MARIA

Welke Heiligen ken jij allemaal?

Sinterklaas, Sint Maarten, Heilige Franciscus,

Heilige Sint Joris , ......... en nog meer!

Kapelaan Pawel gaat ons er uitgebreid over vertellen!

Wees gegroet, Maria, vol van Glj zijt de gezog: &N pereg Is Jozus,

genade, de Heer s mat U, onder de vrouwen, de Vrucht van Uw schoot.,

|\ ¥
Heilige Maria, bid voor ons, zondaars, el
Moeder van God, van onze dood. Amen.

@ Shewer of Roses 15



Edith Piaf - 1 10 oktober1963 /;' A
haar devotie voor de heilige Theresia van Lisieux _‘:_/_. *y

Op 10 oktober 1963 stief Edith Piaf, de Franse
zangeres, songwriter, cabaretiere en actrice.
Haar naam van geboorte was Edith Gassion. Zij
werd geboren in 1915,

Toen zij 6 jaar oud was werd zij blind en haar
grootmoeder bad tot de Heilige Theresia van
Lisieux om genezing. Zij nam de jonge Edith mee
naar het Heiligdom van deze Heilige en gedurende
dit bezoek werd Edith op miraculeuze wijze
volledig genezen.

Gedurende het hele leven van Edith Piaf had zij
een speciale devotie tot Theresia van Lisieux, zij
droeg een medaille rond haar nek en ze bewaarde een klein beeldje van de heilige op haar
nachtkastje en in haar toneelkleedkamer.

Pas later, na het lezen van het de autobiografie 'Story of a Soul', ontdekte zij de levensreis en de
boodschap die Theresia uitdroeg. Eenieder die Edith Piaf persoonlijk kende was getuigen van het feit
dat zij Theresia van Lisieux ervoer als een intieme vriendin aan wie zij alles toevertrouwde.

Altijd als zij het toneel opkwam bad zij tot haar en zei:
"Thérése, maintenant, je chante pour toil" - Theresia, nu, zing ik voor jou!

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’

Op vrijdag 14 oktober 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een theatrale en
poétische vertelling over het leven van Titus Brandsma.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na
2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een
theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van
Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te
Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die
overeind bleef temidden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde
mysticus, die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde, die journalisten
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend
tot op de dag van vandaag.

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de
franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus
aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk
hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in
conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen
artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om
na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf
uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Peter Vermaat is dichter-verteller, https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus.
poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling ~ Waar:  St. Bonifatiuskerk,
visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke Spanbroekerweg 186, Spanbroek

16 poppen en objecten Wanneer: Vrijdag 14 oktober 2022 om 20.00 uur.
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Staop voor wie niet vrlf is_
om te geloven

De medewerking van de R.-K. kerken in Nederland aan, en betrokkenheid bij, RedWednesday©
hebben eerder geleid tot veel aandacht voor mensen, die niet vrij zijn om te geloven.

Deze inbreng is belangrijk voor gelovigen die te maken hebben met discriminatie, onderdrukking
en vervolging. Onze solidariteit sterkt hen. Velen rekenen er ook op dat door meer bewustwording
en steun van buitenaf hun situatie ooit zal verbeteren. Deze hoop is in sommige gevallen

levensreddend!

Verspreid over de afgelopen vier jaar hebben in Nederland maar liefst 167 kerken meegedaan aan
RedWednesday. Ook dit jaar sluiten onze kerken weer aan, zodat ook wij betrokken zijn en blijven
bij het lot van gelovigen die gediscrimineerd, onderdrukt of vervolgd worden.

Vervolging

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd
toe. Liefst 62 landen (32%) kennen aanzienlijke
schendingen. Christelijke minderheden zijn
relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadistische
groepen en religieuze nationalisten hebben het
in diverse landen op hen gemunt. In het rapport
'Vervolgd en vergeten 2022’ presenteert
KerkinNood - in de week voor RedWednesday -
de bevindingen van twee jaar onderzoek naar
de vervolging van Christenen wereldwijd.

TEXEL

Wereldwijd rood verlicht

Gebouwen die in de afgelopen jaren van de
campagne in het rood verlicht zijn, zijn onder
meer het Colosseum, de Sacre Coeur-basiliek in
Parijs en de Trevi-fontein in Rome, het
Christusbeeld op de Corcovado in Rio de
Janeiro, het Oostenrijkse parlementsgebouw en
de kathedraal van Frankfurt. Bovendien vonden
in veel kerken "Avonden van Getuigenis" plaats,
waarop christenen verslag deden van de
vervolging in hun thuislanden.

Woensdag 23 november 2022

De kerken St. Martinus in Oudeschild, de H. Francisca Romana kerk in de Cocksdorp en de
Johannes de Doper kerk in Den Burg worden rood aangelicht.

De kerken zijn langer open op deze avond voor stil gebed en het aansteken van een kaarsje.
Ook kunt u uw gebed achterlaten op de Prayerwall in de kerken van De Cocksdorp en Den Burg.

'tZAND
De kerk zal rood verlicht zijn.

DEN HELDER

De Petrus- en Pauluskerk zal ook dit jaar weer rood worden aangelicht. De kerk is geopend van

18.00 tot 19.30 uur.

Om 18.30 uur vangt de vesperviering aan. Tevens zal er een toelichting zijn waarom deze speciale
dag zo ontzettend belangrijk is aan de hand van beeldmateriaal en andere informatie.

17
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PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat

dinsdag en woensdag 10.00 -12.00 uur
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg

Tel. 0222-322161.
secretariaat@rkparochietexel.nl

FRANCISCA ROMANA JOHANNES DE DOPER ST. MARTINUS

KERK INN ZICHT

KLEURPLATEN IN DEKERK

Sinds kort liggen er in de kerk van Den Burg kleurplaten PERSONALIA
klaar voor de kinderen. Zij kunnen deze bij binnenkomst
meenemen naar hun plek met wat kleurtjes zodat ze
tijdens de viering de kleurplaat kunnen inkleuren.

In liefdevolle herinnering...

U mag ze ook meenemen naar huis natuurlijk. In de afgelopen periode hebben we
tijdens een viering afscheid genomen

van dierbare parochianen die wij met
name noemen:

Wim de Porto
*11-12-1943 - T 02-07-2022
Nico Luiken
*29-02-1928 - T 25-07-2022
Gerard Schraag
* 03-05-1932 - T 02-09-2022

Wij gedenken hen in liefde en
dankbaarheid en wensen hen die
achterblijven veel kracht en sterkte
om het verlies te dragen.

STARTVIERING 25 SEPTEMBER
“woorden omzetten in daden”

De opening van het nieuwe parochiejaar vindt plaats op zondag 25 september in de Joh. De Doper
kerk in Den Burg. De viering begint om 10.00 uur.

Het thema van de viering is: “woorden omzetten in daden”.

En we willen dan ook inderdaad direct de daad bij het woord voegen en u vragen allemaal artikelen
mee te nemen voor de Texelse Voedselbank. U kunt denken aan allerlei houdbare producten zoals
Rijst, macaroni, blikjes of potjes groente, mixen voor maaltijden zoals curry’s en pasta’s, enz.

Er staan manden in de kerk klaar waar u de producten in kunt achterlaten.

0ok de collecte tijdens deze viering zal worden bestemd voor de voedselbank.
Na de viering gaan we naar de Witte Burcht waar de koffie klaar staat.
Vrijwilligers van de voedselbank komen ons vertellen over de armoede op Texel.
We hopen dat velen van u de viering bijwonen. En producten zullen meenemen.



KERKBIJDRAGE 2022

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel
Of scan deze QR code.

SINTMAARTEN ZINGEN

Op 11 november zijn alle kinderen weer
welkom, vanaf ongeveer 17.30 uur, in de kerk
van Den Burg voor het St. Maarten zingen.
Kom vooral binnen.

ADVENT GEBED

Op de dinsdagochtend in de advent komen we
bijeen voor het Adventsgebed in de “kleine
Johannes” in Den Burg. U bent van harte
uitgenodigd om mee te bidden in voorbereiding
op het Kerstfeest.

Na afloop staat de koffie klaar in de pastorie.

A
-— e I S S

OECUMENISCHE TAIZE VIERING

Op vrijdag 18 november is er een Taizé viering
om 19.30 uur in de Joh. de Doper kerk Den
Burg. Een Taizé viering is een mediatieve
viering waarbij het gebed, de Taizé liederen,
het Licht en stiltes centraal staan.

Diaken Henk Schrader en dominee Geertje de
Vries zullen de viering begeleiden.

U bent van harte welkom de viering bij te
wonen op vrijdag 18 november. Na afloop
staat de koffie en thee klaar.
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Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag

pAROCH IE |T 7ZAN D 10.00 uur - 11.00 uur.

tel: 0224 - 591226

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

# ML.iv. augustus
stille aanbidding in 't Zand:

14.00 - 15.00 uur.

ZANDSTOCK

Zandstockviering 14 augustus 2022 - terugblik

Tijdens het Zandstockfestival in het weekend van 12-14 augustus konden we dit jaar ook
weer een Zandstockviering organiseren. Samen met de VOP groep is dit opgepakt en zij
hadden pastor Theo Vertelman en Marion Bleeker bereid gevonden om bij ons voor te
gaan.
Het was zondag 14 augustus toch weer even spannend, want de routine van de laatste
keer was weg en we moesten weer goed nadenken om alles weer op de rails te krijgen.
Maar met medewerking van het Zandstockbestuur en hun vrijwilligers stond
zondagochtend alles klaar. De mensen die binnen kwamen kregen gelijk al koffie.
Geweldig. Super geregeld !!
Om 10 uur zaten er al z’n 200 bezoekers in de zaal. En dat waren niet alleen parochianen.
Fantastisch om te zien dat een ieder zich welkom voelt bij onze Zandstockviering. En zo
moet het ook.
Theo en Marion hadden goede teksten en werden muzikaal begeleid door Robert en
Sigrid Smit (niet broer en zus, wel neef en nicht). Zij hadden prachtige liederen die goed
pasten bij het thema “Leef met elkaar mee, het kan weer”.
Na de viering kwamen er en nog zeker 50 tot 100 mensen bij in de grote tent en allen
bleven zitten voor het programma van Stockoud. Tot 11 uur hadden zij nog een heel
vermakelijk programma.
Al met al kunnen we terugkijken op een prachtige viering,
die hopelijk in 2023 een vervolg krijgt.

Hopelijk zien we u dan ook weer op Zandstock.

PCI N

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag: caritas trinitas@gmail.com. ,4 %

Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.

caritas



Wij hopen op uw steun;

IBAN NLOSRABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie
of scan de QR-code.

16 oktober en 20 november
is er na de viering weer
gelegenheid tot het drinken
van een kopje koffie.

Komt allen!!

overleden

Johanna Doedens-Mul

De kerk is 11
Om Je 0ok gezellig ke

november open,

uvelen?
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In een oplage van
40.000 exemplaren is
de Gerarduskalender
voor het komende

"2 jaar 2023 verschenen.

Vanuit onze parochie verkoop ik jaarlijks 70 stuks.
Een aantal gaat er naar mensen in 't Zand.

Op zondag 23 oktober na de viering van 11.00 uur
kunt u deze kalender kopen in de Petrus en
Pauluskerk aan de Kerkgracht 54. Dat is de enige
gelegenheid. Alleen als u niet KUNT komen , kunt
u mij bellen om de kalender bij u thuis te brengen.
Het kalenderblok kost dit jaar € 9,00 per stuk en
het schild, aan beide kanten te gebruiken, krijgt u
er gratis bij.

Een aantal Gerarduskalenders wordt ook gratis
verspreid in gevangenissen. Hierbij een aantal
reacties van deze mensen:

* De Gerarduskalender tovert vaak 'n glimlach op
mijn gezicht.

* ledere dag lees ik de opgegeven lezingen.
En de korte dagelijkse overpeinzing lijkt vaak
letterlijk voor mij geschreven.

* De kalender geeft me afleiding. ledere dag 'n
nieuwe kans. Of een opbeurend woord. En het
maakt me bewust, als ik de scheurkalender
dunner zie worden, dat mijn dagen dat ik nog
moet zitten ook minder worden. De kalender
geeft me hoop! En ik steek er wat van op.
Zitten leuke weetjes bij.

Al met al, een boeiende kalender voor iedereen!

Jan van Diepen, emeritus pastor,
tel. 0223 619139

PAROCHIE

DEN HELDER - JULIANADORP
Parochiecentrum tel. 0223-612550
Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 09.00 uur - 11.00 uur

rk.denhelder@wolmail.nl

Op 2 oktober a.s. zal in de Willibrordkerk een
viering plaatsvinden t.g.v. het 60-jarig
huwelijk van de familie Laagland.

O

De viering begint om 11.00 uur.

Personalia

Overleden:
Petronella Warmerdam — Ruijgrok
Bernardina Meeuwissen — Lukassen
Catharina Kroos - Vlugt
Gerard Laagland
Piet Erkamp
Albertina Carolina Meijer
Nic Graaf

Elisabeth de Graauw

l_....
\ o
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Wij proberen ieder

Voor uw hulpvraag;
mens in nood naar

vermogen te helpen.

Vormen van herinneringen

Allerzielen
Lichtwandeling katholieke begraafplaats
Sint Jozef in Den Helder

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met
het mysterie van de dood. Na het verliezen
van een dierbare beseffen we dat we
getuige waren van een leven dat wij
liefhadden. Door dat geleefde leven te
herdenken, kunnen we de inspiratie, het
gedachtengoed en de betekenis van onze
overledenen levend houden. De doden niet
verzwijgen, maar herdenken om wie ze
waren en wat ze te vertellen hadden.

Na een mooie jubileumviering van het
100-jarig bestaan van de

r.-k begraafplaats Sint Jozef op 31 augustus
jongstleden wordt er ook dit jaar weer een
lichtwandeling georganiseerd. Deze keer
op zondagavond 30 oktober 2022, de
zondag die het meest dichtbij 2 november
ligt. Op de katholieke begraafplaats Sint
Jozef aan de Jan Verfailleweg vindt de
speciale herdenking VVormen van
Herinneringen plaats. Hierbij staat
gezamenlijk herdenken centraal. ledereen
die iemand wil gedenken, is van harte
welkom, ongeacht of de overledene aldaar
is begraven of elders is gecremeerd, is van
harte welkom op onze begraafplaats.
Kaarsen en fakkels zorgen voor licht en
vuur tijdens de lichtwandeling langs de
graven, waarbij u een lichtje kan plaatsen
bij het graf. Gedurende de wandeling
wordt er muziek gespeeld en worden
gedichten voorgedragen. Na afloop kunt u
met elkaar napraten onder het genot van
een kopje koffie of thee.

Zondag 30 oktober 2022,

Katholieke begraafplaats Sint Jozef, Jan
Verfailleweg 20a in Den Helder.
Aanvang 19.00 uur - einde 20.30 uur.

pcidenhelder@kpnmail

Uw steun is welkom!
NL42 INGB 0001325 254
Caritas Den Helder

Expositie OLVOO-KERK 1876-1990

Tijdens de open monumentendagen in het
weekend van 10 en 11 september jongstleden,
werd in de P.P. een tentoonstelling over de
OLVOO-kerk georganiseerd door de
‘Vrienden van de P.P..

Het begon allemaal met bouwpastoor
Brinkman in 1875 en eindigde 24 juni 1990,
toen de laatste viering plaatsvond en de kerk
voorgoed werd gesloten. De OLVOO heeft
een belangrijke rol gespeeld in het leven van
veel parochianen en was een markant
gebouw midden in de ‘Visbuurt’.

Naast oude foto's van de kerk, pastoors,
bestuur, koren, Zonnebloem waren er ook
‘attributen’ te zien, zoals een prachtige
monstrans, een kostbare kelk en een
bijzonder kazuifel.

Pastor Willems 92 jaar inmiddels had een
aantal fotoalbums ter beschikking gesteld.
Daarnaast was er veel aandacht voor de
muziek in de OLVOO van de verschillende
koren.

Omdat het dit jaar precies 100 jaar geleden is
dat het Sintjozefkerkhof in gebruik werd
genomen, is daar ook aandacht aan besteed.
Maar liefst 190 mensen hebben de
tentoonstelling bezocht en oude
herinneringen opgehaald!

Werkgroep ‘Vrienden van de Petrus en
Pauluskerk'.
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Wij beginnen een reeks artikelen over heiligen, en wel over
de voornaamsten onder hen, de directe leerlingen van Jezus
die wij apostelen noemen.

We kennen ze uit kunstwerken in onze kerken, we weten
dat ze de grondslag en fundamenten van de eerste kerk zijn
geweest. Alleen de term 'heilige' maakt ze in onze ogen al
zo groot en onbereikbaar - misschien zelfs onbegrijpbaar.
Alsof deze heiligen anders zijn geweest, ver van de
dagelijkse levenservaring van ons, de 'gewone' mens.

Maar zo is het niet! Ik denk dat wat hen voor onze tijden
aantrekkelijk en relevant maakt, hun ervaring is waarin
iedereen een klein beetje zichzelf kan zien en er zijn eigen
ervaring in kan weerspiegelen - iets wat voor ons tot licht
en tot een blijvende inspiratie kan zijn.

Patroonheiligen

We beginnen deze keer met Petrus en Paulus, de
patroonheiligen van de stad van Rome, de hoofdstad van de
toenmalige wereld en sinds het begin van het christendom
samen met vestiging van de Heilige Stoel, het centrale
verwijzingspunt voor alle christenen van de wereld.

Unieke ambt

Dit had te maken met de unieke dienst en het ambt van de
eerste onder de apostelen - Petrus. Met de tijd zijn toen
over de hele wereld verschillende plaatselijke
kerkgemeenschappen ontstaan en dus aan Petrus en zijn
opvolgers is de belangrijke missie toevertrouwd van
‘Pontifex’ te zijn, de ‘bruggenbouwer’, een vredestichter die
hun onderlinge eenheid staande houdt. Dit zou hij doen met
een mandaat van Jezus zelf: Ik zeg jou, jij bent Petrus en op
deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen... Ik zal je de sleutels
geven van het Koninkrijk der hemelen, wat je op aarde bindt
zal ook in de hemel gebonden zijn en wat je op aarde
ontbindt zal in de hemel ontbonden zijn’ (zie Mt 16, 18-19).
Deze woorden van Jezus veronderstellen vanzelfsprekend
een volmacht die enkel aan Hem als Heiland toebehoort
maar die Hij ook aan de kerk en in het bijzonder aan Petrus
toevertrouwt. In Petrus hebben wij dus te maken met de
kerk als codrdinerend en leidinggevend instituut, op weg
naar God kan je daar als zodanig moeilijk omheen

(of wil je er anders op eigen houtje naartoe varen? :)



Paulus vertegenwoordigt juist een ander, niet minder
belangrijk facet van de kerk, die van de openheid voor de
gaven en leiding van Gods Geest. De Geest die in de
harten werkt, die verdedigt en bemoedigt, die de kerk
levendig maakt. Die de mensen openstelt voor nieuwe
onbekende wegen en inzichten.

Paulus is, kunnen we zeggen, niet echt een apostel
geweest, behoorde nooit toe tot de vaste kring van
twaalf. En toch heeft God ervoor gezorgd dat juist hij na
zijn bekering zoveel heeft kunnen betekenen voor de
verspreiding van de blijde boodschap. Niet enkel onder de
Joden maar ook onder de heidenvolken van heel Europa
en het Midden-Oosten. Hij vertelde over Jezus als de
Messias, niet aan vrome Joden, maar aan 'gewone'
mensen. Dat was misschien des te moeilijker en zou veel
tegenwerking geven. Het maakte hem niet uit. Waar
Paulus ook samen met zijn medewerkers verscheen
ontstonden bloeiende, enthousiaste
geloofsgemeenschappen.

Soms worden die twee aspecten: het ambt van kerkelijk
gezag en ruimte voor Gods gaven ten opbouw van de
kerk, als tegenstrijdig gezien. Voor Petrus en Paulus was
dat niet zo.

Bemoediging

Paulus zag het als noodzakelijk en vanzelfsprekend om
voor zijn apostelwerk door de hoofden bevestigd te
worden en zijn werk niet anders dan in eenheid met hen
voort te zetten. Petrus met al zijn primaatschap liet zich
toch door Paulus corrigeren, stond graag open voor meer
dan het door zijn oorspronkelijke joodse achtergronden
geoorloofd was en bemoedigde Paulus voor zijn werk.
Beiden zagen deze twee aspecten als iets complementairs
en noodzakelijk voor de ontwikkeling van de kerk in
trouw aan de Geest van hun Meester en Heiland.
Moeilijk? Jazeker, maar hieraan erkennen we juist hun
grootheid.

Persoonlijk

Wat we hier nog missen zijn de persoonlijke ervaringen
van Petrus en van Paulus met Jezus van Nazareth. Een
sterke ervaring als grondslag voor al hun verdere
apostelwerk en het opofferen van hun eigen leven tot
aan de marteldood. De moeilijke eigenschappen van hun
karakter, hun gemaakte fouten, de onkunde in de aan
hen toevertrouwde taken... en tegelijkertijd duidelijke
bevestigingen van Gods goedheid en alomvattende
genade, de tekens van Gods steeds uitgestoken hand en
bemoediging onder alle omstandigheden.

"Volg Mij!"

Men zou tientalen artikelen over deze
heiligen kunnen schrijven. ledere uitspraak
in hun brieven en andere Bijbelse teksten is
ons nog steeds tot blijvende inspiratie voor
hoe te leven als gewone mens en in
vriendschap met God. Daarin schuilt hun
aantrekkingskracht ook voor de mens
vandaag.

P. Banaszak

In de volgende uitgave: apostel Andreas



Weet u de aanbidding op waarde te schatten?
\ 4

VOOR JOU

s

Onder de straalkracht van Zijn liefde

Gedurende de tijd van je aanbidding is er nooit zoiets als 'verloren' tijd. Het gaat er niet om kennis te
verwerven of een programma af te werken, bepaalde gebeden op te zeggen, bijzonder wijze gedachten
of verlichting te hebben, maar het gaat erom dat je bij Hém bent, dat je jezelf koestert in Zijn liefde.

Je kunt heel ongedwongen zijn, wees bij Hem eenvoudig wie je bent.

"Hij is daar!"
De heilige pastoor van Ars was geen geleerde, ordestichter of intellectueel. En toch is hij de enige
pastoor die heilig verklaard werd.

We weten dat hij, wanneer hij preekte, soms plotseling stil werd, zich op de kansel omdraaide en naar
het tabernakel keek. Hij werd dan zo gegrepen door de aanwezigheid van de Heer in het tabernakel, dat
hij niets anders wist te zeggen dan: "Hij is daar! - Hij is daar!" Wat een wonderlijk gebed is dat: "Hij is
daar!"

"Hij kijkt naar mij, en ik kijk naar Hem!"

Het was de heilige pastoor van Ars opgevallen dat een van de boeren dikwijls lange tijd in de kerk
doorbracht. Op een dag vroeg de pastoor hem wat hij toch al die tijd deed. Hij antwoordde met de
beroemd geworden zin: "Hij kijkt naar mij, en ik kijk naar Hem!"

Wanneer u bij het allerheiligste Sacrament bent, is de liefdevolle blik van Jezus helemaal op u gericht.
De blik van Jezus is oneindig liefdevol.

* Hij kijkt je aan. Je hoeft niet meer te doen dan in liefde bij Hem te blijven.

* Laat je door Hem beminnen.

* Laat zijn liefdevolle blik op je rusten! Dan zal Hij u genezen en u omvormen naar zijn beeld.

Dit beeld van elkaar aankijken gebruikt ook de heilige Theresia van Avila. Zij zegt tegen haar zusters:
"Ik vraag u niet om over Hem na te denken of om hoogdravende beschouwingen te houden. Ik wil niet
meer dan dat u Hem aankijkt."

"ezus is daar speciaal voor jou, voor jou alleen!"
(Theresia van Lisieux)

Aanbidding in onze regio, kom eens langs en blijf - al is het maar 5 minuten - in de aanwezigheid van
Jezus, Hij kijkt naar jou, en jij kijkt naar Hem ...

Elke dinsdag Oen Helder 08.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding
Elke woensdag 't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding
Elke donderdag Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding
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Geen beter moment om kennis te maken met het rozenkransgebed.
Een geillustreerde handleiding, audiomeditaties en alle gebeden om
te downloaden.

7 oktober is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige
Rozenkrans. De feestdag gaat terug tot de 16de eeuw. Maar het was
paus Paulus VI die er in 1969 de huidige naam aan gaf. In de 19de
eeuw breidde paus Leo Xlll de viering uit naar de hele maand
oktober, die zo Rozenkransmaand werd.

Leer de rozenkrans bidden:
Stap voor stap de rozenkrans leren bidden met de audiomeditaties
van StartDeStilte.

Voor de eerste stap heb je deze gebeden nodig: kruisteken,
geloofsbelijdenis, Onze Vader, Weesgegroet, eer aan de Vader.

U vindt het op soundcloud: Kerknet-rozenkrans




'Eilandjes’ en generaties
binnen onze parochies

Bij heel wat mensen in onze parochies leeft het
verlangen om te groeien naar een meer
inclusieve geloofsgemeenschap over
generatiegrenzen heen, waar jong en oud
samen kunnen participeren aan geloofs- en
gemeenschapsvormende initiatieven.

Maar hoe realiseer je dat?

Hoe begin je eraan? Hoe betrek je ouders en grootouders, broers en zussen, meters en peters en
andere mensen uit de geloofsgemeenschap actief bij een catechesetraject? Hoe kunnen ‘eilandjes’,
mensen, gezinnen en generaties in een parochie meer met elkaar verbonden worden?

Een manier van zijn
Een intergenerationele kerk gaat niet in de eerste plaats over een hele serie nieuwe initiatieven, maar
over een manier van zijn. Het is een levenshouding van de hele kerkgemeenschap.

Familiezondagen en Alpha Cursus

We zetten op de Familiezondagen de eerste stappen. Maar er is nog meer initiatief, zo zal er
binnenkort een Alpha Cursus bij ons in de regio gaan starten.

Het is een mooie gelegenheid voor iedereen die wil, om met elkaar op een prettige ongedwongen
manier elkaar te ontmoeten, elkaar wat meer te leren kennen, onze ideeén, meningen of ervaringen te
delen en zo naar elkaar toe te groeien.

Meestal begint het met een eenvoudig maar lekker avondmaal, we genieten dus van iets lekkers maar
ook van elkaar. Dan wordt er iets van ons geloof kort toegelicht, niet te diep, maar voldoende om
verder door een open vraag weer wat meer van elkaar te weten en te leren. Het is eenvoudig, voor
iedereen toegankelijk, soms heel verrassend en vruchtbaar, van hoe we elkaar toch inspireren en
enthousiasmeren juist met wie we zijn of wat we in ons leven
meemaken.

In principe zijn er tien avonden, eens per week of om de week.
Gaandeweg zien we ons samen sterker in kennis, in begrip
voor elkaar, rijker aan ideeén en gesteund in ons groeien naar
elkaar toe (en ook een beetje naar God, toch :)). Misschien
stapt u bij dit wat over het grensgebied van uw eigen dorp -
mooi. Dan leert u misschien ook nieuwe mensen kennen en
ervaren we des te beter de kracht van wat ons samen bindt.

Als u dit nu leest en denkt: ‘wacht, ik wil hier eigenlijk ook wel
iets van meemaken’ - laat het simpelweg weten. Zo kunnen
we rekening houden met het aantal deelnemers en zo een
passende locatie bepalen.

De contactpersoon is kapelaan Pawel, te bereiken via zijn
telefoonnummer of mail (zie blz. 2).

ledereen is welkom!




o
(]
¢ Famili
ar iliezondag

) %ﬁlll

b
" .

1;0 november 2022
. anvang 15.30 u
Christoforuskerk Schag:;

|

2 wiL JE OP DE

;ﬂ.’ 1 HOOGTE

%2 GEHOUDEN
WORDEN?

|
.
Jr: MAIL NAAR
P MILIE.ZONDAGEN
@GMAIL.COM




Notariskantoor Een helder advies voor o.a.
Mr. W.C.M. Baalman

. Testament

. Huwelijkse voorwaarden

. Verklaring van erfrecht

. Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.o224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal okt / nov 2022

1 Boek van de Hebreeuwse Bijbel 6 Woord van Byzan-
tijns-Griekse origine dat 'Huis des Heren' betekent 10 Klooster-
moeder 11 Loopvogel 12 Zoon van Abraham en Hagar 14 Zin-
tuig 15 Viag 16 Bijbelse figuur en Nederlandse popgroep van
het nummer 'Onderweg’ (2000) 18 Tijdperk 20 Geldige reden
voor onschuld 22 Beetje zielig iemand 25 Zoon van de aartsva-
der Jakob 27 Europeaan 28 Voorzetsel 29 Stad in Mesopota-
mié, symbool van verzwonden grootheid 32 Amerikaanse
inlichtingendienst 33 Europese Centrale Bank (afk.) 34 Woord
van Griekse origine dat 'gezondene’ betekent 36 Wedstrijd in
Assen 37 Gebergte op Kreta 38 Middenrifcontractie 40 Stad in
Frankrijk 43 Schoentaille 45 Kaartspel 47 Sneeuwhut 49 Oud-
speler van Ajax, Napoli en Oranje 50 Hit van The Beatles
52 Robert de Hollywoodacteur (2,4) 54 Gemeente in Gelder-
land 55 Zuil 56 Monnik (Eng.) 57 Vrouwelijk demonisch figuur
uit de joodse mythologie.

Verticaal

1 Engel der duisternis 2 Nep 3 Bankrekeningnummer 4 Ge-
meente in Gelderland 5 Kleur 7 Verdienstelijke aangeslotene
8 Mannetjeshond 9 Prins der kerk 13 Plaaggeest 14 Hair-
stylingproduct 17 Zangstem 19 Servisch-Amerikaanse natuur-
kundige (1856-1943) 21 Standaard waar de soldaten zich
omheen scharen 23 Turkse bamboefluit 24 Onbereikbare
droom 26 Agerende politieke groep 29 Bijbelse stad, tien
kilometer ten zuiden van Jeruzalem 30 Franse oud-actrice
(afk.) 31 Vereist 32 Commandant (afk.) 35 Oom uit Amerika
39 Gooien 40 Luxemburgse mediagroep 41 Goedkope vispas-
ta met krabsmaak 42 Kanaanitische god in de Hebreeuwse
Bijbel 44 Partij van Kees van der Staaij 46 Gevangenis
48 Mondwater 49 Vlezig worteldeel 51 Dopingproduct uit de
wielerwereld 53 Vader van Jozef, de man van Maria (Luc. 3:23).

www.wimdeweerdt.com

STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64



"Jullie zullen Mijn getuigen zijn" (Handelingen 1, 8)

Op 23 oktober is het Missiezondag.

Met bovengenoemd citaat uit het boek
Handelingen van de apostelen 1, 8 voert Missio dit
jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

Elke christen is geroepen om te getuigen van
Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio
de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk
van Nairobi. Dagelijks stromen mensen vanuit het
omliggende gebied de stad binnen in de hoop op
werk en een betere toekomst.

Naar schatting een half miljoen mensen woont hier
dicht opeengepakt. Slechts een vijfde deel van de
huizen heeft stroom; drinkwater moet bij
waterstations gehaald worden. Hygiéne is een
groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in
de slum zijn slechts één kant van de medaille. Er is
nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen
waar het nodig is!

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum.
De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt
ook voor zes pleegkinderen, die anders op straat
zouden moeten leven.

Zuster Mary Wambui woont met haar
gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en
heeft onder andere microkredietgroepen opgezet
voor vrouwen.

Pastoor Firmin Koffi leidt de
Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en
vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel
andere mensen is Kibera hun thuis.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera.
Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de

collecte in het weekeinde van Missiezondag
22/23 oktober of
stort uw bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.
Missio Wereldmissiemaand, te
's Hertogenbosch.

www.missio.nl

MisSio 4
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Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet

teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630900 | wilmsonderhoudstoring.nl

Uitvaartvereniging

ZI|PE Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

rtverzorgsters:
o

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Qok voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar  Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl




EEN BAVO ONDERSCHEIDING

VOOR
MARIJKE 40 JAAR - KOSTERES &
FRANS HAARTROUWE ASSISTENT

Op 4 september tijdens een viering uit dankbaarheid ontvingen Marijke
en Frans Stolk de bisschoppelijke BAVO onderscheiding voor hun trouwe
inzet voor onze parochie, met name voor de kerk H. Francisca Romana in
De Cocksdorp.

Bij aanvang van de viering werd een speciale kaars voor deze gelegenheid
aangestoken. Het koor zong prachtig en aan het eind van de viering
ontvingen zij de Bisschoppelijke BAVO onderscheiding van pastoor Ivan.
En werden ze toegesproken door de vice-voorzitter Piet Zijm.

Marijke begon in 1981 als kosteres in deze kerk. Zij is een hele sociale betrokken kosteres en voor de

H. Francisca Romana kerk onmisbaar. Dagelijks voert ze alle kosterstaken met veel liefde en overgave
uit. In de Cocksdorp is zij het gezicht, de oren en handen van onze parochie. Daarnaast is Marijke sinds
1973 trouw koorlid en zorgt ook hier voor de verbinding door na iedere repetitie een kopje koffie te
geven waardoor er nog even gezellig bijgepraat kan worden. Ze helpt bij het samenstellen van de Woord
en Communievieringen. Van 1973 tot 1990 zat Marijke in het bestuur van de parochie in de Cocksdorp.
Sinds vele jaren bezoekt ze diverse parochianen voor hun verjaardag vanaf hun 80e levensjaar.

En wanneer er voor de andere kerken een koster nodig is staat zij ook altijd klaar met een helpende
hand.

Haar man Frans assisteert trouw al die tijd zijn vrouw met allerlei hand- en spandiensten. Frans is

meer van het technische en hij onderhoudt dan ook de kerk, de pastorie en de tuin. Van 2017 tot 2022
heeft hij in het bestuur gezeten en verzorgde ook het onderhoud van de andere kerken en gebouwen.
Een flinke taak, en altijd als er iets was dan liet Frans daar zijn gedachten over gaan en probeerde de
mankementen zo mogelijk eigenhandig te herstellen. Ook onderhoudt Frans het Kerkhof in De
Cocksdorp, bezorgt het parochieblad en maakt de kruisjes voor de uitvaarten. Daarom vond men dat ook
Frans in aanmerking kwam voor de BAVO onderscheiding.

Na de viering gingen we naar het Eierlandsche Huis voor een kopje koffie, en proostten we op
Marijke en Frans.

Het was een mooie dag.

Bakker Timmer, de Echte bakker
WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.

" Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één

van onze winkels of u kiest ervaor om het thuis
te laten bezorgen. Ons koekassortiment
verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen?

* Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product
geschikt is voor u.
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Liturgisch rooster vieringen - jaar C

BID de
rozenkrans mee!

zaterdag 1 oktober - 27e zondag door het jaar
Dit weekeinde collecte: Wereldmissiedag voor de kinderen

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering zie pagina 7
Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 2 oktober - 27e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. A. Captein

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering Cocksdorpkoor
Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering inzingkoor
dinsdag 4 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 5 oktober

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 6 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 8 oktober - 28e zondag door het jaar

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 9 oktober - 28e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communiviering o.lv. parochianen
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor

(kinderkerk/creche/koffie)

dinsdag 11 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 12 oktober

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 13 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 15 oktober - 29e zondag door het jaar

Wereldmissiezondag

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. .parochianen



Liturgisch rooster vieringen - jaar C

zondag 16 oktober - 29e zondag door het jaar

Wereldmissiezondag

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen / koffie
Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 18 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 19 oktober
't Zand

donderdag 20 oktober
Den Helder

14.00-15.00 uur stille aanbidding

09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 22 oktober - 30e zondag door het jaar
Dit weekeinde collecte Wereldmissiedag/ Missiezondag (zie ook pagina 31)

Den Helder
't Zand
Anna Paulowna

16.00 uur eucharistieviering
19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
15.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 23 oktober - 30e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.lLv. diaken

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

kinderkerk/creche

dinsdag 25 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 26 oktober
't Zand

donderdag 27 oktober
Den Helder

14.00-15.00 uur stille aanbidding

09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 29 oktober - 31e zondag door het jaar

Den Helder
Anna Paulowna
Julianadorp
Breezand

16.00 uur eucharistieviering
19.00 uur Alegria viering met Alegria koor
19.00 uur eucharistieviering
19.00 uur eucharistieviering

zondag 30 oktober - 31e zondag door het jaar

't Zand
Den Burg
Den Helder

09.30 uur woord- en communieviering o.lv. parochianen / koffie
10.00 uur woord- en communieviering o.Lv. diaken
1.00 uur eucharistieviering

met catechese voor Tiger Kids en Tigers of God - zie ook blz. 15 en 10
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Liturgisch rooster vieringen - jaar C

dinsdag 1 november - ALLERHEILIGEN

Den Helder 19.00 uur eucharistieviering / regioviering Caeciliakoor
woensdag 2 november - ALLERZIELEN

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

Den Helder 19.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor/koffie
Julianadorp 19.00 uur avondwakegroep / koffie

Breezand 19.00 uur avondwakegroep

't Zand 19.00 uur avondwakegroep

Anna Paulowna 19.00 uur avondwakegroep Avondwakekoor
Den Burg 19.00 uur parochianen

donderdag 3 november

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 5 november - 32e zondag door het jaar - Willibrordzondag

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 6 november - 32e zondag door het jaar - Willibrordzondag

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Burg 1.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering Inzingkoor

dinsdag 8 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 9 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 10 november

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 12 november - 33e zondag door het jaar
Diaconaal weekeinde - Pl collecte

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.lv. diaken
zondag 13 november - 33e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Breezand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. dikan

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor



Liturgisch rooster vieringen - jaar C

dinsdag 15 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 16 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 17 november

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 19 november - CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - HOOGFEEST
Dit weekeinde: Nationale Jongerencollecte

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur woord- en communieviering o.Lv. diaken
Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 20 november - CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - HOOGFEEST
't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. diaken
Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

Schagen 15.30 uur familiezondag - dekenaat breed

dinsdag 22 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 23 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 24 november

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 26 november - 1e zondag van de ADVENT - jaar A - zondag Levavi

Den Helder 16.00 uur eucharistieviering

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.lv. parochianen
zondag 27 november - 1e zondag van de ADVENT - jaar A - zondag Levavi
Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Breezand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.Lv. diaken

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering Caeciliakoor
kinderkerk

dinsdag 29 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 30 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 1 december

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding
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\ﬁ‘d” Breggit Smit
W Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

+ Stijlvol en betrokken

+ Passende begeleiding

+ Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
« Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
0651847890
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing
aug/sept 2022

]

KAPSALON CORINNE

hair S beauty care
( J

Nagelstudio
Visagie
Schoonheidssalon

Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!

@ 315100

I | [www.kapsaloncorinne.nl

_ e'_‘_lR"u'yterstraat 22 Oudeschild
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AANNEMERSBEDRIJF De Stolpen

PN DEKKER & ZNS Schagerbrug
—— ‘t Zand

www.pndekker.nl 0224 571303

[#]KENBRI

FIRE FIGHTING
Kenbri.nl

KANAALKADE 68, 1756 AD, T ZAND
0224-5915T1

=




Alles heeft zijn uur,

alle dingen

onder de hemel
hebben hun tijd.

k= U hebt alle grenzen

@ van de aarde bepaald;

winter en zomer hebt
U ontworpen.

Psalm 74, 17




