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Het kruis zal je niet verpletteren.
Als zijn gewicht je doet wankelen,
zal zijn kracht je ook ondersteunen.
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Weest u er zeker van dat wij bidden dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie,
vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart. Of wat u
maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden
vrijwilligerswerk, financiéle zaken en andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie: kunt u door omstandigheden niet (meer) naar de kerk komen en wilt u de communie
ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met iemand van het pastorale team.

/l,\ U heeft wellicht gemerkt dat diaken
@\ Henk Schrader de laatste tijd niet
voorgaat in de vieringen.
leren leven

Wegens zijn gezondheid heeft hij nu een zoals je bent bedoeld
rustperiode nodig.

Leer vandaag te leven om het leven van morgen te leren.

Wij nodigen u als geloofsgemeenschap

uit om speciaal voor zijn herstel te
bidden.




Pastoraal woord - Kapelaan Pawel

j \\“J'/, naar Pasen

en Paaszaterdag
Goede Vrijdag
via Witte Donderdag

Beste parochianen,

We zijn aan het einde van de veertigdagentijd en dus Van Palmzondag
verheugen wij ons op het feest van de Verrijzenis, Pasen.

In de afgelopen periode hebben we het leven van Jezus op een bijzondere manier meegeleefd.

In de wekelijkse- en zondagslezingen lazen we vanaf de eerste Vastenzondag, met zijn
bekoringen en verleidingen in de woestijn, tot aan het laatste Avondmaal met zijn leerlingen
op Witte Donderdag en zijn valse beschuldiging, vonnis, folteringen en kruisdood op Goede
Vfrijdag, waarna wij van die dood de overgang vieren naar het leven, Pasen !

Want Jezus, de Christus, Hij is uit de dood opgestaan om daarna te verrijzen, het leven dat wij
belijden in onze geloofsbelijdenis. Maar wat belangrijk is, dat wij Zijn verrijzenis in ons

eigen leven mogen ervaren. Maar hoe ervaren of vieren wij deze verrijzenis van Jezus
Christus in ons eigen leven? Vieren wij die als een soort van traditie, een jaarlijkse traditie
omdat die gezellig is, of vieren wij dit als een gebeurtenis die actueel in ons leven gebeurt?

Met Pasen vieren wij de bevrijding van het volk uit Egypte, bevrijd uit de slavernij, die door

de kracht van God bevrijd werd. Het is het verhaal dat het Licht sterker is dan de duisternis,

want dat is Pasen. God wil ons uit de situatie van angst voor de toekomst, van wanhoop,
problemen, rancunes, egoisme, jaloezie enzovoort bevrijden. Hij wil ons Zijn liefde, hoop, vrijheid en
rust schenken, voor ieder die Hem wil ontvangen. Want Jezus Christus is uit de dood opgestaan,
zodat wij, in ons leven, samen met Hem mogen verrijzen, bevrijd van de dood naar het leven.

Dat is Pasen.

Zo mogen wij de verrijzenis van Christus in ons leven ervaren, elk moment waarin we ons bevrijd
voelen van moeilijkheden, waarin Christus aanwezig is om ons te zeggen: “lk ben met u”, u hoeft
niet bang te zijn. Hij is degene die altijd naar ons luistert en ons begrijpt.

Na Pasen vieren wij Zijn Hemelvaart, dat Jezus Christus naar de Hemel terug is gegaan.

Voor ons mensen is dat een teken dat Jezus ook voor ons de hemel heeft geopend, een nieuw
perspectief in ons aardse leven. Wij allen zijn geroepen om samen met Jezus naar de hemel te
kijken. Mogelijk dat u denkt; ja, dat is mooi gezegd, maar het is de ervaring van veel heiligen,
die net als ons ook normale mensen waren. Zij hebben in hun leven deze dimensie van het
eeuwig leven reeds verkregen.

Daarom broeders en zusters,
in deze tijd vragen wij aan God, aan Christus door zijn voorspraak en de Heilige Geest, de genade
om dit alles te mogen ervaren.

In wens u allen een goed einde van de veertigdagentijd
en een gezegend zalig Pasen.

Kap. Pawel Banaszak, mede namens het pastorale team.
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Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
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geestelijk water voor u mag zijn.
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Pastoraal woord
Van Witte Donderdag naar Pinksteren
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Pinksternoveen

Liturgisch rooster vieringen




Witte Donderdag - 6 april

Met de eucharistie van Witte Donderdag beginnen wij het Paas tridulim en tevens vieren wij de
instelling van de sacramenten van de eucharistie en het priesterschap.

Wij vieren dus de gedachtenis van het Laatste Avondmaal, wanneer Jezus Christus, de Zoon van God,
het nieuwe offer en de maaltijd van zijn liefde voor altijd aan de kerk toevertrouwt voordat hij zich
overlevert aan de dood. Dit sacrament is - (kan zijn) de bron van liefde, leven, van ware geluk.

Goede Vrijdag-7 april

Pontius Pilatus dreef de spot met Jezus toen hij zei: "Hier is uw koning" (Johannes 19, 14).
Als gelovigen in Jezus kunnen deze woorden ons diep raken. Laten we opzien naar onze Koning.

Laten we onze ogen en ons hart naar Jezus toekeren en Hem aanschouwen, bont en blauw
geslagen, met doornen gekroond.

Laten we onze plaats innemen aan het voet van het kruis en Hem onze lof en dankbaarheid geven.

uit: het Woord onder ans, veertigdagentijd 2023



Pasen
| Hemelvaart

" Pinksteren

Op 18 mei, precies 40 dagen na Pasen, gaan wij de Hemelvaart van Jezus vieren,
en 10 dagen later op 28 mei, dus 50 dagen na Pasen, vieren wij Pinksteren.

HEMELVAART

Hemelvaart is, zoals waarschijnlijk bij iedereen
bekend, de dag waarop Jezus Christus naar de
Hemel gaat, terug naar God de Vader. Deze
gebeurtenis wordt beschreven aan het begin van
het boek van de Handelingen

van de apostelen (1,3-11):

“Na zijn sterven toonde Hij
(Jezus) hen met vele bewijzen
dat Hij in leven was. Hij
verscheen  hen  gedurende
veertig dagen en sprak met hen
over het Rijk Gods. Terwijl Hij
met hen at beval Hij hen
Jeruzalem niet te verlaten, maar
de belofte van de Vader af te
wachten die, zo zei Hij, gij van
Mij vernomen hebt:

"Jlohannes doopte met water, maar gij zult over
enkele dagen gedoopt worden met de heilige
Geest.”

Terwijl zij eens bijeengekomen waren stelden zij
Hem de vraag: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor

Israél het koninkrijk herstellen?”

Maar Hij gaf hun ten antwoord: "Het komt u niet
toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn
macht heeft vastgesteld. "Maar gij zult kracht
ontvangen van de heilige Geest
die over u komt, om mijn
getuigen te zijn in Jeruzalem, in
geheel Judea en Samaria en tot
het einde der aarde.”

Na deze woorden werd Hij ten
aanschouwe van hen omhoog
geheven en een wolk onttrok
Hem aan hun ogen. Terwijl zij
Hem bij zijn hemelvaart
gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen
in witte gewaden bij hen die
zeiden:

"Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel
te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen
naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”



vervolg pagina7

Pinksteren is de dag van de komst van de Heilige  Jezus’ opstanding uit de dood heeft ons leven een
Geest over de apostelen en de Maagd nieuwe betekenis gegeven, een nieuwe
Maria. toekomst, een uitzicht op het leven na de dood.

In het boek Handelingen van de apostelen (2,1-4)  Maar iets kan dan wel zo zijn, je moet het ook
lezen wij: nog maar kunnen beleven, kunnen ervaren, een

innerlijke zekerheid verwerven dat iets waar is.
"Toen de dag van Pinksteren

aanbrak, waren allen bijeen op Jezus zelf zegt in het evangelie over
dezelfde plaats. Plotseling 1 - de Heilige Geest: "Wanneer

kwam uit de hemel een gedruis \ + deHelper komt, die Ik uvan de
alsof er een hevige wind ~\\ // /7 \Vader zal zenden, de Geest der
opstak en heel het huis waar zij L waarheid die van de Vader

uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis
afleggen". Deze woorden drukken
heel duidelijk uit wat

Pinksteren voor ons betekent. De
Heilige Geest wordt ons
geschonken om ons te overtuigen,
ons de innerlijke zekerheid te
schenken, dat Jezus Christus
verrezen is, dat Hij leeft voor altijd.

gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hen iets dat op
vuur geleek, en dat zich, in
tongen verdeeld, op ieder van
hen neerzette. Zij werden allen
vervuld van de Heilige Geest”.

Dit iets of beter gezegd iemand,
die op vuur geleek; want zo

beschrijft de schrijver de Door Zijn verrijzenis, dus de

Heilige overwinning op de dood overwint Hij al de

Geest, heeft alles veranderd in het leven van de grootste angsten van de mens, van ieder van

apostelen en ook al is het misschien ons.

moeilijk te begrijpen, veranderd in het leven van

iedere mens. De Heilige Geest komt dus op Pinksteren naar
ons toe om ons te helpen precies met dat alles

Zeker, door de dood en de verrijzenis van Jezus wat wij nu beleven. Hij komt naar onze

was de hemel al opengegaan en kregen wij, werkelijkheid, juist naar deze vaak best moeilijke

mensen, een nieuw perspectief. Toen was het werkelijkheid. Hij komt ons de hoop geven, ons

leven op aarde al veranderd door het grote het geloof schenken in de Verrijzenis, het

geheim dat we op Pasen hebben gevierd. vertrouwen, dat God voor ons allen een mooie
toekomst heeft bereid.

U zou een Pinksternoveen kunnen bidden.

De Pinksternoveen is de oudste noveen (een
negendaagse gebed) die loopt van Hemelvaart
tot Pinksteren.

In gehoorzaamheid aan Jezus, bidden en
wachten de Apostelen samen met Maria, op
de komst van de Heilige Geest. Die Heilige
Geest wordt hen in overvloed geschonken op

de dag van Pinksteren.
Op blz 31vindt u de tekst voor een Pinksternoveen.
/___> Laten we met zijn allen bidden voor de komst van de
Heilige Geest! Misschien om ons geloof te vernieuwen of
om een bijzondere genade te verkrijgen. Doe mee!
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FAMILIE.ZONDAGEN
@GMAIL.COM
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@ THE TIGERS OF GOD

Biechten

Gedetineerden van de gevangenissen van
Coimbra, Pacos de Ferreira en Porto zullen de
biechtstoelen maken voor de
Wereldjongerendagen (W)D) van begin
augustus in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Volgens het organisatiecomité van de WD
2023 zullen ze daarbij uitsluitend gebruik
maken van recycleerbaar materiaal. \VVoor het
slotweekend van de W/|D, waaraan ook paus
Franciscus zal deelnemen, worden een half
miljoen tot mogelijks 1 miljoen jongeren
verwacht.

Met het initiatief, dat mogelijk is dankzij een
overeenkomst van de W)D-organisatoren met
de afdeling herintegratie van de Portugese
Dienst voor het Gevangeniswezen, wordt
opnieuw de ambitie kracht bijgezet om een van
de meest milieuvriendelijke massa
manifestaties ooit te worden. De directeur van
het directoraat-generaal voor het
gevangeniswezen zei te hopen dat dit niet
alleen zal bijdragen tot de uiteindelijke
herintegratie van de gedetineerden, maar ook
hun hoop op het herwinnen van hun vrijheid
zal versterken.

Bron: Ecclesia

fef Perfm‘, d
"

DagelijkseBroodkrvimels.al



Even voorstellen
Aangezien je een nieuwe naam
leest onderaan dit artikel, wil ik
mij graag even voorstellen.

Ik ben Jeroen Pouw, seminarist van
het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Ik ben opgegroeid in Naarden (in
het Gooli, dichtbij Hilversum). Ik
kom uit een katholieke familie en
ik heb twee zusjes.

lk heb
Pedagogische
~— wetenschappen,
met een
specialisatie
Maatschappelijke

opvoedingsvraagstukken,
gestudeerd. Na mijn studie heb ik
bijna zes jaar gewerkt als docent
en onderzoeker pedagogiek op de
Fontys Hogescholen in Eindhoven.

In totaal ben ik acht jaar bezig
geweest tot het moment dat ik de
stap heb gezet naar het seminarie.
Al snel wist ik dat God vroeg mij
om priester te worden. Vervolgens
ben ik lang aan het zoeken
geweest waar ik antwoord wilde
geven. Ik heb hier ook begeleiding
bij gehad.

Wat vraagt God van mij?

Heb je je wel eens afgevraagd wat Gods plan voor jouw
leven is? leder jaar op de vierde zondag van Pasen
staat deze vraag centraal. Deze zondag wordt
roepingenzondag (30 april) genoemd. Jezus vraagt jou
om in te gaan op Zijn uitnodiging om het Evangelie te
verkondingen en alle mensen tot Zijn leerlingen te
maken. Deze uitnodiging ontvang je bij het doopsel,
omdat je vanaf dan onderdeel bent van de Kerk. De
volgende stap is om in te gaan op deze uitnodiging.
Ingaan betekent dat je de gekregen talenten gebruikt
om mensen bij God te brengen. God vraagt dit te doen
op een manier die bij jouw past. De uitnodiging van
Jezus en jouw antwoord vormen samen de kern van
een roeping. Dit zie je bijvoorbeeld concreet terug in de
roeping van de apostelen (Matt 4, 18-22).

Wat betekent het concreet voor jou leven om mensen
bij God te brengen? Verkondiging van het Evangelie
kan je doen door erover te praten en door het doen
van goede dingen. Ja, praten over geloof en God kan
spannend zijn, omdat je misschien niet zoveel mensen
kent die nog geloven of er weinig van weten.
Misschien weet je niet zo goed hoe je dit moet doen.
Je mag erop vertrouwen dat God je helpt.

God geeft mensen concrete opdrachten om te zorgen
voor Zijn mensen hier op aarde. Door naar God te
luisteren kun je erachter komen wat jouw opdracht is.
Luisteren naar God doe je door middel van
verschillende vormen van gebed. Dit kun je op vele
manieren doen en vraagt ook oefening, want het is
best een uitdaging om God goed te verstaan. Met een
mooi woord noemen we dat onderscheiden*. Het is aan
te raden om hulp te vragen van een priester.

* Eris nog heel veel meer te zeggen over onderscheiden.
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Binnen de Kerk zijn er mensen die hun hele leven aan God willen geven om Hem te volgen. Dit kan
door het huwelijk, ja dat is ook een roeping, of door het priesterschap of het religieuze leven. Met een
mooi woord noemen we de laatste twee opdrachten een bijzondere roeping. Ook hiervoor geldt dat
de uitnodiging van God komt en het aan jou is om daarop te antwoorden. In het huwelijk binden man
en vrouw zich volledig aan elkaar, met als doel om elkaar en de kinderen te helpen naar heiligheid.
Vaak hebben getrouwde mensen nog een andere taak erbij. De priester geeft zichzelf helemaal ten
dienste van God en de opbouw van de Kerk.

Zijn doel is om mensen dichterbij God te brengen. Religieuze mannen en vrouwen dienen God vanuit
een bepaalde spiritualiteit en door bidden en/of werken in de wereld.

Als je de kans krijgt, vraag maar eens aan mensen hoe zij hun roeping hebben ontvangen en beleven.
Het zullen allemaal unieke en bijzondere verhalen zijn. Het laat zien dat het volgen
van Jezus soms moeilijk is, maar bovenal geeft het volgen van Christus een grote vreugde.

Ik zou graag willen afsluiten met de woorden van Paus Franciscus:
“Indien God je roept, laat hij zien dat je belangrijk bent en dat Hijj van je houdt.”

Daarom wil ik je uitnodigen om te bidden voor je eigen roeping en die van anderen. Waar roept God
jou?

Jeroen Pouw

P.S. Zijn er onderwerpen waar je meer over wilt leren?
Laat het mij gerust weten. Schrijf het maar naar de
redactie, dan komt het vanzelf bij mij terecht;
redactiekerkinnzicht@gmail.com







De vraag is gaan we met een
grotere bus of met 2 bussen
vanuit ons bisom naar de
Wereldjongerendagen?

Als jij mee gaat, geef je dan
nu ook op via

De eerste bus zit al huisvoordepelgrim.nl
bijna vol. Tijd om je dus — e E50 eyt
ook aan te melden voor . Wil jij nog eerst even weten
de WJD via . — SP7 " hoe het programma eruit
huisvoordepelgrim.nl ' gaat zien?

- - - Kijk dan ook op

huisvandepelgrim.nl :)

Vastenactie 2023
Mensen onderweg

Nog nooit waren er zoveel mensen op de
viucht voor oorlog, geweld en natuurrampen
als nu. Ze zoeken een veilige plek en
middelen van bestaan. Vastenactie steunt
daarbij. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld,

waar vrouwen als Awut en Ajak een nieuw
bestaan proberen op te bouwen in hun
nieuwe gemeenschap.

Helpt u mee?

Voor € 32 geeft u al zaaigoed
en handgereadschap voor

1 familie voor een heel seizoen.

www.vastenactie.nl




Een palmpaassstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee
stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een
palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt
gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag,
Palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde
palmpaasstokken in optocht over straat. Na afloop worden de
palmpaasstokken weggegeven aan zieken of ouderen. Maar
wat is nu precies de betekenis van de palmpaasstok?

deze staan symbool voor de palmtakken,
waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus
Jeruzalem binnentrok.

dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal
gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op
Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog
feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

(crépepapier) deze benadrukt het feestelijke
karakter van de intocht.

dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het
brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus
gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben
verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de
ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de
paasmorgen begroet.

deze verwijzen naar de
wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen
naar de twaalf apostelen.

aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen
worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt
voor het verraden van Jezus.

deze verwijst
naar de spons met zure wijn waar
Jezus van mocht drinken.

deze zijn een teken van nieuw
leven en verwijzen zo naar de
verrijzenis.
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De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen
in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen
ze naar kikker. ‘Kik, er is iets ergs!” ‘Vertel eens,’ vraagt
Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. ‘De
schilderijen langs de muren,’ zeggen ze, ‘die vertellen
een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet
leuk!!” Met grote ogen vertellen de muizen: Jezus
werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende
kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis
dragen!’ Ze kijken ontdaan. ‘Hij viel steeds op de
grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...’

Nu beginnen ze echt te huilen. ‘lk weet het,

muisjes,” zegt Kik, ‘Het is een droevig verhaal’.

‘ KiK

De muisjes snikken: ‘Waarom hangt dat in de kerk??’
Kik vindt het een goede vraag. ‘Om niet te vergeten
wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste
schilderij?’ Ze snikken: ‘Hij werd in een graf gelegd.
Dood. Ja. zegt Kik. ‘Maar daarna gebeurde er iets.

Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was
leeg. Er zat een engel, die zei: “lezus is verrezen uit de
dood! Vertel het aan je vrienden!” Zo begon een
nieuw, BLI verhaal!’ ‘Waarom is daar geen schilderij
van?’ piept Mitzi. Kik denkt na. ‘Het is er wel, maar
geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.” Enin de
nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars!
Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is
ineens vol leven!

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen

als de lente weer komt aang‘evlogen,

dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zeden van boven,

of je 't wel of niet wilt geloven.

En maar één die daarvoor te prijzen is:

Dank U, God, voor de verrijzenis!

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,

moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
Naar | Tessalohicenzen ¥4 -




Palmzondag ben jij
uit enocfigd.
Neem je palmpasenstok mee,
dan kun jij ook meelopen in
de processie en zal de

pastoor jouw palmpasenstok
zegenen.

Zondag 2 april om 11.00 uux
Petrus en Pauluskerk
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Voorin de agenda;
Op Goede \fijdag ben ook

figd om same
kinderen de

Kruisweg te lopen in de
kerkin 't Zand.
Het is om 15.00 uur.




PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat

dinsdag en woensdag 10.00 -12.00 uur
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg

Tel. 0222-32216.1.
secretariaat@rkparochietexel.nl

FRANCISCA ROMANA JOHANNES DE DOPER 8T, MA.R‘I'INUS

KERK INN ZI@IF

DE KRACHT VAN HET GEBED

In onze parochie bidden we in de vastentijd voor de laatste
keer het VASTENGEBED op dinsdag 4 april om 10.00 uur in
de kleine Johannes in Den Burg. Na afloop staat er koffie
klaar in de pastorie.

Het OECUMENISCH VREDESGEBED wordt tot en met
zaterdag 6 mei iedere zaterdag in de kleine Johannes in de
R.K. kerk van Den Burg gebeden. tussen 14.00 tot 16.00
uur kunt u binnenlopen en meebidden en of een kaarsje
aansteken. In mei bidden we iedere dinsdag het
ROZENKRANSGEBED om 10.00 uur in de kleine Johannes in
Den Burg. Na afloop staat er koffie klaar in de pastorie.

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD OM MEE TE
KOMEN BIDDEN.

VIERINGEN VERZORGINGSCENTRUM
“DE GOLLARDS”

In “de Gollards” zijn er op de woensdagen 26 april en 31 mei
om 10.30 uur eucharistie vieringen in de bioscoopzaal. Na
de viering drinken we nog een kopje koffie met elkaar. U
bent van harte welkom.

7 MEI COLLECTE BESTEMD VOOR KERK & MINIMA _
Stichting Kerk en Minima is een gezamenlijk kerkelijk orgaan op Texel en bied hulp aan mensen die het
nodig hebben, met als voornaamste doel: "Daar waar geen andere middelen zijn, hulp te bieden aan
personen, die op Texel woonachtig zijn en in financiéle nood verkeren”. In deze onzekere tijden wordt
er vaker een beroep gedaan op de stichting.

Indien u onze stichting een warm hart toedraagt houden wij ons van harte aanbevolen voor een
bijdrage tijdens de collecte op 7 mei. Of op ons rekeningnummer is NL27RAB00362599343 ten name
van de Stichting Kerk en Minima. Contactpersonen :
Bea Aalders Piet Zijm
Noordwester 37 Langeveldstraat 41
1791 HE Den Burg 1795 AG de Cocksdorp
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KERKBIJDRAGE 2023

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel

Of scan deze QR code.

LIEVE PAROCHIANEN

Zoals u inmiddels bekend is zal ik per 1 mei 2023 mijn werkzaamheden in onze parochie als parochie
coordinator beéindigen. Vijftien jaar geleden nam ik het stokje over van Toos Witte. Er is veel gebeurd
in al die jaren. Was Toos altijd heel erg pastoraal werkzaam, mijn werkzaamheden betroffen vooral het
coordineren van allerlei parochiéle zaken en verschoven in de loop der jaren dan ook steeds meer naar
administratieve taken. Door het vertrek van Pastoor Moltzer en er daardoor geen inwonende priester
meer was werden mijn werkzaamheden uitgebreid en werd ik een soort aanspreekpunt binnen de
parochie en tussenpersoon tussen de parochie en het pastorale team. Door de jaren heen heb ik met
diverse priesters, parochiebesturen, vrijwilligers en parochianen mogen samenwerken. En ook waren er
diverse overlegorganen in de regio waar ik bij betrokken was.

Als catechetisch medewerker mocht ik vele kinderen begeleiden naar hun eerste H. Communie en het
H. Vormsel. En ook de contacten met de Jozefschool en de herdertjesviering waren ieder jaar weer
hoogtepunten. Ook het voorgaan bij woord en communievieringen en assisteren bij uitvaarten werden
in de loop der tijd waardevolle onderdelen van mijn werkzaamheden.Maar het meest waardevol vond
ik de gesprekken en contacten met u, de parochianen, en die zal ik dan ook als mooie herinneringen
bewaren. Ik heb al die jaren met veel plezier gewerkt en graag voor u allen klaar gestaan. Maar nu heb
ik besloten, mede door het feit dat 2 jaar geleden mijn lieve man Jacques is overleden, dat ik mijn tijd
anders wil indelen en volop aandacht wil besteden aan vooral mijn kinderen en kleinkinderen.lk wil
iedereen bedanken voor de samenwerking en al die mooie waardevolle jaren, ik kijk er met veel
dankbaarheid op terug. We zullen elkaar vast nog wel tegen komen in de kerk of ergens op ons eiland.

Een liefdevolle groet aan u allen en een Zalig Pasen,
Henny Hin-Witte

AFSCHEID PAROCHIE-COORDINATOR HENNY HIN
In een speciale viering op zondag 7 mei as. zullen we afscheid
nemen van onze parochie-codrdinator Henny Hin-Witte die na 15 jaar
trouwe dienst heeft besloten haar werkzaamheden voor de parochie te
beéindigen.

De viering wordt gehouden in de Johannes den Doper kerk te Den Burg,
aanvang 10.00 uur. Na de viering komen we samen in de Witte Burcht
waar de koffie klaar staat en iedereen de mogelijkheid heeft persoonlijk
afscheid te nemen van Henny.

Bestuur RK Parochie Texel



Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag

PAROCHIE |T ZAND 10.00 uur - 11.00 uur.

tel.: 0224 - 591226

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

Woensdag van
1400 - 15.00 uur

Stille Aanbidding
in'tZand

Wat gaan we doen met het kerkgebouw?

Zoals u mogelijk wel heeft gezien of gehoord wordt er in het dorp
hard nagedacht over wat de herbestemming van ons kerkgebouw
kan zijn, op het moment dat daarin geen vieringen meer worden
gehouden. Door de dorpsraad is een werkgroep opgericht met
dorpsgenoten die verstand hebben van financiéle zaken,
bouwwerken en vergunningprocedures. ledereen wordt
uitgenodigd om daar over mee te denken. Dus heeft u een idee of
suggestie, laat dit weten. U kunt een briefje doen in de brievenbus
van de parochiezaal of mailen naar secretaris@dorpsraad.nl.

Vastenactie van lokale PCI

In het kader van de caritas (liefdadigheid en barmhartigheid) zal
onze eigen PCl werkgroep op zaterdag 8 april as, bij de Spar
supermarkt weer een actie houden voor de Voedselbank van
Anna Paulowna. Inwoners van 't Zand kunnen ook beroep
doen op deze organisatie. Zoals u in de media hoort en leest is
er momenteel een grote vraag naar ondersteuning vanuit de
voedselbanken. Dus hierbij de uitnodiging om op 8 april
boodschappen te doen bij de Spar en wat extra's mee te

nemen voor dit goede doel.

€[ voenseLsanken. .
PCI sl
Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen. N i
Voor uw hulpvraag: caritas.trinitas@gmail.com. 70
Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.

caritas
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Wij hopen op uw steun;

IBAN NLOSRABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie

of scan de QR-code.

Maria Meimaand A
Ook dit jaar zal in de maand mei op maandag, /3 et
woensdag en vrijdag om 19.00 uur in onze kerk 4

(oo
gelegenheid zijn tot rozenkrans bidden. :
Trudy Deutekom zal de rozenkrans voorbidden. :

U ben weer van harte welkom.

d Personalia:
Voorjaarsactie
Ry "~ 4 De verkoop van de narcisjes en blauwe druifjes voor de Overleden:
a8 | ‘kerk is weer voorspoedig verlopen. Er zijn zo'n 1500 il
: e;!;\ l J A\ ' %ntjes verkocht. Petrus Theodorus Maria
< :‘fg # 1, I-Dank aan alle kopers en rondbrengers! BIeideaaI
AWk W
Sjaak de Groot
*

Petrus Cornelis Maria Glas

LATEN WE NIET VERGETEN,
IN AL ONZE MENINGSVERSCHILLEN,
DAT WE MISSCHIEN GEEN ANTWOORD WETEN, Gedoopt:

MAAR ALLEMAAL HET BESTE WILLEN.

Fleur Eken

W M arTIN GuzEMUTER: ) r' /

“THALARTY 1 [ M4
VIERINGEN ZANDSTEE
6 apr 09.45 uur eucharistieviering priester
13 apr 09.45 uur eucharistieviering priester
20 apr 09.45 uur eucharistieviering priester
27 apri 09.45 uur woord- en gebedsviering Breggit
4 mei 09.45 uur eucharistieviering priester
11 mei 09.45 uur eucharistieviering priester
18 mei 09.45 uur eucharistieviering priester
25 mei 09.45 uur woord- en gebedsviering Jos

U weet toch dat u pastoor Ivan altijd kunt bellen?

Pastoor is bereikbaar op telefoonnummer : 06 - 17 12 96 42. 51



PAROCHIE

DEN HELDER - JULIANADORP
Parochiecentrum tel. 0223-612550

Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 09.00 uur - 11.00 uur
rk.denhelder@wolmail.nl

III\
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Mensen die het druk hebben,

Afgelopen week vond ik een
briefie in de schaal op mijn
eettafel (u kent dat wel: zo'n
plek waar je van alles bewaart
dat soms ‘zomaar’ weer in je
handen loopt....)

Er stonden twee gedachten op
die ik ergens gelezen had.
Ik vond ze de moeite waard.
Daarom had ik ze
overgeschreven om te
bewaren.

L™

Ik gebruik ze vandaag als
‘kapstok’ voor mijn oproep voor vrijwilligers.
Er gebeurt heel veel in en om onze kerkgebouwen. U ziet

WO - het niet altijd, tot u merkt dat het niet meer is gedaan .. en
o ' ‘!. ¥ dat willen we voorkomen!

Elders op deze bladzijde staat een lijstje met
s % vrijwilligerstaken die we graag meer met meerdere
mensen zouden delen. Dat delen van taken is belangrijk:
dan sta je er niet alleen voor, en dan blijft het werk leuk!

Voor alle taken geldt: er zijn mensen die u graag wegwijs
maken (‘opleiden’) en met u samenwerken, zodat uw taak
met plezier kunt uitvoeren.

Denk niet te gauw:

Koor Willibrodkeric ik heb geen tijd.. .. dat kan ik niet .. da's niks voor mij .

oo SRR gﬂat_ kan ik nou toevoeg_en? .ikbente oud.. . ik bente
Virijdag 07 april om 19.00 uur - Goede Vrijdag jong..
Zondag 09 april om 09.30 uur - Paaszondag
Zaterdag 29 april om 19.00 uur + koffie Op de website www.mariasterrederzee-denhelder.nl vindi
Zondag 28 mei om 09.30 uur - Pinksterzondag u bij elke taak een korte beschrijving van wie er nodig s,
Zondag 25 juni om 09.30 uur + koffie hoeveel tijd het vraagt en wat u er voor moet kunnen.

Ki}kt u daar even en dan wordt het vanzelf duidelijk:
‘.. zoveel werk is het toch ook weer niet ..?




PCl

Wij proberen ieder
mens in nood naar
vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag;

Mensen die het druk hebben, hebben ook
vaak tijd...

Willibrord: kostertaken

De kostergroep is recent wat kleiner geworden.
Het gaat om het 'technisch’ en praktisch
voorbereiden en ondersteunen van de
vieringen. Een keer per maand? Moet lukken,
toch?

PP: bloemversiering

Onze vaste bloemverzorgster Vrony Grooff gaat
na vele jaren stoppen. We willen graag met een
kleine, creatieve groep gaan werken, zodat we
elkaar wat kunnen afwisselen, en ondersteunen
bij de grotere feesten.

Willibrord: lezen in de viering

De verzorging van de lezingen, voorbeden en
mededelingen is een in het oog en oor
springende taak. Belangrijk! Wie komt onze
lectorengroep versterken?

PP: meewerken in de tuin

De PP-tuin is een paradijsje, maar.. ook heel
groot! Op de maandagmiddag werken we hard,
maar ook in alle rust en gezelligheid, en één of
twee paar handen extra zou fantastisch zijn!
Wilt u een andere dag? Alles kan!

Parochiebreed: een bezoekje brengen

We hebben veel mensen die niet meer
regelmatig naar de kerk kunnen komen. Een
bezoekje vanuit de parochie is goud waard! Zo
verliezen we elkaar niet uit het oog!

PP: gastvrouw/heer na de vieringen

De koffie staat klaar. Heel vaak, maar hij moet
wél gezet worden! Wie verzorgt onze bezoekers
na de vieringen en af en toe bij een uitvaart?

pcidenhelder@kpnmail.nl

NA

Uw steun is welkom!
NLO5 RABO 03359052 42
Caritas Den Helder

Parochiebreed: voor elke viering is er een
boekje met de liturgie. Die boekjes maken we
zelf. Welke accurate Word-werker met gevoel
voor lay-out kan ons komen helpen?

Parochiebreed: bezorgen parochieblad.

Onze bezorgers worden ouder en voor
sommigen wordt het wat zwaar. Een keer per
zes weken een gezonde wandeling en u houdt
de communicatie binnen de parochie op gang.
De grootte en ligging van de wijk: altijd in
overleg!

Parochiebreed: administratieve hulp

Onze penningmeester doet een groot deel van
de administratie ook zelf. Ben je niet bang voor
een Excel-sheet en een beetje
verantwoordelijkheid? Dan is dit iets voor jou!

Parochiebreed: kom meezingen!

Onze koren kunnen altijd stemmen gebruiken,
of het nu het Willibrordkoor is, of het PP-koor of
het Inzingkoor. Zang brengt sfeer in de
vieringen en elke stem telt, maar wat jongere
stemmen zijn extra welkom!

Parochie- en regiobreed: bestuurslid

Onze parochie maakt deel uit van een
samenwerkingsverband van vier parochies in de
Noordkop. Door het overlijden van Fia Smit is er
nu een vacature in het bestuur. Vindt u
meedenken over de toekomst van belang, kom
eens praten!

Voor alle taken geldt: meer informatie op de
website www.mariasterrederzee-denhelder.nl
En nadere informatie kun je ook krijgen bij
Johan Franke (06-5477 2177) of Paul Sanders
(06-2479 4348)
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Mooi programma bij OLV ter Nood in Heiloo f‘i .-
Natuur & Geloof kﬂﬁs’

*15 april Foto's maken met zeggingskracht - Workshop natuurfotografie
*18 april Lezing en workshop met Tini Brugge

*13 mei Van nature verbonden - Workshop bezinnend schrijven

*21 mei Harpiste Beate Loonstra - Buitenconcert

*27 mei Lezing TV-boswachter Arjan Postma: hoe één gekke mier de wereld
verandert.

*10 juni Lezing Twan Huys

*17 juni Heilige kruiden en (zomer)bloemen - Workshop groen met betekenis
*18 juni Donna Musica - Buitenconcert

*23-25 juni Kunstparade Heiloo

*16 juli Tim Knol solo - Buitenconcert

*18 juli Lezing Annemiek Schrijver in gesprek over geloof en inspiratie.

*20 augustus Jildou - Buitenconcert

* 25 augustus Joris Brussel - lezing

* 2 september Pennenvruchten - Workshop bezinnend schrijven

*11 september Lezing Mirjam van der Vegt over natuurlijke lessen voor je dagelijks
leven.

* 27 september Cursus bezinnend schrijven (7 keer elke 14 dagen)
* 30 september Vruchten en (herfst)bloemen - Workshop groen met betekenis
*14 oktober Foto's maken met zeggingskracht - Workshop natuurfotografie

*12 december Kleine krans of deurtak voor Advent en Kerst -
Workshop groen met betkenis.

Voor aanmelden en meer informatie, zie de website www.olvternood.nl



Vele wegen

ORGELCONCERT

Petrus en Pauluskerk
Kerkgracht 54 Den Helder

Organist:
Ronald van der Veen

Zondag 30 april
Aanvang 15.00 uur
Toegangsprijs €7,50

Ondar de 18 jaar gratis toegang
De netto-opbrangs! gaat naar giro 555

zondag 30 april een orgelconcert
m.m.v. onze eigen organist Ronald
van der Veen.

het kerkelijk bureau:
tel. 0223 - 612550 of via
rk.denhelder@wolmail.nl

Graag tot ziens op 30 april!

De Virienden van de PP. organiseren op

Als u wilt kunt u zich alvast opgeven via

Bedevaart naar Banneux
12 - 16 mei

In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een jong
meisje in het Belgische Banneux.

Maria noemde zich hier de ‘Moeder van de Verlosser’
en ‘Maagd der armen’.

Vanaf die tijd bezoeken velen Banneux en is het
uitgegroeid tot een kleine bedevaartplaats, waar
gelovigen, zieken en gezonden, kracht ervaren.

Vanuit bisdom Haarlem - Amsterdam een bedevaart
georganiseerd. Deze bedevaart is ontstaan als een
ziekentridutim.

Een van de bussen is ingericht zodat er
rolstoelgebruikers mee kunnen. De Hospitaliteit, waar
we tijdens de bedevaart verblijven, heeft een
eenvoudige verpleegafdeling.

Elke dag zijn er gezamenlijke maaltijden,
gebedsmomenten en de H. Mis. Daarnaast is
voldoende tijd voor ontspanning en het bezoek aan
een van de winkels.

Op zondagochtend sluiten we ons aan bij de
internationale hoogmis, meestal met een van de
Nederlandse bisschoppen als hoofdcelebrant.

Op dinsdag morgen vertrekken de bussen weer terug
naar Nederland.

De data voor 2023 zijn: van 12 tot en met 16 mei en
van 25 tot en met 29 augustus.
Kosten voor de bedevaart: €295

Voor meer informatie en aanmelding:

Mevrouw Ellen van der Laan
banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl
06-30918593

“KATHOLIFKE VESTING
Middelen voor de Niewwr Feangebivan

Katholieke Vesting is in december 2018 begonnen als
een digitaal informatie platform voor jongeren en
ouderen, toegewijd aan het verstrekken van uitgebreid
en zorgvuldig informatie over het katholieke geloof in
de moderne wereld. Een van onze doelen is katholieken
en niet-katholieken te inspireren om het geloof beter te
begrijpen en te beleven door eenvoudige inhoud te
delen. www katholiekevesting.nl
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Apostel Jakobus de Mindere

Broeders en zusters, beschouw u als heel geluldig wanneer u in allerlei beproevingen

. want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En
de stand’vasﬁgheld moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk
bent en in niets tekortschiet. Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar
vragen aan God, en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder
voorbehoud en zonder verwijt. Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te
= weifelen. Wie weifelf, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer
"VOlg Mij!" geslingerd worden. (Brief van Jakobus 1,2-6)

Naast Jakobus "de Meerdere", de zoon van Zebedeiis, waarover we afgelopen keer hebben
gesproken, komt in de evangelies ook een andere Jakobus voor, die "de Mindere" wordt genoemd.
Ook hij maakt deel uit van de lijst van de twaalf Apostelen die persoonlijk door Jezus zijn uitgekozen,
en wordt steeds nader gespecificeerd als "de zoon van Alfeiis". Dikwijls wordt hij vereenzelvigd met
een andere Jakobus, ook wel "de Jongere" genaamd, de zoon van een zekere Maria die "Maria van
Kleofas" zou kunnen zijn, die volgens het Evangelie van Johannes onder het Kruis stond, samen met
de Moeder van Jezus. Ook hij was afkomstig uit Nazareth en waarschijnlijk verwant met Jezus, van
wie hij naar Semitisch gebruik de "broeder" wordt genoemd.

Prominente ro/

Van deze laatste Jakobus onderstrepen de Handelingen de prominente rol die hij in de Kerk van
Jeruzalem heeft gespeeld. Bij het apostolische Concilie dat daar na de dood van Jakobus de Meerdere
is gehouden, bevestigde hij samen met de anderen dat de heidenen opgenomen konden worden in
de Kerk zonder zich eerst aan de besnijdenis te moeten onderwerpen.

De heilige Paulus kent aan hem een speciale verschijning van de Verrezene toe, en naar aanleiding
van zijn gang naar Jeruzalem noemt hij hem zelfs voor Petrus, terwijl hij hem net als deze
"steunpilaar" noemt van die Kerk. Later beschouwden de joodse christenen hem als hun belangrijkste
referentiepunt.

De wet van Mozes

Aan hem wordt ook de Brief toegeschreven die de naam Jakobus draagt en die vervat is in de canon
van het Nieuwe Testament. Zelf stelt hij zich niet voor als "broeder van de Heer", maar als
"dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus" (Jak. 1, 1).

De belangrijkste daad die hij heeft gesteld was zijn bijdrage in de kwestie van de moeilijke verhouding
tussen de christenen van joodse oorsprong en die van heidense oorsprong: daarin droeg hij samen
met Petrus ertoe bij dat de joodse dimensie van het christendom overwonnen werd, of beter
geintegreerd met de eis om aan de bekeerde heidenen niet de verplichting op te leggen zich aan alle
voorschriften van de wet van Mozes te onderwerpen.

Op deze wijze werden twee betekenisvolle en elkaar aanvullende resultaten bereikt die beiden nog
steeds geldig zijn: van de ene kant erkende men de onverbrekelijke band die het christendom
verbindt met de Joodse godsdienst als aan haar oorsprong, die voor altijd levend en geldig blijft; van
de andere kant stond men de christenen van heidense oorsprong toe de eigen sociologische identiteit
te bewaren, die zij zouden hebben verloren als ze gedwongen waren geweest de zogenaamde
"ceremoniéle voorschriften" van de Mozaische wet te onderhouden: deze moesten voortaan niet
langer verplichtend beschouwd worden voor de bekeerde heidenen.



"Volg Mij!"

In wezen komt het er op neer dat hier een begin gemaakt werd met een praktijk van wederzijdse
achting en respect, die ondanks latere onaangename misverstanden als vanzelf er op gericht was het
karakteristieke van elk van beide partijen te bewaren.

katholieke Brieven

Naast het apokriefe Proto-evangelie van Jakobus dat de heiligheid en maagdelijkheid prijst van Maria,
de Moeder van Jezus, is met de naam Jakobus in het bijzonder de brief verbonden die ook zijn naam
draagt. In de canon van het Nieuwe Testament neemt hij de eerste plaats in onder de zogenaamde
'katholieke Brieven', wat betekent dat zij niet aan een particuliere Kerk alleen gericht zijn - zoals
Rome, Efese, enz. -, maar aan veel kerken.

Het gaat hierbij om een nogal belangrijk geschrift, dat sterk de nadruk legt op de noodzaak het eigen
geloof niet te reduceren tot een louter verbale of abstracte verklaring, maar het concreet tot
uitdrukking te brengen in goede werken. Hij nodigt ons onder andere uit volhardend en vreugdevol
beproevingen te aanvaarden, en met vertrouwen te bidden om van God de gave van de wijsheid te
verkrijgen, waardoor we tot het inzicht komen dat de echte waarde van het leven niet bestaat in de
vergankelijke rijkdom, maar veeleer in het kunnen delen van eigen bezit met de armen en
behoeftigen (Jak. 1, 27).

"Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook het geloof zonder de werken dood”

De brief van Jakobus laat ons zo een heel concreet en praktisch christendom zien. Het geloof moet
zich realiseren in het leven, vooral in de liefde voor de naaste en in het bijzonder in de inzet voor de
armen. En tegen die achtergrond moet ook de beroemde zin gelezen worden:

"Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook het geloof zonder de werken dood" (Jak. 2, 26).

Soms is deze uitspraak van Jakobus gesteld tegenover de stellige uitspraken van Paulus, volgens wie
wij door God niet uit kracht van onze werken gerechtvaardigd worden, maar dank zij ons geloof.
Ogenschijnlijk zijn deze twee zinnen met hun verschillend perspectief met elkaar in tegenspraak,
maar als ze juist geinterpreteerd worden, vullen zij elkaar aan.

De heilige Paulus gaat in tegen de trots van de mens die denkt de liefde van God die ons voorkomt,
niet nodig te hebben. Hij verzet zich tegen de hoogmoed van de zelfrechtvaardiging, zonder de
genade die gewoon gegeven en niet verdiend wordt. De heilige Jakabus echter spreekt van de
werken als de normale vrucht van het geloof: "De goede boom brengt goede vruchten voort", zegt
de Heer (Mt. 7, 17), en de heilige Jakobus herhaalt dat en zegt het tegen ons.

Nog een laatste punt: De brief van Jakobus spoort ons aan ons over te geven in de handen van God bij
al wat we wij doen, en altijd te zeggen: "Als de Heer het wil" (Jak. 4, 15). Zo leert hij ons, ons niet aan
te matigen ons leven op autonome manier te plannen naar eigen belang, maar ruimte te maken voor
de onnaspeurlijke wil van God, die weet wat echt goed voor ons is.

Zo blijft de heilige Jakbus een altijd actuele levensmeester voor ieder van ons.

(De tekst werd grotendeels genomen van de catechese van
Paus Benedictus XVI van 28 juni 2006;

te vinden op vatican.va en rkdocumenten.nl) 27



Notariskantoor Een helder advies voor o.a.
Mr. W.C.M. Baalman

. Testament

. Huwelijkse voorwaarden

. Verklaring van erfrecht

. Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.o224-221941

info@notarisbaalman.nl

1 Religieuze en politieke tegenbeweging uit de achttiende
eeuw, door de paus als ketters veroordeeld 10 Eerste biergist
11 Bijbelse figuur die 930 jaar oud werd (Genesis 5:5) 12 Af-
godendienst 16 Europeaan 17 Tot fijn poeder gemalen graan
18 Moeder 19 Zijrivier van de Donau 21 Buster de Amerikaan-
se acteur (1895-1966) 23 Griekse halfgod met hoorns en
bokspoten 25 Schoeisel 26 Bijziendheid 27 Sport 28 Getijde
30 Goed 31 Plechtig 34 Gevangenis 35 Symbool voor bismut
37 Islamitische geestelijke 39 Beroemde Franse kok
(1926-2018) 42 Benzine 44 Edelgas 45 Zachtjes op en neer
gaan op het water 47 Song 48 Oosterlengte (afk.) 49 Ploeg
51 Viekkenwater 52 Guerrillastrijder 54 Zijrivier van de Donau
55 Dakplaat 56 Onchristelijke vorm van godsdienst.

Verticaal

2 Onrustig (muz.) 3 Bittere afgunst 4 Bridgeterm 5 Schaduw-
kant 6 Dweperig 7 Oom uit Amerika 8 Millimeter (afk.) 9 Tegen-
hanger van godloochening 13 Verhandeling 14 Deel van een
harp 15 Preekstoel 18 Zedelijk 20 Vlaskam 22 Graan 24 Sier-
heester 29 Houder van e-mail 31 Het negende en het tiende
boek uit het Oude Testament 32 Zoogdier 33 Vroegste vorm
van een organisch wezen na de bevruchting 34 Diocees
36 Missie 38 Psychisch 40 Strevend naar eenheid 41 Koran-
hoofdstuk 43 Vieesgerecht 46 Vochtig 50 Overvioedig
52 Pluspunt 53 Groot water 54 Internetextensie van Duitsland.

www.wimdeweendt com

STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64



Het belang van Missie

Pinksteractie 20 t/m 28 mei 2023 week
nederlandse
.. missionaris
Het belang van missie;

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de
strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiéle steun van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM), zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.
Gesterkt door deze uiting van solidariteit zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een
jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies
en andere belangstellenden.

Missionair werker Sander Kesseler werkt bijvoorbeeld in Uganda, waar hij zich inzet voor
vluchtelingen. Missionair werker Jacinta van Luijk werkt in Kenia waar zij zich al vele jaren met hart
en ziel inzet voor hiv/aidspatiénten en drugsverslaafden.

Voor deze en andere missionarissen is er in onze parochies
in het Pinksterweekeinde van 27 en 28 mei een (deur)collecte.

Ook kunt u uw bijdrage over maken naar
IBAN: NL30 RABO 01712111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag.

Voor meer informatie
https:/lwww.weeknederlandsemissionaris.nl/

Hartelijk dank,
bij voorbaat,
namens de MOV-werkgroep van onze parochies.

foto: Sander Kesseler

Bakker Timmer, de Echte bakker
WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.

Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één

van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis
te laten bezorgen. Ons koekassortiment
verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen?

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product
geschikt is voor u.
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Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zifn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het bangst maakt.
We vragen onszelf af: "Wie ben ik om briljant, schitterend,
getalenteerd en legendarisch te zjjn?"

Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld
niet.
Er is niets verlichts aan krimpen, zodat andere mensen
om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is tot
f uitdrukking te brengen.
Het licht is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar
in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust
toestemming aan andere mensen om net zo te zijn.
Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze
aanwezigheid automatisch de anderen.

Marianne Williamson,
later door Nelson Mandela geciteerd.
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Pinksternoveen

De Pinksternoveen is nog steeds de enige noveen die officieel wordt voorgeschreven door de Kerk.
De noveen is gericht tot de Derde Persoon van de Heilige Drie-Eenheid, de Heilige Geest.

Het is een krachtig pleidooi voor het licht en de kracht en liefde die elke christen zo hard nodig heeft.
Voor het bidden van deze noveen zijn verschillende gebeden, bij deze twee daarvan.

GEBED OM DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST

Kom, Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen,

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

V. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

A. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.

God Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de
Heilige Geest onderwezen: geef dat wij door die Heilige Geest de ware
wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting mogen
verblijden. Door Christus onze Heer.

Amen.

GEBED OM DE ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

O Heer Jezus Christus, die voor uw opstijgen ten hemel beloofd hebt om
de Heilige Geest te zenden om Uw werk te voltooien in de zielen van Uw
Apostelen en Leerlingen, geef dat U die Heilige Geest verleent aan mij dat
Hij in mijn ziel het werk van Uw genade en Uw liefde zal vervolmaken.

Verleen mij de

Geest van Wijsheid, dat ik de vergankelijke dingen van deze wereld zal
verachten en alleen zal streven naar de eeuwige zaken,

de Geest van Inzicht om mijn verstand te verlichten met het licht van Uw
goddelijke waarheid, de Geest van Raad dat ik altijd de zekerste weg mag
kiezen om God te behagen en de hemel te bereiken,

de Geest van Sterkte dat ik mijn kruis met U zal dragen en dat ik met
moed alle obstakels zal overwinnen die mijn verlossing tegengaan,

de Geest van Kennis dat ik God en mijzelf mag kennen en volmaakt mag
worden in de wetenschap van de Heiligen,

de geest van Vroomheid dat ik de dienst aan God zoet en beminnelijk mag
vinden,

en de Geest van Ontzag dat ik vervuld mag worden van een liefhebbende
eerbied naar God en beducht mag zijn om Hem te mishagen.

Markeer mij, lieve Heer, met het teken van Uw ware leerlingen, en breng
mij tot leven in alle dingen met Uw Geest. Amen.
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Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet

teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630900 | wilmsonderhoudstoring.nl

Uitvaartvereniging

ZI|PE Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

rtverzorgsters:
o

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Qok voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar  Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl




\'1VZ Breggit Smit
W Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

* Stijlvol en betrokken

* Passende begeleiding

* Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
« Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
06 518478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

KAPSALON CORINNE

hair S beauty care
( J

Nagelstudio

Visagie
Schoonheidssalon

Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!

@ 315100

I | 'www.kapsaloncorinne.nl

_ e'_‘_lR"u'yterstraat 22 Oudeschild
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Liturgisch rooster vieringen - jaar A

zaterdag 1 april - Palmzondag

Julianadorp

19.00 uur eucharistieviering

zondag 2 april - Palmzondag

Anna Paulowna

09.30 uur eucharistieviering (processie Palmpasenstokken)

De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communiviering o.l.v. Anita Captein

Den Burg 11.00 uur woord- en communiviering o.lLv. Anita Captein

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering (processie Palmpasenstokken)

dinsdag 4 april

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 5 april
't Zand

14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 6 april - Witte Donderdag

Den Helder
Julianadorp
Anna Paulowna
Den Burg

09.30 uur geen eucharistieviering
19.00 uur eucharistieviering
19.00 uur eucharistieviering
19.00 uur eucharistieviering

vrijdag 7 april - Goede Vrijdag

Den Helder
'tZand
Julianadorp
Breezand

Anna Paulowna
Den Burg

Den Helder

't Zand
Julianadorp
Anna Paulowna
Den Burg

15.00 uur Kruisweg o.lLv. priester

15.00 uur Kruisweg voor de kinderen o.l.v. priester
15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen

15.00 uur Kruisweg o.lv. parochianen

15.00 uur Kruisweg voor de kinderen o.lv. parochianen
15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen

19.00 uur Kruisverering o.lv. priester
19.00 uur Kruisverering o.Lv. diaken
19.00 uur Kruisverering o.l.v. parochianen
19.00 uur Kruisverering o.lLv. priester
15.00 uur Kruisverering o.lLv. priester

zaterdag 8 april - Heilige Paasnacht - Paaswake

Den Burg
Breezand
Den Helder

18.45 uur paaswake o.lv. priester
21.00 uur paaswake o.Lv. priester
21.30 uur paaswake o.Lv. priester



Liturgisch rooster vieringen - jaar A

zondag 9 april - Paaszondag

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

'tZand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

maandag 10 april - Tweede Paasdag

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering [ regioviering

dinsdag 11 april

Den Helder 09.30 uur geen eucharistieviering

woensdag 12 april

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 13 april

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 15 april - Beloken Pasen - zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 16 april - Beloken Pasen - zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering [ koffie

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 18 april

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 19 april

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 20 april

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 22 april - 3e zondag van Pasen

Breezand 19.00 uur viering o.l.v. parochianen - Oogstdankviering
zondag 23 april - 3e zondag van Pasen

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

a5



Liturgisch rooster vieringen - jaar A

dinsdag 25 april

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 26 april

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 27 april

Den Helder 09.00-10.30 wur stille aanbidding

zaterdag 29 april - 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur viering o.lLv. Alegria groep

zondag 30 april - 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen / koffie
Den Burg 10.00 uur eucharistieviering / koffie

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 2 mei

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 3 mei

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 4 mei

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 4 mei

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 6 mei - 5e zondag van Pasen

Breezand 15.00 uur eucharistieviering
Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering
zondag 7 mei - 5e zondag van Pasen
'tZand 09.30 uur eucharistieviering
Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Burg 10.00 uur eucharistieviering [ koffie
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering
dinsdag 9 mei
Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 10 mei -
't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding ‘gr 90
donderdag 11 mei > 99
Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding P @
& -+ Rozenkransgebed -
“-“w 7 Zie pagina 13



Liturgisch rooster vieringen - jaar A

zaterdag 13 mei - 6e zondag van Pasen

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 14 mei - 6e zondag van Pasen

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 16 mei

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 17 mei

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 18 mei - Hemelvaart

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering [ regioviering

zaterdag 20 mei - 7e zondag van Pasen

't Zand 19.00 uur Vormsel met Mgr. ). Hendriks als hoofdcelebrant

zondag 21 mei - 7e zondag van Pasen

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering / koffie

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 23 mei

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 24 mei

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 25 mei

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 27 mei - Pinksteren

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen

zondag 28 mei - Pinksteren

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering i Wy
Breezand 09.30 uur eucharistieviering ““« . 4

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering Q t.
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering .
maandag 29 mei - Tweede Pinksterdag, H. Maria, Moeder van de Kerk .'7".{J
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering )

Rozenkransgebed -
zie pagina 13 37
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Liturgisch rooster vieringen - jaar A

dinsdag 30 mei

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 31 mei

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

Zalig!
Een momentje in de week
involledige stilte.....

Deze stille gebedstijd
waartoe Hij ons
uitnodigt, kan worden
ingevuld zoals men dat
zelf wil. Dit is w uur
met Jezus. U mag uw eigen gebedenboek meenemen, de
rozenkrans bidden of in de Bijbel lezen, of beide doen.

U mag met Jezus van hart tot hart spreken, of u mag
luisteren naar Hem als Hij tot u spreekt door zijn ingeving: of
u mag gewoon bij Hem gaan zitten en uitrusten en van de
lieflijke vrede genieten van een eenvoudig verblijven in zijn
tegenwoordigheid.

Hij heeft toch gezegd: "Kom nu eens zelf mee naar een
eenzame plaats en rust daar wat uit" (Mc 6, 3).

Een gebedsvorm die Jezus veel plezier doet is gewoon stil zijn
en u eenvoudig door Jezus in het heilig Sacrament laten
beminnen. Zoals u zich niet kunt blootstellen aan de zon
zonder haar stralen te ontvangen, zo kunt u ook niet bij het
heilig Sacrament vertoeven zonder de goddelijke,
levendmakende stralen van de genade en liefde van de Zoon
van God te ontvangen.

Stille aanbidding in onze regio.

Den Helder, elke dinsdag aansluitend aan de
eucharistieviering

't Zand, elke woensdag van 14.00 - 15.00 uur.
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PN DEKKER & ZNS Schagerbrug
‘t Zand

www.pndekker.nl 0224 571303
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