
VRIJWILLIGERS M/V GEZOCHT 

PP: kerkschoonmaak 
Eén keer in de maand werken we met een gezellige groep aan het schoonhouden van de 
kerk en de benedenverdieping van de pastorie. Zo belangrijk dat het er fris uitblijft zien! 
Echt maar een paar uurtjes! 
We werken één keer in de maand op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. We zijn nu 
met z’n zevenen, maar we hopen dat we wat versterking kunnen krijgen. 
 
Willibrord: kostertaken 
De kostergroep is recent wat kleiner geworden. Het gaat om het  ‘technisch’ en praktisch 
voorbereiden en ondersteunen van de vieringen. Een keer per maand? Moet lukken, toch? 
Voor je ‘dienst’ maken we tijdig een rooster; je kunt zelf ook aangeven wanneer je 
beschikbaar bent.  Er is een ervaren koster die je langzaam invoert in de bijzonderheden. 
 
PP: bloemversiering  
Onze vaste bloemverzorgster Vrony Grooff gaat na vele jaren stoppen. We willen graag met 
een kleine, creatieve groep gaan werken, zodat we elkaar wat kunnen afwisselen,  en 
ondersteunen bij de grotere feesten. 
 
Willibrord: lezen in de viering 
De verzorging van de lezingen, voorbeden en mededelingen is een in het oog en oor 
springende taak. Belangrijk! Wie komt onze lectorengroep versterken?  Als je gemakkelijk 
leest, een goede spreekstem hebt en bereid bent om met wat coaching en voorbereiding de 
woorddienst te ondersteunen verwekomen we je graag. De teksten krijg je altijd van tevoren 
toegestuurd. Ook hier geldt; we maken tijdig  een rooster, ook gebaseerd op jouw 
beschikbaarheid. 
 
PP: meewerken in de tuin 
De PP-tuin is een paradijsje, maar.. ook heel groot! Op de maandagmiddag werken we hard, 
maar ook  in alle rust en gezelligheid, en één of twee paar handen extra zou fantastisch zijn! 
Wil je een andere dag? Werk je liever in de stilte en alleen. Ook dat kan! Maar dan mis je wel 
de gezelligheid die we ook belangrijk vinden.  
We werken elke week van half 2 tot 4. Winter en zomer, en  als het heel slecht weer is doen 
we dan ook wat binnen-klusjes in kerk en pastorie.   
 
Parochiebreed: een bezoekje brengen 
We hebben veel mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Een bezoekje 
vanuit de parochie is goud waard!  We hebben een hele grote parochie, qua oppervlakte en 
qua aantal parochianen. Dan is het heel gemakkelijk wanneer we mensen uit het oog 
verliezen.  Kijk om je heen, en wellicht weet ie iemand die een bezoekje kan gebruiken. 
Wees onze ogen en oren en meld het. En als je zelf wat tijd over hebt om parochianen te 
bezoeken: geef je dan even op!  
 



PP: gastvrouw/heer na de vieringen 
De koffie staat klaar. Heel vaak, maar hij moet wél gezet worden! Wie verzorgt onze 
bezoekers na de vieringen en af en toe bij een uitvaart? We noemen de koffie (en de 
ontmoeting die dar bij hoort!)wel het achtste sacrament.  Help je mee dat mogelijk te 
maken?? 
 
Parochiebreed: voor elke viering is er een boekje met de liturgie. Die boekjes maken we zelf. 
Welke accurate Word-werker met gevoel voor lay-out kan ons komen helpen? 
Dit werk kun je thuis doen, of als je dat wilt in het parochiesecretariaat. We leiden je graag 
op om de boekjes zo verzorgd mogelijk te maken. Wanner we twee mensen erbij hebben, 
kunnen we het werk heel goed aan en blijft het overzichtelijk en leuk. 
 
Parochiebreed: bezorgen parochieblad. 
Onze bezorgers worden  ouder en voor sommigen wordt het wat zwaar. Een keer per zes 
weken een gezonde wandeling en je houdt de communicatie binnen de parochie op gang.  
De grootte en ligging van de wijk: altijd in overleg! 
Kortom: wat weerhoudt je nog!? 
 
Parochiebreed: administratieve hulp 
Onze penningmeester doet een groot deel van de administratie ook zelf. Ben je niet bang 
voor een Excel-sheet en een beetje verantwoordelijkheid? Dan is dit iets voor jou! 
Ook dit kan thuis gebeuren of op het parochiecentrum.  We denken aan maximaal twee keer 
twee uurtjes per maand. 
 
Parochiebreed: kom meezingen! 
Onze koren kunnen altijd stemmen  gebruiken, of het nu het Willibrordkoor is, of het PP-
koor of het Inzingkoor. Zang brengt sfeer in de vieringen en elke stem telt, maar wat jongere 
stemmen zijn extra welkom! 
Het Inzingkoor zingt op de eerste zondag van de maand in de PP. Zij repeteren altijd een 
vóór de viering die ze zingen. 
Het Willibrord zingt ook één keer per maand op zaterdag of zondag en repeteert op 
woensdag. 
En het PP-koor Caeciliakoor op de tweede en vierde zondag en elke dinsdag. 
 
 
Parochie- en regiobreed: bestuurslid 
Onze parochie maakt deel uit van een samenwerkingsverband van vier parochies in de 
Noordkop. Door het overlijden van Fia Smit is er nu een vacature in het bestuur. Vind je 
actief en positief meedenken over de toekomst van belang, kom eens praten! 
 
Voor alles geldt: 
 nadere informatie kun je ook krijgen bij Johan Franke (06-5477 2177) of Paul Sanders (06-
2479 4348) 


