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Pawel Banaszak Maciej Gradzki
kapelaan kapelaan
06 - 4655 45 69 06 - 2557 49 66

rk.denhelder@wolmail.nl maciej.pnl@gmail.com

Weest u er zeker van dat wij bidden dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie,
vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart. Of wat u
maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden
vrijwilligerswerk, financiéle zaken en andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie: kunt u door omstandigheden niet (meer) naar de kerk komen en wilt u de communie
ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met iemand van het pastorale team.

| Wegens zijn gezondheid heeft diaken
/At\ Henk Schrader een rustperiode nodig.

Wij nodigen u als geloofsgemeenschap
uit om voor zijn herstel te bidden.

“De wereld is een boek.
Wie niet reist,
leest maar één bladzijde.”

Sint-Augustinus



Pastoraal woord - kapelaan Maciej

Beste parochianen,

Van harte hoop ik dat het goed gaat met jullie. Wij staan nu aan het begin van de zomer, en hopelijk
wordt het voor ons allemaal een mooie tijd, waar wij van rust en ook van zonnig weer zullen kunnen
genieten. Hopelijk zullen wij in de komende maanden meer kans hebben om onze tijd met de familie
door te brengen.

Doordat Jezus, die God is, in een familie geboren wilde worden en daar wilde opgroeien heeft hij de
familie als het ware heilig gemaakt. Goede gezinnen of families zijn van onschatbare waarde.

Een mens is door God bij de schepping zo gemaakt dat hij bedoeld is om niet alleen te zijn: een mens
is een sociaal wezen en iedere mens draagt bovendien de roeping met zich mee om zichzelf te
vergeten, om zich te geven, er te zijn voor de ander. Alleen zo worden wij echt gelukkig.

Dat hebben we allereerst geleerd in het gezin waaruit wij voortkomen en waarin we onze eerste
ervaringen hebben opgedaan van samenleven met anderen en er zijn voor anderen. In de familie
hebben wij ervaren wat onvoorwaardelijke liefde betekent. In het gezin hebben we bovendien ons
geloof, waarden en normen en al wat niet meer meegekregen. Hoe belangrijk een gezin kan zijn,
weten we ook als we het zelf ervaren hebben of hebben meegemaakt bij anderen, wat het betekent
als het niet goed gaat. Als het gezin geen stevige basis was (of is) waar we liefde hebben ontvangen
en liefde leerden geven. Dat zijn wonden die mensen vaak een leven lang meedragen.

Een paar jaar geleden, tijdens een van zijn apostolische reizen sprak Paus Franciscus zo over de
familie:

“Ondanks de vele moeilijkheden waarmee we zouden een wereld vol van families
onze gezinnen vandaag worden moeten willen nalaten! Het is de beste
geconfronteerd, mogen we dit alsjeblieft niet  erfenis: we laten een wereld van families
vergeten: gezinnen zijn geen probleem, ze achter.

bieden vooral kansen. Een kans die we

moeten koesteren, beschermen en Er bestaat zeker geen perfect gezin, er zijn
begeleiden. geen perfecte echtgenoten, perfecte ouders

of perfecte kinderen. Ze bestaan niet. Maar
Het is om te zeggen dat de families een zegen  dat weerhoudt hen er niet van om het

zijn. Er wordt vandaag veel gediscussieerd antwoord voor morgen te zijn.

over de toekomst, over welke wereld we

onze kinderen willen nalaten, welke God nodigt ons uit om lief te hebben en lief te
samenleving we voor ze willen. Ik denk dat hebben betekent voor de anderen te willen
een van de mogelijke antwoorden kan leven. Daarom moeten we zorgen voor onze
worden gevonden door naar jullie te kijken, families."

ieder van jullie:

Laten wij dus meer aandacht schenken aan onze families, en ook aan diegenen die misschien geen
familie hebben en daardoor eenzaam zijn.

lk wens u van harte een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Maciej Gradzki, kapelaan
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Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do

Lorena Garritsen
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

Contact redactie:
redactiekerkinnzicht@gmail.com
tel. 0223 - 6125 50

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met
de parochies Anna Paulowna en
Breezand.
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Dag voor grootouders -
23 juli

We kennen allemaal vaderdag en moederdag. Dat zijn geen kerkelijke feesten,
hoewel er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt
gebeden. Wat sinds twee jaar wel een kerkelijke feestdag is: is de Dag voor
Grootouders.

Paus Franciscus heeft deze vastgesteld op de vierde zondag van juli. Dit jaar is dat
op 23 juli. Deze dag is niet toevallig gekozen, want het is de zondag voor de
feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de opa en oma van Jezus.

Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomer even stil te staan bij al die
grootouders, die soms misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de
vakantie wekenlang zonder bezoek van hun kinderen en kleinkinderen moeten
stellen. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben.

Anna & Joachim

De heilige (Moeder) Anna of Sint Anna is volgens de christelijke traditie de moeder van de
heilige Maagd Maria.

In de tweede eeuw van onze jaartelling wordt de Geboorte van Maria geschreven, een
Griekse tekst, die ten grondslag ligt aan de overlevering.

De tekst werd later bekend als het Proto-Evangelie van Jacobus.

Anna en haar man Joachim waren (volgens de overlevering) gehuwd, welgesteld, maar
kinderloos. Zij leefden helemaal volgens de Wet van God.

Toch wordt het offer van Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij geen kinderen heeft.
Joachim vlucht met zijn kudde de woestijn in. Anna denkt dat hij dood is en doet haar
beklag bij God en vraagt om een kind.

Haar gebed wordt verhoord.

Tegelijk krijgt Joachim van een engel te horen, dat zijn vrouw in verwachting is. Hij keert
met zijn kudde terug en ontmoet zijn vrouw bij de Gouden Poort in Jeruzalem en geeft
haar een kus.

Anna geeft het leven aan een meisje: Maria. B\F



Wat is het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel?

Het scapulier is een uiterlijk teken van mariale
devotie, die gebaseerd is op de toewijding aan de
Heilige Maagd Maria. Dat kan door aansluiting bij
de Karmelietenorde of bij andere religieuze orden.
De ware betekenis van het scapulier komt uit het
hart van de drager. Het wijst op iets dat in hem
zit, in zijn geloof, in zijn voornemens en in zijn
bekering.

Het gevaar van elk uiterlijk teken is echter dat het
precies alleen uiterlijk blijft, het is cruciaal dat we
innerlijk beleven wat het scapulier
vertegenwoordigt.... De Heilige Maagd Maria is
het perfecte voorbeeld van wat het betekent om
Christus te volgen.

Oorsprong en soorten die bestaan

Oorspronkelijk was het scapulier een schort die de
monniken tijdens het werk droegen, om de tuniek
niet te bevuilen. Het bestaat uit een strook met
een opening waardoor het hoofd wordt gestoken
en die over de borst en de rug hangt als symbool
van het juk van Christus.

In de loop der tijd gaven religieuze orden, zoals de
franciscanen, dominicanen, augustijnen en
karmelieten, leken die wilden deelnemen aan hun
spiritualiteit een teken van eenheid en
saamhorigheid. Bepaalde elementen van de
gewoonten van elke orde werden een symbool
van identiteit. Bij de karmelieten werd het
scapulier, verkleind, ingevoerd als teken van
verbondenheid met de orde en als uitdrukking
van haar spiritualiteit.

Heilige Maagd Maria

van de berg Karmel Maagd.

onder bescherming van de Heilige

Scapulier

Het devotionele scapulier is afgeleid van het
monastieke scapulier, maar is veel kleiner. Het
bestaat uit twee stukken stof die met linten aan
elkaar zijn verbonden, zodat het om de hals kan
worden gehangen en zijn devotionele doel kan
vervullen.

De bekendste devotiescapulieren zijn de
scapulieren van Onze Lieve Vrouw van de Berg
Karmel (bruin), Onze Lieve Vrouw van
Barmhartigheid (wit), het Lijden (rood), de
Onbevlekte Ontvangenis (blauw), de Drie-eenheid
(wit), de Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (zwart)
en San José (paars).

Door het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de
Berg Karmel wil de karmelietenfamilie de gaven
van God en, in het bijzonder, de moederliefde van
Maria delen met allen die zich daarbij willen
aansluiten. Maria zorgt voor het lichaam van
Christus, de Kerk, zoals zij haar zoon in doeken
wikkelde bij zijn geboorte.. Het scapulier is een
symbool dat Maria's bescherming uitdrukt voor
degene die het draagt. Een moeder helpt een kind
te groeien: Maria helpt ons te zijn wat God weet
dat we kunnen zijn, en een moeder leert haar kind
door het voorbeeld te geven. In Kanaan zegt ze:
"Doe wat hij je zegt." (Johannes 2,5). Door ernaar
te kijken leren we wat het betekent om een
volgeling van Christus te zijn.

Paus Johannes Paulus Il schreef
over het scapulier: "Het is een
teken van de voortdurende
bescherming van de Heilige
Maagd, niet alleen tijdens het
leven, maar ook op het moment
van overgang naar de volheid van
de eeuwige glorie".

Het feest van de Heilige Maagd
Maria van de berg Karmel valt op
16 juli.

De berg Karmel in het Heilige Land
wordt in de Bijbel genoemd als de
plek waar Elia streed tegen de
profeten van de afgod Baal.

In de twaalfde eeuw lieten
kluizenaars zich door het geloof
van de profeet Elia inspireren en
vestigden zich op de berg Karmel

De later heilig verklaarde
karmeliet Simon Stock kreeg in
1251in Cambridge een
verschijning van de Heilige
Maagd Maria.

Zij gaf hem een scapulier.

In 1386 werd de 16e juli voor de
karmelieten een belangrijke
feestdag.




DE
MISSIE ¢NAIRE
PAROCHIE Al in eerdere uitgaven van KerkINNZicht informeerden wij u over de
Missionaire Parochie.

De Missionaire parochie

De focus van een missionaire parochie is gericht om 'zoekende' mensen,
gedoopten en niet-gedoopten, in contact te brengen met Jezus Christus. Elke parochiaan wordt
opgeroepen om zijn of haar geloof - op een manier die bij hem of haar past - te delen met anderen en
anderen uit te nodigen.

Op zaterdag 25 maart jl. namen in ons land zo'n 700 personen deel aan een bijeenkomst over de
missionaire parochie. Parochies die al de wel naar de missionaire parochie zijn ingeslagen, deelden
hun ervaringen.

Hoofdspreker was Hannah Vaughan-Spruce (UK). Zij sprak over het ' ontgiften' van de parochies, en
dat detoxing altijd ontwenningsverschijnselen geeft. Ze noemde drie punten op die wij graag met u
delen, misschien iets om het uw parochie uit te proberen?

1. Nieuwe mensen:

ledereen is altijd druk met alle parochiéle activiteiten, maar welke van die activiteiten zijn gericht op
nieuwe mensen? Staan we als gelovige en als gemeenschap open voor de chaos, die nieuwe mensen
brengen (met hun vrgen, onwennigheid, andere achtergronden enz.?

Als ontwenningsverschijnsel: activiteiten loslaten doet pijn.

2. Gezond leiderschap:

Wordt de parochie geleid door een gebalanceerd team?

Of doet de pastoor het alleen? Of trekt een groepje vrijwilligers de kar? Is er eenheid en visie?
Als ontwenningsverschijnsel: je blinde vlekken ontdekken is onfomfortabel.

3. Gebed en de Heilige Geest:

Vaak zijn we te druk om te bidden en doen we alles op eigen kracht, maar als we echt levens willen
zien veranderen, dan moeten we bidden om de Heilige Geest. Dus: Niet laat mij het doen, maar laat
met mij gebeuren wat U wil.

Als ontwenningsverschijnsel: loslaten van controle.

Kort gezegd;

een missionaire parochie komt hierop neer
dat de kerk van een “onderhoudskerk” (een
kerk die probeert te overleven), verandert in
een missionaire kerk.

Een missionaire parochie die de boodschap
van het evangelie uitdraagt. Die mensen tot
leerlingen van Jezus maakt, ze de
gelegenheid geeft hun leven lang te blijven
groeien in geloof en ze uitzendt buiten de
muren van de eigen kerk om het evangelie
te brengen naar de randen van de
samenleving. Het is een kerk die relevant is
voor de samenleving.

www.missionaireparochie.nl informatie uit: samenkerk
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Op 20 mei hebben deze kinderen het
sacrament van het vormsel
ontvangen. Wij hopen jullie nog

vaak in de kerk en tijdens de =

Sep de Graaf
Luca Beelen ”
U WELKOM!

WELKOM!

Weronika Zajac ‘

Liv van der Reep
Mees Kok
Roksana Kiszczak
Kenishan Roshani
Marcel Purmer
Szymon Mierzwa




MIS HET NIET!

DE DAG VOOR ALLE VORMELINGEN EN TIENERS

Bavodag

HET IS WEER ZOVER: DE BAVODAS
KOMT ERAAN! JE BENT WELKOM
VANAF 10 UUR, IN DE
BAVOKATHEDRAAL OP DE
LEIDSEVAART IN HAARLEM. GELOOF
VREUGDE EN SAMENZIJN STAAN

CENTRAAL DEZE DAG

AANMELDEN EN INFO: WWW.JONGEKERK.NL OF WWW.BISDOMHAARLEM-
AMSTERDAM.NL

n
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De toekomst van de Kerk

Het zijn moeilijke tijden wvoor de
Nederlandse Kerk. Er zijn steeds minder
priesters, kerken die sluiten en steeds
minder parochianen in de Llokale
parochiegemeenschappen. Dat zijn hele
sombere geluiden, maar is er alleen maar
reden om somber te zijn? Is er dan geen
hoop meer voor de kerk? Volgens mij is
juist het tegendeel waar. Het vraagt wel
dat we met elkaar de schouders eronder
Zetten.

De eerste vraag is om erachter te komen
waarom mensen naar de kerk gaan.
Wanneer ik deze vraag stel, krijg ik twee
antwoorden. Ten eerste antwoorden
mensen dat zij God willen ontmoeten.
Deze ontmoeting vindt op de eerste
plaats in de bron van het katholieke
geloof, de Eucharistie. Mensen
antwoorden ook op de vraag dat ze
elkaar willen ontmoeten, oftewel dat ze
onderdeel willen zijn van een
gemeenschap. Er zijn drie principes voor
de toekomst van de kerk waar de
bovengenoemde antwoorden in besloten
zitten. lk wil deze graag introduceren.

Relatie met Jezus

Het eerste principe, misschien ook wel de
belangrijkste, is het Lleren kennen wvan
Jezus in je hart. Het betreft het hebben
van een actieve relatie met Jezus, die de
basis vormt voor het geloof. Groeien in de
relatie met Hem, geef je vorm door Jezus’
leerling te worden. Concreet houdt dit in
dat je Jezus een centrale plek in je leven
geeft en luistert naar wat Hij tegen je
zegt. Het vormt je denken en handelen.
Vanuit het Leerling zijn doe je inzichten en
ervaringen op die je leven kunnen
veranderen. Inzichten en ervaringen kan je
op verschillende manieren opdoen,
bijvoorbeeld in de Heilige Schrift. Denk
bijvoorbeeld aan een studiekeuze of het
maken van een reis. Door middel van je
eigen inzichten en ervaringen kan je
mensen in contact brengen met Jezus. Zo
kan ook bij deze Jezus in hun hart groeien.
Voor de toekomst van de kerk wil ik je
uithodigen te onderzoeken waar je Gods
liefde ervaart in je hart. Vanuit daar kan

het verlangen groeien om Lleerling van
Jezus te worden en anderen bij Hem te
brengen.

Teamwork

De ©priester is de herder van de
gemeenschap, hij wenst zorg te dragen
voor die kerk in samenwerking met de
leden van de gemeenschap. In de kerk van
de toekomst vraagt Jezus jou om je
talenten in te zetten en te verdiepen (Matt
25, 14-25). De kerk vormt samen een
lichaam, met vele Lledematen. Alle
ledematen zijn nodig voor een actieve
parochiegemeenschap. Mocht je niet goed
weten wat je kunt doen, praat er eens
over met de priester. De kerk van de
toekomst is een kerk van teamwork.

De kerk van de toekomst is, misschien
kleiner en tegelijkertijd ook missionair. Het
is een kerk die bestaat uit een actieve
relatie met God en met elkaar als
gemeenschap, met het vertrouwen dat de
Heilige Geest de gemeenschap Lleidt.

Ga je de uitdaging aan om zorg te dragen
voor de Kerk van God waar je van houdt?

Jeroen Pouw
Seminarist bisdom Haarlem-Amsterdam

Meer informatie

Mallon, Jamses (2020). Als God renoveert.
De parochie van onderhoud naar bloei.
Mallon, Jamses (2021). Als God renoveert,
Missionaire kerk meer dan de parochie
alleen.

Op https://missionaireparochie.nl/ vind je
lezingen, interviews en achtergrond-
informatie voor de opbouw van de Kerk
van de toekomst.

I'rust God always.
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thuis, toko en bheth

Mijn naam is Edwin Bakker, oorspronkelijk van t' Zand, maar woon sinds 2000 in
Australié, waar ik samen met mijn vrouw Emma, en mijn vier kinderen tegenwoordig
Melbourne thuis noem, en voel. Gedurende de maand april heb ik mogen deelnemen
aan een pilgrimsreis door Israel, Palestina, Rome en Lyon. Nu weet ik dat de meeste
mensen die mogelijkheid niet hebben, maar toch zou ik graag enkele woorden willen
delen over deze reis. Geen vakantie, geen werkreis, gewoon een pilgrimsreis.

Om eerlijk te zijn had ik weinig tijd om me er op voor te bereiden, omdat ik net als
jullie, het ook gewoon erg druk heb. Dat was op zich geen groot problem, omdat ik al
snel in de mood was als het ware. De 20 dagen waren gevuld met het bezoeken van
allerlei interessante plekken, gebouwen en kerken. Dat was op zich wel leuk, maar
wat me het meeste bijstaat is de diepere gedachtes die ik daar bij had. Ik heb dus net
verteld dat ik Melbourne thuis noem, terwijl ik in de voetstappen van Jezus liep
besefte ik hoe belangrijk “thuis voelen” eigenlijk is. Gewoon gezellig (wat niet te
vertalen is in het Engels) samen zijn met de mensen van wie je houdt.

Wat de verhalen mij over Jezus vertellen is dat het op zich hetzelfde is.

In verschillende evangelies wordt er verteld dat Hij ons wil ontoeten, waar we ook zijn,
wie we ook zijn, Hij wil bij ons zijn en met ons zijn. Ik weet niet of jullie het word toko
kennen, maar ik gebruikte dat vroeger voor huis, of thuis. Het woord komt ook in het
evanglie voor. Of zoals in de hebreewse taal: beth.

Zoals ik zei mocht ik verschillende plekken bezoeken. De plekken die mij het meest
bijstaat was daar waar ik mijn doopbeloften heb mogen vernieuwen. Voor mij was dat
een speciaal moment om te zeggen tegen God; "ik laat jou binnen in mijn hart, mijn
huis, mijn toko, mijn beth.

Daarnaast heb ik de plaats mogen bezoeken waar men van zegt waar Jezus is geboren,
geen stal (sorry), maar een grot. En om dan te horen dat Jozef en Maria niet alleen
waren maar dat hun familie mee was, gaf mij weer dat gevoel van thuis, toko, en

beth.

Het bezoek aan de ruine die staat om het verhaal van Emmaus te herdenken, was een
andere uniek moment waar het heel duidelijk is dat Jezus naar ons toekomt, om
Hemzelf te openbaren in 6ns dagelijks leven. Gewoon terwijl we onderweg zijn met de

fiets, auto, vliegtuig of te voet.



Een andere plaats die me erg bij staat is de plaats waar we herdenken dat Maria en
haar zus Elizabeth samen komen om het goede nieuws met elkaar te delen. Dit deed
me denken aan al die mensen in mijn Leven die er voor mij zijn, in goede en minder
goede tijden. Niet alleen familie, maar ook vrienden en collega’s. Hoe zij in wezen
Jezus voor mij waren wanneer ik dat echt nodig had, maar ook hoe ik “Jezus” was voor
hen, en een “thuis” kon geven aan hen.

Na mijn tijd in Jeruzalem, heb ik nog enkele dagen in Rome en Lyon mogen zijn, waar
het thuis zijn alleen maar duidelijker werd voor mij.

Ten eerste mijn katholiek geloof. Hoe ik vanuit mijn geloof leef. Daarna in Lyon, waar
de oprichter van de organisatie waar ik voor werk is begonnen. Wederom waren dit
momenten, die mij duidelijk maakte wat mijn huis is, wie ik ben en hoe ik mijn geloof
beleef.

Om de reis af te sluiten kon ik ook enkele dagen thuis te zijn in t Zand, om vervolgens
“echt” thuis te komen bij Emma en de kids. Dit maakt het verhaal bijna compleet.

Er is namelijk altijd plaats voor meer mensen in mijn toko. Misschien niet Letterlijk in
mijn huis, maar wel in mijn Leven. Er zijn altijd meer mensen welkom, en meer mensen
die Jezus willen ontmoeten en deel van hun leven wil zijn. leder op zijn of haar eigen
manier. Want elke toko is anders.

Als conclusie geloof ik dat we allemaal een beetje op een pilgrimsreis zijn.

We hebben allemaal onze eigen toko, en mijn hoop en gebed is dat jullie Hem dagelijks
uitnodigen om jouw huis binnen te laten, maar ock bij jullie familie, vrienden en
kennissen. En tot slot de tijd neemt om te bedenken wie je op jouw Emmausweg wil
tegenkomen, met hen mee te lopen, naar hun huis, hun toko, hun beth.

Mijn boodschap is dat thuis zijn erg christelijk is, dat we de keuze hebben om Jezus in
ans huis binnen te laten en er voor anderen magen zijn om voor hén Jezus te zijn.
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Bidden

‘Sssst!’ doen de muisjes tegen elkaar. ‘Ssst! Kik slaapt!”  ‘Oooohh,’ knikken de muisjes, ‘Mogen wij meedoen??’
Het is waar. Kik zit op zijn wijwaterbakje en heeft zijn Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw

ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe. springt hij weer rond. ‘Nee! Het |ukt niet, metineren.
‘Als je slaapt, moet je toch liggen?’ fluistert er één, Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit
‘Misschien kunnen we Kik even neerleggen’. ‘En een moeten. ‘Geeft niet,” zegt Kik. Je kunt ook bidden. Dan
kussentje maken voor onder zijn hoofd!’ roept een doe je 66k je ogen dicht en geeft geen piep, maar ...

ander. Ze slepen van overal pluis en spinrag bij elkaar,  je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt.

waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen  God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je

ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! ‘Wat ... anders!’ Dat proberen de muizen meteen. Ze hebben

doen jullie?’ zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert  hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht.

te bewaren. ‘We helpen je met slapen!’ roepen de Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt

muisjes. ‘lk sliep niet,’ zegt Kik, ‘Ik zat te mediter zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten.
2

Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt Dat heeft hij nou altijd willen hebben.
of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent”

Bidden

Lieve God, doe ik het goed Noem ik U lief, of goed, of groot?

als ik tot U wil gaan bidden? Hoe moet ik uw aandacht vragen,
Met mijn handen in het midden, {  moet ik blij zijn, mag ik klagen?
z0 mijn hoofd en z6 mijn voet? ’k Heb nu al last van ademnood!

God, wat vindt U mooie taal? God, heel wat heb ik gezegd.
Mag ik kinderwoorden sprelken Was het bidden? Het zal wel wennen
of deftige, zoals in preken als U mij béter leert kennen.

waar ik haast in slaap bij val? Morgen probeer ik het dan echt!

Uit de Bijbel

Jezus zei: ‘Gebruik bij het bidden geen massa woorden
zoals sommige mensen. bie denken dat ze vahwege
hun overvloed aan woorden verhoord zullen woorden.
Doe ze niet ha. Je Vader in de hemel weet wat je hodiy
hebt voordat je het Hem vraqgt!  Naar Mattelis 6:7

;‘c’ eksten: baret de Jong
a7 Tekeningen: 1. Jurrigns
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Moet je lang in de auto op weg naar je
vakantiebestemming?
Of regent het en heb je niets te doen?
Hier 2 leuke podcasts:

Luister naar “Het verhaal van
Bernadette in Lourdes” verteld
door M. Aerden, met toelichting
door plebaan M.P.] Hagen
(kathedraal Rotterdam). Zang:
Kinderkoor de Madeliefjes

bit.ly/rkkids-Lourdes-podcast

Luister naar de kindercatechese
over de Heilige Aartsengel Michael
voorgelezen door Plebaan Michel
Hagen.

Muziekfragment

‘Per Crucem’ door Bronberg
kinderkoor (Pretoria).

https:/frkkids.nl/h-michaelf

Tweede editie van het succesvolle
Zomer Doeboek . Dit doeboek staat dit
jaar opnieuw vol met verhalen,
zoekopdrachten, strips, puzzels en nog
veel meer! Kinderen kunnen ook weer
uren plezier beleven komende zomer
met dit Zomer Doeboek.

Leuk voor onderweg of tijdens de
vakantie, vanaf 6 jaar.

Samueladvies.nl

Bron: rkkids.nl



RERKINNZICET
EVEN VOORSTELLEN

Dag Parochianen!

Vanaf april is er een nieuw gezicht in het secretariaat van RK
Parochie Texel - dat ben ik, Joanne (Johanna op z'n Engels),
Joanne Matulis.
lk ben getrouwd en moeder van twee (net) volwassen
kinderen. Van oorsprong ben ik Canadese, maar ik woon al
25 jaar in Den Helder. Ik heb hiervoor op het Lyceum aan
Zee in Den Helder gewerkt als onderwijsassistent en gaf
ondersteuning in Engels voor bovenbouwleerlingen en
Nederlands aan de onderbouwklassen.
Daarnaast heb ik jarenlang als vrijwilliger in het kerkelijk
bureau van de Petrus en Pauluskerk gewerkt. Verder ben ik
secretaris van het Coventrygebed “Community of the Cross
of Nails” in Den Helder. Dit is een oecumenische beweging
die oorspronkelijk uit Engeland komt en waar nu elke vrijdag
om 12.00 uur in meer dan 200 steden wordt gebeden voor
vrede en verzoening.
Mijn werkdagen in de pastorie van de kerk in Den Burg zijn:
maandag t/m woensdag van 9.15 tot 15.15 uur
en ik ben ook te bereiken via het telefoonnummer van de 60 JAAR DAMESKOOR
astorie. ' '
ﬁ( kijk uit naar deze nieuwe uitdaging op dit prachtige eiland DEN BURG

en een prettige samenwerking met jullie allen. De viering op 23 april j.I. stond in het
teken 60 jaar jubileum van dit koor.
Een warme groet, Nog veel jaren zangplezier

Joanne toegewenst!




DUITSE VIERINGEN

Bidden voor de vre.de elke zaterdag om et Blsdor Esseevieanaf 26 finl ot
14.30 uur inde kleine Johannes. en met 20 augustus weer actief op ons
eiland voor de Duitse gasten. Let well
BERICHT VAN HENNY HIN Op 6 augustus in Den Burg is de
viering in het Duits.

Lieve mensen,

Wat was 7 mei bijzonder. Zoveel mensen in de prachtige viering met
de Pastores Ed Moltzer en Ivan Garcia die samen voorgingen. De
Alpha (het begin) en Omega (het einde) van mijn loopbaan.

En de Gospeltrain die prachtig heeft gezongen.

Zoveel mooie lieve woorden gesproken, geschreven, bloemen en
cadeaus van u gekregen. En al die lieve parochianen die de moeite
hebben genomen om mij een handje te komen geven.

lk heb mijn werk altijd met liefde gedaan en draag nu vol
vertrouwen het stokje over aan Joanne.

Ook een woord van dank aan al die bestuursleden en alle leden van
het pastorale team die mij altijd hebben gesteund bij al mijn
werkzaamheden. En het huidige bestuur die deze dag hebben
mogelijk gemaakt. Dank u wel, Het was voor mij een hele
bijzondere dag die ik zal koesteren, ik heb nog wel even nodig om
alles te laten bezinken.

Lieve mensen het is geen afscheid, maar een tot ziens.
We komen elkaar vast nog wel ergens tegen.

Een hartelijke groet van een dankbare Henny .

B - DANKJULLIEWEL!

| i Op 18 april,onder het genot van koffie
' en gebak, was de schoonmaak
werkgroep van de H. Johannes de
Doper kerk bij elkaar gekomen voor
een laatste keer. Het bestuur en de
parochie willen hen van harte
bedanken voor de vele jaren inzet
voor een schone en frisse kerk.




Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag

PAROCH'E |T 7AN D 10.00 uur - 11.00 uur.

tel.: 0224 - 591226

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

Woensdag van
Actie Kerkbalans  Acte L 1400 - 500w
Kerkbalans Stille Aanbidding
in't Zand
De opbrengst van de actie Kerkbalans 2023 is dit jaar € 18.635,72.
Dat is aanzienlijk lager dan de opbrengst van 2022, maar dat heeft

natuurlijk alles te maken met de onzekerheid die er momenteel is, met
betrekking tot de kerkvieringen in de Noordkop en de aangekondigde
kerksluitingen.

Voor het onderhoud van ons kerkgebouw hebben wij uw bijdrage
echter heel hard nodig, dus heel hartelijk dank voor uw giften.

Oogstdankviering

Op zaterdag 22 april jl vond in Breezand de regionale
Oogstdankviering plaats. Het ritmisch koor van 't Zand
verzorgde de muzikale invulling. Met voorganger Jan van
Velzen uit Julianadorp en prachtige gezangen van ons koor is
het een hele mooie viering geworden.

Het was mooi om te zien dat er meerdere Zandtemer
kerkgangers aanwezig waren.

Zandstockviering ZANDSTOCK

Ook dit jaar worden wij door het Zandstockbestuur weer in de gelegenheid gesteld om tijdens het
festival een Zandstockviering te organiseren. Deze zal plaatsvinden op zondag 13 augustus 2023 om
10 uur in de grote tent. Voorgangers zullen zijn Marion Bleeker en Theo Vertelman en de muziek
wordt verzorgd door Esther Raatgers en Frank Visser. Het belooft weer een mooie viering te worden.
Dus zet de datum al vast in uw agenda.

N 4
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Wij hopen op uw steun;

IBAN NLOSRABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie
of scan de QR-code.

Toekomst kerkgebouw

Zoals u al meerdere keren hebt kunnen lezen is er vanuit de
Dorpsraad het initiatief genomen om een werkgroep op te richten
die gaat proberen om, na sluiting van de kerk, een zinvolle
herbestemming van het kerkgebouw te vinden. Na de
informatieavond op 23 maart jl zijn er in totaal 16 personen actief
binnen de werkgroep, die weer is onderverdeeld in 4 subgroepen,
namelijk Financién, Bouwkundige zaken, Herbestemming en
Communicatie.

Er is een dagelijks bestuur gevormd in de personen van Hans Slaman,
Adriaan Jongejan en Kees de Wit. Er zal geprobeerd worden om
regelmatig informatie te verstrekken, maar eerlijkheid gebied te
zeggen dat er best wat haken en ogen zijn, waardoor het proces niet
zo snel verloopt als we zouden willen.

Passion in de Polder

Dit jaar heeft er geen uitvoering plaatsgevonden van Passion
in de Polder, ons samenwerkingsverband met de
Protestantse gemeente Schagerbrug. Echter voor 2024 staat
hier wel weer een editie van op het programma. De
voorbereidingen zijn reeds begonnen en eerdaags zal er ook
een uitnodiging komen om deel te nemen aan een

Personalia:

Overleden:

*
Niek Pater
*

Frans Duineveld

Gehuwd:

Michel en Julia Vink

projectkoor.




PAROCHIE

DEN HELDER - JULIANADORP
Parochiecentrum tel. 0223-612550

Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 0S.00 uur - 11.00 uur
rk.denhelder@wolmail.nl

|
Personalia
Gedoopt:

Sipke Josephus Hillebrand Mars

Overleden:
Louis Movig
Anna Lengers — Gerritsen
Jacobus Engel
Elisabeth Graaf — van Koningsbruggen
Stella Thayalan

ORGELCONCERT

Het door de ‘Vrienden van de PP.
georganiseerde orgelconcert van afgelopen 30
april, i.s.m.

Rob Minkels, is een groot succes geworden.
Ruim zeventig belangstellenden hebben ruim
een uur kunnen genieten van prachtig
orgelspel. Onze kerkorganist, Ronald van der
Veen,

had een gevarieerd programma samengesteld,
voor elk wat wils dus. Van Buxtehade en Bach
tot Toon Hagen. Van de laatste componist een
prachtige fantasie over ‘Licht dat ons
aanstoot in de morgen', bekend van Huub
Oosterhuis. Na afloop ontving Ronald een
warm

applaus en een welverdiend prachtig boeket
bloemen. Daarna nog een gezellige nazit.
Ronald , bedankt voor je mooie concert. Het
netto resultaat van dit concert, zijnde €172,-,
werd overgemaakt naar giro 555, bestemd
voor de slachtoffers van de aardbevingsramp
in Syrié en Turkije.

Vrienden van de Petrus en Pauluskerk.




PCI

Wij proberen ieder

Voor uw hulpvraag;
mens in nood naar

vermogen te helpen.

pcidenhelder@kpnmail.nl

Beste parochianen,

U vraagt zich misschien af: Waarom hebben we
Paul Sanders de laatste tijd zo weinig gezien?

Vlak na de Goede Week en Pasen heeft Paul in
een brief naar vele geledingen binnen de
parochie H. Maria, Sterre der Zee te kennen
gegeven dat hij met zijn werk in onze parochie
niet langer kon doorgaan.

Zeer intensief was hij bezig om op allerlei
gebied van alles en nog wat te regelen, te
organiseren, de kar te trekken, het voortouw te
nemen, want ja:

‘De zaken moeten geregeld worden. lemand zal
het toch moeten doen. Als niemand anders zich
aanmeldt of aandient, dan doe ik het maar zelf!
Zo heeft hij zich vele jaren opgesteld. Ook
vanuit zijn perfectionisme pakte hij zaken op,
omdat hij wilde dat het goed geregeld was. Op
deze manier kwam veel op zijn schouders
terecht.

En dan blijkt dat het zo langzamerhand té veel
wordt. De emmer wordt voller en voller, tot hij
tenslotte overloopt. Op dat moment heeft Paul
voor zichzelf besloten dat hij zo niet verder kon.
Ongetwijfeld een moeilijke beslissing, maar een
beslissing die we moeten respecteren.

Bij u roept dat ongetwijfeld de vraag op:
‘Voorgoed?’ Het antwoord is: ‘|a, voorgoed.' De
tijd zal het leren. Wanneer hij terugkomt, komt
hij terug als één van ons, een ‘gewone’
parochiaan. Vast nog betrokken, maar wel een
gewone parochiaan.

Intussen moeten we zoeken naar manieren
waarop we het werk in de parochie en de
PP-kerk met andere mensen kunnen laten
doorgaan.

We komen daar vast nog bij u op terug, want
de parochie is van ons samen!

Uw steun is welkom! :
NLO5 RABO 0335 9052 42
Caritas Den Helder

v

Sta jij al met je tent op de camping? Geef jij je huis een
opknapbeurt, een zomerschoonmaak of ga je dagjes
weg? Deze mooie Bijbelteksten voor de zomer kan je
niet missen. Reflecteer eens op het afgelopen jaar,
neem wat tijd voor bezinning en bereid je voor op het
komende jaar. Laat maar komen die zomer!

God geeft de zomer

Heb je er ooit over nagedacht dat God ons de
seizoenen heeft gegeven? In Psalm 74:17 staat dat
mooi beschreven: ‘U hebt de grenzen van de aarde
bepaald, zomer en winter - U hebt ze gevormd.’
Herfst, winter, lente of zomer, we mogen van alle
seizoenen genieten. Elk seizoen heeft weer zijn eigen
schoonheid. De cirkel van de seizoenen zorgt voor een
ritme en structuur in de natuur. Het is perfect
gemaakt.

-

De seizoenen in jouw leven

De seizoenen laten ook zien dat voor alles een tijd is. Je
zou kunnen zeggen dat we soms ook seizoenen in ons
(geloofs)leven ervaren. De ene periode schijnt de zon,
geniet je van alle mooie dingen die gebeuren en dank
je God voor alle goede gaven. De andere periode lijkt
het alleen maar te regenen, is de sfeer treurig en lijken
er wolken voor de zon te hangen. Je bent
neerslachtiger en misschien ga je door een heel
moeilijke periode heen, door heftige gebeurtenissen in
je leven. Het is misschien cliché, maar de tekst uit
Prediker 3:1-2 is waar: ‘Voor alles wat gebeurt is een
uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel." Houd
vol! De zomer komt eraan!

Bron: EO.nl
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Vele wegen

Nederlandse Bedevaart
2025

Paus Franciscus nodigt
gelovigen uit om als
'Pelgrims van Hoop' naar

Rome te komen in het Heilig-

of Jubeljaar 2025.

Alle zeven Nederlandse
bisdommen maken van 26

april tot en met 4 mei 2025
een gezamenlijke bedevaart
naar de graven van de
apostelen en de vier
hoofdbasilieken, waar de
Heilige Deuren geopend zijn.

Nadere informatie volgt nog.

4 juni gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren - Heiloo

Mgr Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam zal een
lezing houden over het thema “Maria als middelares en
haar medewerking aan de verlossing”.

De gebedsdag wordt uitgezonden via
Kathedraal-TV: www kathedraaltv.nl

Programma

12.00 uur Rozenkransgebed met de glorievolle
geheimen in de Bedevaartkapel, onder
begeleiding van een Afrikaans koor
13.00 uur Pauze en lunch bij het Oesdom
13.45 uur Lezing Mgr. Hendriks

14.20 uur Lezing prof. Dr. Mark Miravalle
15.00 uur Pauze

1515 uur Heilige Mis

16.20 uur Woord van Mgr. Punt

16.40 uur Lof

17.00 uur Het wijden van voorwerpen
17.30 uur Einde gebedsdag

U kunt parkeren op het parkeerterrein aan de
Kapellaan in Heiloo.

Parkeerwachters zijn daar aanwezig.

Koffie tegen betaling verkrijgbaar bij het Oesdom.

—_ o~

mma bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo zijn aangepast.
programma -> WWW.OLVternood.nl

Leestip!

Paus Franciscus, T
de conservatieve revolutionair rv
Afgelopen maart was paus Franciscus -"'--\

p\Ey
tien jaar Bisschop van Rome. Aanleiding .‘g.'
voor vele boeken om zijn pontificaat te —oa
duiden. Het boek van Emmanuel van
Lierde, Paus Franciscus - de
conservatieve revolutionair, is er een
van.
Waar in andere publicaties anderen aan
het woord komen over de paus, is het
unieke in dit boek dat Van Lierde hem zelf heeft bevraagd.

Is paus Franciscus vooruitstrevend en vernieuwend of toch
behoudend? Paus Franciscus wist de toon en de stijl van de Kerk
aan te passen, maar de kerkleer is niet veranderd.



Hoogfeesten

Heilige Drie-eenheid - 't juni

De zondag na Pinksteren vieren we jaarlijks het feest
van de heilige Drie-eenheid. Een belangrijk maar
moeilijk te begrijpen geloofsgegeven van ons
christelijk geloof.

In de prefatie van deze zondag wordt het mooi
geformuleerd: “Wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig,
waarachtig en getrouw, Gij drie Personen, even
goddelijk voor ons en even groot, o heilige
Drie-eenheid, Gij één van hart, één God die wij
aanbidden”.

Een blad van een klavertje drie geeft goed de
betekenis van de Drie-eenheid aan. Wij christenen
geloven in één God, één liefdesgemeenschap van drie
personen en toch één God: eenheid van God de
Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Dat
belijden we ook wanneer we een kruisteken maken
en wanneer we onze geloofsbelijdenis uitspreken.

e

-

SQCramcntsdag -11 jun'l

Sacramentsdag is het Hoogfeest van het Allerheiligst
Sacrament.

N Dit hoogfeest binnen de Katholieke Kerk wordt gevierd op

de tweede zondag na Pinksteren.

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de
gedaante van brood en wijn aan ons wil geven als voedsel
en voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn
waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de
geconsacreerde offergaven.

De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de
geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag
benadrukt. Op die dag wordt de sequens Lauda Sion
gezongen in de H. Mis en op sommige plaatsen wordt na de
Mis de geconsacreerde hostie in een monstrans geplaatst,
ter aanbidding.

Zie blz. 34 wanneer wij in onze parochie deze Hoogfeesten vieren.
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Apostel Johannes,
zoonvan Zebedeils
enbroervanjJacobus

"Wolg Mij!"

In deze uitgave van KerkINNzicht kijken wij naar een andere, zeer belangrijke, apostel:
Johannes, zoon van Zebedelis en broer van Jacobus.

Zijn naam, typisch Hebreeuws, betekent "de Heer heeft genade gegeven".

Hij was de netten aan het herschikken aan de oever van het meer van Tiberias toen Jezus hem samen
met zijn broer riep (zie Mt 4:21; Mk 1:19). Johannes maakt altijd deel uit van de kleine groep, die Jezus
bij bepaalde gelegenheden meeneemt. Het is samen met Petrus en Jacobus wanneer Jezus het huis
van Petrus in Kafarnaiim binnengaat om zijn schoonmoeder te genezen (zie Mk 1:29); met de andere
twee volgt hij de Meester naar het huis van de Jair, wiens dochter weer tot leven zal worden gewekt
(vgl. Mk 5,37); hij volgt hem als hij de berg opgaat om van gedaante te veranderen (zie Mk 9,2); hij
staat naast hem op de Olijfberg wanneer hij voor de grootsheid van de Tempel van Jeruzalem de
toespraak houdt over het einde van de stad en van de wereld (zie Mk 13,3); en tenslotte is hij dicht bij
hem wanneer hij zich in de tuin van Gethsemane terzijde terugtrekt om tot de Vader te bidden véér
het lijden (vgl. Mk 14,33). Kort voor Pasen kiest Jezus twee leerlingen uit en stuurt hen naar de zaal
om het Avondmaal klaar te maken, Hij vertrouwt Johannes en Petrus deze taak toe (vgl. Lc 22,8).

Ben je bereid?

Deze prominente positie van hem in de groep van de Twaalf maakt het initiatief van zijn moeder op
een dag enigszins begrijpelijk: ze benaderde Jezus om Hem te vragen of haar twee zoons, Johannes
en Jacobus een plaats mogen krijgen in Zijn Koninkrijk, één rechts en één links van Hem (zie Mt
20:20-21). Zoals we weten, antwoordde Jezus door achtereenvolgens een vraag te stellen: Hij vroeg
of ze bereid waren de beker te drinken die Hijzelf op het punt stond te drinken (vgl. Mt 20,22).

De bedoeling achter die woorden was om de ogen van de twee discipelen te openen, hen kennis te
laten maken met de kennis van het mysterie van zijn persoon en hun toekomstige roeping om zijn
getuigen te zijn tot aan de hoogste bloedgetuigenis, te overschaduwen. Even later specificeerde Jezus
namelijk dat hij niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven
als losgeld voor de mensen (vgl. Mt 20,28).

Mislukking

In de dagen na de opstanding vinden we "de zonen van Zebedeiis" samen met Petrus en enkele
andere leerlingen na een nacht van mislukking, die wordt gevolgd door de tussenkomst van de
Verrezene door de wonderbaarlijke visvangst: het zal zijn "de leerling van wie Jezus hield', die als
eerste 'de Heer' zal herkennen en Petrus erop zal wijzen (vgl. Joh 211-13).

Binnen de kerk van Jeruzalem nam Johannes een prominente plaats in als leider van de eerste groep
christenen. Inderdaad, Paulus rekent hem tot degenen die hij de "pilaren" van die gemeenschap
noemt (zie Gal 2,9). In feite stelt Lukas in Handelingen hem samen met Petrus voor als ze gaan
bidden in de tempel (zie Handelingen 3:1-4.11) of voor het Sanhedrin verschijnen om te getuigen van
hun geloof in Jezus Christus (zie Handelingen 4:13.19).



vervolg
"olg Mij!"

Samen met Petrus wordt hij door de kerk van Jeruzalem gestuurd om degenen die het evangelie in
Samaria hebben ontvangen, te bevestigen en voor hen te bidden om de Heilige Geest te ontvangen
(zie Handelingen 8:14-15). In het bijzonder moet men onthouden wat hij samen met Petrus bevestigt
voor het Sanhedrin dat hen berecht: "We kunnen niet zwijgen over wat we hebben gezien en
gehoord" (Handelingen 4:20). Juist deze openhartigheid in het belijden van het geloof blijft een
voorbeeld en een waarschuwing voor ons allemaal om altijd klaar te staan om ons geloof in Christus
te uiten.

Volgens de traditie is Johannes "de geliefde te bereiken is het niet voldoende om te hem
leerling", die in het vierde evangelie zijn hoofd op  volgen en luisteren naar hem; we moeten ook
de borst van de Meester legt tijdens het Laatste ~ met hem leven en van hem houden. Dit is alleen
Avondmaal (vgl. Joh. 13,21), samen met de mogelijk in de context van een relatie van grote

Moeder van Christus aan
de voet van het kruis
wordt gevonden. Jezus
(vgl.19,25) eniis
uiteindelijk getuige van
zowel het lege graf als
van de aanwezigheid
zelf van de Verrezene
(vgl. Joh 20,2; 21,7). We
weten dat deze
identificatie
tegenwoordig wordt
besproken door
geleerden, van wie
sommigen in hem
gewoon het prototype
van Jezus' discipel zien.
leder van ons is een
discipel die een

persoonlijke vriendschap met hem heeft. Om dit

vertrouwdheid,
doordrongen van de
warmte van totaal

- vertrouwen. Dit is wat er

gebeurt tussen vrienden;
daarom zei Jezus op een

-+ dag: “Niemand heeft een

grotere liefde dan deze:
zijn leven geven voor zijn

b vrienden ... Ik noem jullie

geen dienaren meer,
omdat de dienaar niet
weet wat zijn meester
doet; maar ik heb u
vrienden genoemd,
omdat ik u alles heb
bekendgemaakt wat ik
van de Vader heb
gehoord” (Joh 15:13.15).

Moge de Heer ons helpen om ons in de school van Johannes te plaatsen om de grote les van liefde te
leren, om ons door Christus bemind te voelen "tot het einde" (Joh 13,1) en om ons leven voor Hem te

besteden.



Notariskantoor Een helder advies voor o.a.
Mr. W.C.M. Baalman

. Testament

. Huwelijkse voorwaarden

. Verklaring van erfrecht

. Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.o224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal

1 Vertaling van het Griekse woord 'ecclesia’ 5 Verrader 10 Ge-
hakte biefstuk 12 Behoefte 14 Nederlandse topschaker (1901-
1981) 16 Vorm van boeddhisme 17 Spie 19 Ook 20 Brandafval
21 Deel van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal’ van Leonar-
do da Vinci 23 Voegwoord 24 Behaagziek 26 Groep aange-
zichtshaartjes 28 Plaats in Overijssel 29 Hoofdrolspeelster van
de zondeval 30 Doemprofeet (1503-1566) 32 Staat in de VS
39 Europese vrouw 40 Byzantijnse voorstelling van Christus
42 Jeremy de Britse acteur die de rol van paus Alexander VI
speelde in The Borgias' 44 Buislamp (Fr. afk) 45 Bijtend ge-
zegde 47 Bijbeldeel (afk) 48 Zachte stoot 50 Niet contra
51 Leer van het heldendicht 54 Vertraagde weergave 56 Kaas-
stof 57 Het niet-stoffelijke van een mens 58 Godvrezend.

Verticaal

2 Elitaire kostschool in Engeland 3 Scheepsstuur 4 Symbool
voor krypton 5 Huwelijksuitroep 6 Verenigde Arabische
Emiraten (op auto's) 7 Slaginstrument 8 Hinderiijk iets of
iemand naar 1 Petrus 2:7 en Jes. 8:14 9 Geheel ontmoedigd zijn
naar Est. 4:1, 3 en Dan. 9:3 11 Vrouwtjeshond 13 Economisch
overlegorgaan van westerse landen (afk.) 15 Stemmingmaker
17 R.-k. ordesgeestelijke 18 Hiervoor wordt de orantehouding
vaak gebruikt 21 Kampeergerei 22 Gesteente in vloeibare
vorm 25 Geldkoffertje 27 Oude vochtmaat 31 Franse rivier en
departement 33 Vliegende schotel 34 Bundel bananen 35 Tip,
wenk 36 Continent 37 Kapitein uit de eerste reeks van "Star
Trek' 38 Windrichting (afk.) 41 Sierspeld 43 Standaard 46 Inter-
netextensie van Spanje 49 Stuk fruit 50 Eerste startpositie
(Eng.) 52 Roem 53 Toverheks 54 Politieke partij (afk.) 55 Dak-
plaat.

OWim De Weerdt - www.crossworldcommunication.com

STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64



PP — R
g
EINDELIJK! IN DE VAKANTIEPERIODE ~ O -4
IS HET VAST RUST/G IN DE KERK! o

30

==,
Q_,./
WILLEM DE KLERK

Bakker Timmer, de Echte bakker
WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop. REE=

" Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één

van onze winkels of u kiest ervaor om het thuis
te laten bezorgen. Ons koekassortiment
verzenden we in heel Nederland.
Wilt u een taart op Texel laten bezorgen?

* Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product
geschikt is voor u.







Over wijwater gesproken...

ledere keer dat de priester het water tot wijwater wijdt, handelt hij als vertegenwoordiger van de
Kerk waarvan de Redder altijd met welbehagen de gebeden onthaalt.

Diegene die wijwater neemt en er zichzelf of iemand anders mee besprenkelt, of aanwezige of
afwezige voorwerpen besprenkelt, kan zeker zijn dat iedere keer het gebed van de Kerk naar de

hemel zal stijgen.

Wijwater heeft een dubbele betekenis:

a. het herinnert ons aan onze doop en staat symbool voor geestelijke reiniging. Wijwater zou grote
macht hebben over de duivel, omdat de duivel dit “schone” water niet kan verdragen, omdat hij voor
alle eeuwigheid volledig onrein is.

b. het is een herinnering aan het water dat uit de zijde van Christus stroomde, dat een symbool van
de doop is, en herinnert aan de dag van de nederlaag van de duivel (dat wil zeggen, de kruisiging
van Christus).

Wijwaterbakje

Het is een oud gebruik om aan de muren van een huis een wijwaterbakje aan te brengen. Het is
vooral nuttig om ze bij de deuren te hebben die naar buiten leiden, maar ook in de slaapkamers van
de gezinsleden. Men kan vaker een kruis maken met wijwater om je te beschermen.

Maar ook houden we ons altijd gefixeerd op Christus en herinneren we onszelf eraan om zuiver te
blijven. En het is goed wijwater bij de hand te hebben, om elke invloed van de Boze af te weren.
Het wijwater jaagt de slechte geesten weg.

Vandaar het spreekwoord; "Hij is bang voor dit of voor dat... zoals de duivel voor het wijwater".
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Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet

teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630900 | wilmsonderhoudstoring.nl

Uitvaartvereniging

ZI|PE Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

rtverzorgsters:
o

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Qok voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar  Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl




\'1VZ Breggit Smit
W Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

* Stijlvol en betrokken

* Passende begeleiding

* Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
« Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
06 518478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

KAPSALON CORINNE

<
C

hair 63 beauty care

Nagelstudio

Visagie

Schoeonheidssalon

Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!

r‘mmmog <<

— o> =< Ogo —H>-H— o>

@ 315100

.'.-.'}":4.','1?: -._"
l www.kapsaloncorinne.nl
2 g'_J_R'uyterstraat 22 Oudeschild
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Liturgisch rooster vieringen - jaar A

donderdag 1 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding
vrijdag 2 juni

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 3 juni - Zondag van de Heilige Drie-eenheid

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 4 juni - Zondag van de Heilige Drie-eenheid - Hoogfeest

Breezand 10.00 uur eucharistieviering (Eerste Communie)

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering (Eerste Communie)
dinsdag 6 juni

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 7 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 8 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 10 juni - Sacramentsdag

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 11 juni - Sacramentsdag - Hoogfeest

Julianadorp 09.30 uur viering o.Lv. parochianen

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering (kinderkerk/créche/koffie)
dinsdag 13 juni

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 14 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 15 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 17 juni - e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering



Liturgisch rooster vieringen - jaar A

zondag 18 juni - 11e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur viering o.l.v. parochianen

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 20 juni

Den Helder 09.30 uur geen eucharistieviering

woensdag 21 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 22 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 24 juni - 12e Zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur viering o.l.v. parochianen

De Cocksdorp 19.30 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 25 juni - 12e Zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering - feest H. Joh. de Doper

De Koog 'De Hof' 1.00 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering - feest van HH Petrus & Paulus
(kinderkerk)

dinsdag 27 juni

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 28 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 29 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 1juli - 13e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 19.30 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 2 juli - 13e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 1.00 uur eucharistieviering

De Koog 'De Hof' 1.00 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering %
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Liturgisch rooster vieringen - jaar A

dinsdag 4 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 5 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 6 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 7 juli

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 8 juli - 14e zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 19.30 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

De Koog 'De Hof' 1.00 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering (kinderkerk/creche/koffie)
dinsdag 11 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 12 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 13 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 15 juli - 15e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 19.30 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 16 juli - 15e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

De Koog 'De Hof' 1.00 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 18 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 19 juli

't Zand geen stille aanbidding



Liturgisch rooster vieringen - jaar A

donderdag 20 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 22 juli - 16e Zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur Kermisviering

De Cocksdorp 19.30 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 23 juli - 16e Zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
De Koog 'De Hof' N.00 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

(kinderkerk)

dinsdag 25 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 26 juli

't Zand geen stille aanbidding

donderdag 27 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 29 juli - 177e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
De Cocksdorp 19.30 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen

zondag 30 juli - 17e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

De Koog 'De Hof' 1.00 uur mis in het Duits door priester van bisdom Essen

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 1 augustus

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 2 augustus

't Zand geen stille aanbidding

donderdag 3 augustus

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding



THIS IS THE DAY THE LORD HAS
MADE, LET US REJOICE AND BE
GLAD IN IT. PSALM 118:24
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WAAR JIJ HEEN GAAT

RUTH

1:16

DAAR GA IK HEEN




