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Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman | Henk Schrader

pastoor diaken
06 -171296 42 06 -10 30 60 86

fgi0017@gmail.com hjmschrader@gmail.com

Maciej Gradzki
kapelaan

06 - 2557 49 66
maciej.pnl@gmail.com

Pawel Banaszak
kapelaan

06 -46554569
rk.denhelder@wolmail.nl

Weest u er zeker van dat wij bidden dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie,
vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart. Of wat u
maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden
vrijwilligerswerk, financiéle zaken en andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie: kunt u door omstandigheden niet (meer) naar de kerk komen en wilt u de communie
ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met iemand van het pastorale team.

A Wegens zijn gezondheid heeft diaken
/A\ Henk Schrader een rustperiode nodig.

Wij nodigen u als geloofsgemeenschap
uit om voor zijn herstel te bidden.

Foto cover: genomen tijdens de reis van Bisdom Haarlem-Amsterdam
naar de Wereldjongerendagen in Lissabon.

Hier waren de 100 jongeren samen met een heleboel andere jonge
bezoekers en anderen in Lourdes.



" Pastoraal woord - kapelaan Maciej
Beste parochianen!

Ik hoop van harte, dat het met jullie allemaal goed gaat. Wij zijn nu in
de maand oktober, de zomer, dus de vakantieperiode is snel

® voorbijgegaan en wij zijn allemaal weer begonnen met onze gewone
~ activiteiten. Hopelijk hebt u zich in deze tijd kunnen ontspannen, u
met bijzondere dingen bezig kunnen houden, meer tijd kunnen
doorbrengen met familie en vrienden, enz. Kortom, hopelijk hebben
wij in de afgelopen tijd de mogelijkheid gehad om uit te rusten.

| Rust is ongetwijfeld heel belangrijk en zelfs noodzakelijk voor ons
allemaal. ledereen heeft vroeger of later rust nodig, zelfs diegenen die
zo veel werken en altijd bezig zijn. Men moet soms een beetje rust
nemen om te kunnen doen wat goed en nodig is.

Helaas is het vaak zo, dat er niet genoeg tijd is om uit te rusten. Er
komen steeds nieuwe dingen op je af, weer nieuwe problemen, die
men moet oplossen en soms zijn ze heel ingewikkeld. Het kan ook zijn,
en dat is heel vervelend, dat iemand wel tijd vindt om uit te rusten,
maar dat hij, zelfs in die vrijgemaakte tijd niet echt kan uitrusten. In
zijn hoofd blijft hij altijd bezig met allerlei zaken. Wij hebben het
allemaal wel eens meegemaakt, dat wij de innerlijke rust, de vrede
niet zomaar konden vinden. Misschien waren wij op een rustige plek,
in een mooie omgeving, maar binnen hadden wij geen rust, geen
vrede.

In het evangelie (Mt 11,28) lezen wij de woorden van Jezus Christus:
‘Komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken’

Deze woorden van Jezus zijn bijzonder mooi en vol van troost. Dit zijn
de woorden, die Christus tot ons allemaal richt. Wij kunnen dus altijd
hopen, dat wij in alle moeilijke situaties wel de innerlijke rust en vrede
bij Jezus zouden kunnen vinden, dat wij deze van Hem zullen en
mogen ontvangen. Deze innerlijke vrede is het allerbelangrijkste. Als
iemand deze innerlijke vrede heeft, kan hij ook in onzekere en
onrustige situaties en omstandigheden altijd zeker en rustig zijn. Van
de andere kant als er binnen ons geen vrede is en geen rust, is ook de
rustige omgeving niet genoeg om te kunnen uitrusten.

Zeker voor sommigen van ons begint nu (of is al begonnen) een drukke
" periode, voor anderen is het misschien minder druk, maar vol van
zorgen over b.v. de gezondheid.

-

Jezus wil aan ons allemaal de ware innerlijke vrede schenken in alle
situaties die ons te wachten staan. Het is ongetwijfeld zo, dat wij deze
vrede in onze vieringen in de kerk en in het persoonlijke gebed zullen
kunnen vinden.

Ik wens u, dat u dus in het midden van de
drukte van het leven van iedere dag, de ware
vrede en rust niet verliest.

Gods zegen!

Maciej Gradzki, kapelaan
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Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.
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Cindy Do
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redactiekerkinnzicht@gmail.com
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De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de auteur).
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Regio Breed werken wij samen met
de parochies Anna Paulowna en
Breezand.
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Nieuws regio bestuur Samenwerkingsverband

Beste parochianen,

Vorig jaar september (2022) bent u namens het
regiobestuur ingelicht over het feit dat sluiting
van al onze kerkgebouwen onafwendbaar is.
Oorzaken van de benodigde sluiting zijn onder
andere:

- een grote afname van het aantal kerkgangers
- te grote en dure kerkgebouwen

- tekorten in de begroting in elke parochie van
ons samenwerkingsverband.

We vonden toen dat het verstandig zou zijn om
het sluitingsproces niet lang te laten duren, en
we hadden als streefjaar 2024. Het was en is
geen makkelijke boodschap voor u en voor ons.

We hebben u toen ingelicht over welke opties
we wilden onderzoeken:

- 0f één nieuwe plek in de gemeente Den Helder
- of twee andere kerkplekken: één in ‘de stad’,
€én in de regio.

We hebben ons als bestuur het afgelopen jaar
vooral bezig gehouden met de 2e optie, omdat
wij van mening zijn dat deze het beste aansluit
bij de wensen van de parochianen. Dit standpunt
hebben we aangegeven en besproken met het
bisdom.

Wat hebben we het afgelopen jaar dan gedaan?:
- we hebben diverse overleggen met het bisdom
gevoerd, over onze twijfels, onze afwegingen en
de te volgen procedures. Het is namelijk geen
makkelijk proces.

- we hebben contacten gelegd met taxateurs en
makelaars, want alle kerken en evt. bijbehorende
gebouwen en/of percelen dienen eerst getaxeerd
te worden en zullen daarna publiek te koop
aangeboden worden.

- we hebben andere locaties gezocht en
gesproken met besturen van andere
geloofsgemeenschappen en of kerken binnen
onze regio.

- we hebben vaak gesproken en nagedacht over
hoe we bestuurlijk verder moeten.

- door de zoektocht hebben we in de loop van de
tijd soms gewijzigde inzichten gekregen.

Eigenljik zijn er dus 2 belangrijke processen die
nu binnen elke parochie spelen:

« hoe en waar kunnen we als parochie nog
‘kerken’ en dus als gemeenschap ons geloof
beleven en u als parochianen iets bieden?

« hoe moeten en kunnen we de kerkgebouwen
verkopen en zorg dragen voor een goede
herbestemming?

Wat hebben we besloten?:

» Helaas hebben we voor de Den Helder en
Julianadorp nog geen nieuwe kerkplek
gevonden, maar we gaan hier nog verder met
zoeken.

- Hoe we verder gaan in de ‘stad’ zullen we voor
1januari 2024 beslissen.

- Voor de ‘regio’ hebben we helaas geen andere
kerkplek gevonden.

» We hebben daardoor besloten dat alle de drie
kerken in Anna Paulowna, Breezand en 't Zand
gaan sluiten per januari 2025. Dus kerken we
daar in een afgeslankte vorm nog 1jaar langer
door; dat is fijn voor de parochianen, koren,
priesters en financieel ook goed te
verantwoorden.

- Vanaf januari 2024 zijn er niet elk weekend
vieringen in alle kerken.

- In de tussentijd gaan we verder met het proces
rondom de verkoop en herbestemming.

We hopen u op deze manier weer voldoende te
hebben ingelicht en begrijpen dat dit mogelijk
vragen met zich meebrengt. Stel deze gerust aan
de leden van het regiobestuur!

Met vriendelijke groet,

het regio bestuur van het
Samenwerkingsverband

van de R.K. parochies in de Noordkop,

Ivan Garcia Ferman | pastoor-voorzitter
Hans van Tongerlo | Anna Paulowna
Mirjam Kops | Anna Paulowna

Frank van Lierop | Breezand

Leo van der Reep | Breezand

Johan Franke | Den Helder-Julianadorp
Ania Brek | Den Helder-Julianadorp
Piet Bakker | 't Zand

Gerard Schouten | 't Zand

Pawel Banaszak | pastoraal team
Maciej Gradzki | pastoraal team

Henk Schrader | pastoraal team



The New Manna

The New Manna is de titel van een nieuwe film,
momenteel in productie. Deze film gaat over een
aantal Eucharistische wonderen waar biologisch
onderzoek naar is gedaan.

Deze film wordt een combinatie van fragmenten
van nu (interviews met onderzoekers, priesters,
theologen) en van het leven van Jezus. Doordat
deze fragmenten elkaar afwisselen, wordt er een
mooi dynamisch samenspel gecreéerd waardoor
het interessant blijft om naar te kijken en
waardoor men de link weet te leggen tussen
enerzijds het leven van Jezus en anderzijds de
Eucharistie.

Bij de film zijn diverse mensen betrokken,
waaronder een aantal leuke namen: Angelo
Libutti (bekend van o.a. The Lion King en Spider
Man 2), Fr. Mike Schmitz, de moeder van Carlo
Acutis, Scott Hahn en de onderzoekers die zelf
betrokken waren bij de onderzoeken van de
Eucharistische wonderen.

Leuk om te benoemen is ook dat Nederland
betrokken is bij deze film. Bas Rutten, bekend als
acteur en voormalig MMA-vechter, speelt een rol
in de film en Stichting Acutis levert de
Nederlandse ondertiteling.

Daarnaast helpt Stichting Acutis ook met de
fondsenwerving binnen Nederland voor verdere
productie.

De film draait grotendeels op vrijwilligers,

waardoor al veel werk is gedaan zonder al teveel
geld uit te geven. Echter is er nog ongeveer één
miljoen euro nodig voor de rest van de productie.
De fondsenwerving vindt internationaal plaats,
waarbij vanuit Nederland gehoopt wordt op een
totale werving van 30.000 euro. Wil je graag een
bijdrage leveren aan deze film, dan kan dit door
te doneren via de website van Stichting Acutis
(benoem dan wel bij de opmerkingen dat het
voor de film is@)). Uiteraard kan het ook via de
website van de film zelf, maar dat kan alleen met
credit card.

Website van de film (inclusief een inkijkje):
www.thenewmanna.com

Website van Stichting Acutis:
www.stichting-acutis.nl




Christophorus: de Christusdrager

» Christophorus heette aanvankelijk Reprobus.

8| Reprobus was 7o arrogant dat hij zijn diensten alleen

. wilde aanbieden aan het allerhoogste gezag.

Eerst trad hij in dienst bij de koning, die echter bang
bleek te zijn voor de keizer.

Hij trad in dienst bij de keizer, maar die was bang voor
" de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan aan de

“% duivel. De duivel was echter bang voor Christus en

¥ Reprobus besloot Christus te gaan dienen.

Hij deed dit, op advies van een kluizenaar, door
mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen. Op
- zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen.
Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter
zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek
en tot zijn schouders in het water stond. Toen
openbaarde het kind zich als christus die de hele

~ wereld op zijn schouders droeg en doopte Reprobus in
o derivier.

Zijn doopnaam werd Christophorus, Christusdrager.
Jezus liet Christophorus' staf groen uitlopen en zond
hem weg om het evangelie te prediken. Uiteindelijk
werd hij om zijn geloof gemarteld en onthoofd.

Christophorus is de beschermheilige voor:o.a. Reizigers, boogschutters, pelgrims, hoedenmakers,
ridders en zwakke kinderen. Kan worden aangeroepen bij vermoeidheid, kiespijn en een
onboetvaardige enfof onverwachte dood.

Christophorus is één van de zeven noodhelpers.

Laat het leht van Uw

gelaat over mij schijnen,

Praln 311




FAMILlEZONDAG

J1) BENT ER TOCH O

OK BlJ?

£ Let op! Gewijzigd tijstip!

vanaf 1030 u tof 14:00 u

OOGTE GEHOUDEN
MlLlEZONDAGEN?

AIL.COM

WwWIiL JE OP DE H
WORDEN OVER DE FA

AR FAM!LIE.ZONDAGEN@GM

MAIL DAN NA
Familiezondag




YOUTH.

young and fre
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Voel jij je geroepen? Meld je aan!

k d. 1 Dit kan bij je eigen parochie
danKonaiging | j je eigen p 4

secretariaat.

het Heilige Vormsel

Binnenkort begint de werkgroep met de
voorbereidingen voor het Heilige Vormsel,
maar wat is het Heilige Vormsel eigenlijk?

In het Vormsel ontvang je door de
handoplegging de gave van de Heilige Geest,
waardoor je wordt gesterkt in geloof .

Samen met het Doopsel en de Eucharistie
(Eerste Heilige Communie) vormt het
sacrament van het Vormsel het geheel van
de drie initiatiesacramenten van de Rooms
Katholieke Kerk.

Bij het Doopsel ontvang je de opdracht om
als leerling van Jezus het geloof uit te

dragen en je actief in te zetten voor de
gemeenschap. Maar bij het ontvangen van
de Doop waren de meeste van ons te jong
om dit bewust mee te maken.

Als je het sacrament van het Vormsel "Wanneer de hei]ige Geest
ontvangt, kies je als vormeling zelf om door - e
te guunlop Sie v\{eé;. tl?ulfrom wordt hetcl over ]ll]lle kOl‘l‘lt, zullen ]ullle
Vormsel ook wel de bekroning genoemd van oo
het eerder ontvangen doopsel. kr a Ch t OntVangen en myn
Tijdens de voorbereidingen zijn er 8 g'e L gen Il Ieruz?.lem,
bijeenkomsten waarin je je verdiept in het 1n hee] ]udea en Samarla, en
geloof. Ook brengen we een bezoek aan de g
prachtige Sint Bavo katherdraal in Haarlem. tot het uiteinde van de
aarde."

INFOAVOND voor de ouders zal plaatsvinden

op donderdag 9 november om 19:00 in

PP-kerk in Den Helder. Aanmelden kan via: .

vormsel.regiobreed@gmail.com Handehngen 1,8
10




Crazy Love - Maverick City Music

"I couid never get
enough. It's a crazy
love. It'll never stop
knocking, Itll never
stop chasing you
down. Why are you
still waiting? Love is
never gonna let you
miss out."

ZRAZY LOVE

& Il Imufillshehe

from stressed
to blessed

Is het niet geweldig hoe God onze
zorgen en beproevingen in
zegeningen kan veranderen? Als
je je vandaag ergens druk over
maakt, weet dan dat je een
keuze hebt. Je kunt je zorgen
blijven maken of je kunt alles
aan God overgeven en ervoor
kiezen om over alles te bidden.
Er schuilt een kracht in het
vertrouwen dat God alle dingen
ten goede voor je kan laten
werken.

Instagram: @joenasandiego
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guide you.

God,
leid mij door deze dag en
help mij om mij in moeilijke
tijden tot U te wenden.
Help mij om mijn ogen op
U gericht te houden. Breng
mijn gedachten tot zwijgen,
zodat ik Uw stem kan
horen.

Amen.

n






De vruchten van
de zomer

Deze zomer heb ik stagegelopen bij de
gemeenschap Sant’ Egidio. Deze
gemeenschap is ontstaan op het initiatief
van Andrea Riccardi en een aantal
medestudenten. De gemeenschap is
begonnen in de achterstandswijken van
Rome en kent drie belangrijke uitgangs-
punten, namelijk gebed, vriendschap met
de armen en vrede.

Tijdens mijn stage was ik betrokken bij
activiteiten in Amsterdam en Apeldoorn.
Mijn belangrijkste taken waren het
ondersteunen bij maaltijden voor dak- en
thuislozen, het bezoeken van ouderen met
een beperking en het begeleiden van een
aantal losstaande activiteiten, zoals een
kinder- en een ouderenactiviteit. Graag
deel ik een aantal van de ervaringen met
jullie van deze zomer.

De eerste ervaring heeft te maken met wat
Jezus zegt in het Evangelie volgens
Matthels (25:40). Jezus spreekt daar over
wat je voor armen, zieken, gevangenen
doet, heb je voor Hem gedaan. Gedurende
mijn stage ben ik dit vers steeds meer gaan
beleven. De eerste dagen wvond ik het
moeilijk om te zien, maar later ben Jezus
steeds meer gaan herkennen in het contact
met de mensen in armoede en de ouderen.
Dit werd concreet doordat ik zag dat
contact vanuit vriendschap ervoor zorgden
dat mensen zich waardig voelden.
Menswaardigheid betekent dat de mensen
worden gezien als mens en niet vanuit de
problemen die zij met zich meedragen en
dat zij ervaren dat hun leven ertoe doet.
Concreet ervoer ik dit in een gesprek met
een meneer met een alcoholprobleem.
Nadat hij zijn verhaal had gedaan zag ik
dat hij zich beter voelde. Hij voelde zich
dankbaar voor het gesprek en
daardoorheen zag ik de dankbaarheid van
Jezus. |k ben erg dankbaar voor deze
ervaringen, omdat het voor mij een
herbronning is van hoe ik

graag met mensen om wil gaan.

Een tweede ervaring die ik heb opgedaan
gaat over de verhouding tussen kerk en

samenleving. |k heb geleerd dat midden in
de Kerk staan en midden in de samenleving
staan elkaar juist versterkt, omdat het

leven van het Evangelie concreet wordt
door de daden die ik heb gedaan. Door te
vertrekken vanuit het Evangelie, die door
Sant’ Egidio levend wordt gemaakt via het
gebed twee keer per week, wordt het
mogelijk om het werk van Jezus te zien in
het leven van mensen en te zien waar Hij
mijn bijdrage vraagt. Gedurende mijn stage
heb ik mogen ervaren hoe Sant’ Egidio
gemeenschap met elkaar wil zijn.
Gemeenschap omvat hier de
verantwoordelijken, priesters, vrijwilligers
en vrienden vande straat. Zij is een
gemeenschap waar de focus ligt op het lid
zijn van de gemeenschap. Op de tweede
plaats komen de verantwoordelijkheden en
taken die gedaan moeten worden. Dit werd
bevestigd in de verschillende gesprekken
met mensen uit de gemeenschap. Hierdoor
is

er een cultuur ontstaan waardoor mensen
elkaar daadwerkelijk als broeders en
zusters gaan beschouwen.

Door deze ervaringen heb ik mogen groeien
in de relatie met Jezus. Ik heb mogen
ervaren dat Jezus in de geringste broeders
en zusters aanwezig is en mag ik hem
daardoor beter leren kennen. Ik heb mijn
voelsprieten om Jezus in de wereld te
herkennen verder ontwikkeld. Het gebed is
voor mij hier het belangrijkste middel voor.
Ook heb ik mogen ervaren dat het gebed
door middel van de H. Schrift richting geeft
aan het leven om Christus te volgen. Ik ben
dankbaar voor de ervaringen die ik heb
mogen opdoen en mogen ervaren dat ik
het graag

dicht bij de mensen ben.

Op welke concrete wijze herken jij Jezus
in je leven?

.
4
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Jeroen Pouw Seminarist

bisdomHaarlem-Amsterdam B



Een ervaring om NOOIT meer te vergeten, een vreugde om NOOIT
meer kwijt te raken.

Nooit had ik gedacht, dat ik ooit nog naar de Wereldjongerendagen zou gaan. Eerlijk gezegd wist ik
niet eens wat deze dagen precies zouden inhouden! Tot net voor de periode 'Corona' begon er iets te
ontstaan, een soort innerlijke drang om naar Lissabon af te reizen. In eerste instantie misschien wel
als een begeleider van de jongeren van de gemeenschappen van de Neocatechumenale Weg, maar
dat liep toch anders. De paus was genoodzaakt de WD uit te stellen, de situatie van de gemeenschap
in Den Helder werd anders en eigenlijk verloor ik het vertrouwen dat ik naar Lissabon zou gaan. Tot
afgelopen januari, toen priester Javier mij belde en vroeg of ik wilde aansluiten bij het kernteam met
als taak 'logistiek'. Ik zei direct ja, maar waartegen.... ik had geen idee :).

De tijd die volgde werd besteed aan overleg, voorbereidingen kennismakingsweekend groepsleiders,
kennismakingsweekend deelnemers, het vinden van nog een leuke excursie ergens tussen Fatima en
Lissabon, een training waar we ons verdiepten in onze eigen 'DISC' kleuren (wat is jouw
persoonlijkheid), het volmaken van het programma, wat doen we in de bus, wie kunnen we vragen
voor de catecheses etc etc. We deden dit live of via teams of zoom en appten heel wat af.

We hadden/hebben een mooi team met ieder z'n kwaliteiten, prachtig om te beseffen hoe we bij
elkaar zijn gebracht. Priester Javier, Carolien (jongerenwerker Bisdom Haarlem-Amsterdam), Moeder
Laetitia, Petra en ik hebben heerlijk samengewerkt. Wanneer ik iets liet liggen, pakte een ander het
weer op en andersom, fantastisch!

We boften met elkaar en met alle deelnemers die mee gingen. Met 2 bussen vol reisden we af, langs
de meest mooie plekjes waar je anders nooit zou komen.

Zo sliepen we in het klooster pal naast de Sacré-Coeur in Parijs, waar we 's nachts zo door de gang de
kerk inliepen om bij onze lieve Heer te kunnen zijn (hier is nl altijddurende aanbidding) en vierden we
onze eigen mis in de cripte. We bezochten Sint Maarten in Tours, liepen een stukje Camino, vierden de
mis in een oud klooster en gingen door naar Caleruega, de geboorteplaats van de heilige Dominicus
en sliepen dan ook in het Domincanenklooster en hadden een mis in een aparte kapel bij de
contemplatieve Zusters. In Burgos sloot Mgr. Hendriks aan bij onze groep en vierden we de
eucharistie in de kathedraal van Burgos en als verrassing kwam daar de familie Calzada mij vanuit
Madrid opzoeken. Kennen jullie ze nog, het grote gezin met 7 kinderen, die prachtig muziek maken en
zingen en waarvan Sergio, de vader, de logo's van dit magazine maakte?!

We hebben nog een paella party op het Seminarie aangeboden gekregen en daar ontmoetten we
naast de Spaanse gemeenschap ook 200 Amerikanen uit Philadelphia , ook op weg naar Lissabon.
Tsja.... en zo ging het maar verder.... zoveel meegemaakt, zoveel mooie ontmoetingen.

We reisden verder naar Fatima, waar we sliepen in een grote sporthal met een paar honderd Fransen,
liepen mee in de processie en vierden de volgende dag de eucharistie met duizenden, veel al jongeren
op weg naar de W/D.

31 )uli vertrokken wij vanuit Fatima ook naar Lissabon met onderweg dan de excursie, kanovaren op
de Taag. En dan Lissabon..... een prachtige stad. We sliepen in een school, in schoollokalen, deelden
met een paar honderd man uit Nederland, Egypte en Libanon een handjevol koude douches en een
enkele wc.... maar wat hebben we genoten. Met geen pen te beschrijven. In de stad liepen anderhalf
miljoen jonge mensen rond vanuit de gehele wereld uit wel 127 verschillende landen.

1.500.000 Miljoen mensen sliepen samen op het veld langs de Taag, feesten, waren ALLEMAAL stil
voor het Allerheiligste, werden 's ochtends gewekt door een Italiaanse priester-DJ, die op het grote
hoofdpodium aan de draaitafel de klanken van Mozarts Alleluia en Gloria liet schallen met een stevige
house beat eronder. Mensen werden verbaasd wakker, anderen sprongen op en begonnen direct te
dansen. En zo was het de gehele week, ontmoeten, zingen, dansen, vreugde!!!

Het grootste jongerenfestival van de wereld met alleen maar blijheid, ondanks de diverse ontberingen
haha.

De reunie hebben we 2 weken geleden gehouden, heerlijk om elkaar weer te zien en te spreken. Ook
mooi om te horen, dat er zoveel jongeren elkaar opzoeken, afspreken en ook samen de eucharistie
vieren her en der in ons bisdom. De jongeren pakken de trein, rijden met elkaar mee, logeren bij
elkaar en vieren samen. Wat een voorbeeld!

Op naar Rome, want de paus heeft ons daar in het jubeljaar 2025 uitgenodigd en de intentie is om

daar naartoe af te reizen. In 2027 is de volgende W|D, in Zuid-Korea
Eveline van Arem
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ALPHA -
vervolg en nieuw aanbod

De basis geloofscursus Alpha die tussen januari
en juni 2023 vanuit de PP kerk in Den Helder
plaats heeft gevonden is zeker een mooie
ervaring geweest.

Er is ondertussen een hechte groep ontstaan,
niet te groot maar wel van mensen uit
verschillende uithoeken van onze regio wat ook
de bedoeling was.

Samenkomen om te eten en met elkaar de
ijkpunten van ons geloof te bespreken schiep
een mooie openheid naar elkaar en dan niet
alleen met theorie maar vooral met het leven
van elkaars ervaringen. Dit schiep een mooie
sfeer van vertrouwen, van een plek waar
iedereen mag zijn en komen met zoals hij is,
waar men graag weer naar toe komt, elkaar
ontmoet en - nu we ten einde van de
basisprogramma gekomen zijn - graag en
spontaan naar een vervolg zoekt. Enthousiaste
mensen, mooi om te zien.

We zullen dus met deze groep verder gaan, met
maandelijkse ontmoetingen, nu wat meer
rondom de Bijbel en de kernboodschap van
God die daar voor de zoekende mens te vinden
is. En we zullen zien hoe dit zich ontwikkelt.

Basiscursus s

Onafhankelijk van deze voortzette groep zijn
we van plan om, net als vorig jaar, voor de
maanden januariffebruari tot juni weer de
basiscursus Alpha op gang te zetten als aanbod
voor nieuwe mensen, parochianen maar ook
gewoon zoekende mensen of degenen die een
kans zoeken om hun geloofsovertuiging met
anderen te mogen delen en samen daarin te
groeien. Hierover leest U meer in de volgende
KIZ.
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De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van
de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een
slinger maken voor Kik, voor dierendag. ‘Papier hier!’
roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast.
‘Goed zo!’ roepen haar broers, ‘Nu de verf en de
kleurtjes!” Ricardo duwt tubes verf en een bol draad
van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en
een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. ‘En
nu,’ zegt Florans, ‘gaan we herfstbladeren maken. Voor
de slinger’ Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm
heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het
steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun
tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt
aan de draad gehangen. y,

Frahcesco is de zoon van een kooprmah in stoffen.
Ziin vader verdient heel veel geld, dat is boffen.
Francesco werkt mee, hij is rijk: hij is knap

en gaat elke avond met vrienden op stap.

Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel:
mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel?

Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk.

Plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk.
‘Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot.

Dit kerkje herstellen! Dét doe ik voor God!

Ziih ouders, zijn buren, iedereen is verwonderd, 4
dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd

en alle dagen maar druk loopt te Sjouwen,

met balken en steen om de kerk te herbouwen.
Maar hi) straalt van geluk, dat ziet iedereen. |
Zijn vrienden gaah helpen, een voor een.

Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld

aah deze woorden van Jezus: Neem geen zak geld,
geen extra Kleren en schoenen mee, en laat je niet
afleiden onderwey. Als jullie een huis binnengaan,
zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis! Lucas 10

Eenvoud % KAK

De muizen zuchten. ‘Het lijkt nergens op. Het moet
beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of
twintig.” Florans roept: ‘We hebben een védrbeeld
nodig!’ en ze trippelt weg. Even later komt ze terug
met een prachtig esdoornblad. ‘Kijk, z6 moet het!’
lJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft
ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. ‘Jongens.
Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!’ Ze
rennen achter haar aan en komen terug met pootjes
vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot.
Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik
wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd.

En in het muizenhol hangt er ook een.

)

EN zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld,

door dankbaar te leven in het vrije veld,

in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud.

Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud,
zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.

=

Teksten: Marjet de VB
Tekeningen: M. Jurrigns
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Het fundament van ons katholiek is het samen
vieren van de sacramenten van de kerk. Dat

Elke uitgave gaan wij1van dezeven zijn de kanalen van onze toegang tot God, een
sacramenten bespreken. ervarirlnlg vgn Zijn Iiﬁgel. goed}}eid en I((_ije_nadfe
sas voor elke dag van het leven of men kiein o

Weet jijde zeven sacramenten van ons grootis. 9

geloof nog niet? Lees mee of vraagaan

papa of mama om jevoor te lezen. Deze Na het Doopsel zijn de Heilige Communie en

keer: de Eucharistie  Eerste Heilige het Vormsel de meest belangrijke

Communie. sacramenten om ten volle ingewijd te zijn en
om er bewust in ons leven gebruik van te
maken. Jezus heeft ons bijzondere gaven

Het brood in de eucharistie heeft een heel diepe belooft aan al degenen die ze ontvangen.

betekenis. Het is immers het Lichaam van

Christus. Wie ervan eet, doet dit zodat hij/zij élke Ook dit jaar zijn we dus van plan de trajecten

keer aan Jezus kan denken. Het woord van voorbereiding en het ontvangen van deze

‘communie’ betekent gemeenschap/samen zijn. sacramenten op gang te zetten. Gewoonlijk
beginnen ze in de maanden januari-februari

Wie als baby gedoopt is, kan rond 7 of 8 jaar voor en eindigen met feestelijke vieringen in mei of

het eerst de communie ontvangen. In onze juni. De EHC wordt voorbereid il twee

parochies kan je je voorbereiden op je eerste groepen, de werkgroep van de 'polder" kerken

heilige communie, daarbij wordt je geholpen en die van Den Helder-Julianadorp.

Cooreen Werkgroep ende priesters Hiertoe wordt op 9 november 2023 in de

PP-kerk te Den Helder voor de ouders van de
schoolgroepen 4 en 7 een infoavond
georganiseerd. Daar kan je geinfomeerd
worden over het belang van die sacramenten
en verder alle nodige informatie kunnen
verkrijgen over de methode, rooster van
ontmoetingen etc. Daar (maar reeds nu al in

de eigen parochie) kan men met het invullen
van een formulier zijn kind opgeven.

namens de werkgroepen,
kapelaan Pawel
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PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat
dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

Molenstraat 34 1791 DL Den Burg
Tel. 0222-322161
secretariaat@rkparochietexel.nl

JOHANNES DE DOPER T \!ARTNU

KERK INN ZICHT

GERARDUSKALENDER 2024
NU VERKRIJGBAAR

De Gerarduskalender is een scheurkalender met
elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt
of aanzet tot nadenken, onder het motto: e/ke
dag een beetje spirit’

De kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is
bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.
De spreuk op de voorkant en de moppen, de
puzzels en informatie op de achterkant geven u
aan het begin van de dag een positief gevoel.
Prijs kalender plus schild is 9,75 euro.
Joanne van het secretariaat zal aanwezig in de
kerk zijn voor de verkoop van de kalenders:
Den Burg na de viering op 22 oktober

De Cocksdorp na de viering op 5 november
Daarna zijn ze verkrijbaar via het secretariaat
tijdens openingstijden.

VIERINGEN GOLLARDS

In de Gollards zijn er op woensdag
25 oktober en op 29 november
eucharistievieringen in de
bioscoopzaal.

U bent van harte welkom.

Oktober is Rozenkransmaand!

Zie ook bladzijde 34 voor meer info.

“Draadloze communicatie
is helemaal niets nieuws.
Ik bid al 75 jaar!”
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KERKBIJDRAGE 2023

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel
Of scan deze QR-code.

WOENSDAG 22 NOVEMBER 2023

De kerken St. Martinus in Oudeschild, de H. Francisca Romana kerk in de Cocksdorp en de
Johannes de Doper kerk in Den Burg worden rood anngelicht.De kerken zijn deze avond
langer open voor een stilgebed en het aansteken van een kaarsje. Ook kunt u uw gebed
achterlaten op de Prayerwall in de kerken van De Cocksdorp en Den Burg.

VOORAANKONDIGING EERSTE HEILIGE COMMUNIE & VORMSEL

Attentie ouders van kinderen in groep 4 & groep 8 (12+ )

Deze twee sacramenten zijn een belangrijk moment in het leven van een katholiek kind. De
Eerste Heilige Communie (EHC) is de eerste keer dat een kind volledig mag deelnemen in
een Eucharistische viering. Dat wil zeggen het ontvangen van de communie, het Levend
brood van onze Heer.

Voor de kinderen die de basisschool gaan verlaten is het heilige vormsel een mooie tijd om
ook geestelijk voor te bereiden op de grote wereld. Dit sacrament is het vieren van het
ontvangen van de Heilige Geest.

Wat betekent dit? Waarom is het belangrijk? Deze vragen komen aan bod tijdens de
voorbereidingen. Deze ontmoetingen zullen in januari gaan beginnen, maar we willen
alvast de deelnemers voor onze parochie Texel in kaart hebben.

Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden voor 22 november 2023 door onderstaande
gegevens te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl
VOLLEDIGE NAAM VAN HET KIND

GEBOORTEDATUM

DOOPDATUM & DOOPKERK

DOOPPLAATS

NAAM VADER & MOEDER

ADRES

POSTCODE / WOONPLAATS

TELEFOON & E-MAIL




Openingstijden parochiezaal:

m 1e en 3e woensdag

| N N ® PAROCHIE 'T ZAND 10.00 uur - 11.00 uur.
ZICHT;'”_.|_._-' tel: 0224 - 591226

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

Woensdag van
. . . 14.00 - 15.00 uur
Kerk nog niet dichtin 2024 Zie vieringenrooster
Stille Aanbidding
Zoals u in deze Kerk INN Zicht kunt lezen heeft het regiobestuur haar visie op in't Zand
de kerksluitingen aan moeten passen. Het alternatief dat is onderzocht bleek
duurder uit te pakken, dan gedacht. Om die reden blijven we in 2024 in onze
eigen gebouwen ‘kerken’.
Hopelijk blijft u als vrijwilliger ook in 2024 actief en kunnen wij door
gezamenlijk onze schouders er onder te zetten onze kerk ook in 2024 volop
gebruiken ten behoeve van ons dorp en gemeenschap.

zie ook bladzijde 6

PCI Ty
Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen. NR77
Vi hul : caritas.trinita il.com.

'oor uw hulpvraag: caritas trinitas@gmail.com ,4 »

Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.
caritas,
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Wij hopen op uw steun;

IBAN NLOSRABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie
of scan de QR-code.

Vrijwilligers gezocht!

De onderhoudsploeg van de begraafplaats is naarstig op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Deze is de laatste tijd wat ingekrompen
en kan vers bloed gebruiken.

De groep werkt in principe iedere zaterdag van 9 tot 12, tenzij het
slecht weer is. Maar ook als u niet iedere zaterdag zou kunnen bent
u van harte welkom.

Voor informatie kunt u zich melden bij René Bakker 0224-591287
(beste bereikbaar tussen 17.30 en 18.30 uur) of op e-mail:
c.a.bakker@quicknet.nl

Ook kunt u zaterdagmorgen even langskomen op de begraafplaats,
om te zien wat er zoal gedaan wordt.

Allerzielenviering

Om onze overledenen te gedenken hebben we op 2 november de
Allerzielenviering, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.
Aanvang van deze viering is 19:30 uur.

De muziek zal worden verzorgd door Esther Raatgers en Frank Visser.

Personalia

Overleden:

*

Simon Petrus de Wit

VIERINGEN ZANDSTEE

5okt 09.45 uur eucharistieviering pastoor Ivan
12 okt 09.45 uur eucharistieviering priester

19 okt 09.45 uur eucharistieviering priester

26 okt 09.45 uur woord- en gebedsviering Jos

2 nov 09.45 uur eucharistieviering pastoor Ivan
9 nov 09.45 uur eucharistieviering priester

16 nov 09.45 uur eucharistieviering priester

23 nov 09.45 uur woord- en gebedsviering Jos

30nov  0945uur woord en gebedsviering Breggit

U weet toch dat u pastoor Ivan altijd kunt bellen?

Hij is bereikbaar op telefoonnummer : 06 - 17 12 96 42.

Voor alle andere vieringen: wie is voorganger, koster of wie zingt er 7? kun u ook onze digitale
agenda raadplegen: www.rkkerktzand.nl/fagenda/
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PAROCHIE

DEN HELDER - JULIANADORP
Parochiecentrum tel. 0223-612550

Kerkgracht 55 te Den Helder:

e e | T (M donderdag 09.00 uur - 11.00 uur
e | ﬁq WJ :ﬁ’l rk.denhelger@wolmail.nl
Vormen van herinneringen -
. lerziel

Personalia Allerzielen
Lichtwandeling katholieke begraafplaats Sint
Jozef in Den Helder

Overleden:

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het
mysterie van de dood. Na het verliezen van
\era van Duin - Stoop een dierbare beseffen we dat we getuige
waren van een leven dat wij liefhadden. Door
dat geleefde leven te herdenken, kunnen we
Nel Driece - Snip de inspiratie, het gedachtengoed en de

betekenis van onze overledenen levend
houden. De doden niet verzwijgen, maar
Wim Mahieu herdenken om wie ze waren en wat ze te
vertellen hebben.

Zacharias Bouma De lichtwandeling wordt ook dit jaar weer
georganiseerd. Deze keer op zondagavond 29
oktober 2023, de zondag die het meest
dichtbij 2 november (Allerzielen) ligt, vindt op
de katholieke begraafplaats Sint Jozef aan de
Jan Verfailleweg de speciale herdenking
“Vormen van Herinneringen” plaats. Hierbij
staat gezamenlijk herdenken centraal.
ledereen die iemand wil gedenken is van harte
welkom op onze begraafplaats, ongeacht of
de overledene is begraven aldaar of elders is
gecremeerd. Kaarsen en fakkels zorgen voor
licht en warmte in de duisternis tijdens de
lichtwandeling langs de graven, waarbij u een
lichtje kan plaatsen bij het graf/monument.
Gedurende de wandeling wordt er muziek
gespeeld en worden gedichten voorgedragen.
Na afloop kunt u met elkaar napraten onder
het genot van een kopje koffie of thee.

Zondag 29 oktober 2023,
Katholieke begraafplaats Sint Jozef
Jan Verfailleweg 20a in Den Helder.

Aanvang 19.00 uur - einde 20.30 uur.




PCI N [

Wij proberenieder  Voor uw hulpvraag; Uw steun is welkom!

mensinnood naar  pcidenhelder@kpnmailnl  NLO5 RABO 0335 9052 42 Ié @
vermogen te helpen. Caritas Den Helder

caritas

GERARDUS KALENDER 2024

Wat deze KALENDER ons te bieden heeft, dat weten we intussen wel.

Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed te beginnen.

Op de achterkant: moppen - gedichten — bezinningsteksten — puzzels -informatie.

Maar wie was GERARDUS? Gerardus (Majella) werd in 1726 geboren in het dorpje Muro Lucano in de
buurt van Napels. (Een afbeelding van dit dorp ziet u op het schild van de huidige kalender.)

Al in 1755 overleed hij als gevolg van tuberculose. Van zijn vader leerde hij het kleermakersvak.

Later was hij ook portier en tuinman.

Tijdens zijn leven werd hij al ‘Il Santo’ genoemd. Het zou even duren, maar op 11 december 1904 werd
hij door paus Pius X heilig verklaard.

Op de kerkelijke kalender staat zijn gedenkdag vermeld op 16 oktober, zijn sterfdag.

Hoezo HEILIG, deze Gerardus, kleermaker, portier, tuinman? Hij straalde een geloof uit dat velen
inspireerde en hij voelde zich betrokken bij de vele arme mensen in zijn omgeving, ook nu nog een
van de armste streken van Itali€. Hij was ook bijzonder nederig en aanvaardde de moeilijke dingen in
zijn leven. Graag wilde hij het klooster in, maar mensen om hem heen vonden dat hij te weinig
capaciteiten daarvoor had. In 1749 mocht hij dan toch lekenbroeder worden in het klooster van de
Redemptoristen. Naast zijn aanstekelijk geloof, barmhartigheid en nederigheid viel Gerardus ook op
door allerlei bovennatuurlijke gaven waarover hij zou
beschikken:

gedachtenlezen, helderziendheid en wonderbare genezingen.
Zo werd hij een echte volksheilige die in de loop van de tijd op
veel plaatsen vereerd zou worden zoals bijvoorbeeld in
Wittem (Limburg).

En dan zijn we weer terug bij de Gerarduskalender, want
vanuit het kloostercentrum van Wittem wordt deze kalender
uitgegeven!

Op zondag 22 oktober a.s. na de viering van 11.00 uur in de
Petrus en Pauluskerk kunt u de GK 2024 kopen voor de prijs
van € 975, gelijk gebleven aan die van vorig jaar! T O it

Alle gegadigden roep ik dus op om op die zondag naar de G
PP-kerk te komen. Verrijkt in uw geloof, bezield door de zang
van het Caeciliakoor en met onder uw arm de fraaie
Gerardus-kalender 2024 bent u om 12.30 uur weer thuis.
Alleen als u niet KUNT komen, kunt u mij vragen om de
kalender bij u thuis af te leveren.

Jan van Diepen, emeritus pastor tel. 0223 619139
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Gebeds- en Bw
Bezinningsdagen % JV:%

Op het diocesaan heiligdom

Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden
wij u een maandelijkse gebeds- en
bezinningsdag aan op
woensdagen.

Een moment om op adem te
komen en rust en stilte op u te
laten in en doorwerken. Een dag
van gebed en inleiding.

Woensdag 18 oktober, staan we
stil bij de Heilige Maagd Maria van
de Rozenkrans (gedachtenis 7
oktober).

www.olvternood.nl

Vele wegen

The Shroud: face to face

De lijkwade van Turijn houdt mensen al
eeuwen bezig. Betreft het een afdruk van de
gekruisigde Jezus? Is het het kleed waarin
Jezus is begraven?

Deze film behandelt het onderzoek naar de
lijkwade als een 'cold case', een onopgeloste
misdaadzaak. In 1988 concludeerden
koolstofdateringstesten dat de Lijkwade van
Turijn een zevenhonderd jaar oude vervalsing was. Vijfendertig
jaar later komt de wetenscap echter tot een heel andere
conclusie. .
Ovemif)ep
Ondertussen leveren steeds geavanceerdere tests van het te Ziey,
stuifmeel, de bloedvlekken en de perfecte driedeimensionale
beelden van eht kleed steeds meer bewijs op dat de Lijkwade
van Turijn in de eerste eeuw na Christus werd gemaakt door een
'nucleaire gebeurtenis' die door de hedendaagse technologie niet
kan worden herhaald.

Aanrader!! Verdiepende rondleiding

Tijdens de verdiepende rondleiding in de St.Bavo
kathedraal wordt verteld over de gedachte achter de
inrichting van de kerk en welke betekenis en symboliek
bijzondere beelden en andere elementen hebben, zoals de
glas-in-lood ramen en het smeedwerk. Daarmee gaan we
in op de strijd tussen goed en kwaad, donker en licht, lijden
en blijdschap, etc. En hoe de katholieke Kerk in en buiten
het gebouw nog altijd relevant is.

Op verschillende plekken in de kerk, zoals de ramen in het
middenschip, de kerstkapel en de muurschilderingen wordt
uitleg gegeven over de betekenis ervan. En wordt verteld
welke projecten, geinspireerd door deze plekken, door de
katholieke gemeenschap worden opgepakt.

Praktische informatie
De rondleiding duurt +/- 90 minuten en kost € 12,50,
inclusief toegang tot de kerk en de tentoonstelling.

Tickets online www.koepelkathedraal.nl
Volwassen: €12.50

Kinderen 5 t/m 12 jaar: €6,00

Kinderen t/m 4 jaar: €2,00

Per bestelling komt er € 1,50 administratiekosten bij.

Reserveren is verplicht en de groepsgrootte is minimaal 4
personen en maximaal 15 personen. In verband met de
planning, zijn tickets tot 16.00 uur de dag van te voren te
boeken.



Gastvrij geloven

“Je kunt jonge mensen natuurlijk uitnodigen in
een klooster, maar het is minstens zo mooi om
erop uit te gaan en hén op te zoeken. Daarom
bezoeken we festivals en evenementen om met
ze in gesprek te raken over levensvragen en zin-
geving."Emy Jansons is coordinator van Klooster
op Wielen, een initiatief van de Konferentie Ne-
derlandse Religieuzen, de koepelorganisatie van
kloosterorden en congregaties in Nederland.
Tijdens de introductieweek van de TU Eindhoven
staat de kloostercaravan op de ‘campusmarkt’
waar aankomende studenten zich over van alles
en nog wat kunnen informeren. Van studiefi-
nanciering en verenigingsleven tot politiek en
vrijwilligerswerk. Bij het ‘tiny klooster'kun je een
kaarsje aansteken, je eigen levenswijsheid op een
bord hangen en in gesprek gaan met een van de
aanwezige kloosterlingen. Binnen kun je gehoor-
beschermers opzetten om even stil te worden. Er
ligt een Bijbel en een gebedenboek, er staat een
crucifix en een Mariabeeld in zakformaat.

Emy en de kloosterlingen knopen enthousiast
gesprekjes aan met de studenten. “Onze rebus,
waarin de vraag Is er meer in het leven? verstopt
zit, vinden ze leuk om op te lossen. Sommigen

Tekst en beeld: Dick Vos

KLOOSTER OP WIELEN
—
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hebben daar nog nooit over nagedacht, anderen
geven aan dat ze dat zeker geloven. Dan ben je
al in gesprek. Daarnaast hebben we een stapel
kaartjes met wijsheden van heiligen. Studenten
mogen er eentje trekken en ook daar kun je dan
over praten. Net hog was er een jongen die er al
pratend op uitkwam dat ieder mens toch eigen-
lijk uitgerust is met een bepaalde waardigheid
en een bepaalde liefde die je kunt uitdragen. Dat
gebeurt dan zomaar!”

De nieuwe generatie heeft een ongekende
toegang tot kennis, weet Emy. “Maar jongeren
zoeken ook wijsheid, en die hebben de klooster-
tradities in huis. Dat vinden ze vaak interessant
om te vernemen. De meesten weten niets over
het kloosterleven. Hier kunnen ze ermee ken-
nismaken en we doen er alles aan om dat een
positieve ervaring te laten zijn."
www.kloosteropwielen.nl

De meesten weten niets
over het kloosterleven
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- i Apostel Filippus,
. 3 Vols M Eenwaregetlﬂge

Deze keer ontmoeten we apostel Filippus. In de lijsten van de Twaalf, staat hij altijd op de vijfde
plaats, en hoort dus wezenlijk tot de eersten. Hoewel Filippus van Joodse afkomst was, heeft hij een
Griekse naam, zoals ook Andreas, wat een kleine, niet onder te waarderen aanduiding is van culturele
openheid. De berichten die we over hem hebben, komen uit het Evangelie van Johannes. Hij kwam
uit dezelfde plaats als Petrus en Andreas, namelijk Betsaida, een stadje dat tot de tetrarchie behoorde
van een van de zonen van Herodes de Grote, die ook Filippus heette.

Het Vierde Evangelie bericht dat Filippus, na door Jezus te zijn geroepen, Nathanaél ontmoet en hem
zegt: "Degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, Hem hebben wij
gevonden: Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret." (Joh. 1, 45). Voor het nogal sceptische antwoord van
Nathanaél ("Uit Nazaret, kan daar iets goeds vandaan komen?"), zwicht Filippus niet, maar
antwoordt vastberaden: "Kom dan kijken!' (Vgl. Joh. 1, 46; lett: "Kom en zie"). In dit antwoord, kortaf
maar helder, vertoont Filippus de kernmerken van een ware getuige: hij neemt geen genoegen met
het voorstellen van de verkondiging, maar spreekt zijn gesprekspartner rechtstreeks aan door hem te
suggereren zelf persoonlijk ervaring op te doen van wat hem is verkondigd. Dezelfde twee
werkwoorden worden door Jezus zelf gebruikt wanneer twee leerlingen hem komen vragen waar hij
verblijf houdt. Jezus antwoordt "Kom dan kijken".

Wij mogen bedenken dat Filippus zich ook tot ons richt met diezelfde twee werkwoorden die een
persoonlijke betrokkenheid veronderstellen. Ook tegen ons zegt hij wat hij tegen Nathanaél zei: "Kom
en zie". De Apostel spoort ons aan om Jezus van nabij te leren kennen. De vriendschap, het echt
kennen van de ander, heeft immers nabijheid nodig, sterker nog: zij leeft daar voor een deel van.
Overigens moeten we niet vergeten dat Jezus de Twaalf allereerst uitkoos om "Hem te vergezellen",
dat wil zeggen om zijn leven te delen en rechtstreeks van Hem niet alleen zijn manier van doen te
leren, maar vooral wie Hij werkelijk was. Alleen zo immers, door zijn leven te delen, konden ze Hem
leren kennen en vervolgens Hem verkondigen.

Later zal er in de brief van Paulus aan de Efeziérs te lezen staan dat het er om gaat "de Christus te
leren kennen" (Ef. 4, 20): dus niet alleen en niet zozeer om te luisteren naar zijn onderricht, naar zijn
woorden, maar veeleer Hem zelf persoonlijk te leren kennen, dat wil zeggen zijn mensheid en zijn
godheid, zijn mysterie, zijn schoonheid. Hij is immers niet alleen een Leraar, maar een Vriend, sterker
nog: een Broer. Hoe zouden wij Hem ten diepste kunnen leren kennen als wij op een afstand zouden
blijven? De intimiteit, de vertrouwelijke en tot gewoonte geworden omgang doen ons de ware
identiteit van Jezus Christus ontdekken. En dat is nu juist waar de Apostel Flippus ons aan herinnert.
Hij nodigt ons uit te "komen" en te "zien", dat wil zeggen: met Jezus in een contact te treden van
luisteren, van antwoorden en van gemeenschap van leven met Hem.

Hij, Filippus is het vervolgens, die bij gelegenheid van de broodvermenigvuldiging van Jezus een
specifieke vraag kreeg, die enigszins verbaast: waar ze namelijk brood zouden kunnen kopen om heel
die menigte die Hem volgde de honger te laten stillen. Filippus antwoordde toen heel realistisch: "Wil
ieder ook maar een klein stukje brood krijgen, dan is voor tweehonderd denarién brood nog te
weinig" (Joh. 6, 7). Hier wordt het praktisch realisme van de Apostel zichtbaar, die de consequenties
van een bepaalde situatie weet te beoordelen. Hoe de dingen vervolgens zijn gegaan, weten we. We
weten dat Jezus de broden heeft genomen en, en na gebeden te hebben ze uitdeelde. Zo
verwezenlijkte zich de broodvermenigvuldiging.



vervolg

Maar wat ons hier interesseert is dat Jezus zich juist tot Filippus heeft gericht om "Volg Mij!"
een eerste aanduiding te krijgen over hoe het probleem zou kunnen worden opgelost: een
overduidelijk teken dat hij deel uitmaakte van de kleinere groep om Hem heen.

Er is nog een ander moment dat heel belangrijk is voor de latere geschiedenis. Het is vadr het Lijden.
Enkele Grieken die in Jeruzalem waren voor het Passfeest "klampten Filippus ... aan en vroegen hem:
'Heer wij zouden Jezus graag spreken'. Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten
Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over" (Joh. 12, 20-22). Opnieuw hebben we hier een
aanduiding dat hij een bijzonder aanzien genoot binnen het college van de Apostelen. In dit geval is
hij vooral de bemiddelaar tussen het verzoek van enkele Grieken - hij sprak waarschijnlijk Grieks en
kon daarom als tolk optreden - en Jezus; ook al voegt hij zich bij Andreas, de andere Apostel met een
Griekse naam, toch is het tot hem dat de vreemdelingen zich richten.

Dit leert ons steeds klaar te staan, zowel om in te gaan op vragen en verzoeken om hulp, alsook om
ze door te leiden naar de Heer, de Enige die er ten volle aan kan voldoen. Het is immers belangrijk te
beseffen dat wij uiteindelijk niet zelf degenen zijn voor wie de gebeden van degene die ons
"aanklampt" bestemd zijn, maar dat de Heer dat is. Op Hem moeten wij iedereen richten die zich in
nood bevindt. Dat is het: ieder van ons moet een open weg zijn naar Hem!

Dan is er nog een andere, heel bijzondere gelegenheid waarbij Filippus in beeld komt. Bij het Laatste
Avondmaal, nadat Jezus gezegd heeft dat Hem kennen betekent dat men ook de Vader kent (Joh. 14,
7), vraagt Filippus Hem haast argeloos: "Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg" (Joh. 14, 8).
Jezus antwoordde hem op een toon waarin een vriendelijk verwijt doorklonk: "Ik ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de
Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? ... Gelooft Mij: lk ben in de Vader
en de Vader is in Mij" (Joh. 14, 9-11).

Deze woorden horen tot de diepste van het Evangelie van Johannes. Ze bevatten een echte en heuse
openbaring. Aan het eind van de Proloog van zijn Evangelie, verklaart Johannes: "Niemand heeft ooit
God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen" (Joh.
1,18). Welnu, deze verklaring, die van de evangelist is, wordt door Jezus zelf hernomen en bevestigd.
Maar met een nieuwe betekenis. Immers, terwijl de Johanneische proloog spreekt van een
uitleggend tussen beiden komen van Jezus door de woorden van zijn onderricht, verwijst Jezus in het
antwoord aan Filippus naar zijn eigen Persoon als zodanig, en laat daarmee verstaan dat het
mogelijk is Hem niet alleen te begrijpen door middel van wat Hij zegt, maar nog meer door middel
van wat Hij eenvoudig is. Om het uit te drukken volgens de paradox van de menswording kunnen
we goed zeggen dat God zich een menselijk gelaat heeft aangenomen, dat van Jezus, en dat bij
gevolg wij voortaan, als we werkelijk het gelaat van God willen kennen, slechts het gelaat van Jezus
hoeven te beschouwen! In zijn gelaat zien wij werkelijk wie God is en hoe God is!

De evangelist vertelt ons niet of Flippus de zin van Jezus helemaal begreep. Vast staat dat hij zijn
leven helemaal aan Hem heeft toegewijd. Volgens enkele latere verhalen (De Handelingen van
Filippus en andere), zou onze Apostel eerst Griekenland hebben geévangeliseerd en daarna Frygié,
waar hem de dood zou hebben getroffen, in Hiérapolis, middels een terechtstelling die op
verschillende wijzen omschreven wordt als kruisiging of steniging.

We willen onze bezinning gaan afsluiten, door ons het doel voor de geest te halen waar ons leven
naar moet streven: Jezus ontmoeten zoals Filippus Hem ontmoette, terwijl we in Hem God zelf
trachten te zien, de hemelse Vader. Als het ons aan die inzet zou ontbreken, zouden we steeds weer
terug uitkomen bij onszelf alleen, als in een spiegel kijkend, en zouden we steeds eenzamer zijn.
Filippus leert ons daarentegen ons te laten veroveren door Jezus, en met Hem te zijn, en ook anderen
uit te nodigen om te delen in dit onontbeerlijk gezelschap. Hij leert ons God te zien en te vinden, en
20 het ware leven te vinden.

(De tekst werd grotendeels genomen van de catechese van de Paus Benedictus XVI van 6 september 2006; te vinden op
vatican.va en rkdocumenten.nl)
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MISSI0 Wereldmissiemaand 2023 m
Christenen in Libanon

‘Met brandend hart’
(Lucas 24, 32)

In het weekeinde 21/22 oktober vieren wij in onze kerken Missiezondag. De christenen in Libanon
hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in
moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98
procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de
armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een facade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten
mensen het land. Libanon vangt veel Syrische viuchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet
in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama’s en wonderen

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen, willen de parochianen van de
parochie St. Maron helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie,
Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op
bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en
lachen met hen.” Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig:
“Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je
naar ze toe en helpt.”

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 21 en 22 oktober of stort uw
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 's Hertogenbosch.
Meer informatie: www.missio.nl

Bakker Timmer, de Echte bakker
WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop. |8

Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één
van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis
te laten bezorgen. Ons koekassortiment
verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen?
* Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product

geschikt is voor u.
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Op woensdag 22 november kleuren weer heel wat kerken in de hele wereld rood. Ze worden dan in
het licht gezet om aandacht te vragen voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en
bedreigde gelovigen in de hele wereld. Onder de slachtoffers zijn relatief veel christenen.
RedWednesday, zoals de actie heet, is een initiatief van Kerk in Nood. Wereldwijd worden honderden

kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen die dag bloedrood verlicht. In
Nederland deden vorig jaar maar liefst 150 kerken mee, waaronder een groot aantal in Noord Holland.
Dat zal ook deze naar verwachting weer het geval zijn.

Uit onderzoek van Kerk in Nood blijkt dat de vrijheid van godsdienst in de periode januari 2021 tot en
met december 2022 sterk werd beperkt en geschonden in maar liefst 61 van de 196 landen. In 47
landen verslechterde de situatie sinds de publicatie van het vorige rapport. Slechts negen landen
kenden verbetering. Ook viel op dat de straffeloosheid over de hele wereld is toegenomen. In 36
landen (18%) worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden.
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Caritas: zomers ook in actie voor kinderen

\W%

Caritas Trinitas zorgt in samenwerking met de diaconie Anna Paulowna en
(aritas Schagen er voor, dat kinderen van gezinnen die lid zijn van de
Voedselbank in de eerste week van de schoolvakantie

een Vakantietasje ontvangen. Deze actie werd dit jaar voor de Se

keer georganiseerd.

N\
caritas

De tasjes worden naar leeftijd gevuld met enkele leuke

speelattributen. Dit jaar werden er zo 125 tasjes verspreid in het gebied van de Voedselbank Kop
van Noord uit Anna Paulowna.

De Vakantietasjes-actie wordt georganiseerd door Kerk in Actie, een initiatief van de
Protestantse Kerk, waar Caritas zich echter heel graag bij aansluit.

Nl e~ e Sinds 2 jaar is er een bijzondere samenwerking met Speelpark De

_ee pﬂ!’. *.JIL 2\ Goudvis in Sint Maartenszee. De Goudvis zorgt voor 125 speciale

AD KGOLJ. JV1$} entreekaartjes voor in het Vakantietasje. Na afloop rekent De Goudvis
[ i Ry de ingeleverde kaartjes met ons af. Vorig jaar werden er 85 kaartjes

uitgedeeld, waarvan er 36 gebruikt en afgerekend werden.

| Koffietafel boek - st.Bavo kathedraal

* DomIs IIJI 1S SABA
-
SYMBOLIEK
in de
St. Bavo kathedraaL

:ﬁ iﬂ THIN

1"‘1,

Philip Weijers

Het 125 jarig wijdingsfeest is aanleiding geweest om

. de rijke symboliek van de kathedraal in zijn geheel

voor het voetlicht te brengen. Haar oriéntatie,

. kruisvorm, architectuur en inrichting betekenen

meer dan op het eerste oog gedacht wordt.

Het is uniek hoe de rijke theologische en kunst-

il historische gedachten in het priesterkoor, het schip,

sacramentskapel, transepten, kapellen en
westtorens zijn verwerkt. De versiering van de
majestueuze koepel, doopkapel en koorbanken, als
ook de glas-in-loodramen, mozaieken en muur-
schilderingen voeren de bezoeker mee in het geheim

¥ van het geloof.
Diaken Philip Weijers (samenstelling en redactie)

| Verkrijgbaar op zaterdag 30 september (13:00-
| 15:00) en zondag 1 oktober na de Hoogmis van

10:00 uur. Ook verkrijgbaar in de boekwinkel van de
kathedraal of via bestelling bij de auteur.
Verkoopprijs €15,= (176 pagina’s, 146 foto’s).
p.s.weijers@hccnet.nl 06-53887641.

Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo
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Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet

teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630 900 | wilmsonderhoudstoring.nl

Uitvaartvereniging

ZI|PE Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Qok voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar  Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl




\'1VZ Breggit Smit
W Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

* Stijlvol en betrokken

* Passende begeleiding

* Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
« Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
06 518478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

KAPSALON CORINNE

hair &J beauty care

Nagelstudio
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Visagie

Schoonheidssalon

Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!
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l www.kapsaloncorinne.nl
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Liturgisch rooster vieringen - jaar A

zaterdag 30 september - 26e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur woord- en communieviering o.lv. Anita Captein
Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 1oktober - 26e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. diaken

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. Anita Captein
Den Burg 1.00 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 3 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 4 oktober

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 5 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 6 oktober

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 7 oktober - 27e Zondag door het jaar - collecte Wereldmissiedag voor kinderen

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen / Startviering
Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering / Startviering

zondag 8 oktober - 27e Zondag door het jaar - collecte Wereldmissiedag voor kinderen
Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering (kinderkerk/creche/koffie)

dinsdag 10 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 11 oktober

't Zand geen stille aanbidding

donderdag 12 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 14 oktober - 28e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 15 oktober - 28e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur oecumenisch viering

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering .
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dinsdag 17 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 18 oktober

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 19 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 21 oktober - 29e Zondag door het jaar - collecte Wereldmissiedag

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.lv. parochianen
zondag 22 oktober - 20e Zondag door het jaar - collecte Wereldmissiedag
Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. diaken
Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 24 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 25 oktober

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 26 oktober

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 28 oktober - 30e Zondag door het jaar

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 29 oktober - 30e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.lv. parochianen
Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 30 oktober

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering

woensdag 1 november - Allerheiligen

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

Den Helder 19.00 uur eucharistieviering
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donderdag 2 november - Allerzielen

Julianadorp 19.00 uur viering o.l.v. parochianen
Breezand 19.00 uur viering o.l.v. parochianen
't Zand 19.30 uur viering o.l.v. parochianen
Anna Paulowna 19.00 uur viering o.lLv. parochianen
Den Burg 19.00 uur viering o.lLv. parochianen
Den Helder 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag 3 november

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 4 november - 31e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 5 november - 31e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. diaken
De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 1.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 7 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 8 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 9 november

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 11 november - 32e Zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

zondag 12 november - 32e Zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering (kinderkerk/creche/koffie)

dinsdag 14 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 15 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 16 november
Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding
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zaterdag 18 november - 33e Zondag door het jaar

Julianadorp 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur woord- en communieviering o.Lv. diaken
zondag 19 november - 33e Zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen
Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. Anita Captein
Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 21 november

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 22 november

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 23 november

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 25 november - Hoogfeest van Christus Koning

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen
zondag 26 november - Hoogfeest van Christus Koning

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 28 november
Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 29 november
't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding
donderdag 30 november
Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

De app MisinDeBuurt is een initiatief van
Stichting Acutis. MisinDeBuurt is gratis te
gebruiken. Mocht je veel hebben aan de app, is
een donatie voor onderhoud natuurlijk meer
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