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JUBILARIS HENK SCHRADER -
Weest u er zeker van dat wij bidden

Op 12 mei was het 12,5 jaar geleden dat Henk tot diaken dat God u mag bijstaan in uw nood.
werd gewijd. Dit heuglijke feit werd herdacht tijdens de

viering op 12 mei in de Onze Lieve Vrouw Praesentatie.
Neem gerust contact op met het

pastorale team voor een gesprek,
huisbezoek, doop, communie, vormsel,
huwelijk, sacrament van boete en
verzoening, jubilea, ziekenzalving en
uitvaart of wat u maar ook met hen
wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave van
intenties, veranderingen m.b.t. de
ledenadministratie, aanmelden
vrijwilligerswerk, financiéle zaken en
andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie:

kunt u door omstandigheden niet
(meer) naar de kerk komen en wilt u de
communie ontvangen, dan vragen wij
u contact op te nemen met iemand van
het pastorale team.




Pastoraal woord - kapelaan Maciej

Beste parochianen,

Wij staan nu aan het begin van de zomer, en
hopelijk wordt het voor ons allemaal een mooie
tijd, waar wij van rust en ook van mooie weer
kunnen gaan genieten.

Niet lang geleden hebben we Pinksteren gevierd,
de dag van de komst van de Heilige Geest over
de apostelen en de Maagd Maria. Net als toen
de apostelen hebben wij nu ook altijd de

bijstand van de Heilige Geest nodig.

In het boek Handelingen van de apostelen lezen
wij: ‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren
allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam
uit de hemel een gedruis alsof er een hevige
wind opstak en heel het huis waar zij gezeten
waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat
op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld,
op ieder van hen neerzette. Zij werden allen
vervuld van de Heilige Geest'.

Dit iets of beter gezegd iemand, die op vuur
geleek; want zo beschrijft de schrijver de Heilige
Geest, heeft alles veranderd in het leven van de
apostelen en ook, al is het misschien moeilijk te
begrijpen, in het leven van iedere mens. Zeker,
door de dood en de verrijzenis van Jezus was de
hemel al opengegaan en kregen wij, mensen,
een nieuw perspectief. Toen was het leven op
aarde al veranderd door het grote geheim dat
we op Pasen hebben gevierd. Jezus’ opstanding
uit de dood heeft ons leven een nieuwe
betekenis gegeven, een toekomst, uitzicht op
het leven na de dood. 'lets' kan dan wel zo zijn,
maar dan moet je het ook nog kunnen beléven,
je moet het kunnen ervaren, een innerlijke
zekerheid verwerven dat iets waar is.

De Heilige Geest wordt ons geschonken om ons
te overtuigen, ons de innerlijke zekerheid te
schenken, dat Jezus Christus verrezen is, dat Hij
leeft voor altijd. Door Zijn verrijzenis, dus de
overwinning op de dood overwint Hij al de
grootste angsten van de mens, van ieder van
ons.

Het kan zijn dat wij in deze tijd dingen ervaren,
die misschien onze innerlijke vrede wegnemen
en die ons bezorgd maken. Hij helpt ons en laat
ons ervaren dat we nooit alleen zijn, maar dat
God, door zijn Geest bij ons is.

Wat we dus nodig hebben is een nieuw
Pinksteren. Maar, je zou kunnen denken; we
zien alleen maar meer problemen, niets wijst op
een nieuw Pinksteren! Zo was het ook bij de
eerste Pinksteren. Na de Hemelvaart van Jezus
hadden velen het geloof in hem verloren. Er
blijft maar een kleine groep leerlingen over, en
bovendien waren ze ook bang en opgesloten in
een kamer, lezen we in de Bijbel.

Het enige wat ze nog konden doen en deden
was volharden in het gebed, ‘samen met Maria,
de Moeder van Jezus’. En toen kwam de Geest,
in vuur en kracht. Dat is ook nu het recept! Als
wij blijven bidden met en rond Maria, en meer
proberen te leven naar zijn Woord en wil, zal de
Geest opnieuw komen als niemand het meer
verwacht.

Hopelijk zullen wij in de komende maanden meer
tijd hebben voor gebed, rust vinden en kans
krijgen om onze tijd met de familie door te
brengen.

Doordat Jezus, die God is, in een familie geboren
wilde worden en daar wilde opgroeien heeft hij
de familie als het ware heilig gemaakt.

Goede gezinnen of families zijn van onschatbare
waarde. Een mens is door God bij de schepping
zo gemaakt dat hij bedoeld is om niet alleen te
zijn: een mens is een sociaal wezen en ieder
mens draagt bovendien de roeping met zich
mee om zichzelf te vergeten - om zich te geven,
er te zijn voor de andere. Alleen zo worden wij
echt gelukkig.

Dat hebben we allereerst geleerd in ons gezin
waarin we onze eerste ervaringen hebben
opgedaan van samenleven met anderen en er
zijn voor anderen. In de familie hebben wij
ervaren wat onvoorwaardelijke liefde betekent.
In het gezin hebben we bovendien ons geloof,
waarden en normen en al wat niet meer
meegekregen.

Laten wij dus meer aandacht schenken aan onze
families, en ook aan diegenen die misschien
geen familie hebben en daardoor eenzaam zijn.
Ik wens u van harte een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Maciej Gradzki, kapelaan
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Kerk INN Zicht
Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en Pastoraal woord
geestelijk water voor u mag zijn. )
' ' Jubeljaar 2025
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VADER IN DE HEMEL,

moge het gelaof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,
Jezus Christus, anze broeder,
en mage de vlam van liefde die in ons hart is ontstaken
door de Heilige Ceest,
in ans de zalige hoop doen herleven ap de kamst van uw Kaninkrijk.

Maoge uw genade ans anvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kasmas van binnenuit amvarmen.
Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwannen,
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ans,
Pelgrims van Hoop,
een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.
Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze Uerlosser
over de hele aarde verspreiden.
Ran U, onze Gad, te allen tijde gezegend,
zij glarie en laf in eruwigheid.
Amen



Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema 'Pelgrims van Hoop'.
Als voorbereiding daarop is 2024 een 'jaar van gebed' met extra aandacht voor het Onze Vader.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Dit is een
belangrijke religieuze gebeurtenis, waarin verzoening tussen mensen en verzoening met God
centraal staan. De traditie is in de Middeleeuwen ontstaan en vindt haar oorsprong in het veel
oudere gebruik van het joodse jubeljaar.

In de parochiekerken ligt een gebedskaart klaar wat een hulpmiddel voor u kan zijn om beide jaren
goed te beleven.

Meer informatie kunt u vinden op www jubeljaar2025.nl.

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geefans heden ons dagelijks brood
en vergeef ans onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving
maar verlas ons van het kwade.

Amen






Ik zoek mijn toevlucht bij U, HEER,
beschaam mij nooit ofte nimmer.

Zowaar U rechtvaardig bent, verlos mij,
bevrijd mij,
leg uw oor te luisteren en maak mij vrij.

Wees de rots waarop ik woon,

waar ik altijd heen kan gaan;

zorg dat ik opnieuw word bevrijd,
want mijn rots en mijn vesting bent U.

Bevrijd mij, mijn God, uit de hand van de
boze,

uit de greep van schurk en geweldenaar.

Ja, U, 0 Heer, bent mijn hoop,
vanaf mijn jeugd mijn toevlucht, HEER.

Ik steun op U al van voor mijn geboorte,
U bent mijn beschermer vanaf de
moederschoot:

voor U is mijn loflied voor altijd.

Was ik voor velen een heel veeg teken,
U bent mijn schuilplaats, U bent mijn
vesting.

Mijn mond is vervuld van een loflied op U,

van het roemen op U heel de dag.

Wijs mij niet af op mijn oude dag,

verlaat mij niet als mijn krachten bezwijken.

Da.a voor
gr'oo-touder'f; en ouderen

De Werelddag voor Grootouders en Ouderen wordt
sinds 2021 gevierd, dit jaar dus voor de vierde keer.

Voor de dag wordt de zondag gekozen die het dichtst
ligt bij het feest van de heilige Joachim en Anna, de
grootouders van Jezus. In 2024 is dat op zondag 28 juli.

Omdat dit jaar een jaar is van gebed ter voorbereiding
op het Jubeljaar 2025, heeft paus Franciscus als thema
een gebed gekozen: psalm 71. Het is een smeekgebed
van een oudere die terugkijkt op het verhaal van zijn
vriendschap met God. Dit zijn de eerste 9 verzen.

&

Het precieze thema van deze
dag is een regel uit psalm 71 (vers 9):

'Wijs mij niet af op miin oude dag.'
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Bavodag 2024

Y

young and free

In deze zomer-editie
geven wWij Jou onze
zomertips! Weet jij
nog niet wat je Wandelen door
moet doen deze het Gooi
zomer? Bezoek één
van deze leuke
events!

Tienerkamp
Break Out 2024

Bavodag 2024!

Na het succes van afgelopen
editie is op zaterdag 22 juni 2024
weer dé dag voor alle
vormelingen en tieners tot en
met 16 jaar. Ook als je je vormsel
al hebt ontvangen ben je van
harte welkom op deze
ontmoetingsdag.

Wanneer: zaterdag 22 juni 2024

tijd: vanaf 10.30 uur

wie: jongeren van 11 t/m 16 jaar oud
kosten: €10 per persoon

aanmelden: aanmelden kan t/m 14 juni via:

ZATERDAG 22 JUNI 2024 _ :
online aanmeldformulier:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.n!

Q H. Bavo Kathedraal, Haarlem K Leeftijd: 11-16 jaar
@www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl & bavodag@hotmail.com



Een wandeling door het Gooi

Afgelopen jaar in Lissabon, tijdens de Wereld Jongeren dagen, heeft de Paus alle jongeren (18-30
jaar) uitgenodigd om in het Jubeljaar 2025 (zie blz.7), in de maand juli, naar Rome te komen. Er wordt
hard gewerkt aan een mooie reis daar naartoe, een soort ‘W|D in between'.

We houden jullie op de hoogte!

Op weg daar naartoe zullen er een aantal gezellige bijeenkomsten worden gehouden. De
eerstvolgende is op 13 juli 2024. We starten in de Sint Vituskerk in Hilversum en wandelen over de

heide naar de pastorietuin in Blaricum.

Uiteraard vieren we samen de Eucharistie, is er genoeg tijd om elkaar te spreken en sluiten we af met
een gezellige BBQ.

Voor informatie enfof opgave kun je mailen naar of bellen met;
Kapelaan Javier Acuna van het Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam.

425 ’ jacuna@bisdomhaarlem-amsterdam.nl tel. 06-83453373
1

ZOMERTIP!

Tienerkamp Breakout 2024!

Dit jaar viert het tienerkamp Breakout het
10-jarig jubileum met als thema: Celebrate!

Natuurlijk kan het niet anders dan dat dit een
feestelijke editie wordt van het tienerkamp.

Neem je feestmuts mee en vier met ons dit
feest. Als katholieken zijn we goed in feest
vieren. Elke zondag is een feest waarop we
steeds het grote Paasfeest vieren in de Heilige
Mis.

We gaan ons verdiepen in dit feest wat we
vieren met de Heilige Mis en ook in het thema
dankbaarheid.

ILOO, 22—-26 JULI 2024

B W HL| INFOg. ARLEM HL
EFTIA0 17 TiAA 15| 16 T/M 18 JAAR | DEELMAME: €103
ISDOM HAARLEM-AMSTERDAM 1.5.M. DE ZUSTERS SSVM,

Wie: 12-18 jaar  Wat: Katholiek tienerkamp BreakOut ~ Waar: Hoogeweg 65, Heiloo
(Julianaklooster) Wanneer: Maandag 22 t/m vrijdag 26 juli Kosten: €105,- per persoon (mocht er
een financiéle drempel zijn dan kunt u dit aangeven via een mail naar info@jongbisdomhaarlem.nl)
1



Geschreven door:
Jeroen Pouw

Seminarist Bisdom
Haarlem-Amsterdam

e eerste bron van ons geloof is de

persoonlijke relatie die jij hebt met Jezus.

Soms is het moeilijk om Jezus te her-

kennen in het concrete leven. Dit geldt

ook voor leerlingen die van Jeruzalem
naar Emmaiis lopen. Tijdens het wandelen komt
Jezus bij ze lopen, maar zij herkennen Hem pas bij
het breken van het brood (Luc 24, 13-35). Soms
herkennen we Jezus de betrokkenheid van Jezus,
maar soms ook niet. Je mag echter erop vertrouwen

dat Jezus altijd bij je is, zelfs als je het niet door hebt.

Sterker nog Jezus is bij je in de meest donkere
momenten van je leven. Het geloof (vertrouwen)
dat Jezus altijd bij je is en voor je zorgt, ondanks dat
we Jezus niet kunnen aan- raken is de weg naar
geluk (Joh 20, 29).

Wil je groeien in dit geloof en de persoonlijke relatie
met Jezus? Dan is het de uitdaging om Jezus in je
leven meer en meer te herkennen. Wat doet hij in
jouw leven? Hoe leidt hij je? Waar kan je zijn
aanwezigheid herkennen? Verschillende heiligen
hebben hierover nagedacht. Graag zou ik hier de
heilige Ignatius van Loyola willen aanhalen. Hij is de

12

stichter van de Sociéteit van Jezus (Jezuieten).
Misschien nog belangrijk heeft hij geestelijke
oefeningen ontwikkelt om met behulp van de bijbel
en stil gebed (christelijke meditatie) Jezus te
herkennen in alle dingen van jouw concrete leven.

Deze ervaringen vergroten het bewustzijn dat Jezus
daadwerkelijk in je leven aanwezig is en voor je
zorgt. Hierdoor word je werkelijk een leerling van
Jezus. Leerling zijn betekent dat je Hem volgt en
herkent in je leven. Het is een unieke, persoonlijke
intieme relatie die je aangaat met Jezus. Zo kan die
relatie het fundament en een gids zijn voor je leven.

Verhalen over wat Jezus in jouw concrete leven
heeft gedaan is inspirerend voor andere mensen.
Mensen luisteren namelijk graag naar persoonlijke
belevingen. Mensen in deze tijd zijn gericht op
persoonlijke ervaringen, maar deze ervaringen
staan los van een traditie. Juist jouw persoonlijke
geloofservaringen laten zien dat God een ander licht
laat schijnen op een ervaring. Vaak zijn de
ervaringen ingebed in gemeenschappelijke rituelen.



Denk bijvoorbeeld aan gebed of vieren (Taylor,
1989). Mensen hebben hier wel interesse voor en
de persoonlijke ervaring kan het accent leggen op
christelijke rituelen. Door deze persoonlijke
ervaringen te delen met anderen getuig je van
Jezus. Jezus roept ons op om te getuigen van Hem
om anderen tot Zijn leerlingen te maken (Matt
28.9).

Het kan spannend zijn om te getuigen van Jezus in
jouw persoonlijke leven. Belangrijk is om een
manier te kiezen die bij jou past. Voor mij
persoonlijk geldt dat ik mij niet prettig voelt bij
straatevangelisatie, al ken ik ook de mooie verhalen
daarvan. Ik ga graag met mensen in gesprek over
geloof in mijn leven. Mijn uitgangspunt voor het
getuigen is de persoonlijke

intieme relatie die ik met Jezus heb. Door middel van
een gesprek kan ik juist ook begrijpen hoe iemand
anders een situatie ervaart. In een gesprek heb ik
de ruimte om mijn ervaringen rustig en uitgebreid
te delen. Ik vind een houding van begrip voor elkaar
belangrijk.

Kortom leerling zijn van Jezus betekent groeien in
de persoonlijke intieme relatie met Hem en daar
steeds op blijven investeren. Dat hij je gids in je
leven mag zijn en dat je getuigt (deelt) wat Jezus
concreet in jouw leven doet. Ja, daar moet je een
drempel voor over, maar het levert ook heel veel op
(ja, heel cliché).

Lees over het geloof en leer
God nog beter kennen door
de mooie verhalen uit de
bijbel. Deze app kan je goed
op weg helpen met het
begrijpen van de bijbel, wat
af en toe nog best lastig kan
zijn.

Start jouw leesplan vandaag
nog via de bijbel app!

Leer God kennen
door Zijn woord

5}



Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat
een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen,
tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze
hebben tassen en rugzakken bij zich. ‘Daar moet ik
meer van weten!’ piept Missy Muis. Zij sprint weg

en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus
staat. Even later komt ze terug en doet verslag:

‘De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in
Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-
sjoelbak!’ De muizen schreeuwen door elkaar: ‘Ik wil
606k mee! Ik wil 66k weg!". ‘Dat kan toch niet,” bromt
Kik, e komt nooit in die bus. En stel je voor dat je
zoekraakt!” Maar Missy gaat ervandoor-
De anderen snikken: “We zien

haar nooit meer terug’ hrg)

Je gaat op weg ...
en wat neem je NIET mee?
In deze woordzoeker zitten
15 woorden verstopt.

Je vindt ze horizontaal,
verticaal en diagonaal
(niet achterstevoren).
Een letter kan meerdere
keren gebruikt worden. 4
Streep de woorden die je
vindt, weg. Dan vertellen
de letters die overblijven
wat je echt NIET mee
hoeft te nemen!

Jezus zei: Maak Je niet bezorgd over wat je zult eten
of wat Je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels
en de bloemen, Hij zal ook voor jullie zorgen.

Zoek eerst de nieuwe wereld van God, en de rest
krilg Je er vanzelf bi)l" Naar Mattelis 6:25-34 _af

Ve neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...

SNEAKERS
SOKKEN
Q SPORTBROEK

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt
Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur
is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet.

Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept “Luister
allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie
heeft er méér dan EEN ingeleverd?’ Veel handen gaan
omhoog. ‘Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?’
Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten
hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de
pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren:
‘Arme Missy. Ze is weg’ Maar in de pastorie piept een

M|SISIN|IE|IA|K|E[R|S
O|[L|P|/B|W|J|E|A|N|S
N(O|IO|U|/A|lI|Z|E|P|A
D FIRIE|T|L|I|Z|Y |D
E\FITINIE|U|T|E[T]|R
R|IE|B|C|RI|E [M|E|A |E
GIN|IR|T|F[S|S|P[M|S
O|TIO|I|L|E|T|T|[A|S
EITIE[L|E|E|O|O|N|E
DIEIK|N|[S|O|K|K|E|N

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



YOUNG & FRE HeDs
oo B b o St

Elke uitgave gaan wij1van de zeven
sacramenten bespreken.

Weet jij de zeven sacramenten van ons
geloof nog niet? Lees mee of vraag aan
papa of mama om je voor te lezen. Deze

keer: het Huwelijk
Wist jij dat het huwelijk ook een sacrament is? Op ontdekkingreis
Het gaat er in het huwelijk niet alleen om dat God, U die alles leven geeft,
de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij ~ een nieuwe dag!
de ander gelukkig maakt. Wie zullen we deze dag
tegenkomen?
Dat is de reden dat God ook bij deze Wat zal er deze dag EBUEUFBHZ
onvoorwaardelijke liefdesverklaring aanbiedt Wat zal deze dag van ons vragen
die te versterken met zijn bovenmenselijke Dat het een mooie dag mag zijn.

liefde. Hij wil de gehuwden helpen om voor
altijd bij elkaar te blijven.

Het is heel mooi als je verliefd op iemand bent
en met diegene wil trouwen, om het huwelijk
te laten 'bezegelen' in de kerk.

We zijin aan het einde van het
bespreken van de 7 sacramenten
in onze Rooms Katholieke kerk.
Nog even op een rij:

1. Doop

2 Vormsel

3 Eucharistie

4. Boete- en verzoening

5. Ziekenzalving
6. Priesterwijding 11 juh' 2021
# el v 10.30 uur Schagen

een ZOMER
editie!




In deze vakantiemaanden trekken veel mensen erop
uit. In vroeger eeuwen was vakantievieren niet
gebruikelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor z'n
plezier, maar met een duidelijk doel: als handelaar,
als soldaat of als pelgrim.

Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis van
een bedevaartganger. Het woord komt uit het
Latijn en wordt daar peregrinus genoemd. Letterlijk
betekent dit: iemand die door of langs de akkers

trekt. In het Middelnederlands werd een pelgrim
ook wel peregrijmen of pellegrijm genoemd. Van dit
laatste is ons woord pelgrim afgeleid. Een pelgrim

is dus heel letterlijk iemand die op pad gaat en

langs velden en akkers trekt, op weg naar een
religieuze bestemming.

lees verder op volgende pagina

cCamino

L
Santiago




Santiago de Compostella
ervaring, een kort reisverslag

Mijn naam is Rianne Bakker.

Pelgrimeren naar Santiago de Compostella, dat
wilde ik heel graag doen!

Maar vanwege mijn drukke gezinsleven kon ik ook
niet te lang weg. Vandaar dat ik vanuit Sarria ben
gaan starten. Dat is de Camino Francés route en is
ongeveer 120 km naar Santiago de Compostella.

In mijn eentje op pad gaan is wat ik echt nog nooit
eerder had gedaan. Ik vond het heel spannend
maar had er ook enorm veel zin in. Even uit het
drukke gezinsleven weg en op pad gaan in alle rust.
Op 16 april was mijn eerste dag pelgrimeren.

Rond 7.00 uur in de ochtend liep ik weg bij de hostel
in Sarria. Ik had gelijk een mooie zonsopkomst te
pakken. De rust die het landschap uitstraalt, de
vogels horen fluiten, het was echt prachtig!

Met een gevoel van blijdschap liep ik daar omdat je
ook niet weet wat er nog meer op je pad komt op
zo'n dag. Maar het begin was goed.

Het landschap is erg heuvelachtig. De paden liepen
soms tijden erg steil omhoog maar ook weer erg
steil naar beneden. Dat was met een zware rugzak
op je rug ook echt een uitdaging. De eerste dag had
ik ongeveer 26 km gelopen. Dat leverde wel
enorme spierpijn op in mijn benen. Maar je voelt je
ook erg voldaan en trots op het feit dat je deeerste
dag erop hebt zitten.

De dagen erna beleefde ik net zo. Mooie
landschappen en leuke andere pelgrims gesproken.
Soms is het een praatje en soms is het alleen de
groet, “Buen Camino”Onderweg kun je veel

Pelgrimeren-vervolg

Pelgrimeren — het op pelgrimstocht
gaan-is al zo oud als er
godsdiensten bestaan. Reizen naar
heilige plaatsen geeft gelovigen
het gevoel dichter bij het
goddelijke te komen. In veel
gevallen is de reis er naartoe - het
onderweg zijn - vaak zelfs
belangrijker dan de aankomst op
de plaats van bestemming.

~ | Het Latijn kent ook het woord

| peregrinatio. Dit woord heeft meer
4l betekenissen die wel allemaal
verband met elkaar houden. Zo

wordt met peregrinatio de
pelgrimstocht zelf bedoeld, maar het
werd in de middeleeuwen ook
gebruikt voor de keuze van
monniken om bij wijze van
boetedoening vrijwillig in
ballingschap te gaan. Daarnaast
komt het woord ook voor als
aanduiding voor het reisverslag van
een pelgrimstocht. Veel
hedendaagse pelgrims voelen nog
steeds de behoefte om de
belevenissen en ervaringen die ze
onderweg langs de akkers opdoen
op papier te zetten.

stempels halen voor in je pelgrimspaspoort.
Waardoor je ook weer in mooie kerkjes of andere
oude gebouwen komt.

Dat paspoort kun je na je reis inleveren in Santiago
de Compostella. En ontvang je een mooie
certificaat.

Onderweg veel gebeden en nagedacht. Ik heb
totaal 6 dagen gelopen om deze mooie
pelgrimstocht te voldoen en om in Santiago de
Compostella aan te komen.Mijn aankomst in
Santiago was echt grandioos. Vijf lieverds zijn daar
naar toe gegaan om mij te verrassen.

Een enorme mooie belevenis!

Buen Camino!




Karin #“ 4
Smit § g
Uitvaart \
begeleiding "

@ 06 81 35 8110 24/7 bereikbaar

Karin Smit

Leonie Appers

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
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Sacrame -2 juni
Hoog-peeg-f vahn het Lichaam en Bloed van Christus

Sacramentsdag is het hoogfeest dat de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie
centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt
het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus, is ontstaan in de
middeleeuwen en wordt evenals
Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest
gevierd in de weken na Pinksteren.

Deze drie hoogfeesten hebben als doel het
paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.
Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van
Witte Donderdag. Het verschil is dat op
Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het
katholieke dogma van de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van
brood en wijn tijdens én na de viering van de
eucharistie.

Onze Kerk leert dat de hostie ook buiten de
eucharistie aanbeden moet worden. Dat kan inhet
tabernakel of in een monstrans, zoals wij ook kunnen
ervaren tijdens de aanbidding in onze kerken (zie het
vieringenrooster van deze KerkINNZicht).

érebedsdag Vrouwe van dle vokeren

Zaterdag 8 juni 2024 gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren.
van 11:00 tot 17:30 uur -

Heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood te Heiloo,
Kapellaan 146.

Het programma van deze dag kunt u vinden op de website
van het Heiligdom.
De eucharistieviering vangt om 13:45 aan.
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FRANCISCA ROMANA JOHANNES DE DOPER <T MARTINUS

KERK INN ZIC!— T

Ziekenzalving op sien Tessels

Op 24 april waren er twee gelegenheden om de ziekenzalving te
ontvangen. s Morgens ging pastoor-deken Ivan voor in de
Gollards waar een opbeurende viering plaatsvond, welke
begeleid werd door het gelegenheidskoor. Ja, dat leest u goed,
een opbeurende viering. Er zijn veel misverstanden over dit
sacrament. De ziekenzalving is een teken van troost, een hart
onder riem steken bij het ouder worden of tijdens een ziekte.
Geestelijk kan het gezien worden als een doorgang naar een
nieuwe (levens)fase.

Door gezamenlijk met andere parochianen de zalving te
ontvangen geeft een fijn gevoel. En na afloop was er gezellig
koffiedrinken met zelfgebakken lekkers.

In de middag was de Eucharistieviering in de Johannes de Doper
kerk in Den Burg met muzikale inzet van de Gospeltrain. Nadat
pastoor-deken Ivan iedereen gezalf had, feliciteerde hij iedereen
door "Congratulations' in het Engels te zeggen. Want een
sacrament ontvangen is toch iets bijzonders.

De koffie- en bakgroep hebben zich uitgesloofd met het dekken
van tafels in de kerk en het bakken van cakes. Ongeveer 40
mensen bleef na afloop nog wat napraten. Ondertussen stond ik
achterin de kerk toen een stel uit Nieuwegein de Kleine
Johannes binnenkwam om een kaars op te steken. “Wat gebeurt
hier?”, vroeg de man mij. Een gezamenlijke ziekenzalving op sien

Tessels....zei ik met een lach. "Oh" zei hij, "op de banner staat'Als @

u rust zoekt | maar dit is een vrolijke gebeurtenis."

Ja, meestal is het rustig in de kerk. Maar die middag niet. Het
was een feestelijk moment waar steun en kracht de boventoon
voerde. Na afloop kreeg iedereen van beide vieringen een witte
roos en een waxinelichtje om mee te nemen. Bij de deur hoorde
ik verschillende opmerkingen, zoals “Ik voel me een stuk beter”
en “wat was dat fijn".

~ Joanne, Parochie codrdinator

PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat

maandag t/m woensdag 9.00 - 15.00 uur
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg

Tel. 0222-322161, toets 1 voor het secretariaat
secretatiaat@rkparochietexel.nl

PERSONALIA

Gedoopt

Joakim Vukovic¢

In liefdevolle herinnering..

Agda Witte - Hin
*10-2-1951 - 118-3-2024

Cor Berkelaar
*6-9-1951 - T 27-3-2024

Wij wensen hen die
achterblijven veel kracht en
sterkte om het
verlies te dragen.




Duitse vieringen op Texel

b

Het team van Bisdom Essen zal weer in de zomermaanden op ons Urlaubs-
prachtige eiland zijn. De vieringen onder leiding van een Duitse priester seelsorge
lopen van vrijdag 28 juni tot en met zondag 25 augustus. De vieringen Vo Texel

in De Koog zijn op woensdag en vrijdag om 19:30 uur en op zondag om
11:00 uur. In De Cocksdorp in de Francisca Romana Kerk is er een

Eucharistie op zaterdagavond om 19:30 uur.

Eerste heilige
communie

Dit jaar heeft onze parochie
twee eerste
communicantjes. Eryk en
Vanessa volgenden een
voorbereiding op de
woensdagmiddag in de
pastorie met kapelaan
Maciej. Eryk heeft al de
Eerste communie gedaan in
Polen. Vanessa zal op 2 juni
in 't Zand haar eerste
communie doen in een
gezamenlijke viering met
andere kinderen uit de
regio NoordKop.

AGENDA

Henk Schrader, 12 %; jaar Diaken

Tijdens de Hemelvaartviering op 9 mei ging Diaken Henk
Schrader voor en werd ook in het zonnetje gezet wegens zijn
12 % jaar als diaken. Officieel is dit op 12 mei, maar we konden
deze kans niet laten voorbijgaan om deze mooie mijlpaal met
hem te vieren. Van harte gefeliciteerd, Henk, en nog veel jaren!

Op de foto heef
Diaken Henk
een Texels
pakket vol
lekkernijen
ontvangen van
kosters Marian
Huizinga en
Willem van de
Gracht (nietin
beeld).

De Gollards: De vieringen vinden plaats op woensdag 26 juni en 31juli om 10.30.

23 juni vieren wij de patroonheilige van de kerk in Den Burg, H. Johannes de Doper. Na afloop
drinken we koffie in de tuin (onder voorbehoud van het weer).
ledere woensdag om 10 uur - Koffieochtend in de pastorie. Wees van harte welkom.




Op zaterdag 20 april was er een
concert van het Ritmisch Koor in onze
kerk. Omdat de kerk eind dit jaar gaat
sluiten zou dit een afscheidsconcert
zijn, ofschoon het koor dit jaar nog 3
keer op zal treden.

Ongeveer 220 bezoekers hebben
genoten van een prachtige
voorstelling.

Het koor kwam op vanuit de
parochiezaal en iedereen had een
brandende kaars in de hand. Deze
brandende kaarsen stonden symbool
voor de vele mensen die in het
verleden lid zijn geweest van dit koor.

Theo Schilder gaf af en toe wat extra
informatie. Hierbij werden ook alle
dirigenten en muzikanten uit het
verleden genoemd. Vanavond stond
het koor onder leiding van Gerrit van
de Belt (sinds 2009) met muzikale
begeleiding op de piano van Frank
Visser (sinds 2012) en het slagwerk
werd verzorgd door Jan Schilder.

Er werden liederen gezongen uit de
hele periode dat het koor heeft

bestaan met af en toe solozang van
Ellen en Esther.

Na ongeveer 3 kwartier was het tijd
voor een pauze en werd iedereen een
drankje aangeboden. Na de pauze
ging het koor weer vrolijk verder.

Hierbij was er één bijzonder lied. Gert
Bay, het oudste koorlid en inmiddels
85 jaar oud, is moeilijk ter been en
heeft net als de rest van het koor alle
tijd van het optreden gestaan.
Ondanks dat, kwam Gert naar voren
en gaf even een geweldig solo
optreden ten gehore. Het publiek gaf
hem hiervoor vervolgens een
langdurige staande ovatie.

Het koor kan terugkijken op een
geweldig optreden.

Jammer dat we dit koor nog maar een
paar keer kunnen horen dit jaar. Het
koor zingt nog op Vaderdag zondag 16
juni, tijdens de Zandstock viering op 7z
zondag 11 auqustus en tijdens de

Kerstnacht op 24 december. 4




Wij hopen op uw steun;

IBAN NLOSRABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie
of scan de QR-code.

Personalia

Overleden:
*

Theodorus Adrianus Maria
van der Vlugt

® Kerk te koop

48 In de afgelopen jaren heeft het regiobestuur, op aandringen van het
BL" bisdom een plan gemaakt om kerken af te stoten. Afgelopen maart is
*4 de kerk van Anna Paulowna te koop gezet en daarop is door een
aantal partijen een bod gedaan.
De volgende kerk die te koop komt te staan is onze kerk in 't Zand. Dit zal eind mei of in de maand juni
gaan gebeuren. Hoe beroerd we het ook allemaal vinden, maar wees niet verrast door het
gegeven dat er eerdaags een bord met ‘Te koop’, op of bij de kerk te zien zal zijn.
Daarna zal de kerk van Breezand in de verkoop gaan. Het is (nog) niet bekend of dit voor de
zomervakantie zal gebeuren, danwel direct na de vakantieperiode.

Vieringen De Zandstee

6 juni 09.45 uur eucharistieviering pastoor Ivan
13 juni 09.45 uur eucharistieviering priester
20juni  09.45uur ecuharistieviering priester/diaken
27 juni 09.45 uur woord- en gebedsviering Breggit

4 juli 09.45 uur eucharistieviering pastoor Ivan

1 juli 09.45 uur eucharistieviering priester

18 juli 09.45 uur eucharistieviering priester/diaken
25 juli 09.45 uur woord- en gebedsviering Jos Beers

U weet toch dat u pastoor Ivan altijd kunt bellen?
Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 17 12 96 42.

Voor alle andere vieringen: wie is voorganger, koster of wie zingt er?
kunt u ook onze digitale agenda raadplegen: www.rkkerktzand.nl/agenda 23



PAROCHE
DEN HELDER - JULIANADORP

" Parochiecentrum

. tel. 0223-612550
- om m l. E ‘ - “I‘ Kerkgracht 55 te Den Helder:
| L g —- Nl — donderdag 09.00 uur - 11.00 uur

Concertinde
Petrus en Pauluskerk
"Tinten Barok"

Op zondagmiddag 23 juni 2024 bent u allen van harte
welkom in de Petrus en Pauluskerk voor een concert van “La
Perlina”, oftewel “het pareltje”.

“La Perlina” maakte eerder deel uit van “La Perla” en treedt
ditmaal op met 3 zangers, te weten:

Berto Teeuwen, bas

Nettie Kat, alt

Alice van Noppen, sopraan.

De zangers worden begeleid door de voor velen van u bekende organist/pianist Ronald van der Veen en
trompetist Alfred de Jong. Ronald en Alfred zullen samen ook prachtige instrumentale stukken ten
gehore brengen.

Het concert is, zoals de titel al doet vermoeden, volledig samengesteld uit werken uit de Baroktijd. Zo
gaat u muziek horen van o.a. Monteverdi, Bach, Handel en Purcell.

Het concert begint als het ware vrij tragisch om via hoopgevende muziek uiteindelijk te eindigen in grote
vrolijkheid.

Deze vrolijkheid zal na afloop beklonken worden met een door ons geoffreerd drankje.

Kortom, een concert vol verrassingen en daarmee een concert dat u niet mag missen!

De entree is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd en zal volledig ten goede komen
aan de Petrus en Pauluskerk.

Aanvang concert om 15.00 uur. Deuren open vanaf 14.30 uur

Personalia

ﬂ Overleden:

Het Willibrordkoor zingt op:
23juni &14juli Frans Josef Bauer
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Wij proberen ieder ~ Voor uw hulpvraag; Uw steun is welkom!
mens in nood naar  pcidenhelder@kpnmail.nl ’4 *
vermogen te helpen. NLO5 RABO 0335 9052 42

PCl H. Maria Sterre der Zee ca rlta S

Begin mei klopte er een heuse pelgrim aan de
deur van de P.P.

Deze meneer (uit Brabant) begon - mét een
PP-stempel - aan zijn pelgrimage naar
Santiago de Compostella vanaf Den Helder.

We wensen hem veel wandelplezier en devotie
toe onderweg !!!

Van harte gefeliciteerd
pr. Jan van Diepen!
Wij wensen u een
gezegend nieuw
levensjaar toe.
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Zielzor'a en Verzet

Na de oorlog 1940-1945 noemde de gemeente Den Helder een straat naar hem, de Pastoor
Koopmanweg, maar waarom eigenlijk?

U leest het uitgebreid in het pas verschenen boek ZIELZORG EN VERZET,

het RK bisdom Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog, geschreven door Gerard ). van Veen.

Een paar jaar geleden ontmoette ik bij toeval deze Gerard van Veen, auteur van dit boek. We
studeerden op hetzelfde seminarie en hij vertelde mij dat hij bezig was met dit boek. Het is een
indrukwekkende uitgave geworden. Noten, literatuurverwijzingen en registers meegerekend 409
bladzijden!

In die tijd omvatte het bisdom Haarlem niet alleen Noord-Holland zoals tegenwoordig, maar ook

Zuid-Holland en een groot deel van Zeeland. In het boek leest u hoe men in ons bisdom - bisschop,
parochianen, priesters en vele anderen - omging met de bezetters en wat zij allemaal meemaakten
aan oorlogsellende. In het bisdomblad SAMEN KERK, uitgave april/mei 2024 - kon u een uitvoerige
bespreking van dit boek lezen van de hand van Marcel Poorthuis. U kunt het nog teruglezen op de
website van het bisdom Haarlem, www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl onder Nieuws Samen Kerk.

Talloze mensen die een rol speelden in die tijd worden in dit belangrijke boek beschreven, onder wie
ook A. Koopman. Op blz. 39 en 40 lezen we over hem:

‘Deken G. Kuys van Schagen berichtte de bisschop van Haarlem over de situatie in Den Helder na een
verschrikkelijk bombardement op 24 juni 1940. De pastoor van de HH. Petrus en Pauluskerk, A.
Koopman, was met kapelaan H. Westdijk de hele nacht op straat in touw geweest om gewonden en
stervenden bij te staan; ‘Ze zijn 48 uren aaneen niet uit de kleren geweest’. De pastoor werd met
gescheurde toog aangetroffen tussen de puinhopen van de verwoeste woningen.

Koopman was zeer begaan met het lot van de mensen. Het vele oorlogsleed veroorzaakt door talloze
bombardementen op Den Helder liet hem niet onberoerd. De bevolking van Den Helder vluchtte alle
kanten uitin het Noorderkwartier en zelfs naar West-Friesland en het Kennemerland. Zelf bleef hij in
Den Helder. Maar als Koopman wist waar zijn gevluchte en verdreven parochianen zaten ‘zocht hij
hen op, bemoedigde en troostte hen en sterkte hun vertrouwen in de toekomst’.

Zijn gezondheid ging langzaam maar zeker achteruit en op 23 augustus 1944 overleed hij op 64 jarige
leeftijd in Haarlem. In september 1945 werd zijn lichaam overgebracht naar Den Helder en bijgezet in
het priestergraf op het St. Jozefkerkhof. De gemeente Den Helder eerde deze pastoor door een straat
naar hem te noemen: de 'Pastoor Koopmanweg'.

Tot zover het citaat it het boek ZIELZORG EN VERZET. e
Een boek dat ik u kan aanbevelen.

Jan van Diepen, emeritus pastor

ZIELZORG
EN VERZET

Het RK bisdom Haarlem tijdens de
Tweede Wereldoorlog




Loven en Prijzen Heiloo

Een mooi initiatief waarin wij God loven en
prijzen d.m.v. muziek om ons te openen voor
de Heilige Geest en de wil van God.

Verlang je er naar om radicaal dieper te gaan
in jou relatie met God, specifiek God de
Heilige Geest? Verlang je er naar om God te
loven, prijzen en danken voor wie Hij is? Of
verlang je er juist naar om Hem (beter) te
leren kennen? Dan ben je niet de enige. Wij
ook! Dat is de reden waarom wij de ‘Loven
en Prijzen’ avonden organiseren. Op deze
avonden zullen we samen met een kleine
band door middel van hedendaagse
christelijke muziek binnengaan in de
aanwezigheid van God. Je bent van harte
uitgenodigd om een keer te komen kijken!

De avonden worden iedere derde dinsdag
van de maand georganiseerd.

Inloop: 19.45 uur in het kloosterkapel
Lofprijzing: 20.00 uur

Aansluitend: Ontmoeting met een drankje
Sluiting: 22.00 uur

Meer info: rector Jeroen de Wit,
jcjdewit@gmail.com

HEILOO /
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Vele wegen

Wandelen & fietsen

Bedevaartsplaats Onze Lieve Vrouw ter Nood
beschikt over een bijzonder landgoed waar de
gasten een wandeling kunnen maken of
kunnen deelnemen aan de activiteiten in het
park. Vanaf theehuis en winkel Het Oesdom
kun je de hele regio ontdekken en genieten van
cultuur erfgoed en het goede leven. Op de
fiets kun je kiezen voor een route van 20, 40 of
60 kilometer Langs de mooiste plekken in de
directe regio. Houd je meer van wandelen?
Kies dan voor een wandelroute van 16
kilometer die je Langs de ‘pareltjes van Heiloo’
leidt.

Bij de entree van het Oesdom hangt een groot
bord met uitleg van de eigen wandel en fiets
routes. Door middel van een QR code kunnen
de routes eenvoudig worden gedownload op je
mobiele telefoon. Ook handig, bij het Oesdom
kun je niet alleen genieten van een kopje thee
of koffie met wat lekkers, er staan ook
oplaadpunten om je elektrische fiets op te
laden.

Je kan een route inplannen bij de online
fietsrouteplanner www.route.nl
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"Volg Mij!"

Heilige Apoc;+elen
Judas Iskariot & Matthias

Als we het willen hebben over alle apostelen die Jezus tijdens zijn aardse leven rechtstreeks heeft
geroepen, kunnen we niet nalaten degene te noemen die altijd als laatste wordt genoemd in de
lijsten van de Twaalf: Judas Iskariot. Vervolgens willen we het hebben over degene die gekozen werd
om hem te vervangen, namelijk Matthias.

Zelfs de eenvoudige naam Judas roept onder christenen een instinctieve reactie van afkeuring en
veroordeling op. De betekenis van de naam "Iskariot" is controversieel: de meest gevolgde verklaring
interpreteert hem als "man van Kerioth" met verwijzing naar zijn dorp van herkomst, gelegen nabij
Hebron en twee keer genoemd in de Heilige Schrift (zie Joz 15.25; Am 2,2 ). Anderen interpreteren het
als een variatie op de term "sicario", alsof het verwijst naar een beveiliger gewapend met een dolk die
in het Latijn sica wordt genoemd. Ten slotte zijn er mensen die in de bijnaam de eenvoudige
transcriptie zien van een belangrijke Joods-Aramese wortel: "hij die op het punt stond hem te
bevrijden". Deze aanduiding komt twee keer voor in het Vierde Evangelie, namelijk na een
geloofsbelijdenis door Petrus (zie Johannes 6:71) en vervolgens tijdens de zalving van Bethanié (zie
Johannes 12:4). Andere passages laten zien dat het verraad aan de gang was en zeggen: “hij die hem
heeft verraden”; dus tijdens het Laatste Avondmaal, na de aankondiging van het verraad (zie Mt
26.25) en vervolgens op het moment van de arrestatie van Jezus (zie Mt 26.46.48; Joh 18.2.5). In plaats
daarvan herinneren de lijsten van de Twaalf aan het feit van het verraad zoals dat nu plaatsvond:
"Judas Iskariot, degene die hem heeft verraden", aldus Marcus (3,19); Matteiis (10.4) en Lucas (6.16)
hebben gelijkwaardige formules.

Het verraad als zodanig vond plaats op twee momenten: eerst bij de planning, toen Judas een
overeenkomst sloot met de vijanden van Jezus voor dertig zilveren munten (zie Mt 26,14-16), en
vervolgens bij de uitvoering met de kus die aan de Meester werd gegeven, in Getsemane (zie Mt
26,46-50). In ieder geval benadrukken de evangelisten de kwaliteit van apostel, die Judas in alle
opzichten had: hij wordt herhaaldelijk "een van de Twaalf" genoemd (Mt 26,14.47; Mk 14,10,20; Joh
6,71) of " van het getal van de twaalf” (Lukas 22:3). Twee keer wijst Jezus, terwijl hij de apostelen
toespreekt en over hem spreekt, hem aan als “een van jullie” (Mt 26,21; Mc 14,18; Joh 6,70; 13,21). En
Petrus zal over Judas zeggen dat “hij tot ons behoorde en dezelfde bediening had als wij”
(Handelingen 1:17).

Het is daarom een figuur die behoort tot de groep van degenen die Jezus had uitgekozen als naaste
metgezellen en medewerkers. Dit roept twee vragen op in een poging de gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden te verklaren. De eerste bestaat erin ons af te vragen waarom Jezus deze man koos en
hem vertrouwde. Bovenal wordt Judas, hoewel hij feitelijk de rentmeester van de groep was (zie
Johannes 12.6b; 13.29a), in werkelijkheid ook gekwalificeerd als een "dief" (Johannes 12.6a). Het
mysterie van de keuze blijft bestaan, vooral omdat Jezus een zeer streng oordeel over hem uitspreekt:
"Wee hem door wie de Mensenzoon wordt verraden!" (Mt 26.24). Het mysterie rond zijn eeuwige lot
wordt nog groter, wetende dat Judas "berouw had en de dertig zilveren munten terugbracht naar de
hogepriesters en oudsten, zeggende: «Ik heb gezondigd, omdat ik onschuldig bloed heb verraden»"
(Mt 27,3- 4). Hoewel hij vervolgens vertrok om zichzelf op te hangen (zie Mt 27.5), is het niet aan ons
om zijn gebaar te meten, waarbij we onszelf in de plaats stellen van de oneindig barmhartige en
rechtvaardige God.
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Een tweede vraag betreft de reden voor het gedrag van Judas: waarom heeft hij Jezus verraden? De
vraag is het onderwerp van verschillende hypothesen. Sommigen nemen hun toevlucht tot de factor
van zijn geldzucht; anderen steunen een messiaanse verklaring: Judas zou teleurgesteld zijn geweest
als hij had gezien dat Jezus de politiek-militaire bevrijding van zijn land niet in zijn programma had
opgenomen. In werkelijkheid benadrukken de evangelische teksten een ander aspect: Johannes zegt
uitdrukkelijk dat “de duivel het in het hart van Judas Iskariot, de zoon van Simon, had gelegd om hem
te verraden” (Joh 13,2); op dezelfde manier schrijft Lucas: "Toen kwam Satan Judas binnen, bijgenaamd
Iskariot, die tot de Twaalf behoorde" (Lc 22,3). Zo gaan we verder dan de historische motivaties en
leggen we het verhaal uit vanuit de persoonlijke verantwoordelijkheid van Judas, die jammerlijk
bezweek voor de verleiding van de Boze. Het verraad van Judas blijft hoe dan ook een mysterie. Jezus
behandelde hem als een vriend (zie Mt 26:50), maar in zijn uitnodigingen om hem te volgen op het
pad van de zaligsprekingen dwong hij hen niet tot hun wil en beschermde hij hen niet tegen de
verleidingen van Satan, met respect voor de menselijke vrijheid.

De mogelijkheden om het menselijk hart slecht te maken zijn werkelijk talrijk. De enige manier om ze
te overwinnen bestaat erin niet een louter individualistische, autonome visie op de dingen te hebben,
maar integendeel door jezelf steeds opnieuw aan de kant van Jezus te stellen en zijn standpunt in te
nemen. We moeten dag na dag proberen een dichte band met Hem te hebben. Laten we niet
vergeten dat Petrus zich ook tegen hem wilde verzetten en tegen wat hem in Jeruzalem te wachten
stond, maar een zeer krachtige berisping kreeg: 'Je denkt niet volgens God, maar volgens wat de
mensen denken" (Mk 8,32-33)! Petrus had na zijn val berouw en vond vergeving en genade. Judas had
ook berouw, maar zijn berouw ontaardde in wanhoop en werd daardoor zelfvernietiging.

Het is een uitnodiging voor ons om altijd in gedachten te houden wat Sint-Benedictus zegt aan het
einde van het fundamentele hoofdstuk V van zijn ‘Regel’: “Wanhoop nooit aan de goddelijke
barmhartigheid’. In werkelijkheid is God “groter dan ons hart”, zoals Johannes zegt (1)ohannes 3:20).
Laten we daarom twee dingen in gedachten houden. De eerste: Jezus respecteert onze vrijheid. De
tweede: Jezus wacht op onze bereidheid om ons te bekeren; hij is rijk aan barmhartigheid en
vergeving. Bovendien moeten we, als we nadenken over de negatieve rol die Judas speelde, hem
betrekken bij Gods plan van de gebeurtenissen. Zijn verraad leidde tot de dood van Jezus, die deze
vreselijke marteling transformeerde in een ruimte van reddende liefde en zelfovergave aan de Vader
(zie Gal 2:20; Ef 5:2.25). Het werkwoord ‘verraden' is de versie van een Grieks woord dat ‘overgeven’
betekent. Soms gaat het zelfs over God zelf: hij was het die uit liefde Jezus voor ons allemaal
“overdroeg” (zie Rom. 8,32). In zijn mysterieuze verlossingsplan beschouwt God het onvergeeflijke
gebaar van Judas als aanleiding voor de totale gave van de Zoon voor de verlossing van de wereld.

Tot slot willen we ook degene herdenken die na Pasen werd gekozen in de plaats van de verrader. In
de Kerk van Jeruzalem waren er twee die door de gemeenschap waren voorgesteld en vervolgens
door het lot werden getrokken: "jozef genaamd Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Matthias"
(Handelingen 1,23). Juist laatstgenoemde was de uitverkorene, zodat “hij werd toegevoegd aan de elf
apostelen” (Handelingen 1,26). We weten niets anders over hem, behalve dat ook hij getuige was van
alle aardse gebeurtenissen van Jezus (zie Handelingen 1:21-22) en Hem tot het einde toe trouw bleef.
Aan de grootsheid van zijn trouw werd vervolgens de goddelijke oproep toegevoegd om de plaats
van Judas in te nemen, wat zijn verraad bijna compenseerde. Hieruit trekken we een laatste les: het is
ook aan ieder van ons om een duidelijke getuigenis van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser te
geven.

(De tekst werd grotendeels genomen van de catechese van de Paus Benedictus XVI van 18 oktober 2006;
te vinden op vatican.va en rkdocumenten.nl)
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Horizontaal
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"Hij nam ons mee op lange wandelingen in de bergen.

Hij leerde ons lla I-amam!"

] atan we V0Ol
alell we vOoOIiLgaadll

Pater Frans van der Lugt, ging vaak wandelen met grote groepen moslims en chrlstenen,

zodat die dichter tot elkaar kwamen.

De Syrische Eli werd geinspireerd door pater Frans van der Lugt, zie en luister naar zijn

verhaal.

@ YouTube https://youtu.be/KAGioos5ZIQ

De bevolking van Syrié is voor een deel nog
steeds afhankelijk van de noodhulp die de Kerk
biedt om te overleven, zoals voedsel, medicijnen
of studiebeurzen. Maar het is de geestelijke
steun die mensen in staat stelt hun leven zelf
weer op te bouwen en van hun trauma’s te
genezen. VVooral kinderen hebben veel geleden
en zijn getroffen door het geweld van het
conflict. Deze ‘verloren generatie’, opgegroeid in
een omgeving van oorlog en conflict, is niet
alleen beroofd van de basis van een eenvoudig
leven. Ook hun opleiding en de ontwikkeling
van hun geloof en geestelijk leven staat op
achterstand.

Levensvreugde

De Jezuieten in Homs helpen kinderen om te
leren omgaan met hun emoties en behoeften en
om hun levensvreugde te herwinnen. Het is een
uitdaging die de paters aangaan door middel
van pastorale activiteiten. Pater Vincent de
Beaucoudrey, die zich inzet voor het
jeugdapostolaat in Homs: “lk hoop dat zo'n 800
jongeren van 6 tot 18 jaar oud en nog eens 150
jongeren de gelegenheid krijgen om deel te
nemen aan de bijeenkomsten.” Zo kunnen we
hun geestelijk leven en hun nabijheid tot de
Kerk nieuw leven inblazen en hen helpen hun
sociale leven, de band met hun land, hun
gemeenschap en hun geloof te versterken. Het
catecheseprogramma is opgedeeld in 3
projecten:

De opleiding van S0 activiteitenbegeleiders
Wekelijkse catechese voor 800 jongeren onder
de 18 jaar en meer dan 200 universitaire
studenten

Zomerkampen voor 300 leerlingen en 150
studenten

Opvang vluchtelingen

Vanaf begin 2012 biedt het St. Petrus Centrum in
de Vallei van de Christenen noodhulp aan
vluchtelingen uit onder meer Homs. Het
centrum steunt op een netwerk van
lekenvrijwilligers, vooral bestaand uit jongeren,
die zich richten op de ontheemden. De
Christenen die uit de oude stad Homs naar de
‘Vallei der Christenen’ zijn gevlucht, kunnen
voor een groot deel niet terugkeren. Zonder de
medische zorg, toelage in de huur en andere
hulp die het centrum biedt, kunnen de
vluchtelingen niet overleven.

Helpt u de Jezuieten in Homs mee om het
pastorale werk van pater Frans van der Lugt
binnen de eigen gemeenschap voort te zetten?
Met uw hulp kunnen we de gevraagde bijdrage
van 50% van dit project bieden. Doneer via
deze website of maak uw gift over onder
vermelding van code 330-07-49. Vermeld voor
de opvang van viuchtelingen in de Vallei van de
Christenen de code 330-00-59. Bij voldoende
giften gaat uw donatie naar soortgelijke
projecten in de regio.

https://kerkinnood.nl/actueel/zet-het-pastorale-
werk-van-pater-frans-voort/

Syrische christenen hebben zwaar geleden onder de gevolgen van de
burgeroorlog. Momenteel is naar schatting nog maar een derde over van de 1,5
miljoen christenen die voor de oorlog in Syrié woonden. In Aleppo zijn de cijfers
nog dramatischer. Volgens de plaatselijke kerken woonden daar voor de oorlog
ongeveer 180.000 christenen. Daarvan zijn er nog maar 30.000 over. Voor Kerk
in Nood is een van de belangrijkste taak dan ook om de christenen in de regio
aan te moedigen opnieuw een levensvatbare toekomst te zoeken in hun

thuisland.
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Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zaterdag 1juni - Sacramentsdag
geen vieringen
zondag 2 juni - Sacramentsdag

't Zand 10.30 uur eucharistieviering - Eerste Communie
De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 4 juni

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 5 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 6 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 7 juni

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 8 juni - 10e zondag door het jaar
geen vieringen
zondag 9 juni - 10e zondag door het jaar -

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.lLv. parochianen

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 11 juni

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 12 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 13 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 15 juni - 11e zondag door het jaar

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 16 juni - 11e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 18 juni

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u



Liturgisch rooster vieringen - jaar B

woensdag 19 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 20 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zondag 23 juni - 12e zondag door het jaar

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 25 juni

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 26 juni

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 27 juni

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 29 juni - 13e zondag door het jaar

De Cocksdorp 19.30 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 30 juni - 13e zondag door het jaar

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Koog 'De Hof' 11.00 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 2 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 3 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 4 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 5 juli

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 6 juli - 14e zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 19.30 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 7 juli - 14e zondag door het jaar

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. diaken

Den Burg 11.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Koog 'De Hof' 11.00 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering
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Liturgisch rooster vieringen - jaar B

dinsdag 9 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 10 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 11 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 13 juli - 15e zondag door het jaar

De Cocksdorp 19.30 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 14 juli - 15e zondag door het jaar

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein

De Koog 'De Hof' 11.00 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 16 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 17 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 18 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 20 juli - 16e zondag door het jaar

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 19.30 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 21 juli - 16e zondag door het jaar

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.lLv. parochianen

De Koog 'De Hof' 11.00 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 23 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 24 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 25 juli

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding
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zaterdag 27 juli - 17e zondag door het jaar

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Cocksdorp 19.30 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
zondag 28 juli - 17e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Koog 'De Hof' 11.00 uur eucharistieviering in het Duits door priester van bisdom Essen
Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 30 juli

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 31 juli

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 1 augustus

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 2 augustus

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

PRIESTERVUBILEA

10 juni - pastoor deken lvan
18 jaar priester

15 juni - kapelaan maciej
5 jaar priester
Te lustrum

Bakker Timmer, de Echte bakker
WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.
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Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één
van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis
te laten bezorgen. Ons koekassortiment
verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? SRS tacte 158

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product
geschikt is voor u.
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Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet

teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630900 | wilmsonderhoudstoring.nl

Uitvaartvereniging

ZI|PE Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

rtverzorgsters:
o

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Qok voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar  Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl




AANNEMERSBEDRIJF De Stolpen

PN DEKKER & ZNS Schagerbrug

‘t Zand
www.pndekker.nl 0224 571303

KENBRI

Kenbrinl FIRE FIGHTING

Uakantietijd

Tijd van ontspanning
en herbronning.

(.ﬂ{i”"r ) Tijd van aandacht voor elkaar.
A e
TR 7. Tijd misschien ook voor aandacht
| < T =) ’ -% voor waar we 20 weinig aan toekomen...
; l AT N “
g Cen moment van rostig gebed
t‘\g. " in een dorpskerk waar we toevallig langskomen,
j N

Cen kaarsje voor degenen
die noodgedwongen niet op vakantie konnen,

Uakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God...

Gezegende vakantietijd!
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3.17 Waarom pelgrimstochten en processies?
Wat is een retraite?
Gebruiken en devoties

Net als zijn eerste leerlingen nodigt Jezus ook alle mensen van nu uit om Hem te
volgen (Mar 1,17).

Een pelgrim is iemand die op reis is met Jezus: hij maakt een bedevaart of
pelgrimstocht naar een heilige plaats.
Als pelgrim heb je twee doelen: groeien in je relatie met God en in zelfkennis, en
tegelijk op weg zijn naar de hemel, ons einddoel.

Processies zijn plechtige optochten met gezang en gebed, ze herinneren ons eraan dat
we allemaal pelgrims zijn.

Als je op retraite gaat trek je je letterlijk even terug uit het dagelijkse leven om je
helemaal te kunnen richten op God.
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